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'Biz bağları olmayan, derinliği olmayan bir nesiliz. Bizim 

derinlik uçurumdur. Mutluluğu olmayan nesiliz biz, 

evsiz, vedasız... İşte biz buyuz 

Tanrısız bir nesil, çünkü biz bağları olmayan, geçmişi olmayan, kimliği 
olmayan bir nesiliz.' 


- Wolfgang Borchert 


Her ne kadar Borchert bu satırları Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra yazsa da 
İkinci Savaşın kökleri çok daha eskilere dayanıyor. Daha 1918'de Oswald Spengr-ler 
Batının Çöküşü'nün iki cildini yayınlıyordu. İçinde 
Julius Evola'nın Pagan Emperyalizminin varoluş nedeninin anlaşılması gereken atmosfer. 
Bu, konuya bakan genç bir adamın işidir. 
uçurum, bağ, geçmiş ve kimlik arayışı. Geriye dönüp baktığımızda, daha yaşlı 
Evola çalışmanın sınırlamalarının farkındaydı. Bunu şöyle anlattı: 


'Kuşkusuz Pagan Emperyalizmi radikal bir dürtüyü birleştirdi, 
şiddet içeren terimlerle, gençlik aşırılığıyla, politik duyarlılıktan yoksunlukla 
ve mevcut koşullara dair ütopik bir bilinçsizlikle ifade ediliyor. 


— Cinnabar Yolu 


Pagan Emperyalizminin yayınlanmasından önce Evola aslında 
Felsefi ve manevi konularla daha çok ilgileniyorum. O dönemde İtalya'da felsefi idealizm 
egemen olduğundan - Giovanni Gentile ve 
Benedetto Croce dünya standartlarında düşünürlerdi - Evola Almanca'yı 
18. ve 18. yüzyılların büyük Alman idealist filozoflarını incelemek için 
19. yüzyıllar. Aynı zamanda Doğu felsefesiyle, özellikle de 
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Lao Tze'nin Tao Te Ching'i ve Tantra Yoga'nın açıkladığı gibi 
İngiliz yazar John Woodroffe. 

Her ne kadar Evola bugün belki de en çok sözde aşırılıklarıyla tanınıyor olsa da 
Siyasi görüşleri aslında ilgi alanlarının küçük bir kısmını oluşturuyordu. Kesinlikle 
siyasi bir aktivist değildi ve herhangi bir siyasi partiye bağlanmayı reddediyordu. 
veya hareket. Ancak Budizm, Tantra Yoga, Hermetizm, Ta-oizm, Cinsellik ve benzeri 
konulardaki kitapları kalıcı bir öneme sahip olacaktır. 

Siyasi veya sosyal yorumu. Benito Mussolini çabalarken 

Katolik Kilisesi Evola'da kalacak bir yer bulmak için 

Öte yandan İtalya'nın kimliğini antik Roma İmparatorluğu'nun paganlığında arıyordu. Bu 
kitabın motivasyonu da buydu. Geçmişe bakıldığında başlık yanıltıcıdır ve Evola daha sonra 
daha kesin bir açıklama önermiştir. 

başlığı 'Pagan Emperyalizmi' yerine 'Roma Geleneği' olurdu. 


Kitap ilk olarak iki baskı halinde yayımlandı. 1928'de, 
İtalyanca baskısı yayınlandı. Faşist üzerinde çok az etkisi oldu 
hareket, dolayısıyla Evola oldukça marjinal bir figür olarak kaldı. Bu baskı odönemde 
İtalya'daki duruma özel alıntılar yaptığı ve uzun süredir unutulmuş gazetecilere göndermeler 
yaptığı için bugün ilgi sınırlıdır. 
Ancak 1933'te Heidnischer Imperialismus adıyla Almanya'da yayınlanmak üzere 
büyük ölçüde revize edilmiş ikinci bir baskı hazırlandı. 
Bu baskı, Evola'nın da bulunduğu Almanya'da küçük bir başarı elde etti. 
Yanlışlıkla Faşizm içindeki önemli bir akımın lideri olarak görülüyor. 
Görüşleri 'Muhafazakar Devrim' ile uyumluydu. 
Moeller van den Bruck. Evola çeviriye katıldığından beri 
Almanca, İtalyanca metindeki tüm belirsizlikleri atıfta bulunarak çözdüm. 
bu baskıya. 
Almanca baskısı Nasyonal Sosyalistlerden önce yayınlandı 
iktidara geldiği için proto-Nazi metni olarak okunamaz. Oldukça 
tam tersi, çünkü Evola biyolojik determinizme karşıydı. 
Nasyonal Sosyalistler. Yine de kitap Almanya'da İtalya'dan daha iyi karşılandı. 


Alman izleyiciler için bazı kavramların yumuşatılması gerekiyordu. Örneğin Evola'nın 
Protestanlığa yönelik sert eleştirisi yersiz olurdu. 
yer. Daha sonra Romalılığa dönüş idealini Romalılıkla birleştirmek zorunda kaldı. 
İskandinav-Germen geleneği. Böylece 'iki' kartalın altını çizdi: 
Romalı ve Alman. Alman izleyicide yankı uyandıracak üç ana tema var: Ghibellizm, Nietzsche 
ve hiyerarşi. 
Ghibellizm, Devletin yüce, Kilisenin ise yüce olduğu düşüncesiydi. 


ona tabidir. Kiliseyi önemseyen Roma Katolikliğinin aksine 
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Luthercilik yüce olarak bunun tersini savunuyordu. Nietzsche'nin Batı eleştirisi o 
dönemde oldukça etkiliydi. Ve hiyerarşi ideali Prusya zihniyetinde bir yuva buldu. 


Ekümene ve Orta Çağ 


Roma İmparatorluğu Ekümeneleri, yani uygar Dünyayı temsil ediyordu. 
Avrupa'nın tamamını kapsamıyordu ama artık Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
olarak bilinen bölgeleri kapsıyordu. Bu nedenle, Roma'nın geleneksel müttefiki 
Avrupa ile aynı kapsamlı değildi. Ancak Evola, İskandinav ve Roma geleneklerini 
birleştirmekle ilgileniyordu. Bunun için Vedik, Pers ve Roma uygarlıklarından 
sonra büyük Aryan uygarlıklarının sonuncusu olarak adlandırdığı Orta Çağ'a 
yönelmesi gerekiyordu. O zaman bir Avrupa kimliğinden, en azından Kuzey ve 
Batı Avrupa'yı kapsayan bir kimlikten bahsedebilirdi. 


Evola daha sonra Katolikliği Hıristiyanlıktan tam anlamıyla ayırdı, çünkü 
kendisinin iddiasına göre, Katoliklik hâlâ esasen Roma unsurlarını koruyordu. 
1967'deki bir röportajda Evola şunları söyledi: 


'Hıristiyanlıktan bahsederken, 'Batı'da hakim olan din' ifadesini sıklıkla 
kullandım. Aslında Hıristiyanlığın en büyük mucizesi, bu halkların 
birçok geleneğinin içine düştüğü çöküş göz önüne alındığında bile, 
Avrupa halkları arasında kendini kabul ettirmeyi başarmasıydı. 


Ancak Batı'nın Hıristiyanlaşmasının yüzeysel olduğu durumları da 
unutmamalıyız. Kaldı ki, Hıristiyanlık kuşkusuz bazı Avrupa değerlerini 
değiştirmiş olsa da, bu değerlerin Hıristiyanlık tarafından kendi kendini 
düzeltip değiştirerek yeniden canlandırıldığı durumlar da vardır. Aksi 
takdirde Katoliklik, çeşitli "Romalı" yönleriyle düşünülemez olurdu. Aynı 
şekilde, büyük Şövalye tarikatlarının ortaya çıkışı, Tnomizm, yüksek 
düzeyde belirli bir mistisizm (meister Eckhart), Haçlı Seferleri ruhu vb. 
gibi olgular olmasaydı, Orta Çağ uygarlığının bir kısmı düşünülemezdi.' 


Her ne kadar o dönem 'İnanç Çağı' olarak değerlendirilse de, günümüzde bu 
'Roma' unsurları terk edilmiş ya da kesinlikle önemsenmemiştir. 
Haçlı Seferleri bir utanç kaynağıdır, şövalye tarikatları etkisiz hale getirilmiştir, 
Thomizm artık egemen değildir ve Alman mistikleri 
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Takip edilecek şahsiyetler yerine çalışın. 'Vesaire' örneğin Dante'yi ve Feodal 
sistemi içerecektir. Aynı zamanda hem komünizme hem de kapitalizme alternatif 
olarak Lonca sistemini de içerir. 


Mutlak İnsan ve Ghibelline'ler 


Elbette nihai 'vesaire' Kutsal Roma İmparatoru'dur. İmparator ve Papa, siyasi 
hakimiyet konusunda sıklıkla anlaşmazlığa düşüyordu. Ghibelline'lar ilkini, 
Guelph'ler ise ikincisini destekliyordu, bu nedenle sık sık birbirleriyle savaş 
halindeydiler. Rene Guenon ve Ananda Coomaraswamy manevi otoritenin siyasi 
güçten önce gelmesi gerektiğini iddia etse de Evola bunun tersini ileri sürdü. Bu, 
tanrı sayılan antik Roma İmparatorunun idealine uygundu. İmparatorluğun tüm 
ulusları hiyerarşik olarak örgütlenmişti ve İmparator zirvedeydi. 


Evola'ya göre, kadim paganları takip eden İmparator, Mutlak insan oldu ya 
da olma yolundaydı. Tanrı'nın insan haline geldiği Hıristiyanlığın aksine, Mutlak 
insan bir tanrı haline gelir. Bu, insanlık durumunun aşılmasıyla, 'iyinin ve kötünün' 
ötesinde olunmasıyla yapılır. Yani kanunu o koyuyor. Asiller ve tebaası bunun 
farkındadır ve ona özgürce itaat ederler. 


Rousas Rushdoony , İncil Hukuku Enstitüleri'nde kadim pagan tanrı-kralı 
şöyle anlatır: 


'Gök ile yer arasındaki ilahi-insan bağı olarak, tanrı olarak kral ve kral 
olarak tanrı olan ilahi krallık kavramı hakkında çok daha fazlası 
bilinmektedir. Tanrı-kral, insanı daha yüksek bir ölçekte temsil ediyordu, 
yükselmiş insan ve böyle bir tanrıya tapınmak... cennetin ve yerin 
sürekliliğinin iddiasıydı. Bu, tüm varlıkların tek bir varlık olduğu ve 
dolayısıyla tanrının bu varlık ölçeğinde yükselmiş bir insan olduğu 
inancıydı. Dolayısıyla siyasi düzende ortaya çıkan iktidar, ilahi gücün 
kavranmasının ve ele geçirilmesinin bir tezahürüydü. Bir adamın ve 
halkının zaferini temsil ediyordu. Dolayısıyla Moloch ibadeti politik bir 
dindi... Moloch ibadeti dolayısıyla devlet ibadetiydi. 


Devlet gerçek ve nihai düzendi ve din de mülkün bir bölümüydü. Devlet, 
insan üzerinde tam yetki iddiasında bulundu; bu nedenle tam bir 
fedakarlık yapma hakkına sahipti." 
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Irk Politikası 


Evola'nın tutumu bugün anlaşıldığı gibi ırksal değildir. Rağmen 
ırk insanın varlığının bir parçasıdır, onu tanımlamaz. Evola şunu yazıyor: 


'Bir insan söz konusu olduğunda kandan bahsetmenin, bir hayvan söz 
konusu olduğunda ondan söz etmekle aynı şey olmadığını unutmamalıyız. 
Eğer kandan kastedilen bir ırkın biyolojik kalıtımıysa, ozaman hayvanda 
ırk her şeydir, insanda ise sadece bir kısımdır. 

Bir ırkın kendi etnik birliği içinde yeniden bütünleşmesinin, bir halkın 
ipso facto yeniden doğuşu anlamına geldiğini düşünen bazı ırk 
fanatiklerinin yanılgısı tam da burada yatmaktadır: İnsanı, sanki 
toplumun atları, kedileri veya köpekleri olarak kabul edilebilirmiş gibi 
görürler. bir “saf ırk”. En dar anlamda ırkın saflığının korunması veya 
yeniden tesis edilmesi, bir hayvanda her şey olabilir, ancak insanda - 
üstün tipte insanda değil: insan için bile, koşullar altında gerekli 
olabilecek bir koşulu oluşturabilir. belirli yönler her halükarda yeterli 
değildir, çünkü ırksal faktör insanı tanımlayan tek faktör değildir. 


Evola "beyaz ırk' fikriyle ilgilenmiyordu. O zamanlar Avrupa'da İskandinav ırkı, 
Akdeniz ırkı, Slav ırkı vb. ayrı ırklar olarak kabul ediliyordu. Dahası, bir 'ırk' nihai 
olarak manevi bir nitelik olarak kabul ediliyordu ve yalnızca en yüksek temsilcilerin 
ırka sahip olduğu' söylenebilirdi. Öte yandan kitlelerin ırkı yoktu ve dolayısıyla 
birbirlerinden hemen hemen ayırt edilemezlerdi. 


Bu nedenle Evola'nın kategorilerinin psikolojik veya ruhsal açıdan yeniden 
yorumlanması gerekmektedir. Mesela 'Avrupa karşıtı, Yahudi karşıtı, Hıristiyanlık 
karşıtı' olduğunu iddia ediyor. Her ne kadar sadece orta terim saldırgan olsa da, üç 
terim aslında belirli tarihsel halklara atıfta bulunmaz. Evola'nın şemasında bunlar, 
Avrupa tarihinin bir parçası olduğunu iddia ettiği bazı olumsuz eğilimler için 
kullanılan kod sözcükler veya mitsel kategorilerdir. İtalyanca baskının Giriş 
bölümünde bu eğilimlerin aslında sırasıyla 'burjuva ve kozmopolit Avrupa'ya, 
'laikleştirici devrimciliğe' ve 'komünizm ve sosyalizme' atıfta bulunduğu belirtiliyor. 
Burada Evola'nın Avrupa'nın, Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın yozlaşmasından 
bahsettiğini görüyoruz. Amacının Avrupa'nın ruhsal olarak yenilenmesi olduğu 
açıktı ve Ortaçağ Hıristiyanlığı hakkındaki görüşleri yukarıda anlatılmıştı. Aynı 
şekilde Yahudilik konusunda da 
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'Mesih'in geri dönüşü fikrini 'Altın Çağ'a dönüşle eşdeğer görüyorlardı. 


'Yahudiliğe gelince, uygarlığımızın nihai yıkımına ve dünyanın tüm 
güçleri üzerinde Şeytani bir hakimiyet kurmaya yönelen yıkıcı güçlerin 
gerçek odak noktası, eski İbranice, mesih düşüncesi değil, yozlaşma ve 
maddeleşmedir. . Orijinal kutsal biçiminde, peygamberler döneminden 
önce (İsrail'in kadim geleneğinin ilk mistik ve demokratik çöküşüne 
işaret eden), mesih fikri, esas olarak Aryan uygarlıklarının tanıdık 
anlayışları ve idealleriyle pek çok ortak özelliğe sahipti. Üstelik İbraniler 
birçok unsuru birden fazla kez ödünç aldılar. 


> Julius Evola, Transformazione del Regnum 
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Biz Avrupa Karşıtlarıyız 


Avrupa Çöküşü 


Batı'nın mevcut 'medeniyeti' önemli bir yükseliş bekliyor. 
kabarma olmadan er ya da geç çökmeye mahkumdur. 
Her türlü rasyonel düzenin en eksiksiz sapkınlığını gerçekleştirmiştir. 


Madde, altın, makine ve sayılar aleminde artık nefes yok, özgürlük yok, ışık 
da yok. 

Batı emir ve itaat anlamını kaybetmiştir. 

Eylem ve Tefekkür anlamını yitirmiştir. 

Hiyerarşinin, ruhsal gücün, insan-tanrıların anlamını yitirmiştir. 


Artık doğayı tanımıyor. Bu artık Batılı insan için bir 
sembollerden, tanrılardan ve ritüel eylemlerden oluşan canlı bir vücut - muhteşem bir evren, 
İnsanın 'krallık içinde krallık' gibi özgürce hareket ettiği bir yer: o 
bunun yerine, dünyevi bilimlerin küçük kanunlar ve önemsiz şeylerle görmezden 
gelmeye çalıştığı, anlaşılmaz ve ölümcül bir dışsallığa dönüştü. 
hipotezler. 

Batı artık Bilgeliği bilmiyor; kendilerine hakim olanların görkemli 
sessizliğini, dünyanın parlak sakinliğini artık bilmiyor. 
kahinler, fikrin kana, hayata ve güce dönüştüğü kişilerin muhteşem 'güneş' 
gerçekliği. Bilgeliğin yerini, profesörlerin, gazetecilerin ve gazetecilerin alanı 
olan 'felsefe' ve 'kültür' retoriği aldı. 
ve sporcular - şema, program, manifesto. Olmuştur 
yerini duygusal, dini, insani kirlilik aldı ve 
sessizlik ve tefekkür korkuttuğu için 'oluşu' ve 'pratiği' yüceltirken debelenip 
delice koşan gevezelerin ırkı 
onlara. 

Batı artık Devleti tanımıyor: Maneviyat ve krallığın sentezi olarak, 'süper'e 
giden bir yol olarak yiğitlik-Devlet, Imperium. 
Çin'den Çin'e kadar büyük eski uygarlıkların bildiği "dünya" 
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Mısır, İran'dan Roma'ya ve Alman ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu'na kadar, 
köleler ve tekerlekli tacirlerden oluşan bir tröstün burjuva sefaletine batmış 
durumda. 

Savaş ne olabilir, savaş kendi içinde, hem kazanmaktan hem de kaybetmekten 
daha üstün bir değer olarak, manevi gerçekleşmeye giden o kutsal yol olarak - 
Odin'in göksel evi Valhalla'nın savaş alanında şehit düşen kahramanların ayrıcalığı 
olduğu; onlar için İslam'da 'kutsal savaş', yani cihad, 'Allah'ın yolu' ile eş anlamlıdır; 
Aryan Hindistan'ında savaşçının münzevilerle yan yana göründüğü ve klasik antik 
çağda mors zaferalis'in ölüme karşı kazanılan zafer olarak algılandığı kişilere göre 
bu müthiş Avrupalı "aktivistler" artık böyle bir savaşın ne olduğunu bilmiyorlar. 
Artık savaşçıları değil, yalnızca askerleri tanıyorlar; onlar için bir kavga, terörize 
etmek ve onları hümanizm, pasifizm ve duygusallık retoriğine geri döndürmek 
için yeterli. 

Avrupa sadeliğini kaybetmiş, merkeziliğini kaybetmiş, canını kaybetmiş. 
Demokratik kötülük ve Sami zehiri onu tüm köklerinden aşındırıyor; yasalarına, 
bilimine ve spekülatif düşüncesine kadar. Liderlere gelince; şiddet yoluyla, kâr 
hırsıyla ya da köle sömürme yetenekleriyle değil, yaşamın sarsılmaz ve aşkın 
nitelikleriyle öne çıkan kişilere gelince, liderler yoktur. 


Avrupa, kimsenin ifade etmeye cesaret edemediği bir kaygının ele geçirdiği ve 
parçaladığı, kan yerine altın, et yerine makineler ve fabrikalar, beyin yerine 
gazeteler bulunan, huzursuzca savrulan, belirsiz ve öngörülemeyen güçler 
tarafından yönlendirilen, büyük, uyuşuk bir bedendir. Ona karşı çıkmaya çalışan 
veya hatta onun mekanizmasından kaçmaya çalışan herkesi amansız bir şekilde 
ezin. 

Batı'nın çok övülen 'medeniyeti' bütün bunları yapabildi. Bu, Roma 
imparatorluğunun, Dor Yunanistan'ının ve büyük Aryan ilkel uygarlıklarının tüm 
diğer örnek biçimlerinin ötesinde, 'İlerleme' batıl inancının övülen sonucudur. 


Ve hala büyük tiksinti ve isyan etme yeteneğine sahip olanların etrafındaki 
ilmik her geçen gün daralıyor. 


Yeni Sembol 


Bu alacakaranlıkta kurtuluş ve yenilenme hâlâ mümkün mü? 


Avrupa'da hâlâ böyle bir görevin bilincini ve iradesini üstlenebilecek güç var 
mı? 

Aldatılmadık: Ancak görevin büyüklüğünü anladıktan sonra harekete 
geçebileceğiz. Yıkıcı bir durumun tehditkar gerçekliği 
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manevi sürecin tanınması gerekir. Kökleri neredeyse M.Ö. 
doruk aşamaları bu dönemlerle örtüşen tarihöncesinin temeli 
Çağdaş insanların uygarlık için gerekli değerler olarak yücelttikleri ve 
Etkileri artık tüm düşünce alanlarında kendini gösteren ve 
aksiyon. 
Bu bir uzlaşma ya da adaptasyon meselesi değil. Gücü 
yeni bir Orta Çağ'a ihtiyaç var. Hem iç hem de dış mekanda bir değişiklik 
barbarca saflık gereklidir. Felsefe, 'kültür', gündelik politika: hayır 
hepsinden daha fazlası. Bu yatağın diğer tarafına geçme meselesi değil 
acıdan. Bu nihayet uyanmak ve kendi ayakları üzerinde durmak meselesidir. 
Orada burada, kadim soyluları anımsatan insanlar hâlâ var. 
Artık bireyler olarak dayanılmaz rahatsızlığın farkına varıyoruz ve kendimizi buna mecbur hissediyoruz. 
bazen bir kültürel alanda, bazen başka bir alanda tepki verirler. Önce 
artık çok geç, zirvelere giden yol, şu anda güçlerini tüketen tüm sınırların ve özel 
çıkarların ötesinde, bu dağınık adamların bilincine geri getirilmelidir. Aralıksız eylem 


en saf güçlerinin kendini açığa vurmasını sağlamalıdır, çünkü 

Batı'nın sahip olduğu retoriğin, duygusallığın, ahlakçılığın ve ikiyüzlü dindarlığın kirli 
kabuğunu parçalamaya hazır, görünmez bir şey. 

her şeyi kapsamış ve insanlaştırmıştır. Tapınağa giren kişi, barbar bile olsa, tartışmasız 
onu dışarı çıkarmakla yükümlüdür. 

'Uygar' Avrupa'da bir tekel yaratan herkes yozlaştırıcı olarak görülüyor. 

'Ruh', İyilik ve Kötülük, Bilim ve İlahi Olan'ı kullanırlar ve kendilerini savunucuları ilan 
ederek bundan yararlanırlar, oysa gerçekte onlar sadece maddeyi ve insanların sözlerini, 
korkularını ve batıl inançlarını bilirler. maddenin üzerine bindirilmiştir. 


Bütün bunlara, 'Yeter!' densin ki, bazı insanlar geri dönsün. 
uzun süren yollar, uzun süren riskler, uzun süren bakışlar ve uzun süren sessizlik; açık 
denizin rüzgarı yeniden essin diye - rüzgar 
İskandinav ilkel geleneğini yaşatmak ve Batı'nın uyuyanlarını uyandırmak. 
Felsefe karşıtlığı, insancıllık karşıtlığı, edebiyat karşıtlığı, 'din' karşıtlığı, 
bu öncüldür. 'Yeterli!' estetikçiliklere ve idealizmlere değinmek gerekir; 'yeterli!' kendisi 
için Sami bir dünya yaratan ruhun susuzluğuna 
Tanrı'ya tapınmak ve yalvarmak; dilencileri birbirine bağlayan 'ihtiyaç' yeterince 
ortak tahvillerde, onlara karşılıklı bağımlılık adına şunu vermek: 
her birinde eksik olan önemli bir karakter. 
Bazı saf güçlerle tüm bunların ötesine geçmeliyiz. 
O zaman önlerine 'siyaset'i aşan bir görev verilecek. 
sosyal önyargıları aşan ve sansasyonel jestleri göz ardı eden 
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Bu öyle bir şeydir ki, kişiler ve nesneler üzerinde güçlü bir fiziksel güç artık hiçbir 
şeye fayda sağlayamaz. 


Sessizce, sıkı disiplinle, kendi kendine hakim olarak ve kendi kendini aşarak, 
azimli ve canlı bireysel çabayla elit bir sınıf yaratmalıyız. 

'Güneş' Bilgeliğinin yeniden canlandırıldığı kişi: konuşulamayan erdem , 
duyguların ve ruhun derinliklerinden yükselen ve kanıtlanamayan 
argümanlarla ve kitaplarla ama yaratıcı eylemlerle. 

Yenilenmiş, ruhsallaştırılmış ve katı bir anlayışa yeniden uyanmalıyız 
felsefi bir kavram olarak değil, kanımızda titreşen bir şey olarak: dünyanın güç 
olarak hissedilmesine, 
dünyanın ritim olarak duyumuna, dünyanın bir fedakarlık eylemi olarak 
duyumuna. Bu duygu, güçlü, sert ve enerjik karakterler, güçten ve sonra da 
yalnızca güçten yapılmış, buna açık varlıklar yaratacaktır. 
özgürlük ve asalet duygusuna, 'ölülerin' verdiği o kozmik nefese 
Avrupa bu konuda çok gevezelik etti ama henüz onun nefesini bile hissetmedi. 

Laik, demokratik ve maddi bilime karşı daima göreceli 
ve koşullanmış, fenomenlerin ve anlaşılmaz yasaların kölesi, sağır 
İnsanın en derin gerçekliğine ulaşmak için, bu seçkinler arasında kutsal, içsel, 
gizli ve yaratıcı bilimi, kendini gerçekleştirme bilimini yeniden uyandırmalıyız. 
ve 'kendini yüceltme", gizli güçlere yol açan bilim 
organizmamızı yöneten ve görünmez kökleriyle birleşmiş olan 
oran ve şeylerin kendileri ve bunlar üzerinde ustalık yaratan 
kuvvetler; öyle ki, bir efsane olarak değil, gerçeklerin en olumlusu olarak, bazı 
İnsanlar artık 'nayata' değil, 'yaşamdan daha fazlasına' ait olan ve aşkın eylemde 
bulunma yeteneğine sahip varlıklar olarak yeniden doğarlar. 

Liderler olacak, bir Liderler ırkı olacak. Görünmez Liderler 
konuşmayan, kendini göstermeyen ama eylemleri dirençle karşılaşmayan, her 
şeyi yapabilen insanlar. O zaman bir merkez ortaya çıkacak 
yine Batı'da - merkezi olmayan Batı'da. 

Eğer yenilenmeyi başarabileceğimizi düşünmek kesinlikle bir hatadır. 
hiyerarşi yeniden kurulmaz, yani yukarıya yerleştirmezsek 
dünyaya ve maddeye, insana ve insanlığa bağlı olan alt formlar 
Onaylanabilecek daha yüksek bir yasa, daha yüksek bir hak, daha yüksek bir düzen 
yalnızca Liderlerin yaşayan gerçekliğinde. 

Devletin herhangi bir şey olabileceğine inanmak kesinlikle bir hatadır. 
Imperium olarak tekrar yükselmezse civitas diaboli dışında ve 
İmparatorluğu ekonomik temeller üzerine inşa etmeye çalışmak da bir hatadır . 
askeri, endüstriyel ve hatta 'ideal' veya milliyetçi faktörler. Geleneğe dayanan 
ilksel anlayışa göre, Imperium , 
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aşkın bir şey ve bu yalnızca küçük adamların küçük hayatlarını, iştahlarıyla, 
duygusallarıyla, dar ulusal gururlarıyla, 'değerleri', 'değersizlikleri' ve tanrılarıyla 
aşma gücüne sahip olanlar tarafından elde edilebilir. 


Eskiler, hiyerarşilerinin zirvesinde, kraliyet doğası kutsalla birleşmiş, zamansal 
gücün "artık insan olmayan" doğaların ruhsal otoritesi ile nüfuz ettiği, bir sır ve 
yenilmez bir sırrın taşıyıcıları olan varlıklara saygı duyduklarında bunu anladılar. 
'zaferin' ve 'talih'in gücü; her savaşta bir tür 'kutsal savaş' yaşadıklarında, evrensel 
bir şey, yıkıcı bir şey, her şeyi yönlendiren ve düzenleyen bir şey - doğanın büyük 
güçlerinin saflığı ve kaderiyle. 


Hala direnebilenler ya da direnmek isteyenler bunu anlayacaklar mı? Başka 
alternatifin olmadığını anlayacaklar mı? Başka biçimlerde ve şekillerde olsa bile 
yeniden uyandırılması gereken başka bir ruhun olmadığını mı düşünüyorsunuz? 
Bu, herhangi bir 'devrim'in yalnızca tek bir ulusta önemsiz bir rastlantısal olay 
olmakla kalmayıp aynı zamanda evrensel bir kavram, 'karanlık çağ'ın yoğun sisi 
içinde bir ilk ışık huzmesi haline gelebilmesinin koşuludur. Batı kali-yuga'sı mı? 
Gerçek bir restorasyonun, mümkün olan tek iyileşmenin başlangıcı mı? 


İlkel İskandinav-Güneş Geleneği 


İlkel bir İskandinav geleneğinden bahsettik. Bu bir efsane değil, bizim 
gerçeğimiz. Gerçekten de, pozitivist hurafelerin yakın zamana kadar mağaralarda 
yaşayan maymun adamlar olarak varsayıldığı en eski tarihöncesinde, ilkel, birleşik 
ve güçlü bir uygarlık vardı; bunun yankısı, geçmişin bize sunduğu her şeyde hâlâ 
yankılanıyordu. sonsuz bir sembol. 


İranlılar , en kuzeyde bulunan Airyanem Vaejah'dan bahseder ve burada "ışık 
tanrısı'nın ilk yaratılışını, kendi soylarının kökenini ve aynı zamanda mistik gücün 
karakteristiği olan 'ihtişamın' - hvareno'nun merkezini görürler. Aryan ırkından 
ve özellikle de onların ilahi krallarından; burada -sembolik olarak- Zara-thustra'nın 
savaşçı dininin ilk kez ortaya çıktığı 'yer'i görüyorlar. 


Buna uygun olarak, Hint-Aryanların geleneği, yine kuzeyde, "ışık olan" ve 
"suların üzerinde duran" Narayana'nın bulunduğu Shveta-dvipa'yı , yani "Şan 
Adası"nı bilir. olayların nedenselliğinin ötesinde kendi ikametgahı vardır. Aynı 
zamanda İskandinav ilkel ırkı olan Uttarakuru'dan da söz ediyor ; Nordik'in 
kastettiği şey 
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tanrıların güneş yolu - deva-yana - ve uttara terimi yüce, yüce ve üstün olan her 
şeyin kavramını çağrıştırır - mecazi anlamda 'İskandinav' kavramına göre arya, 
Aryan olarak adlandırılabilecek şey. . 


Yine, Achaean-Dorian soyları, efsanevi İskandinav Hiperborluların 
mirasçılarıdır: Bu ırkın en karakteristik tanrısı ve kahramanı - yılan Python'un yok 
edicisi olan güneş Apollon - oradan geldi; Herkül - devlere karşı Olimpiya tanrısının 
müttefiki, Amazonları ve temel varlıkları yok eden, daha sonra birçok Yunan ve 
Roma kralının kendilerini deyim yerindeyse onun avatarları olarak kabul ettiği 
"adil fatih" - Herkül galiplere dallarıyla taç giydirilen zeytin ağacını buradan taşıdı 
(Pindar). 


Ancak Hellas'ta bu İskandinav teması, üstelik, bazen 'Kahramanların Adası" 
ve 'Ölümsüzler Ülkesi' haline gelen, sarışın Rhaadamanthus'un hüküm sürdüğü 
gizemli İskandinav ülkesi Thule ile de karışmıştır. 'Güneş Adası' - Thule ultima a 
only no-mens habens - anısı o kadar canlı kaldı ki, onu Britanya'da tanıdığına ikna 
olan Constantius Chlorus, lejyonlarıyla birlikte oraya yürüdü; askeri zaferden çok, 
Sezar olarak tanrılaştırılmasını bu şekilde öngörmek anlamında 'gökyüzüne en 
yakın ve diğer tüm bölgelerden daha kutsal olan' toprak. 


Çoğu zaman, Kuzey-Germen geleneklerinde, Aesir'lerin ve ölen kahramanların 
evi olan Asgard, aynı türden başka bir ilahi konutun üzerine yerleştirilmiştir; yarı 
tanrı ve Aesir ( semideos id est ansis ) olarak kabul edilen ve mistik 'kader' 
güçleriyle halklarına zafer kazandıran İskandinav kralları, hanedanlarının kökenini 
bu 'ilahi' topraklara aktardılar. 


Gal geleneklerinde, tarih öncesi İrlanda'nın kahraman fatihleri olan Tuatha 
de Danann'ın saf ilahi ırkının kökeni olan Avalon vardır; aralarında Ogma 
kahramanı tam olarak Dorian Herkül - Avalon'a karşılık gelir. , Tir nam Beo'ya, 
'Yaşayanlar Ülkesi'ne, 'Muzaffer' Boadag krallığına karışıyor . 


Azteklerin bile ana vatanları Kuzey'dedir - 'Beyaz Ülke' veya 'Işık Ülkesi' olarak 
da adlandırılan Aztlan'da, orayı tanrı-savaşçı Huitzilopochtli'nin liderliğine 
bırakmışlardır: dolayısıyla Toltekler de Köken olarak Tlalocan, Tollan veya Tula'nın, 
Yunan Thule gibi, aynı zamanda 'Güneş Ülkesi' olduğunu ve savaş alanında şehit 
düşen kralların ve kahramanların 'cennetine' karıştığını iddia ediyorlar. 
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Bunlar, çok çeşitli geleneklerde izi sürülebilen, ilksel İskandinav uygarlığının 
ve anavatanının anısı olarak izlenebilen uyumlu referanslardan yalnızca 
birkaçıdır; daha kesin bir şekilde, aşkın insanüstü bir maneviyatın kahramanlık, 
kraliyet, soyluluk ile birleştiği yer. ve muzaffer unsur: kaosa karşı galip gelen 
forma doğru; insani ve dünyevi olan her şeye galip gelen süper insanlığa doğru; 
aşkın bir erkekliğin temel sembolü olarak, manevi güçler düzeninde maddi 
düzlemde egemene, kahramana, hükümdara karşılık gelen bir haysiyet ideali 
olarak 'güneşlilik'e doğru. Ve geleneğin izleri, bu ruhu koruyan ırkların kat ettiği 
Kuzey'den Güney'e, Batı'dan Doğu'ya uzanan bir yola uzanırken, daha yakın 
zamanlarda Aryan halklarının en büyük oluşumları da tanıklık ediyor. en saf 
değerlerinin ve dinlerinin niteliği, bu güce ve bu medeniyete özgü en karakteristik 
tanrı ve kurumlara ve aynı zamanda dünyaya ve dünyanın ruhuna bağlı olan 
aşağı güney ırklarına karşı mücadeleye. dünyaya, varlıklarının 'şeytani' ve 
irrasyonel kısmına, rastgele, kolektif, totemik, kaotik veya 'devasa' olana. 


Ancak diğer yandan -ki önceki referanslar da bunu gösteriyor- tarih meta- 
tarih haline geldi: "Yaşayanlar Ülkesi", "Kahramanların Kalesi", "Güneş Adası" bir 
yandan sırları barındırıyordu. Öte yandan kökenin kökeni, yeniden doğuşa, 
ölümsüzlüğe ve insanüstü güce giden yolun sırrını ortaya çıkardı: büyük ölçüde 
geleneksel kraliyet onuruna giden yol. Böylelikle tarihsel faktörler manevi 
faktörler haline geldi, kraliyet geleneği aşkın anlamda Gelenek haline geldi ve bu 
nedenle zamanın ötesinde sürekli olarak mevcut olan bir şey haline geldi. 
Semboller, işaretler ve destanlar, bize karşılık gelen zirvelere her zaman ulaşılan, 
'güneş' maneviyatının her zaman aşağı güçlerin üzerinde yükseldiği eşsiz bir 
ortodoksluğu' göstermek için bize eşsiz bir Geleneğin gizli yollarını anlatır. 


Böylece, daha sonraki zamanlarda, güçleri ve liderleri bakımından dağılmış 
halklar arasında, 'ilahi' olanın -Ragnarok'un- kararması kaderine zaten bağlı olan, 
kendisini bağlı olduğu 'manevi' alemden ayıran 'İskandinav' ırksal unsur. 
başlangıçta aitti, bir kategori haline geldi, genel bir uygarlık türü ve insanüstü 
olanın karşıtı olan davranış biçimi haline geldi; bu, tam anlamıyla etnik bir 
korelasyona dair hiçbir anının kalmadığı yerlerde bile bulunabilir; dolayısıyla, 
manevi biçimlendirici güçlerini ortaya çıkardıklarında, farklı medeniyetleri 
yeniden birleştirebilecek bir tür, tıpkı o ilksel gelenek içinde, alt unsurları ve 
maddenin çokluğunu etkilediği gibi. 
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Pagan Romanlığın son büyük medeniyet olarak kabul edilmesinin nedeni budur. 
İskandinav ruhunun yaratıcı eylemi, son evrensel girişim, başarılı 
güçlerini yeniden diriltmek için tüm bir döngü boyunca önemli bir ölçüde 
kahramanca, güneşe dayalı ve güçlü bir uygarlık biçiminde dünya: bir uygarlık 
mistik kaçışlara kapalı olan; bu , mızraklı efendiler ve vatanseverliğin aristokrat-Aryan tipi 
patres için de geçerliydi ; 
Kurt'un Kuzey amblemi tarafından gizemli bir şekilde doğrulanan bu, 
Kartal ve Balta; Her şeyden önce Zeus ve Herkül'ün, Apollon ve Mars'ın Olimposlu savaşçı 
kültünde canlıydı. 
büyüklüğünü ve sonsuzluklarını tanrısal olana borçlu olmanın; ayin olarak eylemde 
ve eylem olarak ayin, kristal berraklığında ve yine de güçlü deneyimde 
Bu, İmparatorluğun kendisinde de kabul edilen ve Sezar'ın numen simgesiyle doruğa 
ulaşan doğaüstü bir olaydı. 

Pagan Roma'nın yıkılışı, en büyük geleneksel ve güneş kalesinin yıkılışıdır ve esas 
olarak onu oluşturan güçlerde bunu anlamak zor değildir. 
Bu düşüşe katkıda bulunan tüm güçlerin yolu açıldı 
daha sonraki türetmeler ve birbirini takip eden dejenerasyonlar 
Avrupa'nın şu anki durumuna. 

Her hiyerarşiyi çılgınca ezerken, 
zayıf, ayrıcalıksızların, doğuştan ve geleneğin olmadığı, güç, kibir, bilgelik ve aristokrasi 
olan her şeye karşı öfkesi ve uzlaşmaz ve din propagandası yapan fanatizmi olan Sami 
inancı. 
dalga, karanlık ve barbar, kendisinin ve dünyanın düşmanı, aslında 
Roma'nın büyüklüğü için zehir, tüm Roma'yı galvanize eden bir madde. 
daha sonra içeriye nüfuz eden diğer Asya-Güney çöküş faktörleri 
Roma'nın yapıları ve gerilemenin en büyük nedeni 
Batı. 

Greko-Romen ve ardından İskandinav dünyasının Semitizasyonunda, 
Büyük ölçüde Hıristiyanlığa atfedilebilecek bir isyan var, aslında 
Kuzeyli Ar-yanların egemenliği sayesinde muhteşem uygarlıklarını elde ettikleri ırkların 
alt katmanlarından. İsrail'in ruhu, 
kolektif 'günah' ve 'kefaret' duygusunu zaten yaratmıştı ve 
yenilgiden sonra esas olarak sözde 'peygamberler'de ortaya çıkan ve 
Ferisilerin aristokrat ruhunun kalıntılarını satın alarak 'seçilmiş halkın' köleleştirilmesi, 
Akha soyunun bastırdığı Ege-Pelasgian tellürizminin alt güçlerini yeniden uyandırdı. 
Bunlar olabilir 
'karanlık' kast olarak adlandırılan shudra kastlarına eşit olan krishna 
- ve şeytani kast - asurya - üzerinde Tanrı'nın hiyerarşileri yer alıyor. 
Yeniden doğmuşların üç yüksek kastı - dvija - Brahminlere ve 
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'İnsan biçimindeki büyük bir tanrı' olarak anlaşılan kral, Hindistan'da kaosun 
üzerinde bir biçim olarak duruyordu. Son olarak mitin bize aktardığı güçler 
İskandinav Rinthursi'nin ve Büyük İskender'in yolunu sembolik bir demir duvarla 
kestiği Yecüc ve Ma-gog'un askeri oluşumu altında. 

Bu güçler, ilkel Hıristiyanlık aracılığıyla ruhsal olarak çalıştılar. 
Avrupa ruhunu yok edin. İlk başta kendilerini gizlediler 
Katolik kilisesinde şekillenen ay maneviyatı, yani 
örneğin, türü artık kutsal kral, güneş inisiyesi veya 'kahraman' değil, Tanrı'nın 
önünde eğilen aziz veya rahip olan bir maneviyat, 
ideali artık savaşçı, kutsal hiyerarşi ve "şan" değil, 
kardeşlik topluluğu ve caritas. Daha sonra Reformasyon ve hümanizmde bu 
güçlerin orijinal, gelenek karşıtı, ilkel, anarşist, ahlaksız doğası yeniden ortaya 
çıkıyor. Daha sonra siyasi devrimler, liberalizm ve kolektivizmin ortaya çıkışı 
yoluyla tek bir dava ortaya çıkar. 
bir diğeri ve bir düşüş diğerini takip ediyor. Modern toplumun tüm biçimlerinde 
- ve aynı zamanda bilimde, hukukta, teknolojinin yanıltıcı gücünde ve 
makine - ne kadar paradoksal görünse de aynı ruh ortaya çıkıyor; the 
aynı seviyedeki irade, çoğunluğun iradesi, hiyerarşiye, kaliteye ve farklılığa yönelik 
nefret hakim; kolektif ve kişisel olmayan 
Karşılıklı yetersizlikten doğan esaret, bir örgütün tipik bir örneğidir. 
Ayaklanan köle ırkı güçleniyor. 

Dahası var. Semitik-Hıristiyan mistisizmi, Orfik-dio-nysosçu pathos'u (daha 
önce Dorian-İskandinav Yunanistan için 
Antik Olimpiyat kültünün popüler mistisizmle birlikte deformasyonu 
İsis'in güneş Mısır geleneğinin çöküşünden doğdu. İçinde 
aynı şekilde, özdeş 'tutku' ve heyecan unsuru üretilir, 
mesihçilik ve milenyumculuk yoluyla, imparatorluğun pleblerinin rastgele 
gelişigüzelliği - Sezarların sakin üstünlüğüne, Homerik kahramanların basit 
büyüklüğüne, arıtılmış maneviyat ve 
pagan 'filozof' ve inisiyenin otarşik ideali. Burada ayrıca 
Romantik, irrasyonel anlamda her modern sapmanın kökü 
kötü bir sonsuzluğu arzuluyor. Sekülerleşmenin ardından bu mistisizm bizi yönlendiriyor 
'Aktivizm', 'Faustçuluk', çağdaş ilerleme batıl inancı, Sami içgüdü gizemciliği ve 


'elan vital", 'olayın' ve 'yaşamın' değerlendirilmesi; kısacası buraya kadar 
insanın barbar, kişisel-altı, kolektif unsurunun tanrılaştırılması, 
bireyleri ve halkları kendilerinin istemedikleri bir yöne sürüklemek için bugün her 
zamankinden daha serbest görünüyor. 
Düşmeden önce diğer güç bir kez daha ayağa kalktı. 
Yahudi-Hıristiyan dalgası neredeyse kesin bir alternatif sunacak. 
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Ruhun Batı tarihinin ilerideki seyri. Bu bir gelenekti 
İran Aryanlarının savaşçı kültü Mithra şeklinde ortaya çıktı. 
Işıltılı gökyüzünün kadim Aryan tanrısı 'DÜnyanın Efendisi'nin avatarı 
Güneş, 'Boğanın Katili', meşaleli ve baltalı kahraman, 'güç yoluyla' yeniden doğan 
insanların sembolü, bu konuda daha az önemli olmayan senkretik bir efsane, 
dünyanın Hyperborean tanrısını asimile ediyor. altın Çağ. Ancak 
daha güçlü kuvvetler bu 'güneş' olasılığını bile engelledi. 

Sonra son büyük tepki: Almanların Kutsal Roma İmparatorluğu 
Ulus. Sözde 'barbarlar' ile bazı ırklar tanıtıldı 
gerçekte Achaean'larla, paleo-İranlılarla yakından akraba olan, 
Paleo-Romalılar ve genel olarak kendilerini tarih öncesi bir saflık durumunda 
tutan İskandinav-Aryanlar. Zaten Asyalılaşmış ve maddi açıdan bunların ortaya 
çıkışı ise 
Semtikleştirilmiş İmparatorluk, yıkıcı görünüyordu, hâlâ daha yüksek bir düzeydeydi. 
Kahramanlık ruhunun canlandırıcı akışını, pagan Romanitas'ın sahip olduğu 
ruhani güce benzer bir güçle canlandırıcı bir teması temsil eder. 
başlangıçta güneş büyüklüğüne borçluydu. Kuzey kuwetleri tarafından doğrudan 
savunulan antik Roma sembolü dünyada yeniden böyle yükseliyor. 

Ortaçağın imparatorluk, feodal ve evrensel uygarlığı, 
Hıristiyan inancını tamamen nominal olarak beyan etmesine rağmen, her şeyden 
önce bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Kuzey-Roma maneviyatı 
aracılığıyla ifade edilmiştir. Milisleri şövalyelik şövalyelerinden oluşuyordu; onun 
siyaset üstü merkezi İmparatorluk Ghibelline idealiydi; Ayini Haçlı Seferleri'ydi; 
dışsal dinsel dürtüden ziyade pagan 'mors tri-umphalis' fikrine dönüş olarak çok 
daha doğruydu . Onun gizli ruhu, karşı çık 
nokta Hıristiyanlık ve daha eski ve daha yüksek bir geleneğe sadık olmak, 
Tapınakçılardan Kase Şövalyelerine ve Fedeli'ye kadar efsanelerde, mitlerde ve 
savaşçı ve şövalye Tarikatlarında saklı olarak onu canlı tuttu 
d'Amore. 

Bu ortaçağ uygarlığının çöküşünden sonra, 
bu ışıltılı Avrupa Baharı, serbest bırakıldıktan sonra ilk çiçek açmasında 
Sekülerleşmeye, partikülarizme ve dağılan hümaniteryenizme yol açan güçlerin 
yok edilmesiyle nihai çöküşe giden yollar açıldı. 
Geleneğin gücü görünenden görünmeyene geçti ve gizli bir zincirle nesilden 
nesile aktarılan bir mirasa dönüştü. 
azınlığa az. Bugün bile bazıları bunun bir önsezisine sahipler. 
hâlâ insana ve malzemeye bağlı, karışık çabalar. Bunlar 
belirsiz bir içgüdüyle, bir tepki işareti olarak, 
Swastika, Kartal ve Baltanın sembolleri. Bunlar çoğunlukla tanınmayan adamlardır 
ya da Nietzsche gibi trajik meteorlar gibi parıldayan adamlardır. 
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onlar için fazla güçlü olan bir gerçeğin ağırlığı altında ezildiler; 

onu yeniden üstlenebilecek ve yeniden empoze edebilecek başkalarını bekliyor 
büyük isyanda düşmanlarına karşı sert ve soğuk bir şekilde ayağa kalktığını, 
büyük mücadele: Batı'nın gerilemesi kendini teyit mi edecek yoksa 

yeni bir şafakta doğmak buna bağlıdır. 


Biz Pagan Emperyalistleri 


Çember kapanıyor ve kadim bir mitin -Yahudi olmadan önce İranlıların- 
kıyametle ilgili "evrensel yargı" terimiyle tanımladığı şey, şimdi bunu bize 
dayatıyor: "seçilmiş halk''ın ayrılığı. 

'Dünyanın sonunda", yani bizim dünyamızın, bizim dünyamızın sonunda olanlardan 
medeniyet - yok olacak. 

İskandinavya'ya kararlı, koşulsuz ve bütünsel bir geri dönüş çağrısında bulunuyoruz 
paganların geleneği. Her uzlaşmayla, her uzlaşmayla işimiz bitti 
zayıflık ve elde edilen her şeye karşı her türlü hoşgörüyle 
Sami-Hıristiyan kökünden gelen bu hastalık kanımıza ve aklımıza bulaştı. 

Böyle bir geleneğe dönüş olmadan kurtuluş olmaz, 
gerçek bir restorasyon değil, ruhun gerçek değerlerine dönüşümdür, 
iktidar, hiyerarşi ve imparatorluk mümkün değildir. Bu hiçbir şüpheye yer 
bırakmayacak bir gerçektir. Avrupa karşıtlığı, Yahudi karşıtlığı, Hıristiyan karşıtlığı; bu bizim 
toplanma çığlığı. En aptalca ve saçma masal, paganizmi materyalizm ve 
yolsuzlukla eşanlamlı hale getirir ve bunun yerine egzotik ve 
Anti-Aryan din, gerilememizde ruhsal olan her şeyin en saf ve en ayrıcalıklı 
yeniden sentezi olarak yaratıldı; sanki tüm uygarlık tarihi önceden belirlenmiş 
gibi. çağdaş 'kültürlü'müz 


görünüm! 

HAYIR! Yaşayan ve içkin ruh, insan dışı bir ruh olarak hareket eden ruh 
bilgelik ve güç, Kralların ve Galiplerin ihtişamı bilinmiyordu. 
Sami kirlenmesi. Paganlığımız, geleneğimiz ortada 
onu Kuzey'den Güney'e, Batı'dan getiren büyük halklar denizi 
Doğu bunu biliyordu. Ve bugün kim Avrupa'ya karşı ayaklanırsa 
hastalık ve Avrupa dinine aykırı, inkarcı değil, onaylayıcıdır; onaylamanın ne 
olduğunu bilen tek kişidir. 

Bu nedenle bugün İskandinav pagan geleneğine tanıklık ediyoruz 
ve Pagan Emperyalizminde değerlerin restorasyonu çağrısında bulunuyoruz. 
Konuşmacının ve manevi gerçeklikte ona katılabilecek diğer kişilerin kişiliği - 
yalnız, duygusuz ve tavizsiz bir şekilde aristokrat. 
tüccarların, kafeslere kapatılmışların ve sapkınların dünyası yok oluyor 
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bunlar aracılığıyla Avrupa'nın kırılmamış ve yenilmemiş olanına, hâlâ direnenlere, 
hâlâ geleceğe sahip olanlara seslenen bu her gerçeklik. 


Bunun bir laf, ütopya, romantik soyutlama meselesi olmadığını, gerçeklerin 
en pozitifi, en güçlüsü olduğunu, her şeye gücü yeten varlıklar tarafından 
diriltilmeyi beklediğini hissetmeyi başarabilecek miyiz? Kitleler için "gericilik" 
sözcüğünün her şeyin hiçliğe dönüşmesi anlamına geldiği bir yapıt mı? Binlerce 
güç, yalnızca onların kurtuluşunu sağlayabileceklerin beklentisiyle, karanlıkta 
baskı yapıyor. 


Geleneğimizi, hepsi kaçınılmaz olarak Sami ruhuyla kirlenmiş olan yeni sahte 
veya özel geleneklerden herhangi biriyle veya yeni Batılı inanç biçimlerinden 
herhangi biriyle değiştirmek, hataların en saçmasıdır. 


Irkımızın ilksel güçleri bizi bugün Batı tarihinin bu belirleyici aşamasına 
yerleştiriyor ve ikilemle son kez karşı karşıya geliyor: Sadakat mi yoksa ihanet mi? 
Bizim restorasyonumuz, her şeyden önce 'güneş' restorasyonu, pagan 
maneviyatının restorasyonu değilse boş bir kelimedir. İskandinav veya Roma 
Geleneğinin savunulmasına başvurmak ve bu geleneklerin gerilemesine esas 
olarak katkıda bulunan güçleri hatırlamamak elle tutulur bir çelişki olacaktır; 
İmparatorluk idealini çağrıştırmak ve bunları fark etmemek, maskesinden 
arındırılmış Sami-Hıristiyan dünya imajı, İmparatorluğun manevi temelinin inkarını 
ifade eder. 


Her olası hedefin, her ampirik ilginin, her tutkunun ve her kişisel ya da 
partizan bağın ötesinde, Alman ve Roma topraklarında isyana hazır olanlar 
arasında İskandinav pagan geleneğinin meşalesini yeniden ele almaya cesaret 
edecekler . 

Bir iddiada bulunuyoruz, bunu yapmak zorundayız. Ne umut etmek istiyoruz, ne de 
umutsuzluğa doğru. Değişen şey, olmayan tarafından değiştirilemez. 

Bunlar sahip olduğumuz değerlerdir. Koşulların ve insanların kendilerini 
gösterebilmeleri, dolayısıyla geçici ve geçici şeylerin olumsallığı içinde belirli bir 
döneme biçim ve içerik verebilmeleri veya verememeleri - bu aslında bizi 
ilgilendirmeyenler kadar ilgilendirmemesi gereken bir şeydir. gerçek bu 
olumsallıkta durur. 
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imparatorluk için 


İmparatorluk Fikrinin Çöküşü 


Tıpkı canlı bir bedenin ancak bir ruh olduğu sürece varlığını sürdürmesi gibi 
ona hükmetmek için, manevi bir gerçekliğe dayanmayan her toplumsal 
organizasyon istikrarsız ve temelsizdir, gücünü korumaktan acizdir. 
ve çeşitli güçlerin değişimleri altında kimlik; o değil 
tam anlamıyla bir organizma, daha ziyade bir bileşik, bir bütün. 

Çağdaş Batı'da siyasal düşüncenin gerilemesinin gerçek nedeni, 
bir zamanlar var olan manevi değerlerin 
toplumsal düzen yavaş yavaş yok oldu ve henüz kimse bunu başaramadı. 
onları herhangi bir şeyle değiştirmeyi başardım. Sorun ekonomik, 
endüstriyel, askeri, idari veya 
en fazla duygusal faktörler, tüm bunların 
sadece madde, istediğin kadar gerekli ama asla yeterli değil 
ve mekanik güçlerin basit bir şekilde bir araya gelmesinin canlı bir düzen yaratması ne 
kadar güçlü, akılcı ve kendi kendine yeten bir düzen üretme yeteneğinden o kadar uzaktır? 
yapı. 

Düzensizlik, dışsallık; bunlar baskın özelliklerdir. 
çağdaş sosyal 'örgütler'. Daha yüksek olanın daha düşük olan tarafından 
belirlenmesi gerektiği; bir gerekçeyle meşrulaştırılmak yerine bu yasa ve düzen 
aristokrasi, kalite farkı, manevi hiyerarşi olmalıdır. 

Çıkarların dengelenmesi ve zaten her türlü yüksek duyarlılıktan 
arındırılmış anonim bir kalabalığın açgözlülüğü arasındaki olumsal 
bağa dayalı olan bu düşüncenin temelinde yatan temel hata budur. 
bu kuruluşlar. 

Bu yozlaşmanın kökeni çok uzak zamanlara kadar uzanıyor 
Kuzey-güneş enerjisinin gerileme süreçlerinin olduğu dönemlere 
gelenek ilk kez ortaya çıktı. Bu, iki gücün ayrılmasıyla bağlantılıdır. 
kraliyet ve kutsal ilkelerin bölünmesi, ikilik 
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bir yandan maddi bir erkeklik şekillendi - laik Devlet 
ve onun hükümdarı, tamamen zamansal ve biz neredeyse tercih ederdik 
Diyelim ki, Luciferian, değerler - ve diğer yanda ay, İskandinav karşıtı ve 
anti-aristokrat maneviyat, 'rahip' ve 'dindar' maneviyat 
yine de egemenlik hakkını iddia eden tür. 

Ayrı bir yönetici kast olarak bir rahipler kastının oluşumu, zorunlu olarak dinin 
kutsallığına saygısızlık, sekülerleşme ve somutlaşmasına yol açtı. 
politik fikir: geri kalan her şey yalnızca bunun sonucudur. İlk gelenek karşıtı devrim, 
rahibin 'ilahi Kral'ın yerini aldığı ve güneş, muzaffer ve aristokratik maneviyatın taşıyıcıları 
olan elitlerin yerini 'din'in aldığı devrimdi. 


Bu tür olaylar eşikte zaten gözlemlenebiliyor 
Hıristiyanlık öncesi ve Hıristiyan olmayan dünyada tarihöncesi dönemler: ama 
neredeyse her zaman tepkilere karşı çıktılar, bu da onların etkilerini sınırladı ve 
daha fazla düşme ihtimalini önledi. Kastın olduğu Hindistan'da bile 
Tüm yankılara rağmen, Brahmanların çoğu sıklıkla rahip sınıfı haline geldi . 
Üstün bir kast olan Kşatriya'ya özgü bir maneviyat dayandı ve Buda -Zerdüşt gibi- kraliyet 
kanından gelen bir münzeviydi. 

Bu sadece Batı'da, Sami dininin yükselişiyle ve 
Kesintilerin belirleyici hale geldiği görünen Sami ruhu ve 
farklı bakış açılarından düzeltilemez. 

Değerlerinin aşkıncılığıyla ilkel Hıristiyanlık 
herkesi 'Krallık'ın 'olmayan' beklentisine yönlendiriyor 
Bu dünya", karakteristik Sami iradesiyle Tanrı'ya teslimiyetle 
ve yaratığın aşağılanması, antik dünyanın sahip olduğu maneviyat ile politikanın, krallık 
ile tanrısallığın 'güneş' sentezini parçaladı. 
biliyordu. 

Kendi içinde ele alındığında, tüm dünyevi kaygılara karşı duyduğu derin küçümsemeyle, 
Galile doktrini yalnızca Devleti değil, aynı zamanda 
toplumun kendisi. Fakat bu doktrinin canlandırıcı baharının başarısızlığına 
-tüm değerlerin değiş tokuş edileceği 'Krallığın' gelişi 
ve alçakgönüllüler yüce - ilkel doktrinin ruhu ve uzlaşmazlığı ortaya çıktı; boşluk bırakmak 
için yeni güçler ortaya çıktı. 
"Bu dünyaya ait olmayan" şey için dünya. Normalleşmeye ulaşıldı. 
Uzlaşmaya varıldı. Sami unsuru, Romanlığın evrensel sembolünü fethetmeyi başardı. 
Romalılaşmanın, yani paganlaşmanın olduğu melez bir oluşum olan Katolik Kilisesi 


orijinal doktrinin bazı yönleri 'ay'ı engellemedi, 


Rahip ve kadınsı maneviyat fikrinin merkezi bir konum alması 
aynı zamanda: 'inananların' ve 'sevenlerin' atmosferi 
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Onlar sadece 'Tanrı'nın oğulları ve hizmetkarlarıdır ve egemenlik hakkını kardeş 
topluluklarına (Ana Kilise) aktarırlar. 
tabiri caizse jinekokratik olarak. 

Bu noktayı hiç tereddüt etmeden belirtelim. Hıristiyanlık bir şeydir; 
Katoliklik, diğeri. Hıristiyanlık, yani ilkel Semitik ve devrimci yönüyle Fransız 
Hıristiyanlığının mistik benzeridir. 

Dünün devrimi ve bugün komünizmin ve sosyalizmin devrimi. Hıristiyanlık, Katolik 
Kilisesi gibi, kısmen bazı din biçimlerini üstleniyor. 

Pagan-Roma örgütü: tamamen çelişkili bir şey çünkü 

bu formlar, Roma paganizminin 'güneş' ruhunun çelişkisi olan bir içeriğe, bir 
değerler ve inanç sistemine katkıda bulunur; 

bu ruha karşı çıkıyorlar. 

Kilisenin hegemonya iddiasının başarısızlığının, mirası gerçekten 
üstlenememesinin nedeni bu içsel çelişkide yatmaktadır. 

Asya-Sami isyanının yok ettiği şey: Roma imparatorluğu ve evrenselliği. 


Aslında Katolik Kilisesi tam anlamıyla pagan değildir. 
bu ikiliği ortadan kaldırır: böylece manevi olanı ayırır ve ayırır. 
Siyasi alandan, 'ruhların bakımı, halkın bakımını oluşturur. 
Daha sonra iki parçayı yeniden birleştirmek için boşuna çabalar. Kendisini çıkışı 
olmayan bir çıkmazın içinde bulur. 

Kiliseye karşı özerk laik bir devletin mümkün olduğunu kabul etmeyi 
reddeden ve Kartal'ın tamamen Haç'a tabi olmasını talep eden Guelph'lerin 
tutumu tutarlıydı. Ancak bu gerçekleşseydi geriye ne kalacaktı? 


Kendisini hâlâ Hıristiyan olarak adlandırmasına izin verebilecek olan Kilise 


feragat etmeyi öğretenin mirasına sahip çıkmak, 
dünyevi kaygılar ve bir Tanrı'nın köleleri olarak insanların doğal eşitliği 
kimin krallığı bu dünyaya ait değil? Bunu yapmak nasıl mümkün olabilirdi? 
Başarı, içkinlik ve ayrıcalık gibi pagan değerini gerçekte benimseyerek olmasa 
bile, hakimiyeti ve hiyerarşiyi sürdürmek mümkün mü? Bu nedir 
Kilisenin başına altın çağı olan Orta Çağ'da bir olay geldi. 
İskandinav-Germen ruhunun kısmen Romanizasyonuyla harekete geçen bu an, 
gerçekten de tüm bu ruhu kucaklamak istediği izlenimini verdi. 
Batı halkları ekümenik birlik içinde. Ama bu bir Fata Morgana'ydı, kalıcı gerçekliği 
olmayan bir şeydi - temelde sorunun yalnızca bir çözüm biçiminde sunulması, 
soruna fiili bir çözüm. 
Çelişki ama hukuken değil. 

Ama o zaman anlaşmazlık çözümsüz kalır, çünkü bir İmparatorluk 


Gerçekten bir İmparatorluk olan bu imparatorluk, onun üzerinde ayrı bir Kilise'nin varlığını kabul edemez. 
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organizasyon. Hakimiyeti tamamen maddi olan bir İmparatorluk, bir Kilisenin kendisiyle 
birlikte var olmasına ve hatta önemli konularda onun içinde olmasına kesinlikle izin verebilir. 
hipoteze göre manevi şeylere duyulan ilgiyle ilgili değildir. 

ilgili. Ancak böyle bir imparatorluk, yukarıda da söylediğimiz gibi, bizim için yalnızca bir imparatorluktur. 
İmparatorluğun benzerliği. Bir İmparatorluk ancak içkin bir maneviyat ona nüfuz 
ettiğinde böyledir; ancak bu türden gerçek bir İmparatorluğun, herhangi bir 
ayrıcalık iddiasında bulunan hiçbir örgütü tanıyamayacağı açıktır. 

ruhun şeyleri. Her Kilisenin yetkisini kaldıracak ve yerini alacak, 

kendisini saf ve basit bir şekilde gerçek ve tek Kilise olarak yerine koyarak: 

Öyle ya da böyle, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde geri dönüş olacaktır. 

Pagan ve Aryan anlayışına, krallık ve soyluluğun güneş sentezine 

rahiplik, 'Sacrum Imperium'a. 

Daha dikkatli düşünürsek, Orta Çağ'da Kilise'ye karşı kendini öne süren 
İmparatorluk fikri, her şeyden önce onun sayesinde ortaya çıktı. 
Hohenstaufen'de tam olarak şunu fark edebiliriz: zamansal bir şey yoktur 
İktidarın manevi otoriteye isyan etmesinden ziyade, aynı manevi yapıya sahip iki 
otorite arasındaki bir mücadeledir; her biri bir iddiada bulunur. 
doğaüstü köken ve kader, evrensel ve siyaset üstü bir yasa. 

Bir yandan, imparatorlukta, hafifletmeler ve tavizler olmasa da, paganların ilahi 
Kral, kutsal hükümdar Lex fikri geri dönüyor. 
animata in terris, dönüştürücü savaş benzeri inançların ilişkilerinin yaşam 
merkezi , ruhun erkeksi ve kahraman kutbunun kişileşmesi. Açık 
Öte yandan Kilise'de var olan maneviyat ilkesidir. 
hadım edilme ve 'rahip' hakikati, ruhun ay kutbu, 
köleleri ve tüccarları İmparatorluğa (Komünlere) karşı isyanlarında pervasızca 
desteklemek ve kutsamak ve engellemek 
üstünlüğünü koruyabilmek için restorasyonu. 
Bu iki büyük fikir arasındaki mücadelede, söylediğimiz gibi, 
Batı'nın son manevi yıldırımı. Daha sonra bir gevşeme aşaması ve 
bunu ilerici bir ayrılma takip etti/ Sonunda modern devlet kendini kurduysa 
Kiliseden özerk, bu sadece kilisenin reddettiği için oldu 
İmparatorluğun manevi ve evrensel ilkesinden çoğulcu ve plebci 'ulus' ilkesine; 
çünkü geleneksel anlamda kraliyetin ne anlama geldiğini unuttu; çünkü bunu 
bilmiyordu 
Siyasi sorun dini sorundan ayrılamaz ve 
Maddi çıkarları aşan her soruna ilgi gösterilmemesi ve 
ilgili ırkların ve ulusların iddiaları; sahayı terk etmek 
hümanizmin ve sözde 'düşünce özgürlüğünün' tüm tecavüzleri, 
salt zamansal bir güce indirgenmişti. Böylece günümüze geliyoruz 
Bir tarafta esasen seküler ve 
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ekonomik, askeri ve idari sorunlarla tüketen, aslında manevi konularda 
her türlü otoriteyi reddeden anti-aristokratik bir devlet, diğer yanda 
hizipleşmeyle parçalanmış, din ile hiç ilgilenmeyen bir ay dini. Katolik 
Kilisesi biçiminde, yalnızca halkın kurtuluşu için gösterişli ve yararsız bir 
kaygı biçiminde ifade edilen yavan bir paternalizm yeteneğine sahip, 
bir tür büyük uluslararası inananlar derneğine indirgenmişti - her biri 
kendi yolunda gidiyor, artık herhangi bir dini dürtüyü takip etmiyor - ya 
da hepsi manevi gerçekliğin içsel, canlı, somut, erkeksi duygusunu 
kaybetmiş "ruhların" kurtuluşu için değil. 


Bu durum artık dayanamaz - ya da en azından ezberden ciddi bir 
şekilde konuşmak isteyenler, ironik "Plus ca change, plus c'estla meme" 
deyişinin tercih ettiği herhangi bir şeye başvurmak istemeyenler. ' sözü 
geçerlidir, artık bu feragat, bu acıya izin vermemelidir. 

Batı dünyasının krizinden çıkmanın tek yolu, Aryan-pagan dünya 
görüşü temelinde siyasi ve kutsal, kraliyet ve manevi olmak üzere iki 
gücün mutlak sentezinin yeniden tesis edilmesidir. yeni bir evrenselliğin 
başlangıcı olarak daha yüksek fayda, yaşam ve bireysellik biçimlerinin 
çekirdeklenmesi. 

Kimse bizi anakronizm nedeniyle azarlamasın. Aynı ruh başka 
şekillerde de uyandırılabilir. Siyasi düşüncenin seküler çöküşünün 
üstesinden gelinebilmesi, Devletin doğaüstü bir önem kazanabilmesi 
ve kaosa karşı kazanılan zaferin zirvesini temsil edebilmesi - merkezi 
nokta budur. 

Soyut 'dindarlık'tan ve politik gerçekçilikten iliklerimize kadar 
hastayız. Yeniden buluşumuz ve geleneğimiz adına bu felç edici 
antitezin kırılması gerekiyor. 


Protestan Sapması ve 
Karşı Reformumuz 


Mesih-Galile doktrininin, özgün karakteri gereği, yeni bir toplumsal 
yaşam biçimi, hatta din oluşturmayı hiç amaçlamadığını daha önce 
belirtmiştik. Tamamen anarşik, anti-sosyal, bozguncu, her türlü rasyonel 
düzeni yıkan bir karaktere sahipti. Tek bir kaygı saplantılı bir şekilde 
onu sarmıştı: 'Tanrı'nın Krallığı'nın sözde yakın gelişi karşısında bireyin 
ruhunun kurtuluşu. 


Ancak bu 'Krallık' umudu geri çekilip nihayet ortadan kaybolunca, 
bu umuda odaklanan güçler kendi başlarına çöktüler ve 
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Sami dini bireyselci yönünü sosyalist yönüne geçirdi. Müminlerin topluluğu olan ecclesia, 


karşılıklı ihtiyaçtan doğan, kişisel olmayan ve mistik bir ortam olarak anlaşılmaktadır . 


sevgi, hizmet etme ihtiyacı, iletişim ihtiyacı, karşılıklı ihtiyaç 
kabul ve yaşamların karşılıklı bağımlılığı yetersizdir 
kendi içinde - her ruhta kayıp 'Krallık'ın gerçekliğinin yerini aldı 
Tanrı". 
İçinde bulunduğumuz ecclesia'yı net bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. 
şimdi konuşuyorum, o zamanlar Katolik din adamı olacak olandan 
organizasyon. Bu organizasyon, Roma'nın kademeli olarak Romalılaştırılmasından doğmuştur. 
İlkel anlamda ecclesia'nın ruhu bir dereceye kadar 
ihanete uğramış ve Sami kısmı hiyerarşik bir otorite ilkesi ve sembolik bir ritüel külliyatı 
aracılığıyla boğulmuş . Ancak burada önemli olan, 19. yüzyılda yüzeye çıkan ilk Hıristiyan 


topluluklarının ekkle-siyasının ezeli gerçekliğini anlamaktır. 


İsa'nın doğrudan etkisi sona erer ve İsa'nın yakınlığı hissi 
'Krallık' soldu. O zamanlarda o gücün tohumunu buluruz. 
modern Avrupa-Amerikan toplumu tipine yol açacaktır. 

İmparatorlukta prensip şuydu: hiyerarşi, yukarıdan atama biçimi. 
Hıristiyan dininde bu şuydu: eşitlik, kardeşlik. İmparatorlukta 
kişiselleştirilmiş bağımlılık ilişkileri vardı: kişiselleştirilmiş bağımlılık ilişkileri vardı: efendiler 
vardı ve 
köleler. En eksiksiz haliyle bir kast sistemi vardı. İçinde 
Ecclesia'da bu ilişkiler kişiliksizleşti: aralarında bir bağ vardı. 
liderler olmadan, gelenek sınıfı ayrımı olmaksızın eşit varlıklar, 
yalnızca karşılıklı bağımlılık ve aynı ihtiyaç nedeniyle bir arada tutulabilir. 
ruh. Başka bir deyişle, saf toplumsal yaşamın biçimi olan toplumsallık ortaya çıktı. 
kolektif bir şeyde, eşitlikçi bir dayanışma içinde bir arada kalmanın. 
Ve dediğimiz gibi, ruhun yok edicisi ruh oldu. 

Ve şimdi Reformasyon'a geliyoruz. Reformasyon 
İskandinav insanlığının büyük düşüşü: yozlaşma, altüst oluş 
yaşamı canlandıran gücün olumsuz ve Sami yönüne 
İmparatorluk adına Roma boyunduruğuna karşı mücadele. Ho-henstaufen idealinde aslında 
orijinal Honstaufen'in karakteristik özelliği olan özgürlük, bağımsızlık ve bireysellik ilkelerini 
buluyoruz. 
Germen hisse senetlerinin ahlakı. Bu değerlerin uzlaştırılması dışında 
hiyerarşik ideal, Orta Çağ'da manevi bir savaş verdi; 
daha yüksek bir hiyerarşi, daha güneş enerjisi, daha erkeksilik iddiasını öne sürdüler ve 
Kilisenin uzlaşma olarak sunabileceği her şeyden daha mükemmel. Reformasyonda tam 
tersi bir durumla karşı karşıyayız: burada bunlar 
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Aynı İskandinav güçleri kendilerini Roma'nın esaretinden kurtardılar, ancak 

aynı zamanda Kilise'nin hâlâ sunduğu hiyerarşik otoritenin, Romalılığın ve 
evrenselliğin kalıntılarını da satın alıyordu; onun aracılığıyla meydana gelen şey, 
dünyayı oluşturan güçlerin yeniden canlandırılmasıydı. 

İlk Hıristiyan topluluğu ve ekklesia'nın yaşamı . Reformasyonda 

İlkel Hıristiyanlığın geri dönüşüyle karşı karşıyayız; bu, tam da daha yavaş, 
'sosyalist' bir yönüyle, Roma'nın karakteristik özelliğinin aksine. 

Kilise. Protestanların uzlaşmazlığı, İmparatorluğa dönüş adına olmasa da Katolik 
uzlaşmasına son verdi. 

Anti-İmparatorluğa doğru. 

Her şeye rağmen Germen halkları hâlâ varlığını sürdürüyor. 
kanlarının kalıtımı, karışıklığın üstesinden gelemeyecek kadar çok sayıda Kuzey faktörü 
onlar için ölümcül olabilir. Germen halkları arasında, bölünmeye rağmen, 
diğerlerinden daha fazla emperyal ve neredeyse feodal bir rejim başarabildi. 
kendini ve aynı zamanda erkeksi ve Kuzeylilere karşı yaşayan bir duyarlılığı sürdürmek 
onur, sadakat ve hiyerarşi değerleri - yakın zamanlara kadar, 

Dünya Savaşı'nın (Birinci Dünya Savaşı) patlak vermesine kadar. 

Anglo-Sakson halkları arasında işler tamamen farklı bir hal alıyor, özellikle 
de Hümanizm ve Aydınlanma'nın meyvelerini vermesiyle dinsel isyanın siyasi bir 
isyana dönüşmesiyle; prensipten sonra 
Otoritenin önce manevi alanda, sonra sosyal alanda düştüğü, 
ve son olarak ahlaki alanda ve maya ve çürümenin özünde 
Jakoben devriminin dünyaya tecavüz etmesinden. 

Böyle bir bağlamda aslında Reform'un nasıl olduğunu görüyoruz - aslında bir 
Dini devrim - siyasi alanda derin bir değişime yol açtı 
fikrin kendisi. Vicdanları Roma otoritesinden kurtararak sosyalleşti 
ve Kiliseyi içkinleştirdi; az çok sekülerleşmiş bir siyasi gerçeklik içinde ilkel 
ekklesia'yı hayata geçirdi. 

Reformasyon boyunca yukarıdaki hiyerarşi formunun yerini şu aldı: 

Otorite bağlarından kurtulmuş, her birinin anarşik bir şekilde kendi kendisinin 
yargıcı haline geldiği ve kararında inananların özgür birliği. 

aynı zamanda herkesle eşit. Başka bir deyişle bu, Avrupa'nın 'sosyalist' 
gerilemesinin başlangıcıydı: emperyalist düzene karşıt olarak. 

İdeal olarak Protestan dini bir örgütlenme biçiminin yolunu açtı. 

liderlere değil, ayrı bireylerin toplamına bağımlı; 

aşağıdan gelen ve kişisel olmayan bir şekilde kendini tüketen bir organizasyon 
ilişkiler; tamamen kolektif, kendi kendini yöneten ve kendi kendini haklı çıkaran bir 
gerçeklik. 

Bu süreç Anglo-Sakson halklarını hızla özümsemiş ve 
bugün bile her ikisine de zıt olan bir 'katoliklik' veya evrensellik eğilimi var 
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Roma ve ortaçağ imparatorluk katolikliğine ve daha dar anlamda bizzat Kilisenin 
karakteristik özelliği olan şeye. Sadece her bir ulus içinde, bireyler arasındaki farkı, onları 
bir havuzda toplayarak saf bir toplumsal bağ içinde ortadan kaldırdı; böylece, aynı 
zamanda, anonim bir düzende hepsini aynı seviyede yerleştirerek her bir ulusun 
farklılıklarını ve ayrıcalıklarını ortadan kaldırma eğiliminde oldu. "Milletler Cemiyeti' 
idealinin evrenselliği. Aynı zamanda dindarlık giderek daha insancıllaştı ve kendisini 
giderek daha fazla toplumsallıkla özdeşleştirme eğiliminde oldu. Protestan ülkelerdeki 
'çalışma dini'ne yönelik en son yönelimler ve kişisel çıkarların ve katı ahlakçılığın diğer 
ideal ve metafizik çıkarların üzerinde artan üstünlüğü bunu kanıtlıyor. 


Sonuç olarak: Reformasyon tutarlı bir konumu destekler, Hıristiyan yönünü (salt 
ortak yaşam fikrinin ılımlı biçimiyle) Katolik ülkelerde görülen Hıristiyan-pagan 
çekirdeğinden ayırır ve farklı bir Devlet tipini gerçekleştirir: demokratik devlet, anti- 
İmparatorluk, kitlelerin kendi üzerinde egemenlik kurması, kendi üzerinde egemenlik 
kurması, bireylerin eş zamanlı olarak anarşik, başsız bir dayanışma içinde aynı düzeye 
getirilmesi, hizmetkarların yönetici hizmetkarlarının yalnızca "temsilciler", bağımlılar 
olarak ortaya çıkması. Üstün liderler olarak kendilerine karşı sorumlu olmak yerine, mutlak 
otorite ilkesi olarak kalmak yerine kitlelere karşı sorumluluk üzerine. 


Doğal olarak her şey buraya dahil değil. Yeraltı yoluyla, kilisenin laikleştirilmiş 
yeniden yapılanması, Sami unsurunu yeniden çağrıştırıyor ve Protestan ülkeler, 
kapitalizmin ve plütokrasinin en önemli biçimleriyle geliştiği ülkelerdir; demokratik 
'özgürlük'ün perde arkasında, güçlerin efendisi ve devletsiz finansın kutsallığını bozduğu 
bir dünyanın adamları olan her şeye gücü yeten Yahudi yeniden ortaya çıkıyor. 
Birlikteyken, proleter 'Üçüncü Enternasyonal mitine ve Sowyetlerin kehanet misyonuna 
uygun olarak son düşüşü, saf kolektifin doğuşunu duyuruyorlar. 


Dolayısıyla kesin bir 'ya o ya da' durumuyla karşı karşıyayız. 


Bunların kaynaklandığı uzak ve gizli sebepleri bilmeden, etkilerle mücadele etmek 
boşunadır. Eğer buna karşılık gelen manevi bir devrime dayanmıyorsa, herhangi bir 
etkinliğe yönelik politik bir tepkiyi düşünmek boşunadır. 

Kilise yarı yolda bir şeydir. Bizim için Kilise çok az. 

Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Gerçek bir karşı-Reformasyona ihtiyacımız var. Ve bu 
karşı-Reformasyon, orijinal Aryan ahlakına, İskandinav-Roma geleneğinin saf güçlerine, 
İmparatorluk sembolü Kartal'a dönüşten oluşacaktır . 
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Bu ilk restorasyondur. Bu bir zaman meselesi olacak ama uluslarımızın bir 
karar vermesi gerekiyor: Ya Protestanlık ve Yahudiliğin birleşen güçlerinin kurbanı 
olacaklar, kendilerini kesin olarak cumhuriyetçi ve demokratik An-glo-Sakson 
toplumu tipinde örgütleyecekler, maneviyatın dünyevi tatminler için bir araç 
haline geldiği, meçhul 'kolektif insan'ın Ahrimanik mistisizminin hizmetinde 
doruğa ulaştığı toplumsallığa içkin bir din seçmek - ya da tepki vermek ve 
kendilerini iyileşme ve yenilenmeye adamak zorundalar; diğer yönde bir devrim, 
böylece diğer Devlet idealini tamamlayacak. 


Protestan devrimi Katolik uzlaşmasını aştığı ve Batı'yı demokratik toplum 
biçimlerine ve değerlerine geri getirdiği için, Reform'a karşı biz de aynı uzlaşmayı 
aşmalıyız, ancak diğer olası alternatifi onaylamak için. : İmparatorluğun Kutsal 
Roma İmparatorluğu için verdiği mücadelede duyurulan şey. Bütünsel bir Kuzey- 
Roma restorasyonu temelinde, hiyerarşi, yukarıdan örgütlenme, aristokrasi, 
tahakküm ve bilgelik değerleriyle desteklenen, aynı zamanda yeni ve eski olan bir 
Devlet yaratmalıyız. Kilisenin en iyi döneminde bir dereceye kadar ödünç olarak 
sahip olduğu ve Kilisenin kendisinin yenilgisinden sonra - iki bin yıllık bir deney 
sırasında - herhangi bir kılık değiştirmeden veya hafifletmeden açıkça ortaya 
konması gereken imparatorluk değerleri tarafından - İlkel soyluluklarından 
utanmayan, asil aryanın orijinal güçlerine , uranik-güneş maneviyatlarına ve 
kahramanlık sembollerine olan sadakatleriyle tüm sosyalleşmiş ve Samileşmiş 
Avrupa'ya karşı olan insanlar tarafından. gerileyenler, sonunda bizim yaptığımız 
gibi kendilerini pagan emperyalizmi ilan etmeye cesaret edebilirler. 


Hiyerarşi İsteği 


Bundan sonra, Avrupa'daki kötülüğün köklerinden bahsederken, gerekli 
karşı-Reformasyonun pragmatik olarak gerçekleştirilebileceği ilkeleri hatırlama 
olanağına sahip olacağız. 

Şimdi özel bir nokta üzerinde kısaca durmak istiyoruz: Yeni Devlet 
düşüncesinin varsaydığı hiyerarşi ilkesinin anlamı. Burada bildirilerin, parti 
programlarının hiçbir önemi yok; önemli olan söylenen değil yapılandır; Önemli 
olan yalnızca, ağızları ve zihinleri aksini ileri sürse de, çağdaş erkeklerde doğuştan 
gelen ve hala egemen oldukları alışkanlıkları ortadan kaldıracak kadar güçlü olan 
belirleyici dürtüdür. 
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Bugün insanlar hiyerarşi hakkında çok konuşuyorlar ama aynı zamanda 
Zaman zaman bu anlayışla tamamen çelişen burjuva ve anti-aristokrat bakış 
açısına taviz vermeye devam ediyorlar. 

Doğal olarak öncelikle demokrasinin tüm kalıntılarından kurtulmalıyız. 

ve 'temsili' sistem ve herhangi bir şekilde katılan her şeyin 

'sosyalist' ve kolektivist ruh. Her ilişki güçlendirilmeli 

Savaşçı bir tutum, sadakat, dürüstlük aracılığıyla yeniden canlandırılmış ve erkekleştirilmiş, 
ve hizmet için erkeksi bir gayret. Pagan Roma'nın en eski tanrılarından biri olan 

ve Livy'nin Romalılarla barbarlar arasındaki farkın kendi elinde olduğunu söylediği 
fide; O 

Hint bhakti'sinde ve bağlılıkta bulunan inançlar 

İranlı savaşçılar yalnızca eylemlerini değil, aynı zamanda kendilerini de adadılar. 
düşünceleri ve iradeleri, tanrılaştırılmış şeflerine - böyle bir sadakat aynı zamanda şu şekilde de bulunur: 
bireysel feodal siyasi birimlerdeki ve bunların süperpolitik ve unum guod non est 
pars ile bağlantısındaki manevi çimento 

ortaçağ imparatorluğunun kutsal merkezi. 

Bugün, özelliklede bugün böyle bir inanca ihtiyacımız var . 

Astların üstlerine hizmet etme gururu yeniden uyandırılmalıdır. Hizmet, 
özgürlük ve üstesinden gelme olarak yeniden uyandırılmalıdır. 
neredeyse her yerde, özellikle savaş ve barış meselelerinde aşağılayıcı değil, 
yüceltici bir adak gibi. 
genel olarak olduğu gibi. 

Manevi temelde yukarıdan aşağıya doğru dik uzanan, içinde leas'ların çok 
olacağı bir yapı ortaya çıkmalı. 
tek bir merkezin ışınları ve sırasıyla daha alt düzeydeki birlik merkezleri, 
subaylarının etrafında askerler gibi toplandılar. 

Böyle bir sistem doğal olarak yaratılmasının gerekliliğini ima eder. 
seçkinler - aralarında otoritenin bulunmadığı, yalnızca ismen değil, gerçekte seçkinler 
konuma dayalı, ancak otoriteye dayalı konum - ve ikincisi, kendi içinde 
gerçek üstünlüğe dönün. Bunların dışındaki öncüllere dayanan her hiyerarşi, 
aslında hiyerarşinin görünümünden başka bir şey değildir. 
hiyerarşinin tam tersi: gizlenen şiddetli ve yapay yaratım 
başlı başına bir adaletsizlik ilkesi ve dolayısıyla anarşi. 

Öte yandan hiyerarşinin olmaması gerektiğini de savunmalıyız. 
herhangi bir şekilde bugün 'siyaset' denilen şeyin düzleminde kendini tüketir. 
Daha doğrusu politika, ekonomik, endüstriyel ve idari bir parçası olarak 
Maddi anlamda bir denge kuran Devlet - 
kendini üstün karakter değerlerine tabi kılmalıdır. 
amaca ulaşmak için bir araç olarak hizmet eder. Niteliksel farklılaşma fikri yeniden 
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Aslında çeşitli yaşam biçimlerine ve çıkarlara tekabül eden bir dizi siyaset üstü 
düzeyin detaylandırılmasını gerektirir ve tam da bu nedenle, liderlere başka bir 
yere konulamayacak gerçek ve tartışılmaz otoriteyi vermeye uygundurlar. 
zamansal ve olumsal olan tarafından koşullanan her şeyde geçerli olur. 


Doğal olarak bu ideal, yalnızca soyluluk kavramının ve hakkının onaylanmasını 
değil, aynı zamanda monarşinin de onaylanmasını içerir. Bu bakımdan, ister 
cumhuriyetçi devletlerden, ister sözde hâlâ monarşik olan devletlerden, ister 
(geleneksel bakış açısından bakıldığında diktatörlerin tribünlerinden başka bir şey 
olmayan) diktatörler tarafından inşa edilen devletlerden söz edelim, Avrupa'da 
yalnızca boş bir alan vardır. insanlar). Monarşinin hâlâ var olduğu yerde bir hayatta 
kalma, dilsizleştirilmiş bir simge, gerçek anlamını yitirmiş, gerçeklikten kopmuş 
bir işlev haline gelmiştir. Hiç yoktan iyidir - ancak yalnızca ismen değil, aynı 
zamanda ruhen de kraliyet kanından olanlardan, uzlaşmalara ve belirsiz 
uzlaşmalara artık tolerans göstermeme cesaretini istemek olacaktır; bu, artık 
hiçbir şeye ya da hemen hemen hiçbir şeye karşılık gelmediğinde, kraliyet 
onurlarının küçümsenmesini talep etmek ya da Devletin merkezi ve başı olarak 
kararlı bir şekilde geri dönmek, son zamanların 'yasal' gasplarını ezmek ve 
kendilerini bir devlet haline getirmek olacaktır. yine mutlak ve aşkın anlamda 
halkın liderleri. 

Artık kılıç ve asa tutmaya gücü yetmeyen monarşi, Yahudi ve tüccar çetesinin 
entrikaları tarafından yenilgiye uğratıldığı her yerde, yeniden kurulmalıdır. Atalet 
kuwvetiyle hâlâ var olduğu her yerde, gücün gücünü ve ruhun ışığını aynı anda tek 
bir varlıkta cisimleştiren organik, merkezi ve mutlak bir işlev olarak yenilenmeli, 
güçlendirilmeli ve dinamik hale getirilmelidir. gerçekten bütün bir halkın 
gerçekleşmesi ve aynı zamanda toprak ve kanla koşullanan her şeyin ötesinde bir 
nokta. Ancak o zaman İmparatorluktan söz etme hakkına sahip olacağız. Eğer 
monarşi görkemli, kutsal, metafizik bir gerçekliğe, yine de askeri olarak 
düzenlenmiş siyasi hiyerarşinin zirvesine yeniden uyandırılacaksa, monarşi, 
rahiplerin bir kısmı tarafından gasp edilmeden önce bir zamanlar sahip olduğu 
yeri ve işlevi alacaktır. kast. 


Doğal olarak bu rotada gerçek geleneksel ideale ulaşmadan önce kat 
edilmesi gereken yol uzundur. Dahası, iki gücün bu özdeşleştirilmesinin retorik 
bir prosopeia ile sınırlı olduğunu ya da sırf maddi bir organizasyonda en üst 
düzeyde yer aldığı için bazılarının batıl inançlarla tanrılaştırıldığını düşünmemek 
gerektiğini oldukça açık bir şekilde ifade ettik. geçmiş çöküş dönemlerinde 
teokrasinin çeşitli örneklerinde olduğu gibi. Bunun yerine gerçek bir sentez öne 
sürmekte ısrar ediyoruz. 
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Burada maneviyat bir kelime değil, kişisel dönüşümün gerçek olumlu 
gerçekliğidir; bu gerçekliğe ulaşıldığında, bazı varlıklar ile diğer insan kitlesi 
arasına, bu kitlenin kendisi ile hayvanlar arasında var olduğunu varsaydığı 
mesafe kadar mesafe koyar. Günümüzde olduğu gibi itibarsızlaştırılmış ve 
retorikleştirilmiş 'sSüpermen' terimini kullanmak istemiyoruz; ve diğer yandan, 
birçok eski Devlette - 'zaten ilahi kana sahip' hanedanlar olduğunda - inisiyasyon 
hakkı anlamından söz ettiğimizde yalnızca çok az kişi tarafından anlaşılmayı ve 
çoğunluğun yanlış anlaşılmasını umabiliriz. mevcut değildi - siyasi iktidarın 
atandığını doğruladı. Her halükarda, liderlerin bu mesafesinin 'ahlaki', 'ideal', 
'dini' herhangi bir şeye ya da herhangi bir insani ya da insani olmayan değere 
indirgenemeyeceğinde ısrar etmeliyiz; bilincin önemli bir dönüşümüyle elde 
edilen farklı bir varoluş kalitesi. 


Dolayısıyla bu gerçek ve somut üstünlüğün 'maneviyat' kavramına bir 
anlam vereceğini ve kraliyetin saygınlığının, niteliğinin ve fiili işlevinin ilerleyeceği 
merkez olarak ortaya konulması gerektiğini iddia ediyoruz. Aryan-pagan 
geleneğine göre, Kralların , onları kuşatan, onları ölümsüz kılan göklerden 
( hvaerno ) çekilen bir 'ateş' sayesinde Kral oldukları inancına göre, bu durum 
İmparatorluk'ta da kanıtlanacaktır. ve onlara zafer kazandırdı. 


Bu şekilde, aşkın istikrarın merkezi, 'egemenlik', diğer tüm hiyerarşilerin 


ilkesi, her sadakatin, hizmetteki her onurun ve her kahramanca eylemin özü, 
yukarıdan gelen en muhteşem denge gücü mevcut olacaktır. . 
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Organik fikir, işletmenin temel ve sağlam temeli olmalıdır. 
yeni Devlet. 
Önceki bölümde somut kavramın nasıl olduğundan bahsetmiştik. 
organizma bileşiğin formuna karşıdır . 
atomistik olarak bağımsız elementlerin bir araya geldiği ve yalnızca bir arada tutulduğu bir topluluk 
Daha yüksek bir prensipte yer almayan, kişisel olmayan, soyut bir bağ, 
ne de öğelerin kendi aralarında gerçek ve esaslı bir farklılığa dayanmamaktadır. 
Ve şunu da ekledik: emperyal ideal arasındaki karşıtlığın 
liberal-demokratik ideal ise örgüt ile kompozisyon arasında var olan ideal gibidir. 


Emperyalizmimiz evrenselliğe ve birliğe ihtiyaç duyar; ama kişisel olmayan 
bir yasanın ya da gerçek dışı bir "kolektif iradenin" ve enternasyonalist ve pasifist 
bir çöküşün karakteristik özelliği olan soyut bir şey değil. 

Üstün bir bireyin gerçekliğinde somutlaşan ve içinde 
aşkınlık duygusu, farklılaşma ve örgütlenme ilkesine eşdeğerdir. 


Bizim emperyalizmimiz milliyetçiliği aşar elbette: ama 
demokratik ulusüstücülük, diğer birçok ulusal olguyla gelişigüzel ilişkilendirilen 
ulusal tasdikin uyanışı ve tabi kılınmasıdır. 
İddialara göre, imparatorluk ve Roma ulusüstülüğü, bir grup yönetici aracılığıyla 
yeniden onaylanan ulusal bir tasdiktir. 
kendisinin ötesinde, hem kendisinden hem de diğer milletlerden üstün bir sentezde, 
bunu kendi altına alır. 

Garip görünse de emperyalizmimizin temelinde şunlar var: 
üstelik liberal düşünce biçimleri için varsayımlar olarak görünen değerler 
demokrasi. Özgürlük ve bağımsızlık değerleri aslında 
en iyi Aryan geleneklerinin merkezi. Anlatılana göre bir asilzade 
ilkel Germen geleneği ve aynı organizasyonun değişimi 
Ortaçağ uygarlıklarında özgür bir adamla eşdeğerdi. İlk Romalı 
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Anayasa, tek bir dünyadaki birçok dünya kadar özgür olan halklarının patronları, 
rahipleri, liderleri ve yüksek yargıçları fikrine dayanmaktadır . Frederick TI şöyle 
diyecek: 'Özgür olduğum sürece kralım.' - Sözde aynı, ruhta radikal muhalefet. 


Aradaki fark, liberalizmde bu değerlerin, bireyler için ve bireylerde temellerini 
düşünmeye ve istemeye cesaret edemeyen, bunun yerine onları gayri meşru ve 
eşitlikçi bir şekilde 'toplum'a kaydıran bir köle ırkı tarafından ileri sürülmesinde 
yatmaktadır. ve ilksel anlamlarını yitirip hatalara dönüştüğü 'insanlık'. 


"Ölümsüz ilkelerinin" ilkine göre, bu ırkın özgürlük çağını başlattığını 
duyduğuma göre. Gerçekte ise bundan hiçbir şey yoktur. Özgürlüğün ne demek 
olduğunu bilmiyorlar. Eğer öyle olsaydı, özgürlüğü arzulamanın İmparatorluğu 
arzulamakla aynı şey olduğunu da bilirlerdi. 


Daha kesin olarak gözlemleyelim. Özgürlük uzlaşmalara tolerans göstermez: 
ister ileri sürülür ister ileri sürülmez. Ama eğer ileri sürülürse, onu sonuna kadar 
korkmadan ileri sürmek gerekir - yani onu koşulsuz özgürlük olarak ileri sürmek 
gerekir. 

Bu, özgür insanın kendisine tek bir birey diyebileceğini iddia eden kişiyi 
tamamen kapsar. Pek çok özgür varlık yalnızca birbirini sınırlayabilir ve yadsıyabilir; 
her birinin derinliklerinde, eylemlerini önceden belirlenmiş bir tür uyuma göre 
düzenleyen bir yasanın olduğu varsayılmadığı sürece. 


Şimdi, bir yasa sırf bir iç yasa olduğu için yasa olmaktan çıkmadığına ve 
dahası, bu yasa hipotez gereği her bireyin bilinçli gücünü aşacak bir şey olduğuna 
göre, bu durumda da, yalnızca gerçek özgürlüğün ortaya çıkışı. 


Bu nedenle şu alternatifle karşı karşıyayız: ya talepte başarısız olmak, 
değerini değiştirmek, yani çok sayıda, bireysel, atomistik özgürlüğün karşılıklı 
olarak kendi kendini sınırlama içinde evcilleştirilmiş, mekanikleştirilmiş kalmasını 
sağlamak için özgürlüğü reddetmek (liberal demokratizm); yani, toplumsal 
gerçeklik olan dinamik sistemdeki diğer pek çok güç arasında bir gücü temsil 
etmeyi bırakan içsel bir üstünlük yoluyla, kendini caydırıcı olarak gerçekleştiren 
bir varlığın idealini yaratmak için uzlaşmaz bir şekilde kararlı kalmaktır. aynı 
gerçekliğin kanununu çıkaran, kanundan muaftır; bu nedenle yalnızca diğerleri 
için yasa ve otorite olacak. Bu, özgürlüğün sahip olduğu gerçeklik kadar 
İmparatorluğun da olduğu anlamına gelir. 

Bu İmparatorluk, bir ruhun hakim sentezi altında birlik haline gelen bir 
beden benzetmesi kullanılarak tasavvur edilmelidir. Böyle bir bedenin birleştiği 
birlik -ruhsuz bir bedenden farklı olarak- daha yüksek bir değerdir. 
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başlangıcı ve sonu kendi içinde olan ilke; hangisi değil 

bedenin ihtiyaçları için yaşar, bunun yerine beden onun aracı olarak hizmet eder; 
ve vücut tarafından üretilmeyen, tam tersi anlamda 

ruh nihai amaçtır, bedenin derin düzenleyici ilkesidir 

kendisi olmadan ikincisi parçalanırdı (Aristoteles). 

Benzer şekilde, değerin taşıyıcısı olan Lider diyeceğiz. 
özgürlüğün salt temsilcisi (demokratik tez), efsanevi öz-örgütlenmenin 
kişisel olmayan sembolü olmayacak, 
bu kitleler zaten buna muktedirdir, ama tam tersi: 
kitleler ancak bu üstün güç sayesinde düzene ve biçime kavuşacaklardı 
zorlukla ifade etme eğiliminde oldukları diğerlerinden niteliksel olarak 
farklıdırlar. Ve bu güç, onlarla yaşamak şöyle dursun, onlara boyun eğdirecektir. 
kitlelerin çıkarlarını tek başına yapabileceği daha geniş ufuklara 
belirlemek; kimseye yaptırım uygulama hakkını tanımadan 
onun kanunu adil olduğu için değil, adil olduğu için kanundur. 
hukuk ve onun hukuku (demokratik ilkelerle çarpıcı bir tezat oluşturacak şekilde) 
halkın onayı ve yöneticilerin soyut 'ilkelere' veya ortak çıkar olması gereken 
şeylere bağlılığı). Aksi takdirde 
En üst düzey lider özgür bir varlık değil, daha ziyade grubun en önde geleni olacaktır. 
hizmetkarlar, bir ruh değil, bedenin sesi. 

Ne yazık ki bugün artık hiç kimse özgürlüğün ne olduğunu bilmiyor. 
bunu temellerine kadar düşünmeye cesaret edebiliriz. Ne yazık ki bugün neredeyse hiç 
insan artık nasıl emir verileceğini ya da nasıl itaat edileceğini biliyor. 
Mekanize kolektivitenin vasatlığı karşısında, mutlak sorumluluk ve mutlak 
adanmışlık riski tamamen ortadan kalktı. 

Ve insanlar, köleliğin kaldırılmasıyla övünerek özgürlük ve liberalizm 
çağına övgüler yağdırmaya cüret ediyorlar, ama bunu anlamadan, 
bunun yerine özgürlük ancak karşıt efendiler olduğunda var olabilir 
hayatlarını ve kaderlerini cesaretle ve cömertçe ellerine bırakan gururlu 
liderler ve kitleler varken köleler; kaldırılmasını yalnızca bir köle ırkının 
isteyebileceğini anlamadan 
kölelik, zincirler kırıldığında bile aynı kalan bir köle ırkı 
ihtiyaçları ölçüsünde parçalandı ve hiyerarşiler yıkıldı 
kölelik ve bağımlılık için yeni ve çok daha korkunç tiranlar yaratıldı: bir 
yanda Sami yargıç-inayet ve lütuf Tanrısı, diğer yanda ise 
diğer yanda altın ve "kamuoyu" - Yahudi komplosunun araçları, 
toplumsallaşmış, kişisel olmayan hukuk fetişi ve ahlaki hoşgörüsüzlük 
Protestan ulusların; Bolşevizm kitlelerinin her şeye gücü yeten adamı. 
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Güce Dayalı Hiyerarşi. Devletin Fethi 


Paganlığın temel kavramı ve dünyaya 'güneş' bakış açısı 
çözülemez bir senteze uygun olarak ruhun güç, gücün de ruh olduğudur. 


Dolayısıyla ilk değerlendirmelerimize dönersek, özgürlüğün ölçüsünün güç 
olduğunu hiç tereddüt etmeden belirteceğiz. 

Ruh olarak - daha önce kullanılan benzetmeye göre, 
çeşitli parçaların ve işlevlerin kendi amaçları vardır, ancak ruhun da kendi amaçları vardır. 
kendi içinde amaç - gelen koşulları ve sınırlamaları dikkate alır 
Bedeni kusurlar olarak görür ve onlara tahammül etmemeli, aksine tamamen 
şekil alabilen bir organizmada onları mükemmel bir ustalıkla aşmaya çalışmalıdır. 
Böylece Hükümdar çeşitli koşullara göre davranacaktır. 
kitlelerin veya diğerine göre üstün ırkın tipik özelliği 
evrensel bir birlik halinde örgütlemesi gereken ırklar. 

Bu nedenle Hükümdarın özgürlükleri, sahip olduğu ölçüde genişleyecektir. 
istediğini gerçekleştirme gücü; 'sorumluluk' - her bakımdan - 
yalnızca eylem başarısız olduğunda veya daha yüksek bir güç mevcut olduğunda 
anlamlıdır. Böyle bir güce sahip olmadığı takdirde, üstelik bu hakkı da kaybedecektir. 
kendi yasasını nasıl yeniden öne süreceğini bilen kişiye geçin ve 
herhangi birine karşı. Böylece hiyerarşi verili bir şey olmayacak, ama 
daha ziyade bir görev: soyutlamaya uygunluğu yoluyla ortaya çıkmayacak 
iyinin ve kötünün, adaletin ve adaletsizliğin, daha dar ve ampirik anlamda 
insanlığın, milliyetin veya geleneğin aşkın bir yasasının 
Bunun yerine, hiyerarşinin belirli bir düzeyine kimin daha fazla veya daha az layık 
olduğunu iletmek için kesin bir kendini ilişkiye sokma, dengeleme, tabi kılma 
veya belirli güçlere tabi kılınma olacaktır. Biz 
bu nedenle Imperium'un iktidarsız olduğu gerçeğinde ısrar edin - ve 
özgür varlığın zirvesinin hiçbir temeli yoktur; ve ne zaman olursa 
Var olsa bile, olumsal ve istikrarsız bir şekilde var olacaktır. 
kendi gücünden değil, başkasının zayıflığından ve korkaklığından. 


Ancak bu iddiaların hemen ardından, iktidarla tam olarak ne kastettiğimize 
dair bir açıklama gelmelidir. 
Bu bağlamda kesinlikle herhangi bir varoluş nedeni olmayacak belirsizlikler ortaya 
çıkacaktır . 

Öncelikle şunu vurgulamak isteriz ki, bizim için güç hiçbir şekilde 
tamamen fiziksel güç anlamına gelir ve dominium ve Imperium değildir 
kesinlikle şiddet ve istismarla özdeşleştiriliyor 
bunun anlamı. Bunu açıklığa kavuşturmak daha da gerekli çünkü pek çok kişi 
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daha sonra sürükleyebilmek için bu karışıklığı ustaca yapın 

'insan canavarına' karşı en yasaklanmış ad hominem retoriği, 

"homo hominis lupus', 'insanlık dışı yöneticiler", 'zorbalar' vb. Şiddet 

çok az. İktidar, bir 'yukarıda durma'yı değil, yalnızca bir 'karşı çıkma'yı (ve 
dolayısıyla aynı düzlemde) ifade ettiği sürece şiddet değildir. Bir direnişi 
varsaymak, anlamını ve gerekçesini bir direnişten çıkarmak, yani başka bir 
iradenin ona direnebileceğini varsaymak, suçluyor. 

dışsal, polemiksel, olumsal ve dolayısıyla gerçek anlamda hiyerarşik olmayan ve 
egemen ilişki. Özgür bir beden şiddetten etkilenmez, 

bir afiyetle sarsıldı ; Gerçekten yetenekli olan şiddeti bilmez. O sahip 

antitezi olmadığı ve kendi içsel, bireysel gücü sayesinde otoritesini doğrudan, 
görünmez bir şekilde ve karşı konulmaz bir şekilde empoze ettiği sürece buna gerek yoktur. 
Emrettiği kimselere karşı üstünlük sağlar. 

Bütün bunlar mutlak bir bakış açısından. Ancak bunu kastetmiyoruz 
şiddetin her türlü faydasını inkar etmek, ancak yalnızca bunun hâlâ gerçek anlamda olmadığını söylemek 
güç; mümkün olmayan cansız katılıklar karşısında gerekli olabilir. 
kırılma dışında üstesinden gelinebilir; yine gerekli olabilir 
çeşitli ezici maddi güçlerin kaosu içinde ilk doğrudan örgütsel işaretin eylemi; 
yine de temel düzeyde kalıyor ve 
geçici aşama. 

Serbest bırakılmış ve yeterince canlı güçlerin desteğiyle kişinin şu sonuca 
varabileceğini de göz önünde bulundurarak bunun böyle olduğuna ikna olabiliriz. 
herkesin olmasa da çoğunun başı; ancak yine de bu güçleri önce nasıl serbest 
bırakacağımızı, sonra da yönlendireceğimizi bilmemiz kesinlikle gereklidir. 
tamamen fiziksel güçle elde edilemeyecek bir şey, 
daha ziyade ikna veya öneri gücüyle. 

Dolayısıyla bu bizi daha incelikli bir düzleme getiriyor; burada eylem ve 
Kontrol fikirler aracılığıyla sağlanır. Fikirler -dikkatli olun- soyut kavramlar olarak 
değil, iktidar fikirleri, toplumdaki mitler olarak anlaşılır. 

Sorelci anlam, çeşitli ahlaki veya duygusal önerilere ek olarak inanç, gelenek vb. 
öneriler aracılığıyla enerjileri, hareketleri ve toplumsal akımları uyandırma 
görevine uygulanan ilkelerdir. kitleler. Ancak burada iki temel noktanın olması 
gerekir 

akılda kalıcı olarak yer aldı. İlk etapta Hükümdar efendi olarak kalmalı 

çeşitli fikir ve mitlerden; onlara inanarak düşmemelidir 

onların önerisiyle takıntılı, ruhların kölesi haline geldi 

bunu uyandırdı; onlara hiçbir şekilde mutlak bir değer vermemeli, bunun yerine 
onları soğuk bir şekilde araç, büyüleyici şeyler olarak görmelidir. 


36 


Machine Translated by Google 


DEMOKRATİK HATA 


Kalabalık psikolojisinin kesin bilimine uygun olarak, istediği etkileri uygulayacağı, 
ilgili toplulukların kör güçlerini uyandırıp yönlendireceği araçlar. 


İkinci nokta birinciyle bağlantılıdır ve tutumumuzun hem saf güç 
ideolojisinin hem de 'değerler', 'ölümsüz ilkeler' idealizminin ötesine geçen 
mutlak olumlu yönünü benimsemekten ibarettir. ve benzeri. Bu salt fiziksel güç 
tek başına yeterli değildir, bu her zaman fikirlerin aracı olacaktır; bu sadece 
tespit edilmesi gereken bir eylemdir. Olumlu bir bakış açısından bakıldığında, 
kesin olarak bu kesinleşmiş olgudan, pratik sonuçlarıyla ölçülen o düşündürücü 
ilke değerinden kaynaklananların ötesinde başka bir değer verilemez ve 
verilmemelidir. Başka bir deyişle, fikir işe yaradığı sürece ve işe yaradığı sürece 
değere sahiptir: "iyi", "adil", "doğru" vb. olduğu için değil, bunların hepsi kendi 
gerçekliği açısından yalnızca sistir. güç fikri. Çeşitli fikirlerin yüklü olduğu "telkin 
edici potansiyelleri" kontrol etmek, onları incelemek, değerlendirmek, 
paylaştırmak, kullanmak, bir kenara atmak veya durdurmak - bu üstün, 
görünmez ve korkunç bir kontrol sanatıdır. bilince dönüştürülmüş, söyleneceği 
gibi, en yüksek anlamda 'sihir'i aktarabilir. 


Bu nedenle, yalnızca eylemin (yukarıda bahsedilen sınırlı anlamda) değerli 
olduğunu ve her türlü çatışmanın veya fikir kullanımının zaman kaybı olduğunu 
savunan tüm akımları gerçekten naif olarak etiketleyebiliriz. 

Buna, çok uzak olduğumuz bir 'idealizm'den dolayı değil, eyleme bakış açısından 
kendisini soyut ve eksik gösteren bir tutum olduğu için katılamayız. Geçilmez bir 
Yönetici ve iktidar fikirlerinin destekçisi, saf eylemi yüceltenleri ilk saldırıda alt 
edecek, onları parçalayacak ve dayandıkları gücü tam olarak onlara karşı 
çevirecektir. 


Ancak bu aşama da yine bir geçiş aşamasıdır ve aşılması gerekir. Halkın 
kürsüsü seviyesinin ötesine geçmiyor. 
Kolektif bilinçdışına ya da 'ilk sürüye' ilişkin psikanalitik teorilerin bile değer 
taşıyabileceği bir düzen içinde kalır. Bir uzlaşmayı gerektirir. Çeşitli 'mitler' ve 
güç fikirleri, Hükümdarın koşulu ya da desteği olarak hizmet etmemelidir, çünkü 
tek başına o koşul olmalıdır. Şimdi, bu tür fikirler - özellikle de ilgilendiğimiz 
alanda doruğa ulaşan "ulus" ve "anavatan" fikirleri - zorunlu olarak aşkın ve 
kişisel olmayan bir şey içerir; bunların örnek olarak araçsal değerlerini sınırlayan 
bir olumsallık payı vardır. yukarıda açıklanmıştı. Çünkü kendi kuralını yalnızca 
belli bir grup fikir adına temellendiren kişi, her zaman kendini bulabilir. 
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aynı fikirleri öne süren ve üstelik yönetici grubun sunduğundan daha 
çok onlara karşılık gelen durumları gösteren diğerleriyle yüzleşmek, 
tam da birincinin dayandığı güçleri kendine çekerek onu zayıflatabilir. 


Bu nedenle zorunlu olarak daha ileri bir gerçekleştirmeye ihtiyaç 
duyulur; kendi başına fikrin değil, onu ileri süren kişinin önemli olduğu 
bir dönüş yapma dönüşü. Artık bireye değer ve güç veren fikir değil, 
fikre değer, güç ve gerekçe verecek olan birey olacaktır. Eğer sarayı 
hatırlarsak, Voltaire'in bir Fransız kralına atıfta bulunarak, bazı eylemler 
değer kazanıyorsa, bunun esas olarak onları gerçekleştirenin kendisi 
olması nedeniyle gerçekleştiğini söylerken kastettiği şey buydu. 


Artık atılması gereken büyük bir adım kaldı: Demokratik ve kişisel 
olmayan anlamda anlaşılan 'vatan' ve 'millet' hurafesinden kurtulmak. 
Merkezi yavaş yavaş betona doğru çeken Hükümdar, sonunda vatan 
fikrini ortadan kaldıracak ve kendisini bu konuda desteklemeyi 
bırakacaktır; onu içkinleştirecek ve her sorumluluğun, her değerin 
yeterli merkezi olarak yalnızca kendisini bırakacak ve sonunda 'Ben 
milletim, Devletim' diyebilecektir. 


Ancak bu seviye ancak -az önce kullanılan ifadeye uygun olarak- 
üstünlüğün güce değil, gücün üstünlüğe dayandığı kişi tarafından 
korunabilir. "Güç'e ihtiyaç duymak iktidarsızlıktır ve bunu anlayan kişi 
belki de bunu belli bir feragat yolunun (tamamen 'yok etme yeteneği'ne, 
bir 'varoluş'a dayanan erkeksi bir feragat) yolu anlamında anlayacaktır. 
-yeterli') yüce güce giden yolun bir koşulu olabilir ve aynı zamanda, 
insanların ve nesnelerin herhangi bir gücünden daha güçlü olan çarpıcı 
ve duyu dışı güçlerin, beklenmedik bir şekilde ve doğal olarak 
münzevileri, azizleri ve azizleri oluşturduğu gizli mantığı anlayacaktır. 
inisiyeler (çoğu insanın mit olarak gördüğü ama bizim hiçbir şekilde 
öyle kabul edemeyeceğimiz geleneklere göre). 

Her ihtiyaç, her arzu, her tutku varlığın eksikliğini ifade ettiği için, 
tüm bunlara hayır demek, varlığı bütünleştirir, artırır, yüceltir ve onu 
daha yüksek, merkezi, güneşsel bir hayata iter. 

Böylece, gücün tek bir kişi tarafından üstlenilmesinde, tamamen 
merkezileştirilmiş ve her türlü şartlanmadan özgürleştirilmiş Titanizm'e 
dair her türlü iz yok olur. Burada birey ve süper-birey, aslında birbirine 
dayalı ve tikel eğilimler, küçük bir nehrin denize aktığı anda izole 
olabileceği ve birbirini diğerine karşı savunamayacağı kadar az izole 
edilebilir. 
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Burada hükümdar belirli bir ölümlü varlık değil, evrensel bir unsur, kozmik bir 
güçtür. Böylece bazı Doğu geleneklerinde kralların taç giyme törenleri sırasında 
eski insan isimlerini nasıl terk ettikleri anlaşılır hale geliyor. Mitolojik sembollerin 
ardında, eski İskandinav ülkelerinin yöneticilerini ne ölçüde Odin, Freyr ve Tyr'ın, 
Mısırlıların ve İranlıların kanının enkarnasyonları, güneş tanrılarının neredeyse 
dünyevi görüntüleri, onların enkarnasyonları olarak kabul edebildikleri 
anlaşılacaktır: Yunanlılar ve Romalılar, Herakles ve Apollon gibi figürlerden 
kaynaklanan sürekli 'kahramanca' etkilerin açığa çıkışı olarak. 'Dünyanın büyük 
meskeninde sürekli ikamet etmek; sürekli dünyanın dik koltuğunda oturmak; 
dünyanın büyük yolunda sürekli ilerlemek ve bu başarıldığında insanları sahip 
olunan mallara ortak kılmaktır.''Kişinin kendi erdeminin enginliği ve derinliği 
sayesinde , kendisini dünyaya benzetmesi; yücelikleri ve parlaklıklarıyla 
kendilerini cennete benzetmek, kapsamları ve süreleri aracılığıyla kendilerini 
uzaya ve sonsuzluklara benzetmek: gök ile yer arasında üçüncü bir güç 
oluşturmak' - böyle söyler Gelenek. 


Gerçek Hükümdar, emperyal doğa, varlığın bu daha yüksek niceliğini 
düzenleyen kişidir, bu da doğrudan doğruya farklı bir varlık niteliğine işaret 
eder: erdem, bu sayede diğerlerini -bir anlamda onun isteği olmadan- 
alevlendirir, çekici, bunalmış. Adeta basit varlığıyla kendini kabul ettiriyor: 
diğerlerinin karşı koyamayacağı kapsamlı ve korkunç bir bakış gibi; hem silahlı 
silahları hem de dizginlerinden serbest bırakılan vahşi hayvanların saldırısını 
sihirli bir şekilde durduran ve doğrudan saygıyı ve itaat etme, kendini feda etme, 
kişinin daha büyük yaşamında kendi en gerçek yaşamının duygusunu arama 
dürtüsünü uyandıran en sakin büyüklük gibi. Onda bütün bir ırk, bütün bir 
gelenek, bütün bir tarih yanıyor, onların eylemlerinde olduğu gibi: soyutlama 
olmaktan çıkıyorlar, kansız idealler olmaktan çıkıyorlar, kendilerini gerçeklik, 
birey, somutluk, hayat-mutlak hayat haline getiriyorlar, çünkü kendi içinde amaç 
ve saf özgürlük - ruh, ışık. 

Yani en tepede, gerçekten şunu söyleyebilen biri var: "Yol, gerçek ve hayat 
benim." daha önce sahip olmadıkları bir birlik, bir anlam, bir gerekçe. Çünkü iç 
mekan hiçbir zaman kendi özgür hayatını, merkezinin ve amacının daha yüksek 
bir şeyde olduğunu bildiği zamanki kadar mükemmel yaşamaz; kısmı, kendisinin 
kendi varoluş nedeni olan, ama bir ruhta (gerçeklik olan ve daha az ideal ya da 
soyut bir yasa olan bir ruhta) olan bir organizmanın üyesi olduğunu bildiğinde . 
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Bunlar, fethinin ana aşamalarının ana hatları olacaktır. 
Devlet ve iktidar yoludur. Kaba kuwvetin saflığı, retorik 
ideallik ve 'ölümsüz ilkeler' ile iktidar fikirlerinin dinamik oyununun göreliliği ve 
belirsizliği, anavatan ve 
milletin, aynı gücün desteğinin çeşitli sınırları vardır 
yükselen güneş sisi ve gecenin hayaletlerini dağıtırken - 
üstün ve huysuz olanın güçlü gerçekliği tarafından parçalanmalıdır 
Sonunda güçlerle bir olan, insandan öte bir birey 
'dünyaüstü'nün. 


Demokratik Özyönetim İmkansızlığı 


Liberalizme dönelim. 


İddiasında onu kontrol eden uzlaşmaya dikkat çektik. 
bireyden topluma özgürlük şeklindeki 'ölümsüz ilke'yi öne sürerken, 'özgürlük'ün 
yanı sıra başka bir 'ölümsüz ilke'de öne sürülüyor: 
eşitlik. Orada eşitlik varsa kimse bunu nasıl fark edemez? 
özgürlük olamaz mı? Olasılıkların eşitlenmesi, görev ve hakların özdeşliği ve 
yalnızca niceliğe dayalı tek yasanın despotizmi özgürlüğü imkansız hale mi 
getiriyor? Tekrarlıyoruz: yalnızca gerçek özgürlük vardır 
Hiyerarşide, farklılıkta ve bireysel olasılıkların indirgenemezliğinde, eklemlenme 
ve dolayısıyla eşitsizlik ideali temelinde, 

Onun en mükemmel modeli eski kast sistemidir - ama bunun dışında 

Buradan gerçek özgürlük ancak sadakatin, kahramanlığın ve fedakarlığın 
anlamının maddi, ekonomik ve politik yaşamın küçük değerlerini ortadan 
kaldırabildiği zaman var olur. 

Ancak gelin bunun ötesine geçerek anti-emperyal bakış açısının yüzeysellik 
ve saçmalık karakteristiğinin doğasına ilişkin bir analize geçelim. 

Demokrasinin halkın kendi kendini yönetmesi olduğu söylenir. Egemen irade, 
çoğunluğun iradesidir ve bu irade, çoğunluğun iradesi aracılığıyla özgürce ifade edilir. 
ortak karara boyun eğmesi gereken temsilcilerin sembolü olarak oy 
faiz. 

Ancak 'özyönetim' konusunda ne kadar ısrar etseler de, 

Yönetenlerle yönetilenler arasında her zaman bir ayrım ortaya çıkacaktır, 
çoğunluğun iradesi, hükümetin emanet edildiği bireysel kişiliklerde 
somutlaştırılmamışsa, henüz bir sivil örgütlenme oluşturulmamış demektir. Bu 
kişiler elbette rastgele seçilmeyecek; bunlar halkın tanıdığına inandığı kişiler 
olacak. 

daha fazla kapasite ve dolayısıyla, daha iyi ya da daha kötü, üstünlük 

herkesin basit bir sözcü olarak görülmesinler diye, 
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ancak özerklik ve yasama inisiyatifi ilkesinin olduğu varsayılacaktır. 
onların içinde. 

Böylece demokrasinin bağrında, seçim ve halk onayı ilkeleriyle 
boşuna bastırmaya çalıştığı antidemokratik bir faktör ortaya çıkıyor. 
'Boşuna' diyoruz çünkü üstünlüğü 
üstün insanlar, diğer şeylerin yanı sıra, onların 
neyin gerçekten değerli olduğunu ayırt etme ve çeşitli durumları düzenleme yeteneğine sahip 
Değerler hiyerarşik olarak, yani onları ikincil veya üstün kılan şekilde 
birbirleriyle ilişkili olarak. Şimdi, belirtilen demokratik ilkeler, kitleye en 
yüksek değerdeki yargıyı (seçim ve yaptırım açısından) geri getirdiği 
ölçüde, her şeyi tamamen altüst ediyor. 
yani hipoteze göre karar verenlerin bedenine karar verin. 
En az yargılama yeteneğine sahip olan ve yargısı zorunluluk nedeniyle kısıtlanan 
en yakın yaşamın daha düşük değerlerine. Bu nedenle demokratik 
rejimde işaret edebilenlerin emin olduğu söylenebilir. 
pratik amaçlarla en iyi gelecekleri (kimerik olsa bile) ortaya çıkarmak 
fayda, diğerleri üzerinde feci bir üstünlüğe sahip olacaktır. Böyle bir durumda 
hata - bunu kabul ettikten sonra birininkine benzer 
Körler görenler tarafından yönlendirilmeli, körlerin karar vermesini talep ediyor 
Kim görebilir, kim göremez - siyasal gerçekliğin modern anlamda 
tamamen ampirik, faydacı, 
ve maddi gerçeklik. 

Hala olası bir itirazın olduğu doğrudur: 
Halk tarafından kontrol edilebilen maddi refah, yatıştırıcı olabilir. 
daha yüksek bir düzenin geliştirilmesinde ortak olun. Ancak bu tez şüphelidir. 
Gerçek şu ki, daha yüksek değerler ve yenileyici güçler ortaya çıkmıştır. 
sosyal kriz anları, 'Capua kazları' ise 
Ekonomik refah, insanların yaşamında durgunluğa ve uyuşukluğa yol açtı. 
ruh. Bu, bireylerin hayatında olup bitenlerin bir yansımasıdır. 
acı çekme, feragat etme temelinden doğan belirli değerler, 
ve adaletsizliğin olduğu ve her açıdan "tehlikeli bir şekilde yaşamanın" 
belirli bir düzeydeki geriliminin, ruhun öneminin anlamını uyandırmak 
için en iyi maya olduğu. Ancak bu konuda ısrar etmek istemeden, 
Kendimizi şunu sormakla sınırlayalım: Kitlelerin kendilerini yönlendirmesi 
gerekenleri hangi kriterlere göre tanıması beklenmelidir, çünkü kitleler 
maddi değerlere dayansa da üstün değerleri de çok fazla önemseyebilirler. 


Gerçek şu ki, demokratikleşme iyimser ama 


tamamen yersiz bir varsayım. Hiç dikkate alınmıyor 
kitlelerin psikolojisinin kesinlikle irrasyonel karakteri. biz olarak 
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Yukarıda 'güç fikirleri' tartışmamızda belirttiğimiz gibi, 

Kitle akıldan değil, coşkudan, duygudan ve duygudan etkilenir. 

telkin. Küçük bir kız gibi, nasıl yapılacağını en iyi bilen herkesi takip eder 

onu korkutarak veya baştan çıkararak, geçersiz araçlar kullanarak büyülemek 

mantık. Bir kadın gibi tutarsızdır ve bir şeyden diğerine geçer. 

daha sonra, rasyonel bir yasa veya ilerici bir süreçle açıklanabilecek böyle bir geçiş 
olmadan. Özellikle "ilerleme" fikri, 

maddi açıdan her şeyin daha iyi veya daha kötü hale geldiğinin basit bir şekilde farkına varılması 
bakış açısı, ancak bunun yerine materyalden geçişe gönderme yapıyor 

standardı daha yüksek bir standarda taşımak Batılı bir batıl inançtır. 

karşı hiçbir zaman yeterince enerjik tepki gösteremeyeceğimiz Jakoben ideolojisinden 
doğmuştur. Bunun yerine, kitlelerin özyönetiminden bahsetmek mümkün olduğu ölçüde 
ve seçim hakkının 

ve yaptırım kamuoyuna bırakılabilirse, ozaman olabilecek veya olabilecek her şey 

doğru değil; bunun yerine 'halk' tek bir akıl olarak, tek, gerçek, bilinçli ve rasyonel bir 
hayat yaşayan tek bir büyük varlık olarak düşünülebilir. Ancak bu, hiçbir toplumsal ya da 
tarihsel değerlendirmenin onaylamadığı ve yalnızca bir ırk tarafından icat edilen saf 
iyimser bir efsanedir. 

Gerçek liderlere karşı sabırsız olan, her şeyi kendi başlarına ve kendileri için yapabilecekleri 
yönündeki anarşist iddiaları için bir maske arayan hizmetkarlar. 

onların isyankar iradesi. 

Dolayısıyla demokratizmin varsaydığı bu iyimserlik, aynı zamanda ve kesinlikle 
anarşist doktrinler tarafından da varsayılmaktadır. Ve rasyonelleştirilmiş ve 
teolojikleştirilmiş bir biçime getirildiğinde, tarihin temelinde yeniden ortaya çıkar. 
akımlar ve 'Mutlak Devlet' teorisi. 


Anti-Hegelcilik 


Modern dünyayı tanımlarken sıklıkla "dünya" terimini kullanırız. 
Fransız Devrimi'nden kalma 'insan' veya 'insanlık' gibi daha moda terimleri tercih etti. 


Bunun nedeni, bu terimlerin kendi içlerinde zaten 
demokratik ve kolektivist zihniyet. Onaylayamayız ve desteklemeyeceğiz 


skolastik zihniyetin inatçı kalıntısı herhangi bir şekilde 
sözde "evrenseller" şeyleştirilir veya maddeselleştirilir. 

Bunu şu şekilde açıklayalım. Hala birisinin yapmasını bekliyoruz 
bireysel erkeklerin ötesinde 'İnsan'ın ne olabileceğini anlıyoruz. İçinde 
insanların gerçekliğini biliyoruz ama genel olarak 'İnsan' hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ya da 
Daha doğrusu, öyle olduğunu bildiğimiz kadarıyla hiçbir şey olmadığını da biliyoruz. 
betonun belirli işaretlerinin atlanmasıyla elde edilen basit bir kavramdır 
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Sınıflandırıcı bir pragmatizmin soyutlama özelliği sayesinde içi boş bir tekdüzelik 
içinde dağılan bireyler. 'İnsan' bu haliyle 
zihnimizde var olan ama gerçekte hiçbir şeye karşılık gelmeyen bir şey. 


Benzer şekilde, 'ulus', 'halk', 'insanlık' vb.nin, 
gerçek varlıklardan ziyade basit metaforlardır ve onların 'birliği' 
Bir yanda sadece sözlüdür, diğer yanda ise bir organizmanınki değildir. 
içkin bir rasyonalite tarafından oluşturulmuş, ancak çok sayıda rasyonellikten oluşan bir sistem tarafından oluşturulmuştur. 
bireysel kuwetler birbiriyle çarpışıyor ve dengeleniyor ve dolayısıyla 
aslında dinamik ve istikrarsızdır. Bunu yaparken şunu iyi aklımızda tutalım. 
'Çokluk' terimini daha önce bahsedilen karakterine katkıda bulunmak için kullanıyoruz 
'Kitle'nin irrasyonelliği, onun çoklu doğası. 

Böyle bir bakış açısından bakıldığında, demokratik temel kavramı bile 
Sözde 'halkın iradesi'nin önemsiz olduğu gösteriliyor ve 
birçok iradenin anlık dengesiyle değiştirildi, 
bir şelalenin jeti gibi az ya da çok akraba olan bireylerinki 
Uzaktan bakıldığında hareketsiz ve üniter görünebilir, ancak yakından bakıldığında 
aralığının belirsiz sayıda farklı elementten geldiği görülmektedir 
aralıksız hareket halinde. Bu nedenle herhangi bir demokratizm sonuçta yalnızca 
gizlenmiş liberalizm ve atomizmdir. 

'Halk' varlığı, 'ulus' varlığı vb. gerçeklikleri sonucuna vararak bu düşünceler 
üzerinde hiçbir zaman çok fazla ısrar edemeyiz. 
Yukarıdan gelen bir güç ortaya çıkmadan ve sadakatin gücü ortaya çıkmadan 
önce bunların somut olarak indirgendiği çok biçimli gerçekliğin mantıksızlığı 
restore edildi. Bunda, eğer aşağıdan demokratik örgütlenme doktrininin 'halkın' 
ya da 'ulusun' özyönetimi olarak meşrulaştırılabileceğini ortaya koyarlarsa, 
dahası, daha fazlasını ortaya koymaları belirleyicidir. 
hakkında söylenilen pek çok kavramın eskimiş iddiası 
demokratik olmayan ve öyle olduğuna inanılanlar özgür olmaktan başka her şeydir. Referans veriyoruz 


neo-Hegelci 'Mutlak Devlet' veya Süper Devlet kavramına, 


1 'Neo-Hegelci' diyoruz çünkü her şeyden önce son zamanların, Hegel'in öğretisinin tamamını iddia etme 
iddialarını yalnızca kısmen haklı çıkaran belirli siyasi çıkarımlarla mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Hegel'in 
yazdığında (Encyclopedia of the Philosophical Sciences, 539): 'Yaşayan bir ruh olarak devlet, yalnızca 
organize bir bütündür, tek bir kavramdan yola çıkan (her ne kadar kavram olarak bilinmese de) belirli 
kurumlar halinde farklılaşmıştır. ) makul iradenin sonucu olarak onu sürekli olarak üretirler.'ve şunu 
ekledi (542): 'Kavramın her bir öğesinin özgür varoluşa ulaştığı mükemmel durum biçiminde, bu öznellik 
böyle değildir. -“ahlaklı kişi” veya çoğunluktan çıkan bir kararname (karar veren iradenin birliğinin 
gerçek bir varlığa sahip olmadığı formlar), ancak gerçek bir birey - karar veren bir bireyin iradesi - 
monarşi olarak adlandırılır.' - Hegel bu düşünceyi dile getirdiği için eleştirmenimiz ona tamamen karşı 
çıkamadı. İşte burada 
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gerçek olanın bireyler değil, Devlet olduğunu ileri süren - 
Her kim olursa olsun, liderlerden başlayarak, arkalarında kaybolmak zorundalar. 
Durum. 
Soyutlamacılığı kesinlikle bundan çok daha kötü olan bu kadar saplantılı bir 
karaktere sahip çok az takıntılı fenomen bize görünür. 
demokratik soyutlama. Demokraside bunu zaten gördük. 
'Halk' temelde bir maskedir ve bu maske, daha somut bir 'ortak çıkar' kavramı 
aracılığıyla bize, özellikle de liberalist yaklaşımıyla ortaya çıkar. 
merkezin yer değiştirdiği bireylerin kabul edilmiş gerçekliği, yine eşitlikçi ve 
hiyerarşi karşıtı bir biçimde. İçinde 
'Mutlak Devlet' doktrini, bu gerçekliğin yok olup gitmesini sağlar. 
sadece bir fikir; ne yukarıda ne de aşağıda hiçbir merkez kalmaz; 
liderlerin kendileri takıntılıların takıntılılarıdır, 
her şeyin tabi kılınması gereken bu kişiliksizlik. 
Pragmatik açıdan kendimizi oldukça net bir şekilde ifade ettik. 
belirli güç fikirlerinin veya 'mitlerin' sahip olabileceği değer ve hatta 
'Mutlak Devlet'in bunlardan biri olduğunu, gerekli çekincelerle kabul edin. BT 
Ancak bu şeyin kötü bir pazarlığa dönüşmemesi için gereklidir (marche 
des dupes). Ancak her gerçek emperyalizm son derece olumlu olmalıdır. 
tek bir gerçekliği kabul etmelidir: bireyin gerçekliği. İmparatorluk olacak 
bir birey için var, üstün bir birey, o birey için var 
'Ben Devletim' diyerek birey Devlet için var olmayacaktır. Orada 
Liderler olduğu için bir hiyerarşi olacak, liderler olmadığı için 
bir hiyerarşidir. Bir grubun bıraktığı derin izler, organizasyon kuralı 
Fatihler, sözde 'milli birlik'e, sözde 'milli birliğe' anlam verecekler. 
'ulus' ve bunun efsanesi olmayanların derin yaşamına değil. 
buna ihtiyaç var. Devlet, ulus ve 'gelenek' de soyutlamalardır 
(en fazla, görevler) gerçekliklerini yalnızca belirli bireylerde bulur. 
kendilerini empoze ederler, yolların olmadığı yerde yollar yaratırlar ve yalnızca 
çokluk, kaos, karışıklık ve düzenden ibaret olan şeyin birliğini yeniden kurarlar. 
alt kişisel güçler. 
Bu gerçeklikten, bu yüksek seviyedeki güçten, yaşamdan ve ışıktan yoksun 
(seçkinler veya hanedanlar aracılığıyla nesiller boyunca aktarımı, 
zamanın sınırlarının ötesinde, tam olarak söylenebilecek olanı oluşturur 


her şeyden önce, mutlak bir Devlet fikrinin kişisellikten arındırılmış merkezileşme, her faaliyetin mutlak bir 
"toplumsallaştırılması", hoşgörüsüzlük eğilimleriyle ilişkilendirildiği, Hegelci düşüncenin devletçilik anlamında 
bazı yeni İtalyan yorumları hakkında. Her türlü geleneksel kast ve aristokrasi kavramına karşı: Öyle ki faşizm 
alanında bazıları, bu Devlet anlayışının yalnızca Marksizmle değil, aynı zamanda Sovyetizmle de uzlaştırılmasını 


mümkün kılacak noktaya ulaştı. 
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seçkin ve olumlu anlamda Gelenek olmak) bir amaçla 
Emperyal ya da ulusal bir söylemin içi boş biçimiyle atalet yoluyla varlığını sürdürür. 
Tahtı boş olan bir monarşinin merkezinde, kendisini hâlâ haklı çıkaracak hiçbir 
şeyin bulunmadığı bir örgütlenme; bu saplantılı hayatta kalma, 
daha sonra özerk hale gelmiş ve ait olduğu şeye karşı tepki göstermektedir. 
hiçbir bireyin olmadığı iddiasıyla gölgeden başka bir şey değildir. 
ona hükmet ve onun yüce gerçeklik olarak kalmasını sağla: bu yozlaşmayla 
'Mutlak Devlet', 'Ulus' fikrinin doğuşuyla örtüşüyor ve 
son zamanların tüm benzer retoriği. 

Bu hurafe, Hegel'den kaynaklanan siyasi sapkınlık, 
onu felsefi bir sistemin zirvelerine yerleştirir. Kesinlikle kurtulmalıyız 
Kendimizi buna inandırıyoruz ve bu, İskandinav-Ar-yan vizyonuna, özgür ve 
yaşayan varlıklara geri dönmek için her türlü reflekstir. 
modern ideolojilerin bu kil putlarını deviren ve alay eden ve yoğunluklarının doğal 
ve dinamik ilişkisinde tanımlanan indirgenemez farklılıklara dayalı olarak 
kendilerini özgürce örgütleyen aynı düzeydeki kalabalıklar. Erkekler, erkeklerin ve 
erkeklerin liderleri, 
gölgelerle gölgeye dönüşen insanlar değil, saf güçler olarak insanların hizmetkarları. 
OWS. 

Kolektivist, merkezileştirici ve homojenleştirici anlayışa karşı 
Devlet ve millet, bu nedenle çoğulcu, bireyci, 
Hiyerarşik, erkeksi bir restorasyonun temeli olarak gerçekçi ve gerçekçi bir konsept. 
ve tamamen anti-demokratik anlamda. 


'Ulus'un modern bir buluş, bir Fransız buluşu olduğunu unutmayın. 'Ulus' 
fikrinin doğuşu devletin çöküşüyle aynı zamana denk gelir. 
feodal, aristokratik ve imparatorluk idealimiz. İlkel Cermen için 
Irklar, 'ulus' tarafından yönetilen bir ırkın bütünüyle örtüşür. 
Kan bağıyla birbirine bağlı özgür efendiler, tek bir cephede birleşmiş, hazır 
kendilerini bir savaşçı Tarikatının disiplinine gururla teslim etmek, 
maiyetleriyle birlikte hemen dux'un 'tebası' haline geldiler 
ya da hereigo - yine de her zaman bağımsızlıklarını ve duygularını koruyorlar 
kolektifin yansımaları olarak değil, farklılaşmış ilkeler olarak kendilerinin. Aynı 
şey, Roma'nın eski aristokrat anayasası için de aşağı yukarı söylenebilir. Aynı şey 
Aryanlar için de geçerli 
Hindistan: 'Ulusları' yoktu, yalnızca kastlarını biliyorlardı ve 
bunlarda kast kendisini manevi olarak en üstün ve dokunulmaz olarak ifade ediyordu. 
düzen ve hiyerarşi ilkesi. Ira'nın Aryanları için de aynı şey geçerli: ırklarının taşıdığı 
ilahi ateş - hvareno veya farr - üç ateş halinde birleşiyor, 
üç yüksek kastın eklemlenmesine karşılık gelir - 
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kurban ustaları, savaşçılar ve aile reisleri, fakat 
herhangi bir kolektif ve 'kamu' bağı olmadan. 

İskandinav-Aryan oluşumlarının temel özelliği 
halklar, bu bireyselleşme ve kolektivizm karşıtlığı duygusudur. 
o zaman uygarlıkla, "biçim"le örtüşür - uygarlık duygusunun tam tersi. 
Güney topluluklarının ve ırklarının rastgele cinsellik özelliği ve 
toplumun alt biçimi. 

Batı'daki krallar feodal aristokrasiye düşman olduklarında, sistematik olarak 
merkezileşmeyi amaçladıklarında, 
'ulusun' - ve aslında Fransa bu süreci kararlı bir şekilde başlattı 
- kendi mezarlarını kazmaya başladılar. 'Kamu otoriteleri' kuruldu 
krallar tarafından mutlak bir eşitlemeyle, her kasta özgü ayrıcalıkları ve 
farklılaştırılmış yasaları ortadan kaldırarak, kraliyetin temelini zayıflatan, sonuç 
olarak 'halk'a özgü tiranlığı biçimlendirmek ve uygulamak zorunda kalacak olanı 
belirlediler, kitle. Her mutlakiyetçi 
Devlet aristokratlara karşı bir devlettir. Her merkezileşme, 
demagojiye ve dolayısıyla kişiselden kolektife düşüşe. 

Bireysellik, farklılaşma, eklemlenme - kurulmuş bir Düzen 
yalnızca bireyler tarafından ve bireyler arasındaki açık, saf ve erkeksi ilişkiler 
yoluyla - bu bizim idealimizdir. 

Milliyetçilik: totemizme dönüş. 

'Mutlak ruhun' vücut bulmuş hali olarak süper devlet: Levi-athan fikrinin 
maskesi - Sovyetlerin giriş kapısı. 


Tarihselcilik karşıtlığı 


Demokrasinin saptırılmasını tarihselci kılıklarla bağlantılı olarak ele alalım. 
Eleştirimiz için İtalyan Giuseppe Mazzini'nin ideolojisini, yani yalnızca bir bağlantı 
noktası olarak inceleyeceğiz. Aynısı 
düşünceler kesinlikle başka kavramlara da genişletilebilir. 
aynı ruha sahipler ve bugün hiç de nadir değiller. Fakat Mazzini'nin 
ideoloji özellikle farklı temaları karıştırma girişimi nedeniyle ilginçtir. 
Roma fikrinin kendisini hariç tutmuyoruz. 

Bu eğilime yönelik demokratik irade bir 'felsefe' geliştirmiştir. 
Daha önceki argümanlarımızın zaten zayıflatmaya yettiği tarih. BT 
"halkı yalnızca "şeyleştirir", hatta teolojikleştirir: Halk-varlık, içinde aynı 
tanrısallığın, 
göklerde ve zamanla sosyalleşecek, yaşayacak ve kendini ortaya çıkaracaktı. 
yorumlayıcısı - ilerlemeci bir gelişme yasasına göre 
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insanlığın, her biri ilahi aklın bir fikrini veya 'vahiy'ini yansıtan büyük döngüler 
boyunca evrimi. 

Bu, hiçbir ciddi insanın anlayamayacağı sefil bir modern mitolojidir. 
artık inanmanın mümkün olmadığı ve Sami-Protestan karakteri hemen belli olan 
bir kişi. Tekrarlıyoruz ki, bir insan-varlık olmasa da 
Salt soyutlama, aşağı düzeyde, irrasyonel ve 'şeytani' bir varlıktır. 
üstün varlıkların hakim eylemi olmadan kendi içinde 
ilahi olanla herhangi bir ilişkisi vardır. Biz, ilahi olanın 
Kendini eşit derecede kafa karışıklığı içinde veya karmaşa içinde olan herkese göstermelidir. 
kitleler ve kendileri neredeyse ilahi doğaya sahip olanlarda değil, 
bir sapkınlık olarak. Burada 'tanrıların' meydana gelen her şeyden üstün olduğu 
şeklindeki Doran-Olimpiyat fikrine atıfta bulunuyoruz; 'ilerleme' veya 'insanlığın 
evrimi' gibi aristokrat karşıtı sonradan görme mitlerini aşağıdan gelen batıl 
inançlar olarak görüyoruz ; olarak kabul ediyoruz 
zayıf ruhlar fantezisi, tanrısal ya da rasyonel bir tarih planı fikri, olup biten her 
şeyin rasyonel olarak değerlendirilmesi gerektiği fikri 
ve haklıdır ve şu ya da bu filozofun özel görüşünün belirttiği aşkın bir hedefin 
gerçekleştirilmesinin üzerine yerleşir. 
yerini alır. Özgür varlıklar olarak tarihte özgürlüğü görüyoruz ve tartışıyoruz. 
özellikle de 'tarih felsefesi' fikrinin meşruiyeti, çünkü bu yalnızca determinizmin 
kılık değiştirmiş bir biçimini ve tarihsel yaşamın canlı, bireysel, biricik gerçekliğini 
görme ve değer verme konusundaki yetersizliği ifade eder. 
gerçekler. Aristokrat ruhlar olarak modern evrim efsanesine karşı çıkıyoruz 
geleneksel kalıcılık ideali ve geleneksel içedönüş mitiyle birlikte gelişme ve 
gelişme; 

'Dört çağ' gibi doktrinler yoluyla 'tarihin yönü", 
Hesiodos'tan Perslere, Keldanilerden Hintlilere, 
Mısırlılar, İskandinavların Ragnarok anlayışına geçti. 

Her halükarda Mazzin'in tarih felsefesi ne talep ediyor? Yalnızca tek bir şey 
var: Tarihsel ilerlemenin 'hedefini' içerdiği için olması gerekeni ve 'üçüncü 
Roma'nın olduğunu göstermek. 

Onun kehanet misyonunu üstlenmesi gereken şey anti-imparatorluktur, yani 
kardeşliği aracılığıyla gerçekleştirilen tek insanlık-gerçeklik ideali 
anti-monarşik bir federasyondaki kişisel olmayan birliktelik yoluyla eşit halklar, 
yukarıdan gelen her hiyerarşinin düşmanı, efsanevi bir "Tanrı iradesi" batıl 
inancını ifade ettiği konusunda kendini kandırıyor 

'halkın iradesi'. Bu ideoloji tüm mistik yönlerinden arındırılırsa 

ve onun soğukkanlılıkla gizli olana nüfuz etmesine odaklanıyoruz ve 

Onlara hayat veren kabul edilmemiş dürtülerin aynısını bulacağız. 

Aynı iyimser yanılsamalarla demokrasi ve anarşi safsatası 
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kitlelerin ve tarihin rasyonelliği hakkında; aynısını bulacağız 
Kilise ideali olarak Roma idealine karşı Sami-Pleb isyanından doğan şeyin farklı ve 
net ifadesi; 
ve bu nedenle esas olarak Reformasyonun ruhunu bulacağız, 
modern örgütlenmenin türetildiği ruhla aynı: imparatorluk karşıtı, aristokrat 
karşıtı, din karşıtı - çünkü dini salt bir olguya indirgiyor 
sosyallik ve anti-nitelik, Anglo-Sakson ve Amerikan toplumunun karakteristik 
özelliğidir. 

Mazzin'in ideali gerçekte, sözde 'Milletler Birliği' tarafından önceden 
bildirilen, esasen demokratik ve Lutherci ürünle aynıdır. Aslında uluslararası bir 
konfederasyon olarak, başkanlığında değil 
güç ve birey, tek bir üstün varlığın parlayan gerçekliği 
- Dantes'in evrensel-Ghibelline anlayışının imparatoru 
'Dünyadaki farklı koşullar dikkate alındığında, 
farklı ve gerekli makamları, evrensel ve tartışılmaz tam komuta makamını 
yönetmek için' (Convivio, IV, 4) 
bir halk tarafından, daha doğrusu halk tarafından, 'insanlık' tarafından. 
'Seçilmiş insanlar' (seçilmiş insanlar! - başka bir Yahudi batıl inancı: bilmiyoruz) 
"Seçilmiş halklar', ama yalnızca üstün olan ya da 
Mazzini'ye göre, mücadele yoluyla kendilerini üstün kılanlar) benzersiz bir 
şekilde kendini reddetme ve bu yeniyi dayatma misyonuna sahip olacaklardı. 
Müjde: Bütün halklar özgürdür ve kardeştir. Milliyetçi Mazzinci veleite, her birey 
için bir işlevi ve özel bir misyonu korumaktır. 
Bu görevin insanlığın genel çıkarına hiçbir kalıntı bırakmadan yeniden 
çözülmesi gerektiği iddiası karşısında ortadan kayboluyor. Eğer öyleyse, bir çeşit 
sistemi temelinde oluşturulacak evrensel bir konfederasyondur. 
Monarşik ve Katolik karşıtı devrimler, Maz-zini'nin tüm politik-dinsel müjdesinin 
merkezidir. Bu müjdenin temel olarak nasıl olduğunu görüyoruz: 
çeşitli modern anti-aristokratik, pasifist ve 
'Paneuropa'ya kadar demokratik eğilimler. 

Mazzinyalılar da gizlice gerçekleri anlamakta tereddüt etmezler. 
Roma, Roma olarak Roma'da, "ilerleme"nin aştığı bir şey olarak. Onların 
Kör, evrimci apriorizm, onları, Roma paganizmini "kör" kavramına indirgeyen 
oldukça içler acısı batıl inançlara maruz bırakıyor 
tamamen hukuki ve maddi gerçekliktir ve ruhun değerlerini 
Hıristiyanlığın ayrıcalıkları olarak. Pagan Roma'nın 'misyonu' 
onlara göre hukuki bir birliğin yaratılmasında tükenmiş olurdu 
ve güce dayalı maddi bir İmparatorluk; ikinci Roma, Katolik 
Roma bunun yerine manevi bir imparatorluk kurardı; ve sentez, toplumsal yaşamı 
doğruladığı varsayılan üçüncü Roma olacaktır. 
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birlik, yukarıda bahsettiğimiz solgun kardeşlik ve federalizmi tesis 
etmek. Roma hukuku 'özgürlük' faktörüne katkıda bulunacak ve maddi 
düzlemde, daha sonra Hıristiyanlıkta manevi alanda gerçekleştirilen 
bir eşitliği hazırlayacaktı: iki terimin, özgürlük ve eşitliğin, ilgili bir 
insanlık kavramından türetilen bir sentezde birleşecektir. 


Pagan geleneğinin değerlerinin tavizsiz savunucuları olarak, tüm 
bu tarihselci safsataları reddediyoruz. Hayır, kimse kabul etse de 
etmese de, Roma aynı anda maddi ve manevi bir gerçeklikti; tam ve 
parlak bir idealdi; keyfi ilerlemeci bir diyalektik oyunuyla onu deforme 
etmeye yönelik her türlü girişime isyan ediyordu. 'Ulusları yönetmek, 
barış yasalarını oluşturmak, yenilenleri kurtarmak ve gururluları boyun 
eğdirmek için' ortaya çıkan Augustan gücüydü (Virgil, Aeneid, VI, 
852-854) ve bir zamanlar kutsal bir şeydi; kamusal ya da özel, savaşta 
ya da barışta hiçbir yaşam hareketinin bulunmadığı, buna bir tören ya 
da sembolün eşlik etmediği kültürel bir oluşumdu; gizemli kökene 
sahip bir kültürel oluşumdu. kendi yarı tanrıları ve ilahi kralları, Aryan 
ateş ve zafer kültü, 'aeternitas'ın evrensel bir yansımasının neredeyse 
fiziksel olarak gerçekleştiği bir 'nax au-gusta et profunda'nın doruk 
noktası , bu da dehşetle kabul edildi. aynı imparatorluk işlevi. 


Hayır, yeni Asya inancı Roma'nın 'devam'ı değildi, Roma'nın 
biçimini bozmuştu; Sezar'ın şehrini Yahudi Kıyametinin canavarı ve 
Babil'in fahişesiyle özdeşleştirmekte çoğu zaman tereddüt etmiyordu. 
Roma, modern mafyanın anladığı şekliyle 'eşitliği' bilmiyordu. Roma 
hukukunun aeguitas'ı aristokratik bir kavramdır : yalnızca Hıristiyanların 
merhamet, bağışlama, tövbe, lütuf, şefkat ve sevgi kavramları 
tarafından zayıflatılan klasik adalet fikrine yanıt verir. Yalnızca her 
dünyevi değerin aynı değersizliğe indirilmesi, 'Tanrı' karşısında, Yahudi 
inancının 'ilk günahı' ve lütfun keyfiliği açısından tüm varlıkların eşitliği 
açısından. Batı, pagan uygarlığının daha yüksek biçimleri tarafından 
tamamen bilinmeyen eşitlikçi bir ilke; Maddi düzlemde bile hiyerarşik 
bir organizasyonla, askeri ilişkilerle, tahakküm ve kölelik ilişkileriyle ve 
elitlerin üstünlüğüyle desteklenen onlar için bu bir sapkınlıktı. 


Romanlığın evrensel idealini tanıyabilmesi ve bunu 
gerçekleştirebilmesi için herhangi bir Sami katkısına ihtiyacı yoktu. 
Daha sonraki zamanlarda ne kadar büyüklük varsa, o da ona aittir. 
Daha önce de söylediğimiz gibi, Kuzeyli Aryanların güçlerinden yükselen Roma'nın ihtiş: 
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Batı'daki son, büyük, evrensel dönemi, Orta Çağ'ın feodal-imparatorluk uygarlığını 
yarattı. Belki de aksi takdirde belirsiz bir Filistin mezhebinin mirası olarak kalacak 
olan şey, Kilise olarak bizim aracılığımızla bir an için evrensel bir değere katılmayı 
başardı. 

Ama bizim evrenselliğimiz Mazzin evrenselliği değildir: İkincisi yalnızca bir 
enternasyonalizmdir, yalnızca Romalı hiçbir şeyi olmayan, özgürlüğü bizim 
özgürlüğümüz olmayan, son sözü organizma olmayan o eşitleyici, kardeşleştirici, 
sosyalist ve demokratik eğilimin ortaya çıkışıdır. ama toplam, evrensellik değil 
kolektivite. 

Ve Mazzin'in sözde sentezinin iki terimi olan Romanlık ve toplumsallık, 
uzlaşmaz iki kavramı temsil eder. Aralarında seçim var ama uzlaşma ya da 
kompozisyon yok. 

Bırakın ayak takımı da kendi gerekçesini 'tarihin yönü'nde arasın; tüm 
zincirleri kırılmış, tüm setlerden taşmış ve artık ne imparatorları ne de çobanları 
tanıyan bir dünyada mazeretlerini sergiliyor; her kuyuyu zehirliyor, bilimin, 
siyasetin, dinin ve kültürün tüm kavşaklarını maneviyattan yoksunluğuyla kirletiyor. 
Yalnızca tarihin, evrimin ritminin hızlandırılmasını, pandemiye dönüşmesini, 
'ilerlemesinin' görkemli amacının -'geleceğin güneşi'nin- yaklaşmasını istiyor, 
çünkü sonunda son sonbahara ulaşıyor, - onun altına sefil bir şekilde gömülecek. 


Koşulların istikrarına göre hareketsiz kalan farklı bir dünyaya âitiz. Biz 
retoriğe değil, gerçeğe sahibiz. 

Bizim bir geleneğimiz var; Bizim için Roma, Celilelilere şunu söyleyen o 
değişmez, gerçekleşmiş ve tarih üstü simge olarak kalmaya devam ediyor: 'Roma 
var olduğu sürece, son çağın sarsıntılarından korkmamıza gerek yok - ama eğer 
Roma düşerse, insanlık yakında olacak onun sonu". 


Birey ve İnsanlık 


Demokratizmin benimseyebileceği, tarihselci olmaktan çok evrimci olan bir 
başka gerekçelendirme biçimi, Dük G. Colonna di Cesarö'nun iddialarından 
çıkarılabilir. Bu biçim, yalnızca varsayımsal bir doğrulama temelinde değil, ad 
usum delphini ("Veliaht'ın kullanımı için") temelinde değil, aynı zamanda genel 
olarak dünyanın olası bir kavrayışı olarak kendi başına ele alınabilme avantajına 
sahiptir . Kesinlikle daha tutarlıdır ve tam da bu nedenle, uygulamanın hiyerarşik 
idealin değerlerini canlandıran şey tarafından ne kadar öfkeli bir şekilde altüst 
edilme eğiliminde olduğunu fark etmek çok daha kolaydır. 


50 


Machine Translated by Google 


DEMOKRATİK HATA 


Bu bakış açısına göre, ideal bir gelişmenin varış noktasını temsil etmek bir 
yana, onun hareket noktası olan bir toplumsallığın var olduğu iddia edilmektedir. 
Böyle bir aşama, bireylerin özerk varlıklar olarak kendilerine dair gerçek bir 
bilince sahip olmadığı, ancak kendi kabileleri veya halkları olan belirsiz bir 
kolektif varlığın parçaları olarak yaşadıkları bazı ilkel halklarda karşılaştırılabilir. 


Di Cesarö ilerlemenin bu ilkel 'sosyal' aşamanın ötesine geçilmesinde 
olduğunu düşünüyor: İnsanlığın ötesinde, insanların kendilerini ayrı, öz-bilinçli 
merkezler olarak yeniden öne sürmeleri gerekiyor. Daha sonra, üçüncü bir 
dönemde, insanlar insanlığın evrensel bağını yeniden tesis etmeye çağrılır; bu 
artık verili, neredeyse bireylerin anında birbirine bağlandığı bir doğa olmaktan 
çıkıp, bunun yerine ortak bir şey haline gelecektir. insanların kendileri 
yaratacaklardır: kendiliğinden, özgür bir eylemle. Demokratizm, tam olarak eşit 
özerk ve özgür varlıklar topluluğu temelinde bir toplumsallık idealini hedeflediği 
ölçüde, bu üçüncü aşamaya karşılık gelecektir. 


Böyle bir bakış açısına yönelik eleştirinin temel noktası şudur: Benzer bir 
gelişmenin varış noktası olacak toplumsallık ile yalnızca kalkış noktası olacak 
öteki toplumsallık arasındaki kesin farkı belirlemek. 


Di Cesarö, ilerici bireyleşme yasası kavramını az önce açıklanan görüşe 
katıyor, ancak bu, olayları çok farklı bir ışık altında sunuyor. Böyle bir yasa, 
gerçekliğin daha düşük seviyelerinin kendilerini daha yüksek olanlardan 
farklılaştırdığı anlamına gelir; bu, ilkinde bireyin aynı kaliteyi koruyan parçalara 
(örneğin bir mineralin parçalarına) ayrılabileceği anlamına gelir. bazı bitki 
türlerinde ve alt hayvanların partenogenezinde de benzer bir durum söz 
konusudur), ikincisinde ise bu artık mümkün değildir, çünkü birey, yok edilmeden 
ve parçaları olmadan bölünemeyen daha yüksek bir organik birliktir. kendi özel 
ve canlı önemini, içinde sahip olduğu niteliği tamamen yitiriyor. Doğa bize, 
insanın öz-bilincinin kırılmaz basitlik özelliği tarafından verilen, fiziksel mineral 
sistemlerinden en yüksek bireyselleşmeye doğru ilerleyen bir bireyselleşme 
ivmesini gösterecektir. 


Bununla birlikte, di Cesarö'ya göre, bu sürecin daha ileri bir aşaması da 
düşünülebilir; burada ilerici bireyleşme yasası, insan bireyinin ötesine geçerek 
daha geniş bir birlik biçimine geçme eğilimindedir; bu, toplumsal birey, toplumun 
toplumsal ve ruhsal birliği olacaktır. insanlık. Dolayısıyla diğer noktadan 
farklılaşacak bir birlik 
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Bir bireyleşme sürecinin doruk noktası olarak ilkel toplumsallığın tipik ayrılışı. 


Bütün bunlarda demokratik konumu alt üst etmeye yetecek kadar şey var. 
Bireysel varlık gerçekte nelerden oluşur? Daha önce söylendi: ayrılabilir parçaların 
basit, bir araya toplanmış hali (mineral bireyleşmesinin en kaba biçimi) sona erer 
ve kendilerini bunların üzerinde yeniden öne süren daha yüksek bir ilke ortaya 
çıkar; onları kendine tabi kılar ve belirlenmiş bir yasaya uymalarını sağlar. Ve bu 
yüksek prensibin tabiiyeti ve hakimiyeti ne kadar mükemmel olursa, bireyleşme 
de o kadar yüksek olur. Ve sonra: tıpkı kimyasal bileşiklerin birliğinin, çeşitli 
elementler ve tamamen fiziksel güçler (alt düzey) üzerindeki kontrol olduğunu 
ve bitkisel birliğin, onları aşan daha yüksek bir yasa tarafından çeşitli birlikler ve 
kimyasal yasalar üzerinde kontrol olduğu gibi, ve dolayısıyla Aynı şekilde, 
yukarıda bahsettiğimiz tek bireyin ötesinde, 'toplumsal birey'in birliğinde 
gelişmeyi kabul ederek, çoğunluğun temsilinin demokratik birliğini değil, tek tek 
bireyler üzerinde kontrolü amaçlamamız gerekecek. daha ziyade, kendinin ve 
bedenin efendisi olan ruhun yaşamında inkar edilemez şekilde parlayan 
üstünlüğe karşılık gelen, herhangi birinin hükümdarının, Imperium'un 
imparatorluk birliği . 


Aşamalı bireyleşme yasasını kabul etsek bile, eğer sürecin başlangıç noktası 
ile varış noktası arasında bir fark olması gerekiyorsa, eğer bu süreç devasa bir 
döngüsel vitiosustan daha fazlası olacaksa, bu farkın yalnızca şundan ibarettir: 
başlangıçta her "ben" kendi başına hiçbir şey değildi ve topluluğun kolektif 
yaşamının içinde dolaştığı bir tür ortam olarak diğerleriyle özdeşti ; ama sonunda, 
'Ben' ve 'Ben' arasında giderek daha büyük mesafeler yaratıldıktan sonra, daha 
yüksek seviyeleri öz-bilincin ve insan gücünün daha düşük seviyelerinden ayırıp 
böylece bir hiyerarşi yarattıktan sonra, artık var olamayacak olanlar, İnsanlık 
denilen ama insanlığın Efendileri ortaya çıkacak. 


Yasayı tutarlı bir şekilde anlamanın tek yolu budur, ya da daha doğrusu, 
normal insan bilincinin tipik formunun ötesinde olası bir gelişmeye ilişkin olarak 
ilerleyen bireyselleşme iradesi; ve şunu da ekleyelim ki, 'İnsanlığın Efendisi" fikri 
kesinlikle bizim tarafımızdan icat edilmiş bir fikir değildir: bu, sembolik terimlerle 
ifade edersek, ilkel Aryan cakravarti (Dünyanın Efendisi) kavramına tam olarak 
karşılık gelir. destanlar ve mitler, Büyük İskender'den Kral Arthur'a ve İmparator 
II. Frederick'e kadar büyük hükümdarların gerçek veya efsanevi figürleriyle 
sürekli bağlantılıydı. 


52 


Machine Translated by Google 


DEMOKRATİK HATA 


Tek taraflı bir bakış açısıyla bunun belki de belli bir anlamı olabilir. 
anormalliğin renklenmesi, neredeyse vücudun bir kısmının fikri gibi 
geri kalan tüm parçaları kendisine tabi kılma hakkını üstleniyor. Ancak 
kişi devam etme konusunda güvensiz kaldığında bu renklenme tamamen kaybolur. 
İnsanların hükümdarı olarak artık bir insan değil, daha yüksek düzeyde bir varlık 
olacak kişiyi bir 'insan' olarak adlandırın - dışarıdan şunu iddia etse bile: 
aşağı yukarı ortak bir insan görünümü; 
Üyeleri bu noktada bilinç olan hiyerarşi önemsizdir ve fiziksel olarak görünür 
herhangi bir özellik ile ayırt edilemez. Gibi 
Böylece cetvel artık örneğin bir el ile karşılaştırılamayacaktır. 
Kendisini tüm bedene hakim kılmak isteyen, ama daha ziyade bedenin organik 
birliğine benzetilmesi gereken, daha yüksek bir düzeyde, 
maddi olmayan sentez, eli ve diğer her şeyi içerir. 

Tıpkı birleştirici ve düzenleyici işlevi olduğunu tasavvur edebileceğimiz gibi 
Bir mineral bileşiğinin karşılık geldiği doğa, kendisini dönüştürür 
ve (tarihsel anlamda değil ideal anlamda) elementlerin ve mineral yasalarının 
bitkisel bireye ve oğula tabi araçlar haline geldiği daha yüksek potansiyeline geçer 
- benzer şekilde şunları düşünebiliriz: 
Sıradan bir insanın kişiliğini oluşturan varlıklar ve unsurlar yığınını yöneten 
iktidardan daha yüksek bir güce geçiş. 


göre hakim olunması gereken unsurların bulunduğu iktidar 
insanların veya ırkların bireysel bilincinin kanunları ve iradeleri de aynı ilişkidir. 


Bununla birlikte 'insan'ı ortadan kaldırmak istemediğimizi unutmayın. 
bireylerin ilkel, belirsiz, medyumcu toplumsallığa karşı kazandığı özgürlük, 
bireysellik ve özerklik bilincidir. A 
gerçek Kral asla gölgeleri, kuklaları ve otomatları konu olarak istemez, 
daha ziyade bireyleri, savaşçıları, yaşayan ve güçlü varlıkları arzular; 
ve aslında onun gururu, kendisini kralların kralı olarak hissetmek olacaktır. 

Öte yandan, daha önce de belirttiğimiz gibi biz uzlaşmaz mıyız? 
Hiyerarşinin gerekliliğini onaylayanlar olarak, bu hiyerarşinin 
doğal ilişkiler yoluyla dinamik ve özgür bir şekilde inşa edilmelidir. 
bireysel yoğunluk. İlkel aristokrasiler bu şekilde oluştu - hatta 
doğaüstü bir prensibin bunları doğrudan empoze ettiği yerde - 
aşağıdan seçim ve tanınma, ancak doğrudan kendini öne sürme yoluyla 
diğerlerinin yapamadığı bir ölçüde direnişe, sorumluluğa, kahramanca, cömert, 
dolu ve tehlikeli bir hayata sahip bireyler. Bu 'ateşle sınama'dır: bazılarını dehşete 
düşüren ve kıran, 
direnenler Kitlelerin doğal ve özgürce bağlandığı liderler 
Kendilerini teslim edin ve itaat edin - daha güçlü başkaları ortaya çıkana kadar 
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Eski liderlerin, kızgınlık veya kıskançlık olmadan, sadakatle ve askeri olarak ilk 
tanıyacakları hak ve onurları olacak. Başka hiçbir anlayışta bireyin değeri daha 

iyi korunamaz. Bunun yerine, demokratik çözümde, tüm bireyleri aynı yasa 
altında eşitleyen, hiç kimseyle özdeşleştirilmeyen ve hiç kimseyle 
meşrulaştırılmayan ve karşılıklı destek, karşılıklı destek olarak hizmet eden kişisel 
olmayan bir gerçekliğin ortaya çıkışıyla ortadan kaybolma eğilimi gösterir. her 
biri kendi içinde yetersiz olan varlıkların savunulması ve karşılıklı köleliği. 


Eşitliğin Mantıkdışılığı Bu bölümün 


başında söylenenlere dönersek: Demokratların bahsettiği 'halk'ın 
arkasında, eşitlikçi bir şekilde anlaşılan 'çoğunluk'u buluyoruz (ve fark burada 
yatıyor) ), liderlerin tanınmasının nitelik değil nicelik (daha fazla sayı, seçim 
sisteminin çoğunluğu) tarafından yapıldığı iddia edildiği sürece. Ancak nicelik, 
yalnızca tüm bireylerin eşitliğinin önvarsayımı üzerine bir kriter olabilir; bu, 
onların her birinin oyunun değerini eşitler. 


Artık eşitliğin 'ölümsüz ilkesi" en sorgulanabilir ilke olabilir. Erkeklerin 
eşitsizliği, üzerinde fazla söze gerek kalmayacak kadar açık bir şeydir: İnsanın 
sadece gözlerini açması yeterlidir. Ancak bunu kabul edecek olan muhaliflerimiz, 
bunu bir prensip meselesi haline getirecek ve şunu söyleyecektir: İnsanlar pekala 
eşitsiz olabilir, ancak bunlar hukuken değil, fiilendir ; eşit değiller ama 
olmamalılar. Eşitsizlik adaletsizdir ve hesaba katmak yerine onun ötesine 
geçmeye çalışmak, kesinlikle demokratik idealin erdemi ve üstünlüğüdür. 


Ancak bunlar yalnızca sözcüklerden ibarettir: 'çok' kavramının 'eşit çok' 
kavramıyla mantıksal olarak çelişkili olduğu gerçeği ortadadır. 


İlk olarak, şu şekilde ifade edilen, Leibniz'in ayırt edilemeyenlerin özdeşliği 
ilkesi vardır: Bir başkasıyla mutlak olarak özdeş olan bir varlık, onunla bir ve 
aynı şey olacaktır. Kant, içinde eşit ama farklı şeylerin bulunabileceği uzaya atıfta 
bulunarak bunu çürütmeye çalıştı: ancak manevi zemine aktarma ve yalnızca 
fiziksel dünyaya özgü gözlemlemenin tutarsızlığından uzaklaşarak bile, modern 
uzay kavramı bu itirazı çürütüyor: çünkü onun için herhangi bir nokta, 
Minkowski'nin dört boyutlu süreklilik fonksiyonunda kullanılan farklı bir değerin 
atfedilmesini gerektirir. 'Çok' kavramında temel çeşitlilik bu nedenle örtülüdür: 
eşit 
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'Çok', kesinlikle eşit, çok değil, bir olacaktır. Beklemek için 
Çoğunluğun eşitliği bir çelişkidir. 

İkinci sırada yeterli neden ilkesi vardır. 
bu şu şekilde ifade edilir: her şeyin başka bir şey değil de tek bir şey olmasının bir 
nedeni olmalıdır. Şimdi kesinlikle bir varlık 
diğerine eşit 'yeterli nedenden' yoksun olacaktır: bu bir kopya olacaktır 
tamamen önemden yoksundur. 

O halde bu iki noktadan da 'çok'un sadece 
eşit değildir, ancak öyle olmalıdır ve bu eşitsizlik yalnızca fiili olarak doğrudur 
hukuken doğru olduğu için , yalnızca gerekli olduğu için gerçek olduğu için 
rasyonel olarak kurulduğu ortaya çıktı. 

Ancak eşitsizliği varsaymak miktarı aşmak anlamına gelir. 
kaliteye geçiş; ve böylece olasılık ve zorunluluk, 
hiyerarşi haklıdır; 'çoğunluk' kriterinin kanıtlanmış olmasıdır 
saçmadır ve eşitlikçi önvarsayımlardan yola çıkan her yasa ve her ahlak doğal 
değildir ve aşırıdır. 

Aşağı olanı haklı çıkaracak olanın üstün olduğunu tekrarlıyoruz ve 
tam tersi değil. Tıpkı hatanın doğasının kendisini hata olarak bilmemesi gibi, 
oysa hakikatin doğası kendisini hakikatin bilinci olarak ortaya koymaktır, 
aynı zamanda hatayı hata olarak bilirken - yani olanın doğası 
üstün, kendisini doğrudan aşağı olandan üstün olarak ortaya koymaktır; bu da 
üstünlerin kendini ilan etmesiyle tamamen aşağı hale getirildi. Üstünlük herhangi 
bir yaptırıma veya tanımaya tabi tutulmamalı, ancak 
yalnızca üstün olanların ve kendilerini her sınavda üstün olarak kanıtlayanların 
üstünlüğünün doğrudan farkındalığına dayanır. 

Bu nedenle sözde 'faydalı' kriteri sunamaz 
herhangi bir destek. Aslında neyin yararlı olduğunu sorarak başlamamız gerekir. 
neyle ve kiminle ilişkisi. Örneğin, şiddete yönelik bir marj mevcuttur 
demokratik rejimde bile - vergi otoritesi, medeni hukuk ve ceza kanunları vb. 
gerektiren, kurulu otoriteye uygun şiddet. 
Şiddet, çoğu kişi için yararlı olduğu düşünüldüğü için böyle adlandırılmıyor. Ama 
kim bunu yararlı olarak tanımlıyor ve haklı çıkarıyor? 
Böylece 'yasallık' ile 'yasadışılık' arasındaki meşhur sınırları nasıl belirliyorsunuz? 
Rasyonel bir düzende bunun olamayacağını zaten göstermiştik. 
Ayırt etme gücünün yetersizliği ve yetersizliği nedeniyle kitlesel olmak. Ancak 
eşitlik merkezini kaydırmaya niyetlenilmezse her şey tiranlıkların en kötüsüne 
dönüşecektir: 
niteliksel olarak üstün olan azınlığa karşı çok sayıda kişi tarafından 
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tıpkı modern Batı'da olduğu gibi, aşağı yaşamın ve örgütlü 'toplumun' 
belirlenimlerinin yasayla kurulmuş mekanizması tarafından amansız bir şekilde 
sarsıldı. 

Ancak 'yararlı' olanın kendisi, aynı kütleyle ilişkili olarak birçok kişinin 
inanmak isteyeceğinden çok daha az mutlak bir şeydir. Kitlelerin psikolojisinin 
irrasyonel karakteri nedeniyle, çoğunluğun yaptığı şey çok nadiren bu kadar saf 
ve basit 'yararlı' olmuştur ve hatta daha az sıklıkla çoğunluğun özerk iradesi 
olmuştur; bunun yerine, çok daha sıklıkla, gücü, en fazla sayıda takipçiye sahip 
olan belirli kişilerin gücü, çekici gücü yalnızca bir sonuç ve yankı olmuştur. 


Güçlü bireyler, tüm vasat, burjuva, kesin olarak hesaplanmış 'faydalılık', uygunluk 
ve genel refah standartlarını denize atarak kalabalıkları istedikleri yere nasıl 
sürükleyeceklerini biliyorlar. Tarih bunu bize her yerde gösteriyor: Bir insana, bir 
sembole ya da bir fikre duyulan coşkuyla ateşlenen milyonlarca varlık, sağduyulu 
normalliğin engellerini aştı ve kendilerini feda etti, kurban etti ya da yok etti. 


Demokratizm bunu biliyor ve bu nedenle yavaş yavaş, incelikli bir şekilde 
tüm Avrupa'ya yayılarak, liderlerin, yol gösterici ruhların, büyücülerin ırkını 
söndürmeye, her şeyi özerkliğe indirgeyecek bir eşitleme yaratmaya çalışıyor. bir 
ekonomik mekanizmanın kendi haline bırakılmış parçalarının karakteristiğidir. Ve 
oyun son zamanlarda korkunç derecede başarılı oluyor. Bolşevik Rusya ile 
demokratik ve mekanize Amerika, iki sembol, aynı tehlikenin iki kutbu olarak karşı 
karşıya geliyor. 


Ama Batı 'medeniyetinin' battığı bu yozlaşma iradesi, bu karanlık bizi 
karşısında buluyor. Biz de bir kez daha Nietzsche'nin izinden giderek alarma 
geçiyoruz ve çağrıyı yapıyoruz. 'Bu noktanın ötesine geçmeyin' çağrısına 
milletlerimiz karşı çıksın. Bolşevik-Amerikan dalgasına. Ancak sözlerle, tehditlerle 
ve boş bildirilerle değil, sessizce, kendilerini izole ederek ve bir aristokrasi, üstün 
bireylerin yaşayan gerçekliğinde geleneğimizin değerlerini sıkı sıkıya koruyan bir 
seçkinler yaratarak. 


Bundan sonra geri kalan her şey doğal bir sonuç olarak gelecektir. 


Klandan İmparatorluğa. Irk Doktrinimiz Duke di Cesarö'nun 


fikirlerini ele alırken, ilkel toplulukların 'sosyal' biçimine değinmiştik. Bu 
arada, totemizm ile milliyetçilik arasındaki -birçoklarına paradoksal görünebilecek- 
bir ilişkiye de değindik. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak gerekir; 
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klan kavramı ile imparatorluk kavramı arasındaki, ırk kavramı ile üst anlamda 
medeniyet kavramı arasındaki ilişki sorununu ortaya koyarak. 


Evrenselciliğin bazı soyut ve rasyonalist biçimlerine karşı, kan hakkını 
tanımak, yine hayatımızın o canlı ifadesi haline gelen ve dolayısıyla zayıf 
genellemeler olmak yerine kan ve ırkla birleşen hakikatleri ve değerleri talep 
etmek. Herkes için geçerli": Bu kesinlikle haklı bir taleptir. Ancak bu yönüyle ırk 
teorisi, daha fazla tanımlanması gereken genel bir giriş niteliğindedir. 


Bir insan söz konusu olduğunda kandan bahsetmenin, bir hayvan söz 
konusu olduğunda kandan söz etmekle aynı şey olmadığını unutmamalıyız. Eğer 
kandan kastedilen bir ırkın biyolojik kalıtımıysa, ozaman hayvanda ırk her şeydir, 
insanda ise sadece bir kısımdır. Bir ırkın kendi etnik birliği içinde yeniden 
bütünleşmesinin, ipso facto bir halkın yeniden doğuşu anlamına geldiğini 
düşünen bazı ırk fanatiklerinin yanılgısı tam da buradadır: İnsanı sanki at, kedi 
veya hayvan olarak kabul edilebilirmiş gibi görürler. 'saf ırk' köpekler. 

En dar anlamda ırkın saflığının korunması veya yeniden tesis edilmesi, bir 
hayvanda her şey olabilir, ancak insanda - üstün tipte insanda değil: insan için 
bile gerekli olabilecek bir koşulu oluşturabilir. belirli açılardan her halükarda 
yeterli değildir, çünkü insanı tanımlayan tek faktör ırk faktörü değildir. 


Daha yüksek bir seviyeye ulaşmak ve biyolojik materyalizm suçlamasını 
çürütmek için, her ırka mistik bir ruh, onun karakteristik 'ruh'unu atfetmek hâlâ 
yeterli değildir. Aslında bunu daha anlamlı bir şekilde totemik toplumun ilkel 
biçimlerinde zaten buluyoruz. Belirtildiği gibi, bu toplum biçimlerinde totem, 
grubun, klanın ya da ırkın mistik ruhudur: bireysel üyeler kendilerini kanlarında 
ve hayatlarında bedenlenmişlikten başka bir şey olarak hissetmezler. Bu kolektif 
manevi güce sahip olan ve kendi içlerinde neredeyse hiçbir kişilik izine sahip 
olmayan uluslar. 


Eğer totemik güç, tabiri caizse, bu dağınık ve meçhul seviyede kalırsa ve 
sonuç olarak ne liderler ne de tebaalar varsa ve grubun bireysel üyeleri 'biraraya 
yerleştirilmiş'ten (com-posti) başka bir şey değilse - ozaman kendimizi insan 
toplumunun en alt düzeyinde, insanlık dışı, yani hayvanlar aleminin sınırında 
buluruz: totemlerin - klanın mistik ruhlarının - sıklıkla kabul edilmesi gerçeğiyle 
doğrulanan bir şey. aynı zamanda belirli hayvan türlerinin 'ruhları' ile. Ayrıca şu 
da ilginç ki, 
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totemler erkeksi figürleri temsil ediyor ve bu toplumların bileşimi her şeyden 
önce Aryan olmayanların ve özellikle güney ırklarının karakteristiği olan dünyasal- 
anaerkil tipi yansıtıyor. Burada komünist prensip belirleyici bir rol oynuyor. Bu tür 
ruhsal olarak Hint geleneklerinin bahsettiği, aynı zamanda dünya yolu veya 
annenin yolu olarak da adlandırılan, bireylerin ölümden sonra orijinal kökenlerine, 
güçlerine tamamen çözüldüğü 'babanın yoluna' -pitr-yana'ya karşılık gelir . gerçek 
varoluşun tek dayanağı olan ırkın ve ataların kanı. Ancak bu yolun karşısında, 
İskandinav yolu olarak da adlandırılan güneş yolu veya tanrıların yolu - deva-yana 
- vardır (ilk yol, totemin yoluna Güney'in yolu denir); Kendini ölümsüzleştirenlerin, 
tanrılaşanların, 'geri dönmemek için yola çıkanların' gittiği, olimpik de 
diyebileceğimiz bir yol. 


Bu karşıtlık sorunumuzun anahtarını oluşturuyor. Hem bireyler hem de 
halklar açısından gerçek ve daha yüksek anlamda bir uygarlık, yalnızca totemik 
düzeyin aşıldığı ve yine mistik olarak anlaşılan ırk unsurunun son çare olmadığı 
yerde ortaya çıkar; Kanın ötesinde, yaşamın dışına çıkmayan, yaşamı belirleyen, 
onu dönüştüren, arındıran, ona başlangıçta yaptığı biçimi veren daha yüksek, 
meta-biyolojik, ruhsal ve 'güneşsel' tipte bir gücün kendini gösterdiği yer onu 
hayvan yaşamıyla her türlü karışımdan tamamen kurtarır ve çeşitli kişilik tiplerinin 
gerçekleşmesi için çeşitli yollar açar. 


Bu gerçekleştiğinde, etnik gelenek yok edilmez: yalnızca ayrılmaz bir doğrulama 
olarak manevi bir geleneğe sahip olan bir temel olarak kalır - ve burada, biyolojik 
faktör ile manevi faktör arasındaki ilişki sırasına göre, ikincisi birinciye destek 
olarak kullanılmalı, tersi değil. 


Bunun insanlar için olduğu kadar bireyler için de geçerli olduğunu söyledik. 
İlk nokta söz konusu olduğunda, sosyoloji bize, daha ilkel toplum biçimlerinde 
bile, kendilerine ait bir yasaya itaat eden ve daha yüksek bir otoriteye sahip olan, 
inisiyasyonla karakterize edilen grupların sıklıkla kendi kendini tasfiye ettiğini 
gösterir; ve bu grupların en göze çarpan özelliği, tamamen erkeksi doğaları, 
kadınların dışlanması ilkesidir. Ancak büyük geleneksel halklar arasında bile 
durum farklı değildir: Çin'den Yunanistan'a, Roma'dan ilkel İskandinav gruplarına, 
oradan Azteklere ve İnkalara kadar soyluluk, atalara sahip olmak gibi basit bir 
olguyla değil, soyluların atalarının pleblerden farklı olarak ilahi olması ve kan 
bütünlüğü yoluyla da sadık kalabilmesi (kast sisteminde kalıtım ilkesi yalnızca 
yüksek kastlar için geçerli değildi, Ancak 
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daha düşük olanlar için bile). Soylular 'yarı tanrılardan' geliyordu, yani 

yani aşkın bir biçimini gerçekten takip eden varlıklardan 

Yüksek anlamda bir geleneğin kökenini oluşturan, aktaran yaşam 

onların soyunu tanrısallaştıran bir kan ve onunla birlikte her soylu ailenin sırrını koruduğu 
ayinler, yani belirli işlemler vardır. 

torunlarının manevi fetih biçimini sürdürmelerine izin verdi 

daha önce ulaştığı yere ve onu yavaş yavaş sanaldan gerçeğe yönlendirmek. 


Bu nedenle, geleneksel bakış açısından bakıldığında, ataları olmayanlar plebleri 
ayinlere sahip olmayanlardan daha az aristokratlardan ayırır. İçinde 
Aryan hiyerarşileri, daha yüksek olanları farklılaştıran tek bir özellik 
alttan kastlar: yeniden doğuş. Arya , şudranın (şudranın ) aksine 
hizmet eden) dvija, yani yeniden doğmuştu. Ma-navadharmashastra'nın iddiası (11, 172), 
eğer inisiyasyonu dışarıda bırakırsa brahman'ın kendisi artık hizmet edenden, yani 
hizmet edenden farklı olmayacaktır. 
Shudra, gösterge niteliğindedir. Benzer şekilde, daha yüksek olan üçünü karakterize eden şey 
İranlıların kastlarının özelliği, her birinin belirli bir göksel 'ateşe' karşılık gelmesiydi. 
Kuzeyli soylular asildi çünkü 
kan, Asen'in, temel varlıklarla sürekli mücadele içinde olan 'göksel' güçlerin kanını 
taşıyorlardı. Orta Çağ'ın büyük şövalyelik tarikatlarının soyluları; bunların arasında en 
önemlileri 
Tapınakçılar - aynı zamanda inisiyasyona da bağlıydı. Nie-tzsche'nin anlayışındaki en 
zayıf noktalardan biri tam da bu biyolojik natüralizmdir. 
çoğu durumda aristokratik fikrini küçültür ve laikleştirir, onu taşır. 
'sarışın canavar' seviyesine kadar. 

Bu en temel konu olacaktır. Kastlardan ırklara geçerken, 
sonuç olarak şunu söylemeliyim ki ırk ve ırk arasındaki gerçek fark 
Bu, natüralist ve ideolojik olarak belirlenmiş bir şey değil, tam olarak çok daha derin bir 
şeydir; ırklar arasında var olan, kanlarının derinliğinde var olan miras ve bir toplumun 
varlığıdır. 
egemen ve 'güneş' elitlerinin eylemleriyle aşılanan, kanı aşan ilke; ve bunlardan hiçbirine 
sahip olmayan diğer ırklar, 
ve içinde rastgele ve güçlere bağlı bir şey var 
toprak, hayvanlık ve biyolojik-kolektif kalıtım hakimdir. Arasında 
bu ırklarda totemizm hakimdir ve aralarında gerçek bir fark yoktur 
ne de gerçek kişilik; ibadet, vecd-panteistik bir nostaljide veya en fazla ay ve komünist 
anlamda bir 'dindarlık'ta çözümlenir. 


Bizim için soylu ırklar arasında başka hiçbir fark yoktur. 
Kuzey ve Güney'in ırkları: ve aralarındaki farktan daha fazlası 
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ırk ve süper yarış. Bu, günümüzün fanatik ve pleb zihniyetine ne kadar skandal 
görünse de, bazı ırkların -kelimenin tam anlamıyla- tanrısal karakterine kararlı bir 
şekilde sarılıyoruz. 

biyolojik olmayan ve insanüstü bir faktörün aktarılmadığı söylenebilir 


kanla. 


Dolayısıyla bize öyle geliyor ki, Comte de Gobineau'nun öğretisinde bir 
parça doğruluk payı var ama daha fazlası yok. Niteliklerin ve faktörlerin çöküşü 
Bir ırkın büyüklüğünü oluşturan şey, kendisinin savunduğu gibi, bir ırkın etkisi değildir. 
Bu ırkın başkalarıyla karıştırılması ya da etnik, biyolojik ve 
Demografik çürüme: Bunun yerine gerçek şu ki bir ırk, 

Ruh, orijinal biçimini borçlu olduğu iç gerilim ortaya çıktığında çürür. 

ve manevi türü başarısız olur. O zaman bir ırk mutasyona uğrar ya da bozulur, çünkü 
en gizli kökünden zarar görmüştür; o zaman diğer ırklarla temasın çok 
uzakta olduğu o görünmez, boyun eğmez ve dönüştürücü erdemi kaybeder. 
onu kirletir, yavaş yavaş uygarlığının biçimini alır ve 

sanki daha büyük bir akıntı tarafından çekiliyormuş gibi. 

Yarışa dönüşün bizim için sadece bir şeyi gerektirmemesinin nedeni budur. 
kana dönüş - özellikle de neredeyse onarılamaz karışımların meydana geldiği bu 
alacakaranlık eşyalarda. Geri dönüşü gerektirmeli 
totemik anlamda değil, aristokratik anlamda ırk ruhu 
yani 'form'umuzun, uygarlığımızın orijinal tohumuyla bağlantılı olarak. 


Dolayısıyla ırka ve geleneğe dönüşü onaylarsak, 
Bu fikrin merkezinde Lider fikri yatmaktadır. Liderler bizim için güneşsel 
bireysellikleriyle somut ve aktif ifadeyi temsil ederler. 
ırk olarak ruh ve ruh olarak ırk; bunlar aynı şeyin yeniden canlandırılmasıdır 
'Biçim'in temelleri olarak kanın derinliklerinde uyuyan, kaos ve hayvaniliğe karşı 
galip gelen ve bilinçli ya da bilinçsiz, potansiyel olarak ya da fiilen yozlaşmamış 
tüm üyeler tarafından taşınan, biçimlendirici ilkel fikir. 
bir grubun. Liderler o iç gerilimi kuruyor; yeniden uyandırdılar 
Dönüştürülmüş bir kanın 'ilahi' unsurları. Şiddet ve zorbalığa dair hiçbir 
yanı olmayan, daha ziyade krallara layık bir otoritenin büyüsü buradan 
gelir; 'Mevcudiyet yoluyla" bir eylemin büyüsü, boyun eğmez bir eylemin büyüsü 
Uzakdoğu'nun deyimiyle 'eylemsiz eylem' 
(wei wu wei). İşte yeniden doğuşun yolu. Çok sayıda kuvvet bir 
Bu iç destekten mahrum bırakılıp kendi haline bırakıldığında ölümcül bir şekilde 
bozulmaya ve parçalanmaya doğru giden soy. 
maddi, etnik ve hatta siyasi koşulların bütünü 
dar anlamda, sonra tekrar istikrarlı ve canlı bir birlik noktası bulun ve 
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Daha yüksek bir gerçekliğe katılmak: tıpkı bir hayvan bedeni gibi. 
içine bir ruhun gücü aşılanmışştır. 
Bu yüksek yönü dışarıda bırakan her türlü ırk ve kan savunması 
düşünce ve 'ulus', 'halk' sembolleri aracılığıyla, 
veya 'kolektif' herhangi bir şekilde karışımı, saf kan yasasını çağrıştırır 
ve toprak, totemizme dönüş ve eğilimden başka bir şey ifade etmez. 
aşağı bir insanlığın karakteristik sosyal biçimlerine geri dönmek. 
Temel olarak, sosyalist, demokratik ve komünist ideolojilere duyulan özlem başka 
bir duruma yol açmaz - Sovyetler olgusu, bir Yahudi'yi takip eden bu ideolojinin 
etkisini tam olarak göstermektedir. 
(Marx), eski, barbar, Slav kolektivizmini yeniden canlandırıyor ve onu 
yeni, rasyonelleştirilmiş bir biçim, geleneksel Avrupa'nın çoraklıkları için uğursuz 
bir yayılma alanı yarattı. 
Geleceğe yönelik bir yön olmaktan çok uzak olan tüm bunlar, 
İdeal bakış açısı - geçmişe doğru bir yönden başka bir şey değil 
her gerçek geleneksel uygarlığın ve her imparatorluğun oluşumu sırasında 
aşılmış olan şey. 'Sosyalist' ve demokratik-milliyetçi ideal üzerinden hala bir hale 
çevrelenmiş olabilir, gerçek şu ki hala 
öyle kalıyor - gerekli değişikliklerle birlikte - mükemmel yansımasını daha aşağı, 
Aryan karşıtı ve İskandinav karşıtı tipin toplumsal biçimlerinde buluyor; ve eğer 
bu idealleri hedefleyen akımlar, bireyin ve her türlü yüksek ruhsal olanağın kan 
ve kanun kanunlarına tabi olmasını gerektiriyorsa; 
temelde farklı olmayan bir 'ahlak' öğretiyorlar. 
bir hayvan türü bilinçli hale gelirse kendi adına hak iddia edebilir. 
Gerçeğimize zıt olarak -bir kez daha tekrarlayalım- benzer 
Eğilimler, içe kapanma ve feragat yönünü ifade eder. 
başarıya karşı. Tükenme ve halsizlik anlarında, kozmosta saklı kaosun arttığı 
anlarda uyanan şeydir; bir çağ olmadığında ortaya çıkan bir olgudur 


artık tüm gerilimin ve 


Üstün bir ırkın geleneği burada yerleşir, yoğunlaşır ve özgürleşir. 
aşkın ve güneş formları. 


Demokrat değil, aristokratik Liderler geleneği fikri 
ya da salt kan ortaklığına dayanan 'milliyetçi' fikir, 
Toprak ve doğum her türlü öğretinin temeli ve ekseni olmalıdır. 
ırkımız, restorasyonumuzu doğru bir şekilde anladı. 
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Avrupa Kötülüğü 


Modern dünyanın artık öyle bir noktaya geldiğini söylemiştik ki 
herhangi bir reaksiyonun etkililiği konusunda kendimizi kandırmanın faydası yok. 
derin bir ruhsal değişimden kaynaklanmaktadır. Sadece kendimizi özgürleştirebiliriz 
bizi tamamen yadsıyarak, bizi gerçekten yeni varlıklara dönüştüren, 
bize yeni bir dünyayı kavrama, yeni bir özgürlük soluma olanağını 
yeniden açan ruhsal bir dürtüyle bizi aşındıran kötülükten; 

Batı'nın boşuna övündüğü her şey de yıkılmalı. 

Dünyamızın bir harabeler dünyası olduğunun bilincinde olarak, 
Böyle bir yıkımın nedenini kesin olarak anlamamızı sağlayan değerlere 
yöneliyoruz. 

Avrupa'daki çöküşün ilk kökü hiyerarşi karşıtlığı olan 'sosyalizm'dir. 


Bu kökten geliştirilen temel formlar şunlardır: 
Kastların gerilemesi. 
Bilimlerin ve pozitif felsefenin gelişimi. 
Teknoloji ve mekanik güç yanılsaması. 
Yeni romantik ve aktivist efsane. 

Bunlar, Avrupa'nın gerilemesinin dört temel köküdür. 


şimdi tek tek ele alıp, sonra hiyerarşik değerlerimiz ile karşı çıkacağız. 


Bu şekilde bizim için bir sır olarak değeri olması gereken başka bir 
dünya ve yaşam görüşünün temel özelliklerini sergileyeceğiz. 
kuvvet ve savaşımızın ruhu olarak. 
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Kastların Gerilemesi. Altın ve Emek 


Daha önce bir yasayı formüle edebilirsek, bunu ima etmiştik. 
modern dünya için bize 'tarihin yönünü' veren çok genel bir yol. 
Bazen ilerlemeden değil, tersine dönüşten söz edebiliyorduk. 

Bu bakımdan herkesin gözüne en objektif ve açık şekilde kendini dayatan 
bir süreç var: Süreç. 
kastların gerilemesinden. Tarih öncesi dönemden bu yana 'tarihin yönü' olarak, 
tam olarak birden diğerine ilerleyen bir düşüşü görüyoruz. 
Dört büyük kasttan diğeri - "güneş" (kraliyet-kutsal) kastı, savaşçı soylular, 
burjuvazi (tüccarlar) ve serfler - 
geleneksel uygarlıklarda ve özellikle Aryan Kızılderililerinde insani olanakların 
niteliksel farklılaşması yansımasını buldu. 

İlk etapta aslında kraliyet çağının alacakaranlığına tanık oluyoruz. 
tanrısallık. Tamamen birleşen 'ilahi' varlıklar olan liderler 
Bu iki güç, yani kraliyet ve papalık otoriteleri uzak, neredeyse efsanevi bir geçmişe 
aittir. Bu ilk düşüş şu şekilde gerçekleşti: 
yaratıcısı İskandinav-Aryan kuwetinin giderek kötüleşmesi 
medeniyet. Son zamanlarda Almanların Kutsal Roma İmparatorluğu idealinde 
bu geleneğin, bu 'güneş' seviyesinin son yankısını tanıdı. 

Bu zirve aşıldığında otorite bir sonraki alt seviyeye geçer: 
savaşçılar kastı. Artık sadece askeri olan hükümdarlarla ilgili 
liderler, dünyevi adaletin efendileri, mutlak siyasi egemenler. 'İlahi hak' formülü 
zaman zaman varlığını sürdürüyor, ancak yalnızca bir anı olarak eksik 
içerik. Özellikleri yalnızca resmi olarak koruyan kurumların arkasında 
Antik aristokratik-kutsal anayasanın çoğu zaman yalnızca 
bu tür hükümdarlar antik çağda kaldı. Evrenselin çöküşünden sonra 
Ortaçağ birliği, bu olguyu kesin ve belirleyici bir biçimde ortaya koymaktadır. 


İkinci düşüş: aristokrasi geriler, şövalyelik söner, 
Büyük Avrupa monarşileri 'millileştirilmiş' ve çöküşe geçmiştir. 
Devrimler ve 'anayasalar' yoluyla, bunların yerini basitçe farklı türden rejimler 
(cumhuriyet, federasyon) almadığında, bunlar 
yukarıda belirtilen boş hayatta kalmaya dönüştürüldü, 
'Milletin' 'iradesi'. Parlamenter, cumhuriyetçi veya ulusal demokrasilerde kapitalist 
oligarşilerin kurulması ölümcül geçişi ifade eder 
ikincisinden modern eşdeğerine kadar otorite ve güç 
Üçüncü kast: savaşçıdan tüccara. Sadakat ve onur gibi erkeksi ilkelerin yerine 
artık toplum sözleşmesi' doktrini geliyor. 
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devralır. Toplumsal bağ artık faydacı ve ekonomiktir: bireylerin çıkarlarına ve 


çıkarlarına dayalı bir sözleşmedir. İçinde 
bu şekilde bağ zorunlu olarak kişiselden kişisel olmayana geçer. Altın aracı görevi 
görür ve onu ele geçirenler 
ve onu nasıl çoğaltacağını (kapitalizm, sanayicilik) bilmek de neredeyse iktidarı ele 
geçirmeye ulaşır. Aristokrasi yerini plütokrasiye bırakıyor 
bankacıya, Yahudiye ve sanayiciye karşı savaşçı. Para ticareti 
ve daha önce gettoyla sınırlı olan ilgi, son çağın ihtişamı ve zirvesi haline geliyor. 
Sosyalizmin, hiyerarşi karşıtlığının gizli gücü, 
gücünü bu noktada gözle görülür biçimde ortaya koymaya başlıyor. 

Burjuva toplumunun krizi, kapitalizme karşı proleter isyanı, 'Üçüncü 
Enternasyonal'in manifestosu ve bununla bağlantılı 
Grupların ve kitlelerin -yeni bir 'emek uygarlığı' bağlamında- tamamen kolektif ve 
mekanize biçimlerde yavaş yükselişi ve örgütlenmesi, bize otoritenin iktidara 
geçtiği üçüncü düşüşü gösteriyor. 
Geleneksel kastların sonuncusu, köle emekçi ve kitle insanının kastı; bunun 
sonucunda her ufuk ve değer, 
Madde ve sayı düzeyi. 

Eğer insanüstü maneviyat ve 'ihtişam' 'güneş' dönemini karakterize ediyorsa; 
savaşçıların kahramanlığı, sadakati ve onuru; ve altın, bu 
tüccarların ve Yahudilerin; dolayısıyla kölelerin gelişi köle ilkesinin yüceltilmesine 
tam olarak karşılık gelmelidir: emek yükseltilir 
bir dine. Ve kölenin nefreti sadistçe şunu ilan etmeye başlar: 
"Çalışmayan yemek yemez' ve bu aptallık, kendini yüceltme, 
insan terinin emisyonlarından kutsal tütsüler oluşturur: 'Çalışmak insanı yüceltir", 
"Çalışmak büyüklüktür", 'Çalışmak ahlaki bir görevdir". Böylece, mezar taşı İnsan 
kadavrasını kaplıyor ve evrim döngüsü öyle görünüyor ki 
kesin olarak tamamlanması gerekiyor. 

'İlerleme'nin rahiplerine başka hiçbir ideal gelecek sunamaz. İçin 
Şu anda, her şeye gücü yeten Yahudi efendisi arasındaki mücadele devam ediyor. 
altın ve kölenin isyanı; ve çağdaşlarımızın gurur duyduğu 'uygarlık' canavarca bir 
mekanizmanın üzerinde asılı duruyor 
altının, sermayenin ve makinenin kaba ve kişisel olmayan güçleri tarafından hareket 
ettiriliyor. 

Bağımlılık bağları gevşemek şöyle dursun, sıkılaştı 
Tekrar. Ancak gücün yanında artık otorite yoktur, itaatin yanında artık tanınma 
yoktur, rütbenin yanında artık üstünlük yoktur. 
usta artık usta olduğu için değil, o olduğu için öyledir 
Kimin daha çok parası var, çünkü parası olmasına rağmen o var 
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sıradan insan yaşamının dar ufkunun ötesini hiç göremeyen, yaşamın maddi 
koşullarına egemen olan; hatta bu sayede düşünce genişliği geniş olanlara boyun 
eğdirmesi veya baskı yapması bile mümkündür. 

kendisininkinden ölçülemeyecek kadar güçlü: en büyük olasılık 

aşağılık sahtekarlık ve en berbat kölelik. Gücü ve bağı 

bağımlılık kişiliksizleşti ve makineleşti, sermaye haline geldi ve 

makine. Dolayısıyla bu bir paradoks değil: ancak bugün ciddi bir şekilde konuşabiliriz. 
gerçek kölelikten yalnızca Batı'nın ekonomik ve mekanik organizasyonunda, 
vahşileştirme yönünde bahsedebilirsek, 'serbest' 

Amerika bize bunun en güzel örneğini veriyor. 

Belki kısa bir nesil döngüsünden sonra usulüne uygun ve bilimsel olarak 
'sosyal hizmet' standartlarına göre eğitilmiş, bireysellik duygusu 
tamamen ortadan kalkacak ve bununla birlikte, en azından köle olduklarının farkına 
varmak için gerekli olan son farkındalık kalıntıları da ortadan kalkacak. Belki de ne 
kalacak olan, farklı olacak olan yenilenmiş masumiyet durumu olacaktır. 

Kirilov'un Dostoyevski'nin Ecinniler adlı eserinde bahsettiği "Emek"in evrensel ve tek 
varoluş amacı olarak orada hüküm sürmesi gerçeğiyle efsanevi Cennet Bahçesi'nden 
uzaklaştırılmıştır : Sovyetlerin ideali budur. 

Lidersiz bir bağımlılık, kendisine karşı kayıtsız bir organizasyon 
her niteliksel gereksinim - bu 'sosyal' ideal, kişisel olmayan, kaba 
Salt nicelik ve paradan oluşan güç onu yaratır. 

Daha fazla lider olmadan dedik. Bu gerçeğe aldanmayalım. Tekrarlayalım ki, 
Efendiler ırkı, eğer henüz yok olmadıysa, buna çok yakındır; ve herkes giderek artan 
bir hızla ilerliyor 
dengelenmek, daha maddi ve meçhul bir hayata doğru koşmak. 

Günümüzün sözde 'üst' ya da 'yönetici' sınıfları ironik bir şekilde böyledir: 
Teknisyenler, sanayiciler, memurlar vb. gibi dünya finans örgütünün büyük liderleri, 
bundan başka bir şeyi temsil etmezler. 

efendilerin bir zamanlar dünyanın kontrolünü devrettiği azat edilmiş kölelerden daha 
köleler ve mallarının idaresi. Aynı boyunduruk onları boyunduruk altına alıyor 
muazzam, kör, otomatikleştirilmiş işçi ve çalışan kalabalığına ve 

onun üzerinde ne köleler ne de köleleri denetleyen azat edilmiş kişiler vardır. 

bir soluklanma - ve bunların üstünde: hiç kimse - "uygarlığın" korkunç gerçeği budur 
erkekler! 

Ve içsel olarak ne kadar dar, ne kadar bağımlı ve fakir 
Aralıksız, ateşli, sorumluluklarla dolu altın ve makine ustalarının günü, mütevazı bir 
zanaatkarın gününden farklı olarak, altının yalnızca para kazanmaya hizmet ettiği 
'üst' sınıfların günü de aynı şekildedir. - 'dikkat dağıtmaya", lükse, şehvetli zevke olan 
susuzluklarını hastalıklı bir şekilde giderin ve 
daha fazla kar. 
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Bütün bunlarda Üstadlardan hiçbir iz yoktur ve onların yokluğunda da 
Bu sahte organizasyonun hiçbir anlamı yok. Makineleri ve ofisleri arasındaki milyonlarca 
mahkuma bir neden, bir gerekçe sorulursa, 
'Üst sınıfların" 'inceliğini' taklit etmeye çalıştıkları geçici heyecanın ötesinde, verecek bir 
cevapları olmayacak. Ama eğer biri giderse 
ayağa kalkıyor ve 'ekonominin liderlerine', yatırımcılara, ekonominin ustalarına soruyor 
çelik, kömür, petrol, altın ve halklar (siyasi 
günümüzün sorunu ekonomik soruna indirgenme eğiliminde mi?) - yine hayır 
cevap. Bu, yaşamın yaşamı kontrol ettiği anlamına gelir; daha doğrusu bunu kendi 
imkanlarına indirgediler. Ve böylece büyük karanlık patladı 
Batılı gururun gösterişli yanılsamalarının ışığı, kendini çok yeni ve canavarca bir efsanede 
ifade eden bir karanlık: Çalışmak için çalışmak, 
işin kendi içinde amaç, içsel değer ve evrensel görev olarak görülmesi. 

Yeryüzündeki insan kitleleri ışıktan yoksundur, saf ışıktan yoksundurlar. 
miktar - yalnızca miktara - bir varlığın maddi kimliğinde eşit hale getirilmiş 
kendi haline bırakılan durdurulamaz bir mekanizmaya bağımlı olan parçalar 
Artık hiçbir şey yapmayın; bu bakış açısının temelinde yatan bakış açısıdır. 
Batı'nın tamamıyla eşleşen ekonomik-endüstriyel yön. 

Bunun yaşamın ölümü ve kıyametin gelişi olduğunu düşünenler 
maddenin kaba kanunu, çok daha korkutucu bir kaderin zaferi 
Artık kişisel olmadığına göre, tek çarenin olduğunu da hisset: 
Sami altın boyunduruğunu kırmak, toplumsallık fetişinin ötesine geçmek ve 
karşılıklı bağımlılık yasası, aristokratik değerlerin yeniden tesis edilmesi, 
kalite, farklılık ve kahramanlık, bugün herkesin karşı çıktığı ve dahası bizim de karşı 
çıktığımız metafizik gerçeklik duygusunu yeniden tesis etmek. 
herkese karşı onaylayın. 

Ve eğer ekonomik zorbalığa karşı bir isyan olarak anlaşılırsa, 
bireyin değil, altının miktarının olduğu durum, 
tüzük; maddi varoluş koşullarına yönelik kaygının tüm varoluşu aşındırdığı; eğer 
ekonomik bir arayış olarak anlaşılırsa 
artık maddi düzleme indirgenemeyen çeşitli yaşam biçimlerinin kendilerini özgürleştirip 
geliştirebilmelerini sağlayan denge; 
tam olarak bu şekilde, ancak ancak bu şekilde anlaşılırsa, bazı aşırı akımlarda bile gerekli 
bir işlevi ve bir geleceği tanıyabiliriz. 

Modern yaşamda niteliksel bir farklılaşmanın olmayışının temel nedeni, tam olarak, 
artık yeni bir niteliğe yer bırakmamasıdır. 
pratik fayda ve sosyallik açısından değer verilmeyen faaliyet türü. Ekonomik önyargı bir 
dengelenme yaratır; kendini herkese aynı şekilde empoze eden, 
farklılıklar altına ve mekanik-ekonomik hiyerarşiye dayalı olduğundan 
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farklılıklar değildir. Tek bir düzeyde, tek bir nitelikte geri dönerler; Bu düzeyin 
ötesinde, tüm olası farklılaşmaların bütünlüğü içinde ele alındığında, 

Bugün mevcut olmayan ancak birincisinden bağımsız olan ve birincinin tabi olması 
gereken başka düzeylerin de var olması gerekli olacaktır ve 

çağdaş dünyada durum böyle olduğu için tam tersi değil 

toplum. 

Bu nedenle, canavarca bankacılık-endüstriyel tröstlerdeki bu tür kötülüklerin 
aşırı büyümesi, 'emperyalizm' hakkını kendine mal ettiğinde, ağlayamayan bizler 
sadece gülebiliriz. Ve bu fikirle sakince karşı çıkmak için 
Altına ve sermayeye karşı radikal devrim, devrimin kaçınılmaz öncülüdür. 
gerçek imparatorluk. Yayılan özleme geçerek 
Modern köleliğe karşı isyanın belirtisi olarak tüm devrimci ideolojilerin temeli 
olmasına rağmen, yine de onu aşarız ve onun kendisi olduğunu tespit ederiz. 
aynı kötülük tarafından istila edilmiştir: aynı şekilde sadece ekonomik ve sosyal olanı görür 
sorunların çözümünde ekonomik boyunduruktan kurtulmayı talep etmez. 
farklılaşmış, meta-ekonomik ve metafizik değerlerin adı - değil 
çünkü ekonomik kaygılardan arınmış güçler derinlerde çalışabilir - 
daha doğrusu, aynı ekonomik problemin eşitlikçi ve daha iyi kabul edilirse "daha 
sosyalist" bir düzenlemesi için. 
kitlelerin tamamen maddi ve faydacı ihtiyaçları. Nereden böyle bir durumda 
eğilimler, bir güvensizlik, bir hoşgörüsüzlük ve neredeyse gizlenmiş bir 
kırgınlık, manevi olan için değil, "lüks" sayılan "entelektüel" olan için bile: ekonomik 
dengenin ötesinde, bunlar 
ekonomik olmayan farklılıklara gözümüz yok - onları ne görüyor ne de 
onları arzuluyor: antik çağın sonbaharında zaten ortaya çıkmış olan isyan halindeki 
kölelere karşı aynı pleb ve eşitlikçi hoşgörüsüzlük ruhuyla. 

Romantizm. 

Sonuç olarak Avrupa'nın ana köküyle mücadele etmek gerekiyor. 
iki silahla kötülük. İlkinde ısrar edip durmamıza gerek yok: 
seçkinler yaratmak, günümüz bireylerinin farklılaşmamış özünü oluşturan yeni 
farklılıkları, çıkarları ve yeni nitelikleri bilinçli ve kararlı bir şekilde ortaya 
çıkarmaktır; böylece bir aristokrasi, 
efendiler ve hükümdarlar ırkı geri dönebilir. Bu, her şeyden önce. 

İkinci olarak gerekli olan bir harekettir, bir isyandır. 
bizi makineden, dışsal, inorganik, 
otomatik, şiddetli bağımlılık; Yahudi, kapitalist, ekonomik boyunduruğu kıran; 
evrensel yasa olarak empoze edilen çalışma ödeviyle alay eden 
ve kendi içinde amaç; kısacası bizi özgürleştirir ve bize bir geçit açar. 
hava ve ışık; hiyerarşi şiddet yoluyla yeniden sağlanamayacağı için, kontrol 
ihtiyaçların veya tutkuların, ilgilerin ve hırsların karşılıklı etkileşimi, ancak yalnızca 
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Değerler ve aşkın güçler duygusundan, kişinin kendi varoluş tarzına olan 
sadakatinden, her ne olursa olsun, doğa, onur ve kalite bilincinden kaynaklanan 
özgür ve kendiliğinden tanınmayla. Organik, doğrudan, gerçek bir hiyerarşi: 
diğerlerinden daha özgür ve daha güçlü. 


O halde geçmişin gerçekliğinin aynı zamanda daha iyi bir gelecek için kehanet 
niteliğindeki bir efsane olduğunu nasıl fark etmemeliyiz? Kast sistemine dönüş, 
hakikat, adalet ve daha yüksek anlamda 'biçim' sistemine dönüş anlamına gelir. 

Kastta, önceden belirlenmiş, tipik varoluş tarzlarına, doğanın uygun biçimde 
arıtılmış organik tezahürlerine daha kesin bir şekilde karşılık gelen faaliyet, meslek, 
kan, kalıtım, yasalar ve haklardan oluşan bir topluluk ideali vardır; onda, önkoşul 
olarak, her türlü düzensizliğin ve düzensizliğin nedeni olan bireyci ve fırsatçı 
coşkuları susturan, ne ise o olma iradesi, nitelik olarak kendi doğasını ve kaderini 
gerçekleştirme iradesi vardır; bunda niceliksel tekdüzeliğin, merkezileşmenin ve 
standardizasyonun aşılması söz konusudur; bunda, varoluş tarzlarının, değerlerin 
ve niteliklerin hiyerarşisini doğrudan yansıtan ve düzeylere göre düzenlenmiş 
olarak maddi olandan manevi olana, biçimsiz olandan deforme olana, biçimsiz 
olandan deforme olana doğru yükselen bir toplumsal hiyerarşinin temeli vardır. 
kolektiften evrensele ve bireyüstüne. 


Antik Hindistan, İskandinav-Roma Orta Çağlarımıza kadar diğer uygarlıklarda 
da farklı biçimlerde görülen bu ideali bize en mükemmel şekilde göstermektedir. 


Referans noktamız başka bir şey olamaz. 

Alt sınıf olarak, artık demagojik ideolojiler tarafından anarşileştirilmeyen, 
ticaret, ticaret ve ekonomik-endüstriyel organizasyon uzmanlarının önderlik ettiği, 
basitleştirilmiş ihtiyaçlar (Vaishya) aracılığıyla basitleştirilmiş en alt sınıfın (shudra) 
sağlıklı faaliyeti; Vaishya'nın, Kshatriya'nın ötesinde , savaşın değerini ve amacını 
tanıyan ve kahramanlıkları, gururları ve zaferlerinde bütün bir halkın yüksek 
haklılığının yanabileceği savaşçı soylular; Kshatriya'nın , Brahmana'nın , "görenlerin" 
(rishi), "yapabilenlerin" ve yaşamlarıyla bu karanlık dünyanın tepesinde olduğumuza 
tanıklık edenlerin ruh ve Bilgeliğin güneş ırkı, ancak yaşamsal köklerimiz 'göklerin' 
parlaklığında zirvede kayboluyorlar. Her şeyin zirvesinde, mit ve sınır olarak, gücü 
gizli, kudretli ve koşulsuz olan görünmez imparator Chakravartin'in, 'DÜünyanın 
Kralı'nın ideali var. 
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Bilim Bilgeliğe Karşı 


Kişiliksizleşen ve toplumsallaşan güç altın haline geldikçe, sermaye, 
aynı şekilde kişisellikten arındırılmış ve sosyalleştirilmiş bilgelik de 'kavram", 
'Rasyonalite' haline geldi. Ve bu Avrupa kötülüğünün ikinci köküdür. 

Felsefe ve Batılı pozitif bilim, özünde, temelde sosyalist, demokratik ve 
hiyerarşi karşıtıdır. 

Yalnızca evrensel olarak kabul edilebilecek olanı 'doğru' olarak öne sürerler. 
Herkes, yaşamasına izin verdiği her türlü yaşamı kabul edebilir; şu şartla ki: 
sadece belli bir eğitimi var. Ve böylece, kriterde olduğu gibi 

Siyasi demokratizmin 'çoğunluğu", eşitliği önvarsayarlar ve nicelik kriteri 
altında bu alanda var olan her şeye hükmederler. 

eşitlik, niteliğin indirgenemezliği ya da ayrıcalık olabilir. 

kalite. 

Ve bireyci, hatta göreci olanı ilan etmek faydasız. 

Çünkü seküler felsefenin kavramsal tarzı olan onları yayma tarzı, kişinin 
bunlara bağlı kaldığını gösterir. 

yatan demokratik, kişisel olmayan ve kolektivist varsayımlar 

tam da bu felsefenin temelinde. Yol tamamen farklı; 

Emperyalizmin aptallığına tekrar düşmek istemiyorsak, ilk etapta tam da bu 
önvarsayımları tartışarak başlamak gerekir. 


Yukarıda bahsedilen, popüler tanınmaya hitap ediyor 
kendi gerekçesi. Ve burada insan sahip olduğumuz düşmanın farkına varmaya başlayacak 
Eylem halindeki bir demokratizm içinde sadece çağdaşlarımızın "topluluğu" değil, 
"kültür"ün kendisi ilede mücadele etmek ne kadar korkutucu ve ne kadar korkutucu - 
ve insan onların kendilerinden nasıl bir feragat talep etmeleri gerektiğini görmeye başlıyor. 
sağlığına kavuşmak için. 

Tıpkı altının kaliteye kayıtsız kalan bir gerçeklik olması gibi 
Ona sahip olan bireylerin sayısı kadar, çağdaş bilginin 'bilgisi' de öyle. 
erkekler. Daha iyi ifade edelim: Eşitlik isteğinin, hiyerarşi karşıtı 
hoşgörüsüzlüğün ve dolayısıyla sosyalist önyargının peşinden giderek, bilgi 
Avrupalıların oranı zorunlu olarak etkinin üzerinde olacağı bir şeye varmak zorundaydı. 
bireysel farklılıkların ve bilgi yoluyla 
aktif bireysel farklılaşma minimuma indirilir; böylece, o 
tüm insanlar için aşağı yukarı eşit olan fiziksel deneyime atıfta bulunulur 
hayvan oldukları sürece (pozitif bilim) veya soyutlama ve sözlü gelenekler 
dünyasına (felsefe ve rasyonalizm) göre. 

Bilginin toplumsallaştırılması ihtiyacı ölümcül bir şekilde 
soyutlama ve dolayısıyla aralarında aşılamaz bir boşluk yarattı. 
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bilginin kendisi ile yaşam arasında, bilgi ile varlık arasında, ayrıca fenomenlerin 
niteliğinin ne olabileceği ile 'metafizik gerçeklik" arasında. Dolayısıyla Batı'da 
düşünce, maddi şeylerin en dışsal, tamamen niceliksel ve tek biçimli yönlerinin 
az çok geleneksel bir şekilde kopyalanması için bir araca indirgenmediğinde, 
yalnızca gerçek dışılığın yaratıcısıdır. şeyleştirilmiş sözcükler ve boş mantıksal 
şemalar haline gelmesi ya da entelektüel bir spor haline gelmesi, uygulandığı iyi 
niyet açısından daha da gülünç hale gelir. 

Modern ruhun tüm gerçek dışılığı bundan kaynaklanmaktadır: Hayattan 
kopmuş insan, bugün neredeyse planlar, programlar ve entelektüel üst yapılar 
arasında koşuşturan, gerçekliğe ve hayata hükmetme konusunda güçsüz, kendini 
giderek daha fazla bilime bağımlı hale getiren bir gölgedir. Soyutlamaları 
soyutlamaların üzerine yığan, tespit edilen ancak onun tarafından anlaşılmayan 
fenomenal yasanın kölesi olan ve insanın içsel varlığı için hiçbir olasılık olmaksızın 
kendini mekanik ve dışsallık içinde tüketen. 


Mevcut açıklamanın sınırları nedeniyle burada bu sorunun özüne kesinlikle 
ulaşamıyoruz. Bununla birlikte, bunun İmparatorluk sorunuyla ilgisiz olduğu 
düşünülmemelidir: Bizim için İmparatorluk sorunu , daha uzmanlaşmış sorunların 
ayrılıp kendi alanlarına dönüştürülemeyeceği mükemmel bir sorundur. . 

Tikelcilik, insan faaliyetinin çeşitli biçimlerine (burada siyaset, şurada bilim, şurada 
uygulama, şurada din vb.) karşı ortak kayıtsızlık, daha önce de belirttiğimiz gibi 
bizzat Avrupa'daki gerilemenin bir yönüdür ve Avrupa'nın inorganikliğinin 
tartışmasız bir belirtisi. 


İmparatorluk hiyerarşisinin temeli bilgiye dayanmalıdır: Platon zaten "Bilge 
olan yönetmeli" demişti - ve bu, her rasyonel düzende merkezi, mutlak ve kesin 
bir noktadır. Ancak hiçbir şey bu bilgiyi bazı teknik yeterliliklerle, pozitif bilimlerle 
veya felsefi spekülasyonlarla ilişkilendirmekten daha saçma olamaz: Bunun 
yerine, hem klasik Batı hem de Batı tarafından kullanılan geleneksel bir ifade 
olan, başlangıçtan beri Bilgelik adını verdiğimiz şeyle örtüşür. Doğu. 'Uygar'ın 
bilgisinin demokratik, toplumsal, evrenselci, soyut, eşitleyici ve niceliksel olması 
gibi, bilgelik de aristokratik, bireysel, gerçek, tözsel, organik ve nitelikseldir. 
Burada da yine hiç azalmadan birbirine karşıt iki dünya, iki göz, iki farklı görüş 
var. 


Bilgeliğe göre bilmek, 'düşünmek' anlamına gelmez, bilinen şey olmak 
demektir: onu yaşamak, onu içsel olarak gerçekleştirmek. Kişi bilincini etkin bir 
şekilde ona dönüştüremediği sürece gerçekten bir şey bilmiyor demektir. Bu 
nedenle, yalnızca doğrudan bireysel deneyimlerden kaynaklananlar 
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bilgi sayılacaktır. Ve bu, bireye doğrudan görünen her şeyi 'Tenomen' 
veya 'öznel' olarak adlandıran ve bu nedenle onun arkasına başka bir 
şeyi 'gerçek gerçeklik' olarak koyan modern zihniyetin tam tersidir. 
hayal edilmiş ya da varsayılmıştır (filozofların 'kendinde şey'i, kaba 
dinin 'Mutlak'ı, bilimin 'maddesi', 'esir'i ya da 'enerjisi"). Bilgelik, 
yalnızca doğrudan deneyimle kavranabilenleri gerçek, geri kalan her 
şeyi gerçek dışı, soyut ve yanıltıcı olarak kabul eden mutlak bir 
pozitivizmdir. 

Bu bakış açısından bakıldığında, tüm bilginin fiziksel duyular 
tarafından sunulan sonlu ve olumsal şeylere indirgeneceği ve aslında 
büyük kitle için şeylerin bu şekilde olduğu ve böyle kalması gerektiği 
şeklinde itiraz edilecektir. Tüm bilimsel sözde açıklamalardan sonra 
bile böyle kalan bu sonluluğu ve olumsallığı gerçekten bildiğini iddia 
edebilen insanların sayısı. Ancak bunun ötesinde, sıradan insanın 
duyusal biçimlerinden farklı, 'verili' ya da 'normal' olmayan, belirli 
aktif içsel dönüşüm süreçleri aracılığıyla ulaşılabilen deneyim 
biçimlerinin olasılığını savunuyoruz. Bu tür aşkın deneyimlerin 
(bunlardan 'dünyaüstü", 'varlıklar alanı', yedi gök, ateş küreleri vb. 
Geleneğe bağlı insanlığın yalnızca farklı temsilleriydi) tuhaflığı 
doğrudan olmalıdır. Duyusal deneyimin kendisi kadar somut ve 
bireysel, ama yine de duyusal olan her şeyin karakteristik özelliği olan 
olumsal, uzay-zamansal yönün ötesindeki gerçekliği görmek. Bilimin, 
salt olasılıklar, anlaşılmaz 'tekdüzelikler' ve soyut açıklayıcı ilkeler 
lehine, gerçekten bilgi olan her şeyi - vizyon, bireysel ve canlı kanıtlar 
- hatta aşmak koşuluyla, aşmaya çalıştığı yönler. 


'Metafizik' gerçeklikten bahsettiğimiz anlam bu olacaktır. 
Bununla birlikte, deneyimden ve yalnızca deneyimden bahsettiğimizi 
akılda tutmak gerekir; Geleneksel bakış açısına göre, sonlu bir 
gerçeklik ve mutlak bir gerçeklik yoktur; gerçekliği deneyimlemenin 
sonlu ve mutlak bir tarzı, gerçekliği deneyimlemenin sonlu bir tarzı ve 
mutlak bir tarzı, sonlu bir göz ve mutlak bir göz vardır. ; "Bilgi sorunu" 
denilen şeyin tamamı, her varlığın içselliği içinde yer alır ve "kültüre" 
değil, onun kendisini insani olandan, yani duyusal olandan, rasyonel 
olandan ve mantıktan kurtarma kapasitesine bağlıdır. duygusaldır ve 
kendini şu ya da bu "metafiziksel" deneyim biçimiyle özdeşleştirmenin 
yanı sıra, sınırında mükemmel bir kimlik, ruhsal görüş, tam duyular 
üstü ve akılüstü bir deneyim elde etme durumuyla sonuçlanan bir 
hiyerarşiyle özdeşleşir. ben'deki şey ve ben'deki şey 
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Bir güç durumunu ve aynı zamanda, şeyin kendisine göre mutlak bir açıklık 
durumunu gerçekleştiren şey; 

kendine bir şey sorduğunda kişi onun sadece bir varis olduğunu keşfeder. 
konuşmanın nedeni. 

Bu, genel hatlarıyla, 'metafizik' öğretinin ve manevi bilimin temelini 
oluşturan Bilgeliğin anlamıdır. 
başlangıç töreni başlangıçta 'bilgi' ve metafizik 'vizyon' için gerekli olan bilinç 
dönüşümünü üretti ve 
Geleneği Batı'da gizli biçimde varlığını sürdüren, 
Semitikleşmeden ve eski uygarlığın gerilemesinden sonra bile. 

Unutulmaması gereken nokta, kutsal ve alim bilimin, 
Çünkü laik bilimin aksine, bir 'bilme' değil, bir varlıktır ve 
kitaplar veya üniversiteler tarafından öğretilebilir veya kelimelerle aktarılabilir: onu kazanmak için 
Daha üstün bir insan için dönüştürülmek, ortak yaşamın aşılması gerekiyor 
hayat. Bireysel yaşamın kalitesini ve gerçekliğini tam olarak ölçer. 
daha ziyade dokunulmaz bir ayrıcalık ve organik bir parça haline gelir. 
kişinin aklına şu şekilde yerleştirilebilecek bir kavram ya da fikir olmaktan ziyade 
bir şeyi çuvala sığdırmak, aynı zamanda dönüşmeye ya da ne olduğu konusunda 
en ufak bir kıpırdamaya gerek kalmadan. 

Bilgeliğin doğal aristokrasisinin nedeni budur; bu nedenle kararlı bir 
şekilde popülerleştirilmeme, bulaşıcı olmama. Avrupalı kız kardeşlerin bir tabusu daha 
tam olarak iletilebilirlik: anlaşılır varlık ile konuşulabilir varlığın aşağı yukarı aynı 
şey olduğunu düşünüyorlar. Bunun farkında değiller, 
her ne kadar bu entelektüel soyutlamalar açısından anlamlı olsa da 
deneyimlere dayanan gelenekler ve gelenekler - 

Fiziksel duyular - kabaca herkes için aynı olduğu varsayılır, ancak bu tekdüzeliğin 
sona erdiği, niteliksel bir farklılaşmanın yeniden öne sürüldüğü yerde söylemsel 
iletişim artık bir kriter olamaz. 


Sıradan insanların deneyimlerinin ötesindeki gerçek deneyimlerin 
kanıtlarına tam olarak dayandığından, Bilgelik sadece bir tanesini açık bırakıyor. 
Yol: Özgür ve özgür bir yol aracılığıyla kendini aynı seviyeye getirmeye çalışmak. 
yaratıcı eylem, öğretiyi ortaya koyan kişi olarak, dolayısıyla bilgi sahibi olarak 
karşınızdakinin bildiğini deneyimleyin ya da tek kelimeyle söyleyin, aksi takdirde 
sadece kelime olarak kalır. Sosyalleşmeye, duyarsızlaşmaya, 
bilginin kavramsallaştırılması ve demokratik eğilime 
'Popülerleştirme', astların amaçları doğrultusunda üstün olanı zayıflatmak, dolayısıyla 
çoğunluğun bilgiye herhangi bir değişiklik olmadan katılabileceği 
akıl ya da aşağılık olmayı bırakmak - taviz vermeden karşı çıkıyoruz 
aristokratik tutumun tam tersi. Hiyerarşiler mevcut olmalı 


72 


Machine Translated by Google 


AVRUPA KÖTÜLÜĞÜNÜN KÖKLERİ 


bilginin kendisi; Yaşamın ve gücün pek çok niteliğine, pek çok farklı 
bireyselliğe tam olarak karşılık gelen, derin, uçsuz bucaksız, aşılmaz 
uçurumlarla birbirinden ayrılmış birçok hakikat var olmalıdır: bir bilgi 
aristokrasisi ve anlaşılan 'evrensellik' mevcut olmalıdır. iletişimsel, 
demokratik ve tekdüze bir biçimde bir kriter olmaktan çıkmalıdır. 
Onlara inmemeliyiz; Kendilerinin referans noktası olan daha yüksek ve 
metafizik formlardan pay almak istiyorlarsa, kendilerini yücelterek, 
-imkanları ölçüsünde, varlıklar hiyerarşisinde- gerçekte yükselerek bize 
yükselmek zorundadırlar. ve daha düşük ve fiziksel formlara. 


Buradan özgürlük, açık alan, Bilgelik veren nefes de doğar. 
Toplumsallaşmış bilgide her zaman gizli bir 'yapmalısın', gizli, 
hoşgörüsüz, ahlaki bir kısıtlama vardır: 'bilimsel' ya da 'felsefi' gerçek, 
herkes tarafından 'gerçek' olarak tanınmayı talep eder; karşısında farklı 
bir tavır takınılmasına izin verilmiyor. Kolektif bir despotizmin ifadesi 
olarak, herkese despotik bir şekilde hükmetmeyi, kendisine karşı 
herkesi eşit kılmayı hedefliyor - ve silahlarını, çetin sınavlarını, yöntemini, 
şiddetini tam da bu irade temelinde örgütledi, inşa etti. . 

Bilgelikte ise tam tersine birey çözülür, onarılır, kendine döndürülür: 
Hayatını tam ve derinlemesine ifade eden, gerçekliği deneyimlemenin 
ve ifade etmenin özel bir yolu olan, kendisiyle çelişmeyen kendi 
hakikatine sahiptir. veya Bilgelik hiyerarşisinin dayandığı farklılaşmada 
eşit derecede mümkün olan diğer farklı yolları hariç tutun. 


Avrupa'daki kötülüğün ikinci kökü ve onun düzeltilmesi konusunda 
bu tartışma yeterli olacaktır; Zaten bu kısa taslakta 'bilge olan yönetmeli' 
ilkesi haklı çıkarılmıştır. Bilgelik düzeninde bilgi hiyerarşisi, bireylerin 
güç ve üstünlük hiyerarşisiyle eş kapsamlıdır. Bilgi varlıktır, varlık 
yetenek ve güçtür, böylece Imperium'un onurunu kendiliğinden 
kendine çeker . Köklerini 'ilahi saltanat' geleneğine dayanan ezeli 
kavramın gerçek temeli bundan başka bir şey değildi. 


Bunun karşısında, tekrarlayalım, asırlık mirası ve organizasyonuyla 
tüm Avrupa var: söylediğimiz gibi profesörlerin, 'aydınların', gözleri 
olmayan gözlüklerin, 'kültürlü', akademisyenlerin saltanatı var. Bilginin 
ve ruhun ayrıcalığını kendisi için talep eden üniversite dünyası, yalnızca 


modern insanın gerileyişini ve soyutlanmasını ne kadar ileri 
götürebildiğine tanıklık ediyor. 
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Bilenler ve inananlar 


Ama daha da büyük bir gasp var: Terimin en dar ve en yeni anlamında dinin, 
'kutsal' ve 'ilahi' konularda kontrolü ve uzmanlığı kendisine güvence altına alarak 
gerçekleştirdiği gasp. 

Kutsal ve ilahi olan inanç meselesidir. Son zamanlarda Avrupa'ya empoze 
edilen gerçek budur. Bizim gerçeğimiz ise tam tersi: İnanmaktansa bilmediğimizi 
bilmek daha iyidir. 

Çağdaş zihniyette, materyalist bilim ve din tutumlarının buluştuğu merkezi 
bir nokta vardır: Aynı feragat, aynı karamsarlık, maneviyata dair özdeş bir 
agnostisizm, bir durumda açıklanmış ve yöntemsel, bir durumda örtülü. diğeri. 


Materyalist bilimin öncülü temel olarak bilimin (gerçek, pozitif ve ampirik bilgi 
anlamında) yalnızca fiziksel olanla var olabileceğidir; ve fiziksel olmayanda bilim 
olamaz, dolayısıyla bilimsel yöntem onu ihmal eder ve otorite eksikliği nedeniyle 
onu inanca, felsefenin sıkıcı ve keyfi soyutlamalarına ya da bilimin "zorunluluklarına 
bırakır. duygu ve ahlak. 


Ayrıca din, yalnızca inanca odaklandığı ve kitlelere dayatılan dünyevi dinin 
ötesinde ezoterik bir inisiyasyon öğretisini veya dinsel hurafelerin ötesinde bir 
irfanı kabul etmediği sürece, aynı feragatle sonuçlanır. Aslında insan ancak 
bilmediğinde ve bilemeyeceğini düşündüğünde inanır. Dolayısıyla, maddi ve kaba 
gerçeklik olmayan her şeyle ilgili olarak 'pozitivistlerin' aynı bilinemezciliği var. 


Biz isetam tersine, Batılı insanın 'inancının' iddia edebileceğinden çok daha 
eski ve gerçek bir geleneğe, doktrinlerle değil, iktidar eylemleriyle kanıtlanan bir 
geleneğe dayanıyoruz. ve basiret - bunun yerine 'Bilgelik' dediğimiz şeyin olasılığını 
ve somut gerçekliğini onaylar. Böylece, tıpkı bilimin fiziksel alanda kazanmaya 
çalıştığı gibi, 'metafizik' alanda da pozitif, doğrudan, yöntemli, ampirik bir bilginin 
mümkün olduğunu ileri sürüyoruz ve tıpkı bilim gibi, insanların her türlü ahlaki 
veya felsefi inancının üzerinde kalıyor. 


Dolayısıyla bu Hikmet ve bu Hikmeti tasdik edebilenler adına, dinsel hurafeler 
kapsamında, salt nefsin emelleriyle, dogmalarla, geleneklerle, En dar ve en 


mezhepçi anlayış, halüsinasyonlar ve kendilerini kutsal ve tanrısal olanın 
koruyucuları haline getiren körü körüne inanç eylemleri otoriteden arındırılmalı ve 


defedilmelidir. Bilenler 
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ve bildikleri ve yapabildikleri sürece - tıpkı o tanrı adamlar gibi 
tüm büyük eski gelenekler tarafından bilinen ve saygı duyulan 
'İnananlar' - körün köre yol göstermesi. 

Ve bu nedenle, bilişsel alanda Avrupa karşıtı ve demokrasi karşıtı olanın - 
Bilgeliğin ne olduğu - üzerinde durulması gerektiği ortaya çıkıyor. 
bu çalışmanın düzeni gereksiz bir sapmadan başka bir şeyi temsil etmez: iddia 
edebileceğimiz bu ikisinin özdeşliği ne olursa olsun 
Yoğun biçimde kişiselleştirilmiş benzersiz bir hiyerarşi içindeki güçler - kutsal ve 
dünyevi - ne haklı gösterilebilir ne de anlaşılabilir. 
en kötü yanlış anlamalar mümkün hale gelir. 

Ancak incelenenler de dahil olmak üzere, beyanımız 
Uzlaşmaz emperyalistlerin (Gnostik ve inisiyatif hiyerarşinin aksine) dini 
hiyerarşiyle ne yapacaklarını bilmedikleri bu durum doğrulanıyor ve 
haklı. Aslında maddi bir organizasyona hiçbir şey katmaz. 
belki de eklenirdi: yalnızca boş bir taslak eklerdi 
boş biçimlerin, inanç ve duygu fantezilerinin, yozlaşmanın 
çelişkili dogmalara ve kendi geleneği olmayan sembollere ve törenlere 
kendine âit ve anlamını yitirmiş olan. Özetle, şunu üretmez: 
daha yüksek, güneşsel, gerçeklik, biz paganlar olarak bunu kastettiğimiz kudretle kanıtlıyor 
ruhu gereği, bunun yerine mutlak bir gerçek dışılık, aynı etik alanda ifade edilen 
Aryan karşıtı ve Roma karşıtı bir retorik. 
Batı ruhunda gizlenen kadınsı, 'romantik' ve kaçışçı her şey. 


Bu zorunlu olarak hem dini gerçekdişılığın hem de dostluğun aşılmasıdır. 
gerçekçiliği aşkın, erkeksi, Olimposlu bir pozitivizmle rialize etti. 


Mekanik Kuwet ve Bireysel Güç 


Avrupa yanılsamalarının üçüncüsü mekanik güçtür. 
dünyevi bilimin teknik uygulamalarından gelir: 
oybirliğiyle seslendiler, bunun yerine meşru gururu, 

Batı uygarlığının zaferi. 

Batı biliminin 'evrenselliği' fikrine sadık kalan demokratizmle ilgili olarak, 
eğer yeni Sami doktrininin genel ruhu onun sosyalist ve eşitlikçi gereklerine 
yansıyorsa, şunları yapmalıyız: 

Sokratik yöntemdeki ve bazılarındaki öncülleri de tanır 

Daha sonraki Yunan entelektüalizminin yönleri. Ancak bu tür paylaşımlar 
Nietzsche ile fikir alışverişi olarak bunu bir öngörü ve bir fikir olarak düşünebiliriz. 
Yahudi-Hıristiyan ruhunun başlangıcı, tam da bu bakımdan 


75 


Machine Translated by Google 


PAGAN Emperyalizmi 


Evrenselci ve eşitlikçi bir uygulamada gördüğümüz Yahudi-Hıristiyan ruhu, 
en baskın, somut ve tartışmasız biçimde kendini gösteriyor. Yunan kültürü 
daha çok aristokrat bir kavramı yansıtır. 

bilgi ve spekülasyonun temel motifleri buradan alınmıştır. 

Bilgelik gelenekleri. Gerçekte buna göre doktrin 

Bilgi, aktif bir bireysel inisiyatif veya bir 'rit'in geleneksel gücü tarafından 
yönlendirilen gerçek bir 'arınma' ve kendini dönüştürme süreci tarafından 
koşullandırılır ve bu tür bilgi tamamen zihinsel bir olgu değildir. 

ve daha da önemlisi -başka bir yöne geçersek- bir inanç ve duygu meselesi, 
günümüze kadar klasik dünyanın temel teması olmayı sürdürmüştür. 
Neoplatonizm. Bunun yerine, takipçilerinin pasif tutumunda 

Yeni doktrin, bir 'gnosis'e, gerçek bir manevi deneyime giden yol olarak 
bireyin her yöntemine ve özerk disiplinine karşı hoşgörüsüzlükleri içinde 

- çeşitli dinlerde hala mevcut olan gizli bir hoşgörüsüzlük. 

"Vahiy", 'lütuf' ve herhangi bir doğrudan ve 

Yalnızca insanın gücüne dayanan kesin inisiyatif üstlenir - tüm bunlarda 
Demokratik ve eşitlikçi pathoslarla birleştiğinde verimliliği yeterince 
açıklayabilecek yeterince feragat teması var. 

Modem bilginin sosyal, popülerleştirilmiş, inorganik, kişisel olmayan 
karakteri ile ilgili olarak Hıristiyanlığın kendisi. 

Ancak, zararlı evrenselciliğin ötesinde, özellikle modern bilimde, 
Hıristiyanlıktan kaynaklanan başka bir temel nokta daha vardır - onun 
dualistik ön varsayımını kastediyoruz. Modern bilimde doğa, 
aslında 'farklı' bir şey olarak düşünülür; cansız, dışsal, insandan tamamen 
ayrılmış bir şey olarak; bilenlerden tamamen bağımsız olarak kendi başına 
bir gerçeklik olduğu varsayılır - veya varsayıldığı düşünülür. 
onu ve daha da fazlasını bilenlerin manevi dünyasını. 

Şimdi baştan sona ortaya çıkan şey, gerçekçi olmayan dinsel tutumun 
karakteristik özelliğidir; 
dünyanın pagan-Aryan imajı. Ruhun karşıtlığının teması 
gerçeğe; dualistik tema: doğanın nesnelliğine karşı ruhun öznelliği; 
maneviyatın ne olduğu duygusunun kaybı teması 
objektiflik demektir. Bu noktaya gelindiğinde doğal gerçeklik dışlanmış, 
dilsiz, cansız, dışsal, maddi hale getirilmiş ve tam da böyle olmuştur. 

Batılı dünyevi bilimin yeni bir biliminin nesnesini oluşturduğunu. 

Kendini natüralizmle tüketmek şöyle dursun, bugün yalnızca bazı 
insanların bilgisizliği ya da kasıtlı tahrifatları bunu ortaya koyabilmektedir. 
Pagan anlayışına göre, erkekçe üstesinden gelme ve mutlak kurtuluş 
ideallerini bilmenin ötesinde, dünya yaşayan bir vücuttu, her yere yayılmıştı. 
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Olympiodorus'un şu sözünde de görüldüğü gibi, gizli, ilahi ve şeytani güçlerle, 
anlamlarla ve sembollerle: 'görünmezin duyulur ifadesi". İnsan organik ve temel 
bir bağlantı içinde yaşadı 
dünyanın ve dünya üstü güçlerle birlikte, böylece 
hermetik ifadeyle 'bütünün içinde bir bütün olmak' dedi 
"tüm güçlerden oluşmuştur": Aryan-aristokratik Atman doktrininin ortaya 
çıkardığı anlam farklı değildir. Ve bu anlayış 
bir bütün olarak mükemmel bir şekilde, külliyatın dayandığı temeldi. 
kutsal geleneksel bilimler gelişti. 

Hıristiyanlık bu sentezi parçalayarak trajik bir uçurum yarattı. Böylece, 
Bir yandan ruh 'ötede olan', gerçek olmayan, öznel olan haline geldi 
- Avrupa soyutlamacılığının temel kökü buradan gelmektedir; Diğer yandan 
Öte yandan doğa madde haline geldi, dış görünüş kendi içinde kapalı, esrarengiz 
bir olgu haline geldi - modern bilimi doğuracak olan tutum da bundandır.1 Ve 
tıpkı Tanrı tarafından verilen içsel, doğrudan, bütünsel bilgi gibi. 
Bilgeliğin yerini dışsal, entelektüel, söylemsel-bilimsel, 
dünyevi bilgi, dolayısıyla insanın organik ve temel bağlantısı 
geleneksel anlayışın temelini oluşturan doğanın derin güçleriyle 
Kurban etme gücü ve büyü ritüelinin yerini dışsal, 
dolaylı, kaba ilişki; teknoloji ve makineye özgü ilişki. Böylece Sami devrimi bu 
şekilde devrimin tohumlarını içerir. 
hayatın makineleşmesi. 

Makinede kişisel olmayan ve eşitlikçiliğin yansıdığını görüyoruz 
bilimin onu üreten tarafı. Aynı şekilde altının da kişisel olmayana indirgenmiş bir 
bağımlılık olması gibi; aynı şekilde modern kültür 
ideal olarak evrenselci, herkes için iyi olan, inorganik ve 
tek bir şey olarak aktarılabilir - kendimizi dünyayla aynı seviyede buluyoruz 
makinenin eşit derecede kişisel olmayan, inorganik bir güçle karşı karşıya olduğu, 


1 Antik pagan ve doğu dünyasının da bildiği çeşitli ikiliklere işaret ederek bizi tek taraflılık veya önyargıyla 
suçlamayın. Bu düalizmler Hıristiyanlıktan farklı bir karaktere sahiptir. Platon bile 'öteki'ni biliyordu - 

ama bu 'öteki' kendi başına bir gerçeklik olarak değil, bir varlık olmayan, anlaşılmaz ve yanıltıcı bir şey 
olarak kabul ediliyordu ve Yunan ruhu madde fikrini ancak geç Stoacılıkla birlikte biliyordu. Oryantal 
maya, şeylerin duyusal yönünü aldatıcı bir görünüm perdesi olarak hissettirmek için, düalizmden ziyade, 
şeylerde ruhun var olduğu hissine işaret eder. İran doktrini savaşta iki kozmik gücün olduğunu 

biliyordu, ancak tam da bu nedenle aynı düzlemdeydiler ve birinin diğerine nihai üstünlüğüyle verilen 

bir senteze yaklaşıyorlardı. Cansız, tamamen maddi ve Ben'e karşıt olan saf doğa, ancak ruhun mutlak 
'öteki dünyaya' sürgün edilmesiyle ortaya çıktı ve bu da yalnızca Yahudi-Hıristiyan zihniyetinden 
kaynaklanıyor. 
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Eylemde bulunana göre mutlak bir kayıtsızlıkla aynı etkileri üreten otomatizmler. 
Herkese ait olan ve hiç kimseye ait olmayan, değer olmayan, adalet olmayan, 
kişiyi önce üstün kılmadan güç yoluyla güçlü kılabilen böyle bir gücün tüm 
ölümsüzlüğü açıkça ortaya çıkıyor. Ancak bunun yalnızca bu sırada gerçek 
eylemin gölgesi bulunmadığı için mümkün olduğu açıktır: teknoloji ve makine 
dünyasında hiçbir etki doğrudan "ben"e ve onun sebebine bağlı değildir. ancak 
biri ile diğeri arasında, etkililiğin koşulu olarak, bilinen ancak anlaşılmayan ve saf 
bir inanç eylemiyle sabit ve tek biçimli olduğu kabul edilen bir determinizmler ve 
yasalar sistemi vardır. Bireyin ne olduğu ve doğrudan bireysel güç konusunda 
bilimsel teknoloji hiçbir şey söylemez, daha doğrusu: fenomenlere ve sayısız 
şeytani makinelere ilişkin bilgisinin ortasında, birey bugün son derece sefil ve 
güçsüzdür, giderek daha da koşullandırılmıştır. şartlanmanın ötesinde, iradenin 
zorunluluğunun en aza indirildiği bir yolda giderek daha fazla ilerlemek, benlik 
duygusu, bireysel varlığın yılmaz ateşi, yorgunluktan, yalnızlıktan, yozlaşmadan 
giderek ölüyor. 


Biliminin keşfettiği ve bizim için yalnızca istatistiksel-matematiksel 
soyutlamalardan ibaret olan 'yasalar'la, bir dünyayı yok etmeyi veya yaratmayı 
da başarabilecektir - ancak bu, onun çeşitli olaylarla gerçek ilişkisinin farklı 
olacağı anlamına gelmez. herhangi bir şekilde değişti: ateş onu yakmaya devam 
edecek; vicdanını rahatsız edecek organik değişim; zaman, tutku ve ölüm, kendi 
kanunlarıyla ona hükmetmek için. Genel olarak: İnsanın, insani olan her şeyle 
birlikte temsil ettiği varlıklar hiyerarşisindeki seviyeye göre, öncekiyle aynı 
durumda, öncekiyle tamamen aynı varlık olacaktır. 


Bu seviyeyi aşmak - kendini bütünleştirmek - eylemi gerçekleştirmek, onu 
hissetmek, onu doğal determinizmlerin altında değil üstünde çalışmaya 
yönlendirmek, fenomenler arasında değil, fenomenlerin nedenleri arasında, 
doğrudan, karşı konulmazlıkla ve doğru olarak. üstün olana giden yol - bunun 
yerine, Bilgeliğin kendisiyle özdeşleştirilen gerçek güce giden yoldur: çünkü 
bilmenin varlığı gerektirdiği yerde, kesinlik aynı zamanda gücü de gerektirir. 


Ancak bu görev her şeyden önce dualizmin aşılmasını, pagan doğa 


görüşünün, tüm büyük eski uygarlıkların sahip olduğu o canlı anlayışın, bilime 
dayalı bir imgelemin restorasyonunu gerektirir. 
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Bir hayalet olarak başlayan insan, bir kez daha "var olan varlık" haline 
geldiğinde ve doğanın derin güçleriyle teması ve uyumu yeniden sağladığında, 
ayin, sembol ve büyünün kendisi artık onların batıl inançları gibi "fanteziler" 
olmayacaktır. bugün buna kim sahip olurdu? Hiçbir şey bilmedikleri için, bunu 
bilimlerinin aştığı bir hurafe olarak anlatıyorlar. Ve onurun yaptırımı olan, yaşayan, 
bireysel, devredilemez bir şey olarak ait olduğu bütünleşmiş bir yaşamın doğal 
niteliği olan adalet olan güç bilinecektir. 


Başta söylediğimizi tekrarlıyoruz: Avrupa, her yönüyle geleneksel dünyaya 
karşı telafisi mümkün olmayan ve tam bir antitez oluşturan bir dünya yarattı. 
Hiçbir olası uzlaşma ve uzlaşma yoktur; iki anlayış birbirine karşıttır ve üzerinde 
herhangi bir köprünün yanıltıcı olduğu bir uçurumla ayrılmıştır. Üstelik Sami 
uygarlığı, mantıksal sonuçlarına doğru baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir ve 
peygamberlik niyeti olmadan nihai sonuca varmak çok da uzun sürmeyecektir. 

Bu sonucu önceden gören ve bunun tüm saçmalığını ve tüm trajedisini hissetmeyi 
başaranlar, bu nedenle, her şeye hayır deme cesaretini kendilerinden istemeliler. 


Hepsi tek bir dünya. Bilim ve makineyle ilgili bu düşünceler, feragat etmenin 


ne kadar ileri gitmesi gerektiğini, ancak yine de bunun ne kadar gerekli ve 
kaçınılmaz olduğunu oldukça açık bir şekilde gösteriyor. Ancak bu feragat, 
boşluğa bir sıçrama değildir. Aynı düşünceler, farklı bir değerler, olasılıklar ve 
bilgi sisteminin, aynı derecede eksiksiz ve bütünsel olarak, tamamen farklı bir 


insan ve dünyanın nasıl mümkün olduğunu göstermektedir; Batı'daki o ateş ve 
çılgınlık dalgası geri çekilmeye başlar başlamaz, gölgelerden geri çağrılabilecek 


ve yeniden canlandırılabilecek bir şey. 


Aktivizm ve İnsanlaşmış Dünya 


Sözde aktivist, evrimci, 'Faustçu' yaşam anlayışı, Batı'da makinenin gelişiyle 
yakından bağlantılıdır. Stres, arayış, trajedi olan her şeyin romantik coşkusu; din, 
ya da daha doğrusu, Guenon'un ifadesine dayanarak, önlenemez bir gerilim, 
hiçbir zaman tatmini olmayan ve sürekli bir susuzluk ve sürekli bir tiksinti içinde, 
aralıksız biçimden biçime, biçimden biçime hareket eden bir kaygı olarak anlaşılan 
hayata dair batıl inanç. buluştan buluşa duyumdan duyuma; 'yapma' ve 'kazanma' 
takıntısı, yeni olana, 'rekor' kırmaya, olağandışı olana dair takıntı - tüm bunlar 
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Avrupa kötülüğünün dördüncü yönünü ele alıyor: Batı uygarlığının fizyonomisini 
tartışmasız karakterize eden ve bugünlerde gerçekten de ateşli bir krize ulaşan 
bir yön. 

Onun sapkınlığının kökeninin Sami soyuna kadar uzanabileceğini daha 
önce belirtmiştik. Mesihçiliğin ruhu onun ruhudur, orijinal maddesidir. Başka bir 
dünyanın ve şimdiki zamandan kaçan mesihsel bir çözümün halüsinasyonu, 
başarısızlıklardan, dışlanmışlardan, lanetlilerden, kendilerine ait olan gerçekliği 
kabul etme ve isteme gücünden yoksun olanlardan kaçma ihtiyacıdır; varlığı 
arzu, tutku ve umutsuzluk olan, acı çeken kişilerin yetersizliğidir. Yavaş yavaş, 
ısrarla Sami ırkı içinde ortaya çıkan ve 'seçilmiş halk'ın siyasi kaderi tökezledikçe 
daha da cesur ve daha gerekli hale gelen bu karanlık gerçeklik, İmparatorluğun 
kalıntılarından gelişti ve büyük isyanın efsanesi oldu. pagan Roma'yı alt eden 
çılgın dalga için kölelerin. 


Ve sonra, Katolik düzeninin ötesine geçerek, onu bir kenara iterek, 
milenyum çılgınlığının yayılması oldu; vaat ve bekleyişin aldatıcı olduğu ve 
hedefin sonsuza kadar gerilediği, ihtiyaç ve çaresizliğin varlığını sürdürdüğü ve 
arttığı zaman, geriye sonsuz bir oluş, saf bir gerilim, boşluğa bir çekim kalıyordu. 


Bu dünyadan kaçış ve ötekinin hiç bitmeyen geri çekilmesi -modern yaşamın 
sırrı olan ve kişinin kendi bilincinden kaçmanın değerli olduğunu umutsuzca 
haykıran dünyaya yönelik bu kaygı- aynı şekilde daha derindir. eskatolojinin 
başarısızlığından sonra Hıristiyanlığın sırrı; Bu, kendi içinde taşıdığı ve Olimposlu, 
klasik ve Aryan idealine ihanet ederek ona inanan halklara yayılan içkin bir 
lanettir. 


Mesih figüründen yükseldiğini gördüğümüz ilk temayı ( toplumsal karşılıklı 
bağımlılığın yasası haline gelen kilise teması ) aynı kökene sahip ikinci temayla 
birleştirirsek, bu iki temayı birleştirirsek, kendimizi egemen olan yasayla karşı 
karşıya buluruz. günümüzün tüm kültürü ve toplumu: alt düzeyde sanayici ateşi, 
amaca dönüşen araçlar, makineleşme, bilimin ritmini yakaladığı ekonomik ve 
materyalist determinizmler sistemi - toplumsal tırmanışla, başarı yarışıyla 
bağlantılı Yaşamayan ama yaşanılan insanlar hakkında - ve en sonunda, daha 
önce bahsedilen, "toplumsal hizmet" temelinde "sonsuz ilerleme" ve işin kendi 
içinde bir amaç haline geldiğine dair en yeni mitler ve evrensel görev; daha 
yüksek düzeyde, 'Faustçu' olanın tümü, evrimci, 


80 


Machine Translated by Google 


AVRUPA KÖTÜLÜĞÜNÜN KÖKLERİ 


Yukarıda bahsettiğimiz Bergsoncu doktrinler ve toplumsallaşmış hakikatin, 
'bilgi haline gelme'nin, evrenselliğin ve felsefelerin gayrişahsiliğinin temeli. 


Son tahlilde, tüm bunlar tek bir şeyi, aynı şeyi doğruluyor ve tanıklık ediyor: 
Batı'da değerin ve bireyselliğin - hakkında bu kadar küstahça konuştuğu değerin 
- çöküşü. Yalnızca kendi kendine yetemeyen ve kendine olan ilgisini kaybeden 
yaşamlar aslında 'ötekini' ararlar: topluma, karşılıklı destek sistemine, kolektif bir 
yasaya ihtiyaçları vardır; ve hedefliyorlar -olmadıkları için arayış, doyumsuzluk, 
geleceğe bağımlılık- oluyorlar. İnsanın doğal ortamından dehşete düşerler: 
sessizlikten, yalnızlıktan, boş zamandan, ebedi olandan - ve hareket ederler, 
huzursuzca savururlar, durmadan oraya buraya dönerler, kendileri dışında her 
şeyle ilgilenirler. 


Kendilerini hissetmek, var olduklarını kanıtlamak için hareket ederler: eylemden 
talep ederler ve yaptıkları her şey kendi onayını alır; aslında eyleme geçmezler 
ama eyleme takıntılıdırlar. 

Modemnlerin aktivizminin anlamı budur. Bu eylem değil, eylem ateşidir. Bu, 
çarkın ekseninden uzaklaştırılmış olanların çılgın ırkıdır ve onların ırkı merkezden 
uzaklaştıkça daha çılgın hale gelir. Bu ırk, bu 'hız", tıpkı ekonomik, endüstriyel, 
kültürel ve bilimsel alanlardaki sosyal hukukun tiranlığı gibi, birey bir kez 
kendisinden uzaklaştığında, yarattıkları tüm düzen açısından tamamen 
öldürücüdür; Merkezilik, istikrar ve içsel yeterlilik duygusuyla birlikte, bireyselliğin 
değerini gerçekten neyin oluşturduğu duygusunu da yitirdi. Batı'nın alacakaranlığı 
tartışmasız bireyin alacakaranlığından kaynaklanır. 


Başlangıçta, günümüz insanının artık eylemin ne olduğunu bilmediğini 
söylemiştik. Bu gerçektir. Klasik Batı'mızda da benzerlerinin bulunabileceği bazı 
geleneksel Hint doktrinlerini gözden geçirecek olanlar, hareket, faaliyet, oluş ve 
değişim olan her şeyin Tanrı'nın karakteristiği olduğunun doğrulanması 
karşısında kesinlikle şaşıracaklardır. pasif ve dişil prensip (şakti), oysa hareketsizlik 
pozitif, eril, güneş prensibine (şiva) atıfta bulunulmalıdır . Ve aynı şekilde, 
nispeten daha iyi bilinen bir metin olan Bhagavad-Gita'da yer alan diğer 
onaylamanın anlamını da tam olarak anlayamayacaklardı; (IV, 18) - buna göre 
bilge adam eylemsizliği eylemden, eylemi eylemsizlikten ayırır. 
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Bunda ifade edilen şey hiçbir şekilde ne dinginlik ne de tefekkür nir- 
vana'sıdır : Tam tersine ifade edilen şey gerçekte faaliyetin ne olduğunun 
bilincidir. Konsept kesinlikle aynı 
Aristoteles'in 'nareket etmeyen hareket ettiriciler'den söz ederken ifade ettiği şey. 
Hareketin nedeni olan ve onu kontrol eden kişi, kendisi etkilenmez. Hareketi 
uyandırır, kontrol eder ve yönlendirir; eyleme neden olur ama 
eyleme geçmez, yani eyleme katılmaz, yönlendirilmez; o 
eylem değil, daha ziyade eylemin geldiği ve ona bağlı olduğu aşılmaz, çok sakin 
bir üstünlük. Bu yüzden güçlü ve görünmez 
Kontrol, Lao Tzu'da "eylemsiz eylem" (wei-wu-wei) olarak adlandırılabilir . Onun 
zıddı olan ise harekete geçendir: Yakalanan. 
eylemle, eylemle, 'iradeyle", 'zorla' sarhoş olan 
tutkuda, coşkuda coşku zaten bir araçtır; o yapmaz 
hareket eder ancak eyleme tabidir; böylece o -bu doktrinlere- bir kişi olarak görünür. 
dişil ilke ve hareketin Üstatlarının daha yüksek, aşkın, hareketsiz ve Olimpik 
tarzına göre bir olumsuzlama. 

Bugün Batı'da yüceltilen şey tam da bu olumsuzluktur, 
merkezsiz, aşağı eylem: kendini kontrol edemeyen ve kendisi için bir merkez 
yaratamayan, yasası kendisinin dışında olan ve kendi dışında olan sarhoş bir kendiliğindenlik. 
Onun gizli işleyişi dağılma ve bir girdabın devamını sağlama isteğidir. 
aktivite. Böylece pozitif ve eril diyorlar, tamamen olumsuz ve dişil olanı 
yüceltiyorlar. Körlükleri içinde çağdaş erkekler 
Batı başka hiçbir şey görmüyor ve makineler, bankalar ve şirketler yaratmayan, 
içsel eylemi, gizli gücü hayal ediyor. 
insanlar ve tanrılar, eylem değil, feragat, soyutlama, zamanın israfıdır. 
zaman. 

Bu nedenle 'güç' şiddet ile eş anlamlıya indirgenmiştir; İrade giderek daha 
çok hayvan benzeri olanın tek türüyle özdeşleştiriliyor ve 
kaslı, kişinin antitezi, direnci varsaydığı şeyin 
(kendi içinde veya dışında) kendini zorladığı ve yıprattığı 


dışarı. Gerilim, mücadele, çaba, özlem - nisus, mücadele - bunlar 
bu aktivizmin sloganları. 


Ancak bunların hepsi eylem değil. 

Eylem temel bir şeydir. Bu basit, korkunç bir şey, 
dayanılmaz. Ne tutkuya, ne de antitezine yer var onda. 
'çaba' için, hatta 'insanlık' ve 'duygu' için daha da az. Nefretsiz, arzusuz ve 
acımasız mutlak merkezlerden başlar; itibaren 
dehşete düşüren ve hareketsizleştiren bir sakinlik; her muhalefetten üstün bir 
'yaratıcı kayıtsızlık' düzeyinden. 
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Bu bir emirdir. Bu Sezarların korkunç gücüdür. 'Saflığını' paylaştığı doğa 
güçleri gibi kaçınılmaz olan Uzakdoğu İmparatorlarının gizli ve sessiz eylemidir. 
Bu, bazı Mısır portrelerinin büyülü hareketsizliğinden, bazı ritüel hareketlerin 
büyüleyici yavaşlığından koparak hâlâ hissedilebilen bir şeydir. Bu, tüm sertliği 
ve insanlık dışılığıyla çıplak, yeni Makyavelizmdir. Yüksek feodal Orta Çağ'da 
olduğu gibi, insan yeniden yalnız kaldığında, insan yan yana ya da insan insana 
karşı, gücünün ya da zayıflığının arkasına gizlenmiş, kaçışsız, kanunsuz hale 
geldiğinde patlayan şeydir. Kahramanlıkta, fedakarlıkta ya da büyük saygısızlıkta, 
iyiden ve kötüden daha güçlü bir güç, merhamet, korku ve mutluluk insanda 
ortaya çıktığında, gözün artık ne kendisine ne de başkalarına bakamadığı bir güç 
ortaya çıktığında parlayan şeydir. ve koşulların ve yeteneklerin ilkel gücünün 
ortaya çıktığı yer. 


oğullar. 


Fizikte enerjinin sürtünme yoluyla tüketilmesi olarak adlandırılan şey, 
Avrupalıların "kahramanlık" dediği, çocuklar gibi kendileriyle gurur duydukları 
şeydir. Parçalanmış ruhların azabı, kendilerini kontrol edemeyen, kendilerine 
sessizliği ve mutlak iradeyi empoze edemeyen naif zayıfların pathosu, bütün 
bunlar Batı'da 'trajik yaşam duygusu' adına yüceltiliyor, çünkü dengesizlik bir 
düalizm, ' Ruhta suçluluk duygusu, insanın kendine düşman ve kendine öfkeli 
olduğu, 'günah' duygusu gelişmiştir. 


Ve karmaşıklık, karmaşıklıktan doğuyordu: Eylem, duygu ve azap zevkinin 
ardında kayboluyordu. Direnç, yani güçsüzlük, benlik duygusunun bir koşulu 
haline geldi, dolayısıyla çaba ihtiyacı, şiddetin romantik bir şekilde yüceltilmesi, 
daireler çizerek koşma, özlem, değerin varmakta değil, varmakta olduğu 
yönündeki batıl inanç. koşma; ustalık ve kontrol değil, acı veren, mücadele eden, 
fetih; kesin, çıplak, yerine getirilmiş bir gerçekleşme değil, 'bitmeyen görev". 
Klasik uyumu, özerklik ve mutlak sınır duygusunu, Olimpiyat üstünlüğü 
duygusunu, Dorian sadeliğini, aktif, pozitif, sert, içkin güç duygusunu reddeden 
Hıristiyanlık, takıntılı ve takıntılıların dünyasına zemin hazırladı. zincirlendi. 


Batı'daki herkes zincirleri, kanı ve karanlığı biliyor ama özgürlük hakkında 
hiçbir şey bilmiyor. Her yerde çınlayan özgürlük çığlığı, yalnızca mahkumların 
çığlığı, zincire vurulmuş vahşi hayvanların uluması, aşağıdan gelen bir ses. 
Modern 'iradecilik' irade değil, iradenin yerine geçen umutsuz bir retoriktir, 
kişinin sahip olmadığı bir iradeye kendini inandırmaya yönelik zihinsel bir 
coşkudur. Aynı obsesif belirtiler, endişe belirtileri, yalnızca durumu doğrulayan 


iddialar 
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iddia ettiklerinin eksikliği ve ihtiyacı, bunların hepsi modern bir nefestir. 
'güç' ve 'bireysellik': Avrupa'nın katı bir 'ciddiyet' ve 'görev' yasası 
altındaki çöküşünün çaresiz yönleri. 

Çünkü Batı'daki her şey, uğursuz bir biçimde, ciddidir, trajiktir ve 
özgür değildir. Her şey, bazılarında katılık, yasakçılık, imperativizm, 
ahlakçı ya da rasyonalist hoşgörüsüzlük olarak, diğerlerinde ise romantik 
dürtü ve insani duygular olarak ortaya çıkan derin bir baskı duygusunu 
ele verir. Kristal berraklığı, çevik sadelik, özgür oyunun ruhsal neşesinden kopuk, 
ironi ve aristokratik üstünlük, bunların hepsi var ve düşünülmüş 
sadece bir efsane olarak. Her şeyde bunun yerine yeni bir özdeşleşme, 
çöküş ve açgözlü ilgi duygusu hüküm sürüyor. Bu, hâlâ insanlıkta 
yankılanan, bir Beethoven ve bir Wagner ile 'kahramanlık' ve 'evrensellik' 
ile süslenmiş michelange tarzı hapishanelerin dünyasıdır. Ve ne kadar 
Nietzscheci coşkuda ciddiyet ve romantik tutku vardır 
Zerdüşt'ün kahkahasında 'eşcinsel bilimi"! laneti 
çarmıha gerilmiş tanrı her yere yayılmış, tüm Avrupa'yı derin acısıyla bir 
metal ve kan bloğuna sarmıştır. 

Modern Batı'nın tipik özelliği olan bu 'insani' yaşam anlayışı, bunu doğruluyor. 
pleb ve aşağı yönü. Bazılarının utandığı şey: 'adam' 

- diğerleri gurur duyuyordu. Antik dünya bireyi Tanrı'ya yükseltiyordu, 
Onu tutkudan kurtarmak, onu yükseklerin özgür havasıyla hem 
tefekkürde hem de aşkınlıkta uyarlamak için her türlü çabayı gösterdik. 
eylem halinde; insan olmayan kahramanların ve ilahi güçlerin adamlarının geleneklerini biliyordu. 
kan. Samileştirilmiş dünya yalnızca 'yaratığı' tanrısallıktan yoksun bırakmakla 
kalmadı, aynı zamanda sonunda Tanrı'yı bir insan figürüne indirgedi. Hayata geri döndüren 
Pelasgian bir alt katmanın şeytancılığı, saf Olimposluluğun yerini aldı 
kıyametlere, cehennemlere, kadere, yok oluşa dair terörist bakış açılarıyla 
göz kamaştıran mükemmellikleriyle baş döndürücü bölgeler. Tanrı 

artık ateşin ışığında, başı dik bir şekilde ayakta dua edilen Romalıların 
aristokrat tanrısı, soyluların tanrısı değildi. 

ve muzaffer lejyonların başında taşınan; hayırdı 

daha uzun Donar-Thor, Thrym ve Hymir'in yok edicisi, 'güçlülerin en 
güçlüsü", 'karşı konulmaz", 'teröre karşı sığınak'ın efendisi, korkunç silahı 
çekiç Mjolnir'in bir temsilinde 

Shiva'nın Vajra'sına karşılık gelir - aynı yıldırım gücü 

Aryanların ilahi krallarını kutsadı; artık Odin-Wotan değildi, 

Zaferi getiren, kahramanların ev sahibi Kartal. 

savaş alanında ölüm, en yüksek fedakarlık kültünü kutladı ve 
ölümsüzlerin falanksına dönüştü - ama daha doğrusu, 

Rougier, zavallıların ve çaresizlerin, soykırımın hamisi, 
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kendini yok etmesi için coşku gözyaşlarıyla yalvaran mazlumların tesellicisi. 
Dolayısıyla ruh cisimleşti, ruh yumuşadı. O zaman yalnızca tutku, duygu, çaba 
denen şey deneyimlendi. Yalnızca Olimposluların maneviyatına yönelik dünyaüstü 
anlayış değil, aynı zamanda erkeksi Kuzey-Roma onuruna duyulan anlam da yavaş 
yavaş ortadan kayboldu ve genel bir yozlaşmayla bunu çarpık bir trajedi, acı ve 
ciddiyet dünyası izledi: destansı dünya yerine 'insan' dünyası. ve Dorian dünyası. 


'Hümanizm': Bütün bunlarda -yeryüzünden yayılan ve göklerin görülmesini 
engelleyen kirli bir sis- bazıları Batı'nın 'değeri' olmakla övünüyor. Her biçimiyle 
etkili bir şekilde yayılır; eski ve yeni romantizmin, tüm duygusallıkların, tüm 
modern eylem ve irade coşkularının kökenindedir. 


Ve bağırıyoruz: Kendini bundan arındırmak gerekiyor! Bu görev, Avrupa'nın 
çöküşünü yücelten, tanımlanan diğer unsurların ortadan kaldırılması kadar zordur. 


'İnsan' olanın kesinlikle, acımadan aşılması gerekir. Ancak bu noktaya 
gelebilmek için bireylerin içsel özgürleşme duygusuna ulaşmaları gerekmektedir. 
Bilinsin ki bu, susuzluğa konu olamaz, buna hakkı olmayan zincirlenmişlerin 
açgözlü arayışının nesnesi olamaz. Ya öyledir, ne ciddiyetle ilan edilen ne de 
hakkında teorileştirilen, zar zor fark edilen basit bir mesele olarak, seçilmişlerin 
doğal, temel ve devredilemez bir varlığı olarak - ya da değildir. Ne kadar çok aranır 
ve arzulanırsa, o kadar elde edilmesi zorlaşır çünkü zorunluluk onun için 
ölümcüldür. 


Bilincini yeniden kazanmak gerekiyor: Koştuğunu fark eden, kavurucu sıcakta 
nefesi kesilen birinin kendi kendine şöyle dediği gibi: 'Öyle mi? Ya daha yavaş 
yürürsem?' - ve daha yavaş yürüyerek: 'Öyle mi? Ya yürümeyi bırakırsam? - ve 
yürümeyi bırakarak: 'Öyle mi? Peki ya burada, gölgede yere uzanırsam?' - ve yerde 
yatarken sonsuz bir dinlenme hissediyor ve şaşkınlıkla ırkını, eski telaşını 
hatırlıyordu; aynı şekilde, dinlenmeyi, sessizliği, nefes almayı bilmeyen Modernlerin 
ruhunun da yavaş yavaş yatışması gerekiyor. 


İnsanları kendilerine döndürmek, onları kendi amaçlarını ve değerlerini 
kendilerinde bulmaya zorlamak gerekir. Mutlak emir ve mutlak itaat eyleminin 
farkına varıncaya kadar, kendilerini yardımsız ve kanunsuz hissetmeyi yeniden 
öğrenmeliler. Öyle ki, soğuk soğuk etraflarına bakınca gidecek hiçbir yer 
olmadığını, istenecek, ümit edilecek, korkacak hiçbir şey olmadığını anlarlar. 
Tekrar nefes almalı, ağırlıktan kurtulmalı ve sefaletin farkına varmalılar 
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ve hem sevginin hem de nefretin zayıflığı. Bu kadar basit durmalılar, 
saf ama yine de artık insani şeyler değil. 

Aristokratların üstünlüğüyle, kendilerini kontrol eden ruhların yüksek 
konumuyla, kölelerin onlara hücum ettiği bulanık hırsla alay ediyorlar. 
hayatın ziyafeti. Aktif bir kayıtsızlığa çekiliyorlar 
her şey yenilenmiş bir masumiyete uygun olarak. Kendi hayatını tehlikeye 
atmanın ve uçurumlara gülümseyerek bakmanın gücü 
tutku olmadan vermek, ikisini aynı seviyeye yerleştirerek hareket etmek 
zafer ve yenilgi, başarı ve başarısızlık; kişinin kendisini bir nesne gibi ele alması 
ve içinde her ölümün ve her yozlaşmanın ötesinde bir ilke deneyiminin gerçekten 
uyandığı o üstünlükten kaynaklanmalıdır. O kaba 'yapmalısın!' duygusu, katılık, 
çaba hissi. Artık 
saçma bir çılgınlığın anısı dışında var olur. Tüm 'evrimlerin', tüm 'tanrısal 
planların', tüm 'tarihselciliklerin' yanılsamasını kabul ederek, 
Tüm 'hedeflerin' ve 'sebeplerin' tasma olduğu yanılsamasını kabul etmek 
sadece henüz çocuk olan ve nasıl yürüyeceğini bilmeyenler için gerekli 
kendi başlarına, insanlar hareket etmeyi bırakacak, ancak hareket edecekler. Eğer onların 'ben'i olursa 
merkezleri, artık hayaletler değil, insanlar olduğundan, ilkel, temel ve mutlak 
anlamıyla eylem onlardan yeniden doğacaktır. 

Ve işte burada, entelektüelizmin yanı sıra psikolojinin yanı sıra tutkunun 
yanı sıra 'insan' dünyasının zehirli sisi de dağılırsa 
ve insanların batıl inançlarına göre, doğa özgür ve özsel haliyle 
yeniden ortaya çıkıyor. Etraftaki her şey yeniden özgürleşecek, her şey 
sonunda nefes al. Romantik insanın büyük hastalığı inanç artık yok olacak. 
tecrübeyle üstesinden gelinir. Böylece yeniden bütünleşen insana yeni gözler, 
yeni kulaklar, yeni kanatlar gerçekten ve kendiliğinden açılacak. Doğaüstü, solgun 
ruhların solgun kaçışı olmaktan çıkacak. Gerçek olacak 
ve doğal olanla aynı şey olacak. Saf halde, 
Yeniden canlanan Dorian sadeliğinin sakin, güçlü ve maddi olmayan ışığı, 
ruh ve biçim, içsellik ve dışsallık, gerçeklik ve gerçeklik üstü, 
her iki üyenin dengesinde de aynı şey olacak, 
hiçbiri diğerinden daha yüksek, hiçbiri daha yavaş değil. Böylece bir 
aşkın gerçekçilik çağı: onlara inananların güçlerinde 
İnsanız ve uyuyan tanrılar olduğumuzu bilmiyoruz, elementlerin güçleri mutlak 
aydınlanmanın ve mutlak dirilişin heyecanına kadar uyanacak. 


Ve sonra diğer büyük insan kısıtlaması, meçhul sosyal karışım da aşılacak. 


Eğer onları yaratan kanun 
makinelerin parçaları, kişisel olmayan çimentoyla birbirine bağlanmış taşlar 
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kolektif despotizm ve insancıl ideolojiler bir kenara atılacak, bireyler kendi içinde 
başlangıç ve son olacak; her biri kapalı 
kendi içinde dünyalar, kayalar, zirveler gibi, yalnızca güçlerine ve güçlerine bürünmüş 
onların zayıflığı. Herkes için bir yer, bir savaş noktası, bir kalite, bir yaşam, bir 
haysiyet, ayrı bir güç, eşsiz, indirgenemez. Onların ahlakı şu olacak: sen 
'İletişim kurma' ve 'anlama' ihtiyacı konusunda kendinizi öne sürmelisiniz 
kardeşlik pathosunun alçaklığı, sevmenin ve sevildiğini hissetmenin, eşit ve yakın 
hissetmenin şehvetli hazzı üzerinde - kendinizi eriten ve yok eden o ince yozlaşma 
gücü üzerinde iddia edin. 
aristokrasi duygusunu zayıflatır. İletişimsizlik arzu edilecektir. 
mutlak ve erkeksi bir saygının adı: vadiler ve zirveler, daha güçlü 
kuvvetler ve daha zayıf kuwvetler, biri diğerinin yanında veya biri diğerine karşı, 
içtenlikle yanan ruhun disiplininde sadakatle kabul edildi, ancak 
dışı çelik gibi katı ve sert, sonsuzluğun sınırsızlığını muhteşem bir boyuta taşıyor: 
askeri açıdan, savaş benzeri bir girişimde olduğu gibi, bir oğul 
savaş alanı. Kesin ilişkiler, düzen, evren, hiyerarşi. Aracılar olmadan ve 
zayıflatılmadan, bazılarının parlak bir şekilde yükseleceği eylemler yoluyla 
örgütlenen, titizlikle spesifik gruplar, 
diğerleri ise telafisi mümkün olmayan bir şekilde düşecek. Yukarıda güneş enerjili ve mağrur varlıklar, bir ırk 
'Uzun, mesafeli, korkutucu bakışlı' ustalar, aldırmaz ama 
az ve fazlasıyla güç verin ve kararlı bir davranışla 
hayat, giderek daha olağanüstü bir yoğunluğu arzuluyor, ama yine de her zaman 
doğaüstü dinginliğinde dengeli. 

O halde 'insan' ve 'insan' hakkındaki romantik mit, 
ortadan kaybolacak ve büyük kurtuluşun eşiğine yaklaşacağız. İçinde 
berraklık dünyası, öncü Nietzsche'nin sözleri ozaman 
aşkın bir anlamda çınlayabiliyor: 'Ne kadar güzel, ne kadar saf, bunlar 
özgür güçler, artık ruhla lekelenmemiş"' 
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Nietzsche, Yanlış Anlaşıldı 


Bir kez daha karşıtlıkları olan iki ideal dünyayla karşı karşıya kalıyoruz. 
hafifletmek değil, aksine şiddetlendirmek istiyoruz. 

Çözüm olacaksa bir ara ve topyekün bir değişime ihtiyaç var. 

Geldiğimiz durum göz önüne alındığında artık greftlerin etkinliğinden 
umut edilmemelidir. çağdaş dünyamızın değerleri temelinde hiçbir şey, 
her gün dirilişle oynayan ve ıstırap heyecanlarını uyanış heyecanlarıyla 
değiştiren bu kadavrayı kurtaramaz. 


Kökten yok edilmesi ve yenilenmesi gereken, maddenin kendisidir; 
aksi takdirde, kurtuluş olarak verilebilecek her şey kirlenecektir; 
kurtarmayacaktır ama kendisi de aynı kötülüğe maruz kalacaktır. 


Tüm alanlarda -gördüğümüz gibi- şu anda hakim olan anlayışlar, 
geleneksel anlamda bir restorasyona ulaşılabilecek manevi öncüllerin tam 
tersidir. Bu nedenle, modern insanda, mevcut yozlaşmaya yol açan şeyin 
bir parçası olan her şeyin yok edilmesini talep etmekten çekinmemeliyiz. 
Ancak aynı zamanda şunu da aklımızda tutmalıyız: Yalnızca daha yüksek, 
daha görkemli, daha canlı formları bildiğimiz sürece yok edilmesini talep 
ediyoruz. Biz olumsuzlamayı değil, restorasyonu istiyoruz. Günümüzün 
dünyevi 'uygarlığı'nda meydana gelen tüm diğer biçimlerle uyumlu olarak 
geliştirilmiş, Avrupa'nın çöküşünün tüm olumsuzluklarını sona erme 
korkusu olmadan aşacak güvenli bir temel olarak geliştirilmiş tam, 
bütünsel, pozitif bir değerler sistemi vardır. hiçbir şey ile. 


Kastlara ve niteliksel hiyerarşiye dönüş ideali, kolektif şeytana, her 
şeye gücü yeten finansın anonimliğine ve sosyalleşmiş ve Semtisleşmiş 
Batı'nın tiranlığına dayandırılmalıdır. 

Aristokratik Bilgelik ideali, pozitif bilime ve -bu bilim aracılığıyla- işin 
ve kültürün bent kapaklarını ayak takımına açan değersizleştirmelere karşı 
çıkmalıdır. 
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İnisiyasyonun süper-gerçek ve güneş ideali, 

Aryan karşıtı bir inancın kutsal soyutlamacılığı ve formalizmleri. 

Metafizik eylemin aristokratik ideali, ritüel ve kutsal geleneksel bilimin, 
Lucifer'in teknik-mekanik güç yanılsamasına karşı, topyekun bir feragat meyvesi, 
yeni ihtiyaçların ve yeni ihtiyaçların aracı olarak yeniden bütünleşmiş bir insanlığın 
merceklerine sunabileceği koşulsuz güç. kölelik. 


Özgürleştirilmiş ve baskıcı İskandinav-klasik vizyonu ve romantik, evrimci ve 
Faustçu yaşam vizyonuna yeni bir eylemin ve yeni düşüncenin temeli olarak 
metafizik deneyim ideali. 


Ritim hızlanıyor, Batı 'medeniyet' tehdidi çemberi... 
kapatmak için. Bu konuda üç olası tutum vardır. 

Ya geri çekilin, engeller örün, o sapkınları ve hainleri kendi hallerine bırakın; 
Bulaşmaların en gizli köşelerimize ulaşmasını önlemek için - 'Muspell'in oğulları'nın 
aklına bile gelmeden - köprüleri yıkmak. 


Ya da 'ilerleme' ritmini hızlandırarak çözümü bekleyin, sonunu bekleyin, ya 
da bu yeterli değilse, onu kışkırtacak kadar ileri giderek yeninin bir anda yükselişine 
zemin hazırlasın. ağaç. 

Ya da bu arada bilinç ve isyana çağrıda birleşiyoruz, sabırla, inatla, acımasızca, 
bir yanda yıkıcı bir güçle, diğer yanda yaratıcı bir güçle, dünyanın hâlâ aklı başında 
olan kısımlarını alt etme tehdidinde bulunan dalgaya karşı çıkıyoruz. Avrupa. 


Ancak bunun temeli - tekrarlayalım - herhangi bir başka eylemin öncülü içsel 
bir yenilenmedir. Her türlü cesaretten önce, artık hiçbir yakınlaşmaya ve uzlaşmaya 
tahammül etmemize izin vermeyen ve bizi anakronik hayalperestler, ütopyacılar 
olmakla suçlayanlara karşı en tam kayıtsızlığı sergileyen maneviyata sahip olmak 
gerekir. gerçeklik bizi katı, kayıtsız, geleneksel hakikate sabitler. 


Ve halâ kendi başına yetemeyenler, bu karanlık zamanlarda bile bir öncü 
bulabilirler, yanlış anlaşılan, gölgede bekleyen biri: Friedrich Nietzsche. Nietzscheci 
deneyim henüz başlamadığı için tükenmedi. Tükenen, Nietzsche'nin zamanla 
koşullandırılmış estetik-edebi karikatürü ve onun teorilerinin bazı bölümlerinin 
teolojik-doğalcı indirgenmesidir. Ama Nietzsche'nin, bütün varlığının isyan 
etmesine ve boyun eğmesine rağmen, hiçbir şikâyette bulunmadan, her şeyini 
verdikten sonra çökene kadar, pek çok isimsiz acıdan sonra kahramanca taşıdığı 
değer - bu değer. 
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bu onun 'felsefesinin' ötesinde, insanlığının ötesinde, kendisinin ötesinde, 

kozmik bir anlamla özdeş, ekonomik bir gücün yansıması 

Hvareno ve güneş inisiyasyonlarının korkunç ateşi - bu değer hâlâ çağdaşlar 

tarafından anlaşılmayı ve varsayılmayı bekliyor. Zaten var 

bunda silah çağrısı, nefret çağrısı, uyanış çağrısı ve 

büyük mücadele: daha önce de söylediğimiz gibi, halkın kaderinin 

Batı yerleşecek: Ya alacakaranlığa düşecek, ya da yeni bir şafağa girecek. 
Nietzsche öğretisini doğalcı kısmından kurtararak şunu görüyoruz: 

'Üstinsan' ve 'güç iradesi'nin, biyolojik ötesi nitelikler ve tabiatüstü nitelikler 

olması dışında doğru olmadığı, o zaman bu 

Birçokları için doktrin, büyük okyanusun geçilebileceği bir yol olabilir. 

Ulaşılan şey, zincirlenmiş ve manyaklardan oluşan bu dünyanın tüm sefaletinin, 

tüm anlamsızlığının ve tüm önemsizliğinin zirvesinden empoze edildiği, büyük 

İskandinav-Aryan geleneklerinin güneş evrenselliği dünyasıdır. kendisi. 


Şu anda sadece küçük bir elit kesim için bile olsa, erişilebilir en yüksek 
temas noktalarına dayalı olması gereken geçici pratik eylemin anlaşılması gereken 
şey budur; oysa diğerleri için, 
anlamayanlar yalnızca kafa karışıklığına neden olurlar, 
bu da onları acil, pratik, ideallerden vazgeçmeye zorlayacaktır. 
ve daha yüksek ideallerin yanı sıra gerçekleştirilebilir değer. 

Pagan İskandinav değerleri, gerçeklerini bulan aşkın değerlerdir. 
yalnızca bu tam, anti-modern ve anti-Avrupa anlayışı içinde anlamlıdır, 
bunu daha önce temel hatlarıyla tanımlamıştık. Ama bunlar olabilir 
aynı zamanda etik ilkeleri de oluşturur ve muhtemelen bu arada bir temel oluşturur. 
yeni bir eğitim ve ikiyüzlülükten arınmış yeni bir yaşam tarzı için 
alçaklık ve son nesillerin halüsinasyonlarını oluşturuyor. 


Pagan deneyimi kesinlikle imkansız ve anakronik bir deneyim değildir. 
herhangi bir bakış açısıyla deneyim. Neredeyse hissetmiyor muyuz? 
Modern dünyada 'paganizm' her gün nasıl fark ediliyor ve üzülüyor? 
Avrupa dinlerinin temsilcileri tarafından mı? Dolayısıyla paganizm büyük ölçüde 
ve gerçekten de hayali bir paganizmdir: bir kötülükle karşı karşıyayız 
bizi bu noktaya kadar takip edenlerin tanıyabileceği kök 
Başlangıçta değişen güçler ve koşullar zorluk çekmeden 
eski, Hıristiyanlık öncesi dünya. 

Diğer yönleriyle bakıldığında bu paganizm gerçek bir paganizmdir. BT 
olarak kullanılabilecek yönleri keşfetme meselesidir. 
kendini olumlu bir şeye dönüştürerek amaca ulaşmak anlamına gelir; hiçbir 
şekilde materyalizm ve yolsuzlukla eşanlamlı olmamakla birlikte, 
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ne yazık ki çoğu insanın paganizmden söz ederken varsaydığı; ve İskandinav- 
Aryan ırkının güçlerine sadık kalmamıza izin verecek şekilde daha yüksek ve 
gerçekten manevi bir duruma hazırlanmanın ifadesi haline gelerek - bu güçlerin 
hâlâ baskı altında olsalar bile mağlup edilmediği yerde. 


Modern paganizmin olumlu yönü, romantizmin aşılması anlamına gelen bir 
gerçekçiliğin olduğu her yerde mevcuttur; yeni nesillerde düşüncenin, duygunun, 
sanatın ve ahlakın çeşitli öcülerinin teorik olmayan ama pratik olarak 
deneyimlenmiş bir şekilde ortadan kaldırılmasının gerçekleştiği her yerde; özgün 
ve barbarca bir şeyin ortaya çıktığı, ancak en istisnai modernitenin basitleştirilmiş, 
açık ve kontrollü güçleriyle birleştiği her yerde; yeni bir nesnelliğin, yeni bir 
ciddiyetin, yeni bir izolasyonun gerçekten oluştuğu her yerde; ancak bunlar, eylem 
ve eylem için bir birlik olasılığını dışlamaz; insanlardan çok nesnelerin, özel 
'kişiliklerden' daha çok çalıştığı ve yazarlarının - bireyler, ırklar veya kolektifler - 
trajedileri'nin bir kez daha ilgi uyandırdığı her yerde; uçsuz bucaksız dünyada 
kişinin kendi 'ruhu'ndan çıkıp, sonsuzluk karakterine ve insana karşı kayıtsızlığına 
kavuşturma dürtüsü nerede değer kazanırsa; bir kaçış olarak değil, normalliğe, 
doğallığa, merkeziliğe dönüş olarak. 


Bütün bunlar geçici bir katarsis için ilkeler içerebilir. Çaba, bu 'aşmaların' 
yolunun - çoğu durumda olduğu gibi - madde düzlemine ve salt 'yaşama' 
düzlemine akıp insani olanakların en korkunç yozlaşmasına varmasına izin 
vermemeyi hedeflemelidir. 

Bu nedenle, yeni bir gerçekçilik, yeni bir İskandinav-pagan klasisizm temaları, 
anti-duygusalcılıkta, 'Dorian'da ve nesnellikte temel olanda yeni bir özgürlük 
temaları gerekli olacaktır. En yeni neslin çeşitli eğilimlerinde, yeni bir Nietzscheciliğin 
erkeksi temalarının eşlik ettiği pek nadir olmayan bir şekilde ortaya çıkıyor - bu 
temalar dönüşmeyi, gerçek bir maneviyat düzeyine ulaşmayı başarıyor (bu 
nedenle, modern kültür tarafından anlaşıldığı şekliyle hem maddenin hem de 
'ruh'un ötesindedir ve - ileriye dönük seçkinler aracılığıyla - net bir vizyon, kontrol 
ve birey üstü mükemmellik tarzıyla, insan dışı olana ulaşır. 


Bu temelde, hâlâ İskandinav-pagan diyebileceğimiz bir ahlak, hâlâ aklı 
başında olan ırklarımızı temizler ve onları yeni bir yaşam tarzıyla tamamen 
doldurursa, o zaman bu anlayışın anlaşılmasına ve yavaş yavaş gerçekleşmesine 
zemin hazırlanacaktır. Daha da yüksek bir değer ve daha önce de bahsettiğimiz, 
ileride veya ötesinde boşluk olmadığını, boşluğun yalnızca şimdi olduğunu kabul 
etmek. 
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Gerçek Paneuropa 


Çağdaş Avrupa'nın durumuna ilişkin bazı pratik değerlendirmeler buna 
bağlanabilir. 

Daha önce düzensiz ve düzensiz bir şekilde ortaya çıkan belirli negatif 
güçlerin, sadece siyasi ve ekonomik alanda dahi, bugün örgütlendiği, kelimenin 
tam anlamıyla güç haline geldiği ve hegemonik iddialarıyla, yıkıcı karakterleriyle, 
dar anlamda da olsa Avrupa geleneği sayılabilecek her şeye karşı, siyasal ve 
toplumsal bir alternatifin zorlandığı kesin bir tehdit olarak karşımıza çıkıyorlar. . 


Bu koşullar altında temel bir sorun ortaya çıkıyor: Avrupa, ekonomik ve 
siyasi yarasına rağmen Avrupalı olmayan ve Avrupa karşıtı güçlere karşı özerkliğini 
iddia edebilir mi, yoksa varlığını kurtarmak için kendi özerkliğini ilan edebilir mi? 
kendisini bir birim olarak organize etmek mi? 

Bu, Kont Coudenhove-Kalergi'nin yakın zamanda gündeme getirdiği ve 
Rusya, İngiltere ve Asya'nın bu sorunun özel bir önem kazandığı üç ana güç 
olduğunu belirten Pan-Avrupa sorunudur. 


Ayrıca, Batı toplumunun maddi düzleminde bile ifadesini bulan genel kriz ve 
rahatsızlık duygusu içinde, günümüzün en iyi beyinlerinin kendilerini, içinde yeni 
ve yeni bir düzenin kurulacağı daha yüksek bir ekümenik uygarlık idealini 
hatırlamak zorunda buldukları inkâr edilemez. tekdüzelik ilkesi, güçleri ve bireyleri 
bakımından dağılmış ve zayıflamış Avrupa ırklarını yeniden düzenlemelidir. 


Pan-Avrupa sorunu bu nedenle değerlendirmelerimize dahil edilebilir ve -in 
primis et ante omnia- Avrupa bağlantılı Avrupa'nın savunulmasına yönelik bir 
ihtiyacı ifade ettiği ölçüde , bunun gerçekten bir anlamı ve daha derin bir varoluş 
nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Geleneğe. Pan-Avrupa birliğinin pratik avantajları 
bizim için yalnızca ikincil ve koşullu bir öneme sahip olabilir, çünkü Avrupa'yı tehdit 
eden asıl sorun maddi bir tehlikeden çok manevi bir tehlikedir. Madde düzleminde 
ve 'siyaset' düzleminde bir birliğin olanakları konusunda yanılgıya düşmeyelim. 


Bu, doğası gereği bir olumsallık, görelilik, irrasyonellik ve uzlaşma düzlemindedir: 
Gerçek istikrarla donatılmış bir formun, daha yüksek bir ilke olduğu için, bu 
düzlemde hayata sahip olabileceği düşünülemez. onun ruhu orada mevcut değil. 
Gerçek bir birlik ancak ruh düzleminde hayata geçebilir ve her türlü bölünme ve 
tikelcilik ruhunun üstesinden gelebilir. 
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Olayları bu açıdan ele aldığımızda şunu görmeye devam edebiliriz: 
- Coudenhove ile - Rusya'da, İngiltere'de ve Asya'da ana merkezler 
karşısında bir Avrupa bloğunun gerekli hale geldiği güçlerin sayısı: 
aynı zamanda maneviyatın yönünü de keşfetmeye çalışırız 
her birine karşılık gelen tehlike. 

Rusya söz konusu olduğunda aslında biz Rusya'nın huzurundayız. 
geleceğimizi en çok tehdit eden güç. Sürecin nasıl olduğunu gördük 
manevi gerileme - özellikle gücün düşmesi yönünde 
bir eski Aryan kastının diğerine - tam olarak gösterildiği gibi özgürlük, ruh ve 
kişilik olan her şeyin ilan edilmiş düşmanı olan yeni bir kolektivist, proleter, 
makineleşmiş barbarlığın yükselişine eğilimlidir 
bize Sovyetlerin Rusya'sı tarafından. Karanlık, şeytani bilinçte 
Sovyetler aslında kehanet misyonunu üstleniyorlar. 
geleceğin insanlığı evrensel bir kültür - proleter kültürü ve onun 
kitle insanı efsanesi. Ve Coudenhove haklı olarak şunu belirtiyor: Eğer Avrupa 
Dün Ruslar karşısında kaosa karşı düzeni temsil edebilir 
devrim, bugün doğru olanın tam tersidir: bugün görüyoruz ki 
Sovyetlerin kendisini politik, ideolojik ve politik olarak demir bir blok gibi oluşturması 
aynı zamanda ekonomik - ve eğer böyle barbar bir güç bunda ısrar ederse 
her enerjinin mutlak bir organizasyonunun, her türlü doğal ve insan kaynağının 
rasyonelleştirilmesi ve kullanımının (bunun ilk tezahürü 'beş yıllık planı'dır ve bu 
hedefe doğru yönelmişlerdir) yönlendirilmesi 
uluslararası siyasi hakimiyetin belirli niyetleri açısından), daha sonra Avrupa için 
çeşitli ulusal ve uluslararası bölgelere bölünmüş 
Ekonomisinde ve her şeyden önemlisi ideallerindeki anlaşmazlıklarda abartılması 
zor bir tehlike var. 

İkinci güç İngiltere'ye gelince, faydacı, merkantilist, demokratik-kapitalist, 
özünde Avrupa karşıtlığını bütünüyle değerlendirebilmek için, onun Amerika'yla 
en sıkı ilişkisi içinde ele alınması gerekir. 

Amerika'da nihai sonucuna varan laik ve Protestan kültürü: mamonizm, aşırı 
standardizasyon, 

tröstlerin ve altının zulmü, aşağılayıcı 'toplumsallık' dini ve 

çalışma, her türlü metafizik ilginin yok edilmesi ve 'hayvan ideali'nin yüceltilmesi. 
Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında İngiltere, 

Dünya çapındaki imparatorluk artık çöküşe doğru gidiyor ve nesnel olarak Batı'nın 
imparatorluğu olarak kabul edilebilecek Amerika'dan daha az tehlike oluşturuyor. 
Doğu sınırında Rusya'nın karşılaştığı tehlikenin benzeri 

Sovyetler bizi temsil ediyor. Her iki kültür arasındaki fark 

yalnızca şundan ibarettir: Sovyetlerin yürütmeye çalıştığı konular 

trajik ve acımasız bir gerilimle ve bir diktatörlük aracılığıyla ve 
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Amerika'da terör sistemi, bunun yerine, maddi ve endüstriyel üretime duyulan 
ilgi yoluyla, her türlü geleneksel gelenekten kopmanın kendiliğinden sonucu 
olarak ortaya çıktığı ölçüde, demokrasi ve özgürlük benzeri bir şekilde gelişiyor. 
ve aristokratik nokta 
dünyanın teknik-maddi fethi hayalinin referansı. 

Üçüncü tehlike ise Asya tehlikesi bizim için mevcut değil. 
Japonya Avrupalılaştı, Çin ve Hindistan'da ise daha da az. liyakat 
Rene Guenon bunun tam tersi olduğunu vurgulamalıydı. 
ki bu doğrudur, yani bir ülkeyi temsil eden Batı'dır. 
bu halklar için tehlike, daha doğrusu onların çöküş ilkesi: 
Batı onların damarlarına modernleşme virüsünü enjekte etmişti. 
geleneksel ve aşkın olan her şeyin hızla çözülmesi 
bu büyük halklar kendi organizasyonlarını sürdürdüler. Eğer bir gün, 
Batı gibi örgütlenen ve modern ruhun tüm bulaşmalarına katılan Asya, Avrupa 
için siyasi bir tehlikeyi temsil etmeye başlıyor. 
bundan yalnızca ikincisi sorumlu ve suçlu olacaktır. Bir şeyden bahsedebiliriz 
Oldukça farklı bir anlamda Asya tehlikesi: Avrupa'nın ruhu için, özellikle de 
mevcut durumda oluşan tehlikedir. 
belirsiz, panteist, kafası karışmış, kaçışçı bir maneviyat tarafından, kaçış halinde 
Binlerce çağdaş neo-mistik ve teosofik akım ve mezhepte bulunabilen, neredeyse 
her zaman birbiriyle bağlantılı olan dünyadan 
İnsancıllık, pasifizm ve hiyerarşi karşıtlığı temalarıyla, İskenderiye'nin çürüme 
döneminin senkretik Asya kültürüne şaşırtıcı derecede benziyor. Doğal olarak, 
tüm bunların kesinlikle hiçbir ilgisi yok 
Geleneksel ve özellikle de Aryan Doğu ile: Bu, sonuçta bizi aşağı ırkların alt 
tabakasına götürebilecek bir pathostur. 
Büyük Doğu kültürlerinin egemenlik ve uygarlıklarını oluşturan: 
tam olarak ayrışma mayalarını destekleyen pathos 
Semitikleşmiş Batı. Bununla birlikte ve ne yazık ki birçok Avrupa ülkesinde 
Doğu'nun bu anlamda bilinen ve aktif akımları var ve bu anlamda da öyle. 
bir tehlikeyi temsil ediyor: Batı karşıtı bir duruma düşme tehlikesi 
ve Batı materyalizmine karşı savaşmak için erkeksi olmayan maneviyat. 

Avrupa birliği sorununun gerçek anlamda ifade edilebileceği üçlü 
düşmanlığın bu şekilde bütünleştirilmesi gerekiyor. 
Savaşmak yeterince adil ama asıl önemli olan şu: Kimin adına savaşmak? İzin vermek 
Avrupa'nın siyasi alanda karşı çıkabilmek için olduğunu varsayıyoruz. 
Ekonomik ve ekonomik anlamda, ya Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan bir 
konfederasyon olarak Rusya ya da Amerika Birleşik Devletleri, kendisini, anti- 
hiyerarşik, 'sosyalist', laik ideallere tam olarak karşılık gelecek şekilde örgütlemeli. 
bu iki güç. O zaman olumlu çözümün olacağını görürüz. 
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olumsuz olanla örtüşür; muhalefet, gizli bir feragat, gizli bir fesih, düşmana sığınma 
anlamına gelecektir. 
kapıyı kapatması gereken eylem. Üstelik öyle olurdu 
iki parçanın toplamından bir şey talep etmek düşüncesizliktir 
bunlardan birinde bile mevcut değil; Her halk, her biri kendi başına, Avrupa'da bir tepkiye 
doğru yola çıkmamışsa, Avrupa birliğinin herhangi bir biçiminin her şeye yararlı olabileceği 
konusunda kendini kandırmak. 
her şeyi reddeden manevi bir bütünleşmeye doğru 
Rusya ya da Amerika yönüne yöneliyor. Peki bu üniter bir şey yaratıyor 
aslında bu insanlara olma olasılığını veren ruh 
organik olarak ve tabiri caizse kendiliğinden daha yüksek bir şeyde birleşmiş 
bireysel varoluşlarından daha fazlasıdır. 
Bu bireysel tepkilerin ve bütünleşmelerin ruhu, 
içeriden bakıldığında bir Avrupalı oluşumun önünü açabilir 
Aynı anda maddi ve manevi olan blok, ideallerde bulunur. 
İskandinav-Aryan geleneğinin tamamen benimsediği değerleri savunuyoruz, 
aristokratik bir restorasyonun temeli olarak. 
Coudenhove-Kalergi bireyciliği, kahramanlığı, 
ve 'Avrupa ruhunun' unsurları olarak sosyalizm - ve dolayısıyla 
geleceğin Paneuropa'sının öncülleri: modern Avrupa'nın sahip olacağı değerler 
klasik ya da daha iyisi İskandinav ve Hıristiyan geleneğinden yararlanmışlardır. 
Ancak bu üç değerin birliği bir uzlaşmadır: giriş 
'Sosyalizmin' bir Avrupa değeri olarak kabul edilmesi - daha önceki değerlendirmelerimizin 
de gösterdiği gibi - bir tür Truva atı anlamına gelecektir; 
daha sonra Avrupa bloğunu, karşı çıkılması gereken ve karşı çıkılması gereken tehlikeyi 
karakterize eden güçlere maruz bırakacaktır. 
mücadele etmek. Coudenhove bu hatayı yaptı çünkü unsuru gördü 
'Bireycilik' tamamen çoğulcu bir bakış açısı oluşturur; bu yüzden o 
bölünmüşlüğün ve atomizmin telafisi olarak kabul eder. 
saf bireycilik, birleştirici bir çimento olarak 'sosyalizm' hakkına yol açabilir. Aslında bunun 
yerine, kendi içinde bir bireycilik vardır. 
Sadakat, hizmet ve onur değerleri, bir kültürün tohumlarını içerir. 
bireyin izolasyonunun ve bencilliğinin üstesinden gelinmesi ve 
açık ve sağlam bir hiyerarşik örgütlenme olanağının yolunu açar. Ne Romalıların ne de ilkel 
Aryan-Roma halklarının buna ihtiyacı vardı. 
Hıristiyan sosyalizminin gerçek ve daha yüksek örgütlenme biçimlerine ulaşmasını 
beklemek. Ayrıca, özgür efendilerin birliğinin savaşçı ideali olarak Aryan sosyalizmi vardır 
ve Sami, muğlak, totemik ve 
Karşılıklı ihtiyaç ve duygudan oluşan, erkeksi olmayan sosyalizm 
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bununla ne yapacağımızı bilemiyoruz ve bunu utanç verici buluyoruz 
Avrupalı ruhuna. 

Bizim anlayışımıza göre aristokratik düşünce, 
Geleneksel bir restorasyonla eş zamanlı olarak şu ilkeye sahibiz: 
Bu, pratik ve politik anlamda bile bizi bugün Avrupa birliğine esasen karşıt 
olan şeyin üstesinden gelme noktasına getirebilir. 

Bu önemli engel milliyetçiliktir. Aslına bakılırsa görüyoruz ki 
Avrupa'nın zaten sahip olduğu evrensel birliğin çöküşü nasıl oldu? 

Ortaçağ milliyetçilik sayesinde ortaya çıktı. Bir zamanlar ortaçağ hiyerarşik- 
aristokratik ideali çürümüştü; kastların farklılaşması bir kez 

loncalar ortadan kaybolmuştu ve ulusal merkezileşme çalışmalarından bu yana 
ve 'sivil otoritelerin' yaratılması onların yerini aldı ve liderler 

onları bir ayin ayinine bağlayan daha yüksek işlevlerden geçti 

iktidara, siyaset dünyasına doğrudan ve mutlakçı bir müdahaleye 

doğrudan ekonomi ve ulusla bağlantılı - ülke ve ülke olarak anlaşılan 
kolektivite - sonra bir maddeleşme ve bir gerileme vardı 

çözülen bir tikelciliğe yol açtı: hâlâ geçerli olan o tikelciliğe. 

daha da kötü bir şekilde devam ediyor ve çeşitli Avrupa uluslarının desteklediği, 
buna karşı çıkan birçok bölünme, pek çok bölünme var. 

Birbirine karşıt olan ve arkasında yalnızca politik, ekonomik ve bölgesel türden 
bir dizi hegemonyanın gizlendiği kavramlar. 

Bu nedenle, yalnızca ters yöne giden yolu kullanarak - 

Doğal bir şekilde, zamanın koşulladığı formlara geri dönmek zorunda 
kalmadan, onların ruhunu yeniden kabul ederek, 

Avrupa birliği idealinin gerçekleşmesi. O kadar ki - bugün olduğu gibi 

- ruh siyasetin hizmetinde bir araçtır; ve aristokrasi olabilir 

plütokrasiye ve tamamen ekonomik, idari veya askeri bir örgütün liderlerine 
dönüştü; Devletin kesinlikle ve yalnızca 

- farklılaşmaya ve değerler hiyerarşisine karşılık gelen bir kastlar hiyerarşisi 
değil, ulus - aynı ölçüde iştahlar, egoizmler, rekabet, açgözlü bir endüstrinin 
planları vb. 

mantıksızdırlar ve kendilerine zarar verirler, daha güçlü güçler olacaklar, 
ona karşı herhangi bir birleşme girişimi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. 

Bunun yerine, ademi merkeziyetçilik ve ekonomik hareketsizliğin ortadan 
kaldırılması gerekiyor; manevi prensip olarak Devlet, maneviyat olarak 
prensip, kendisini maddi yönünden kurtarır; bu yöne sınırlı bir alan atfeder ve 
bu alanın tam olarak anlaşılmış hiyerarşik idealine göre bu alanın ötesine 
yükselir ve bu haliyle asla sonuçlanamayacaktır. 
tikelcilik ve materyalizm, etnos ve coğrafya tarafından koşullandırılmıştır. 
Çeşitli eyaletlerde o kadar çok aristokrasiye sahip olacağız 
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aynı ruh geleneğini ve aynı iktidar ritüellerini deneyimleyerek, bu geleneğin 
özünde uluslarüstü değerlerine içten bağlı kalarak, yukarıdan fiili bir birlik 
meydana getirecek: bedenleri birbirine karıştırmadan ruhta birleşen bu 
uluslarüstü birlik. . 

Bu şekilde bir Paneuropa'ya varabiliriz; Avrupa krizini çözmek ve 
medeniyetimizin kalıntılarını maddi olarak da olsa gömmekle tehdit eden 
tehlikelere karşı bir blok oluşturmak için yararlı olan her şeyi tutarlı bir şekilde 
belirleyebiliriz. Bazı durumlarda Avrupa birliği herhangi bir dış düzene ihtiyaç 
duymayan yaşanmış bir gerçeklik halinde kalabilmektedir. Ancak diğer 
durumlarda, tek ve durdurulamaz bir dürtüyle ve tek bir iradeyle, tek ve aynı 
savunma ve fetih hedefi için çeşitli ırkları ve gelenekleri birleştirerek gücünü 
dinamik olarak bile göstermeye hazır olmalıdır. ve yine de yukarıdan gelen, siyasi 
tutkuların kör determinizmlerini geride bırakan ve evrensel ve dönüştürücü bir 
ideali takip eden bir dürtüden yola çıkıyor: kabaca, ilk kez Avrupa'nın katıldığı Haçlı 
Seferleri ideali gibi. ve son kez ülke ve kan sınırlarının ötesinde evrensel, birleştirici 
bir eyleme imza attı. 


Avrupa geleneğiyle tutarlı olabilecek böyle bir birliğin siyasi biçimi sayesinde, 
eski İskandinav-pagan anayasalarının dayandığı ahlak sistemini bir kez daha 
gösterebiliriz. Böylece, barış zamanlarında kendi mundium'ları içindeki bağımsız 
efendilerin, akranların parlamentosu gibi olan özgür adamların derneklerini 
düşünürüz ; Bunun yerine savaş zamanlarında ya da ortak bir hedef anında ve 
ortak eylem devam ettiği sürece çağrıya hazır olarak kendilerini adamlarıyla 
birlikte tek bir lidere tamamen sadık tebaalara dönüştürdüler. 


İki Kartal Efsanesi 


Hemen öncesindeki değerlendirmeler bizi daha da pratik bir soruna getiriyor: 
Bu, yeni bir Avrupa birliği için eylemin hangi noktadan başlayabileceğinin 
değerlendirilmesinden oluşuyor. 

Biz böyle bir başlangıcın ancak iki Kartal'ın, Alman Kartalı ve Roma Kartalı'nın 
birleşmesiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 
Lenin bir keresinde şöyle demişti: 'Roma-Germen dünyası, yeni proleter idealin 
gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır". Bu kabul bizim için 
çok kiymetli. 

Kendi içlerinde meşru bir geleneğe sahip olan Avrupa ülkelerinin bir 
izolasyon kuşağı oluşturması gerekiyorsa, 
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sahip olmayan, onu reddeden ya da kaybetmiş olan ve birincisi için şu ya da bu şekilde 
tehlike oluşturanlar için - o zaman yalnızca İtalya'nın Germen ülkeleriyle birliği teşkil 
edebilir, Aklımız, kalbimiz böyle bir bloğun oluşumunu sağlıyor. Roma-Germen dünyası, 
Batı'da gerçek, niteliksel ve geleneksel anlamda 'medeniyet' olarak adlandırılabilecek 
her şeyin sembolünü ve kaynağını temsil eder: bu anlamda sosyalist, mekanik ve plebci 
bir dönüm noktasıdır. bildiğimiz gibi en utanç verici çöküşü temsil ediyor. İtalya, 
Almanya ve Avusturya birlikte Batı'nın geleneksel kutbunu oluşturuyor. Doğu'dan 
Batı'ya gelenek karşıtı halklar baskı yapıyor: Slavların hiçbir zaman bir geleneği olmadı; 
Amerika da öyle; Cumhuriyetçi ve yozlaşmış, aşağılanmış ve Semtisleştirilmiş, kölelerin 
modern ayaklanmasının ilk üreme alanı olan Fransa'nın artık bir geleneği yok; eski 
aristokrat İngiltere demokrasinin elindedir ve şimdi her açıdan çöküşüne yakındır; 
Akdeniz'in, Balkanlar'ın ve Kuzey'in çeşitli uyduları, çeşitli derecelerde aynı tablonun 
parçalarıdır ve hiçbir şekilde evrensel bir simge değeri olan bir şeye yaklaşma olasılıkları 
yoktur. 


Bu nedenle, bir yanda Kartal ve Swastika, diğer yanda ise pagan ve Aryan 
işaretlerin gölgesinde ortaya çıkan bir isyan ve restorasyon çabası ölçüsünde şunu 
belirtmekte tereddüt etmiyoruz. Öte yandan Kartal ve Fasces, Alman ve İtalyan halkları 
arasında daha büyük bir önem kazanmayı başarsalar da, kendilerini sözde 'kutsal 
egoizm' içine kapatamazlardı. 


Ancak bizce Alman milleti ve İtalyan milleti, -5ugün milletleri sıkı bir şekilde 
birleştiren veya bölen tek şey olan ahlaksızlıkta olduğu gibi- sadece siyasi, ekonomik ve 
askeri çıkarların dayatmadığı bir bağa özellikle çağrılmaktadır. tıpkı beden gibi ruh ve 
aklın tamamlayıcı, organik bir bağına. Ve savaştan önce 'Üçlü İttifak'ta belirsiz bir 
beklenti olarak görülen şeyin, farklı biçimlerde, restorasyonunun hala daha iyi bir 
gelecek meselesini temsil ettiğini teyit etmekte tereddüt etmiyoruz. Bu, Avrupa'ya bir 


ilk merkez, her durumda savunması için sağlam bir temel verme olasılığıyla bağlantılıdır. 


algı. 

Doğal olarak, öncül, her iki ülkede de, daha önce bahsettiğimiz bu erkeksi ve 
"güneş enerjisi" yeniden bütünleşme sürecinin gerçekleştiği ve Almanya ve İtalya'nın 
halihazırda kendi temelleri temelinde sunduğu her şeyin bununla ilişkili olduğu 
yönündedir. yeni siyasi fikir ancak araştırma amaçlı bir hazırlık olarak değerlendirilebilir. 
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Her halükarda İtalya, Avusturya'yı tasvir etmekte ısrar eden bu yenilenme 
ideolojisinde, bu noktada basmakalıp da olsa hâlâ varlığını sürdüren son kalıntıları 
ortadan kaldırmak için şimdiden büyük bir adım attı. 
ve genel olarak Alman ülkeleri onun 'eski düşmanı", diğerleri, Latin ülkeleri ise 
kardeş olarak görülüyor. Ve eğer İtalya bir imparatorluk idealini çağrıştırıyorsa, 
Antik Roma ideali, sadece ismen değil gerçekte de şunu düşünmekti: 
savaşlar romantik ve 'vatansever' ideolojiler uğruna yürütülmeli, 
sadece gülünç çıkıyor. Elbette öyle bir gün gelecek ki; 
yüzeysel ve yanıltıcı dürtülerinin ötesinde, dünya savaşının kendisi 
artık insancıl ve anti-aristokratik bir ideolojinin ikiyüzlü bahaneleriyle hiçbir ilgisi 
olmayan bir anlamı ortaya çıkarıyor. Mussolini daha önce şunu açıklamıştı: 'Dünya 
savaşı devrimciydi, çünkü kan banyosunun ortasında demokrasi, sayılar, çoğunluk 
ve nicelik yüzyılını tasfiye etti'. Doğrusu, 


dünya savaşı yalnızca pleblerin yeniden dirilişi ve koalisyonu anlamına geliyordu 
milliyetçilik ve halklara karşı dünya çapında modern demokrasi 
temelde eski imparatorluk-feodal düzenin son kalıntılarının bulunduğu 
tutuldu ve feodal kavram adına savaştı. 
modern pleb toprak ilkesinden ziyade hak ve onur 
ve 'ulus". 
Hatta bunun Alman halkı için de bir karşılığı vardır elbette. İtalya kendi 
ulusal idealinden uzaklaşmak zorunda kalırsa 
daha az ölçüde eski geleneğe sahiptir ve bu nedenle onu 
yeni Fransız ideolojisi, sahip olduğu evrensel-emperyal düşünceye 
Roma fikrinin, daha sonra Almanya'daki bu fanatizmin engelleri ve 
temelde materyalist bir yaklaşıma düşecek olan ırk milliyetçiliği 
ve anti-geleneksel partikülerizm o zaman kırılmalıdır. Gereklidir 
Almanya aynı zamanda kendi yüksek geleneğini, uluslar üstü geleneğini de hatırlatıyor. 
Alman ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu ve ardından buna giden yol 
Pek çok çağdaş Alman restorasyon akımının öngördüğü 'Üçüncü Reich', şu 
noktaya varmaktan kaçınamayacaktır - tıpkı Almanya'da olduğu gibi. 
evrensel ortaçağ Avrupa zamanları - Roma kartalı bir kez birleşiyor 
yine İskandinav kartalı ile. Eğer Almanya Kuzey-Aryan'ı savunmak zorundaysa 
gelenek, o zaman - bizim yaptığımız gibi - gelenekler arasında ayrım yapmalıdır. 
daha düşük, biyolojik olarak koşullanmış ve dolayısıyla olumsal ve özel anlam ve 
bu kavramın daha yüksek, ruhsal anlamı, 
birincisini dışlamaz, fakat onu bütünleştirir ve esas olarak ona yönlendirir. 
yeni birliğin ve yeni uygarlığın yaratıcı gücü olarak uyandırılması gereken bir tür, 
ilksel biçimlendirici güç fikri. 
Avrupa. Eğer kan ve ırk mitinin geçerli olduğu düzeyde kalırsa 
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Son çare değerine sahip olsa da, yüksek ırkların özelliği olan evrensel bir görev 
iddiasının kural gereği engellerle karşılaşacağı açıktır. 
Bizim bakış açımıza göre, bazı Alman milliyetçi çevrelerinin davranışlarının 
aşılması gerekiyor. 
feragat, ancak doğanın ve olumsallığın koşullanmasından bağımsız, daha yüksek 
bir fikirde kendini öne sürmek için. Manevi bir milliyetçilik asla 
evrensel bir düşüncenin önünde engel teşkil eder, çünkü kendini onun önkoşulu olarak 
kabul ettirir. 

Eğer Moeller van den Bruck Almanya'nın kaybettiğini söyleseydi 
Savaş, devrimi kazanmalı, bizim için bu ifade, esasen Almanya'nın kendisini bu 
siyasi fikirler doğrultusunda yönlendirecek her türlü reformist kavramı reddetmesi 
gerektiği anlamında anlaşılmalıdır. 
kadim askeri düşmanlarımız tarafından somutlaştırılmıştır. Tam da bu 
Bazıları bugün Almanya'nın hala bunu yapmamış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır. 
herkesin sosyal ve hiyerarşi karşıtı bir birliği anlamında bir 'ulus' oldu 
değerini ve olumlu, anti-modern yanını gördüğümüz kastlar 
bu insanlar. Kararlı bir şekilde karşı çıkarak her türlü 'sosyalizmi' parçalamalı. 
belirli bir gencin herhangi bir abartılı eğilimi. Bunu düşünen kişi 
Alman geleneği Lutherci ayaklanmanın ruhunda kaldı ve 
Köylü savaşları (buna dayanarak bu kadar ileri gidilerek bir 'doğunun mesajı 
iddiası ileri sürülmüştür; buna göre 'sosyalist' bir Almanya 
Orta Çağ dünyasında ve Aryan-Germen ahlakında gerçek temellerini aramak 
yerine, Roma'ya ve "feodalizmin" kalıntılarına karşı Rusya ile birleşmemiz gerektiği 
bize çok şey gösteriyor. 
bilinç eksikliğinin göstergesidir. Eğer bir Ghibelline imparatorunun Roma 
karşıtlığıyla karşılaşırsak, boyunduruk altındaki boyundurukla çatışıyorsa 
Sami dinine geçmiş bir Roma'nın hoşuna gidecek bir şeydi bu. 
onu koymak, kalıntılarını taşıyamayacak kadar ağırlaştırmak 
Roma'nın muhafaza ettiği imparatorluk, hiyerarşi ve otorite 
her şeyde aynı ölçüde sıkı bir şekilde muhafaza edilmelidir. 
Hıristiyanlık, Romalı-pagan insanlığın büyük düşüşünü temsil ediyordu. 
Reformasyon İskandinav-Alman insanlığının büyük düşüşünü temsil ediyordu. 
ve ona karşı Kilise adına değil, ayaklanmamız gerektiğini söyledik. 
İskandinav geleneğinin adı, tamamen kabul edilen pagan ruhu adına. Bu kanaate 
varıldığında birçok yapay antitez ortaya çıkar. 
Bazıları, daha yüksek manevi ve kültürel düzeyde bile, anlayışsızlık, manevi 
cesaret eksikliği veya mezhepçi bir ruh nedeniyle kışkırtıyor 
Roma'ya karşı otomatik olarak elenecek. Luther bir o kadar uzakta 


Yahudilerin 'sosyalizmi' gibi gerçek aristokrat Alman özünden 
Karl Marx. 
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Daha ampirik bir bakış açısına geçelim: İtalya'da bir mücadele var. 
Zaten parlamenterlere karşı 'faşizm'le kendini gösterdi 
kansere, demokrasiye ve sosyalizme karşı. Düzen ve hiyerarşi, erkeklik ve otorite 
isteği yeni ulusal gerçekliğe hakim oluyor. Bütün bunlarda olabilecek olumlu ne 
varsa kabul etmek, 
ancak bizi birçok sınırı belirlemekten alıkoyuyor; 
devam etmesi İtalya'yı gerçek bir aristokratik-geleneksel restorasyondan hâlâ 
uzak tutacak. Devletin merkezileşmesine yönelik faşist eğilim kesinlikle 
Demokratik liberalizme ve anarşik-yıkıcı bireyciliğe karşı bir panzehir olarak değeri 
vardır, ancak eğer istiyorsak her durumda dizginlenmelidir. 
zorunlu bir sonuç olarak aynılaşmayı ve kişisel olmayan bir mekanizmaya doğru 
çürümeyi kışkırtan 'otoritelerin' despotizminden kaçınmak için. 
Dolayısıyla korporatist Faşizm fikri, her ne kadar değer taşısa da, 
adına sınıf mücadelesindeki Marksist sapmanın üstesinden gelmek 
Daha yüksek bir işbirliği ideali, ne siyasetin ekonomi aracılığıyla onaylanmasına, 
ne de sendikalist bir dönüşüme yol açmalıdır. 
bazı faşistlerin arzu ettiği gibi ekonominin devlet tarafından kontrol edilmesi anlamına da gelmemektedir. 
hareketlerini Moskova devriminin gerçekleşmesi olarak görenler. Bunun yerine, 
niteliksel ve kalıcı olanı yeniden canlandırma ve savunma meselesidir. 
loncaların ve ortaçağ şirketlerinin çoğulcu sistemi 
göreli otarşi ve özellikle gizli maneviyatları, salt para kazanma ve aktivist-üretkenlik 
açısından üstünlükleri 
ajitasyon: doğal olarak, dünyada bu hala mümkün olduğu ölçüde 
makine tarafından harap edilmiş ve her şeye gücü yeten uluslararası finansın 
yakalanması zor determinizmlerine zincirlenmiş durumdayız. Faşist 'devrim' 
monarşiyi korudu - ve bu zaten çok fazla - ama 
Monarşiyi salt bir sembolden yaşayan bir güce geri getirmeyi başardı. 
Monarşi, Faşizm bağlamında bile ne yazık ki bir 
'Yöneten ama yönetmeyen' monarşi. Ayrıca, Faşizmin sözde 'hiyerarşileri' 
neredeyse her zaman yalnızca partilerden oluşur. 
liderler, genellikle aşağıdan yukarıya doğru yükselen kişilerdir; 
daha çok teşvik etme becerisiyle desteklenen gerçek manevi gelenek 
'halkın tribünleri' ya da laik anlamda 'paralı asker liderleri' 
gerçek aristokrat figürlerden ziyade Rönesans. 

Mücadelelere ve pratik politika kaygılarına kapılmış, 
Faşizm üst düzey hiyerarşi yaratmaya olan ilgisini kaybetmiş gibi görünüyor 
tamamen manevi değerlere dayanan ve yalnızca 
'kültür'den ve modernlikten kaynaklanan tüm kirlenmeleri küçümseme 
merkezi bir kez daha bir şeye kaydırmak için entelektüalizm 
Bu, dini sınırlamanın yanı sıra dünyevi sınırlamanın da üstündedir. 
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Faşistlerin Roma sembollerini çağrıştırması, Roma-pagan fikrini, yalnızca askeri değil, 
aynı zamanda tüm uzlaşmacı ve tamamen uzlaşmacı durumu açıkça ortaya koyacak olan 
imparatorluk hakkındaki kutsal fikri çağrıştırmaktan hala çok uzaktır. Bütünsel bir 
Faşizmin Yahudi-Hıristiyan dininin herhangi bir yorumuyla birleşmesinin fırsatçı yönü. 
Böylece 

Faşist mülk anlayışının temelde seküler, "siyasi", en fazla "etik" görünmesi gerçeği, biz 
pagan emperyalistlerin bile, bu durumu "hiç yoktan iyi" olarak değerlendirmesine neden 
oluyor. 

Faşizm, çelişkiye rağmen, Roma Kilisesi'ne zarar veriyor 

- başka bir haraç olmasa bile evrensel bir dünya dışı otoritenin taşıyıcısı olarak, 
önceliğinin tanınması. Aynı ölçüde bu sınırlar 

aşılabilir, faşizmin yolundaki İtalya da ülkeler arasında yer alabilir. 

geçici geleneksel ve aristokratik restorasyonun daha yüksek kaderlere çağırdığı ilk 
halklar. 

Almanya söz konusu olduğunda, mücadelenin durumu göz önüne alındığında 
bugün hala kendisini bulduğu, her şeyden önce meselenin gün ışığına çıkarılmasıdır. 
mevcut durumun sabırsızlaştırdığı akımları en iyi şekilde yönlendirebilecek idealler ve 
mitler. Gamalı haç ise Aryan pagan işaretidir. 
güneş ve kendi gücüyle yanan ateş, 
kesinlikle diğerlerinden daha iyi bir gerçekliğe yol açabilecek sembollere 
Yine de Germenlerin yeniden doğuşunun adını kabul etmemiz gerekiyor. 

Onu amblem olarak ele geçiren ve bugün Almanya'yı faşist anlamda devrim yapan siyasi 
partinin durumu son derece talihsiz bir durumdur. 

Aslına bakılırsa işçi sınıfına yapılan göndermeyi bir kenara bırakırsak, 

Hem 'milliyetçilik' hem de 'sosyalizm' birbirine pek uymayan unsurlardır 

tüm Alman geleneğiyle birlikte ve açıkça gerekli olacaktır. 

Almanya'nın ihtiyaç duyduğu şeyin demokratik sosyalizme karşı bir karşı devrim 
olduğuna ikna olun. Yeniden oluşturulan Harzburg Cephesi 

Zaten doğru yolu göstermişti: Aynı muhafazakar ve geleneksel unsurlar karşısında 
kendisini çağıran anti-Marksist ve anti-demokratik bir isyan hareketi. Buna dikkat etmek 


gerekecek 

'sosyalist' an, 'nasyonal sosyalizm' olsa bile, 

her şeyi bir kitle çerçevesine yönlendiren üstünlük 

bir varlığın anlık prestiji etrafında toplanan bir olgudur. 

Önder. Kuşkusuz, 'sosyal adalet'yönündeki pek çok iddia haklıdır ve kapitalist oligarşiye 
karşı isyan, niteliksel ve aristokratik düzenin restorasyonunun bile bir önkoşuludur; bu 
nedenle olmamalı 

Unuttum ki, konu yalnızca bununla ilgili olduğu sürece hâlâ bir kişi var; 

zıt bir işaretle - Marksizmin bulunduğu düzlemle aynı düzlemde 

hareket etmiş ve bunun ötesinde hiçbir şeye hak vermemiştir. Baskı 
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Düzen, disiplin ve aristokrasi geleneği hâlâ Alman halkında varlığını 
sürdürüyor. Bu geleneğe sadık kalmaları ve bu geleneğin daha yüksek 
bir gerekçe bulabileceği meta-politik unsurları yeniden inşa etmeleri 
gerekiyor. Almanya'da demokratik-cumhuriyetçi rejimin yalnızca bir 
fetin dönemi, bir geçiş aşaması olduğu, en iyi beyinlerde her zaman yer 
etmiş bir kanaattir. 

Belirli ve fırtınalı durumlarda diktatörlük gerekli bir olgu olarak 
ortaya çıkabilir, ancak hiçbir zaman gerçek ve yeterli bir çözüm olamaz. 
Bu, esasen bir dış gücün (olağanüstü bir gerilim sonrasında kaybedilen 
bir çağın kaderi) yok ettiği şeyi yeniden inşa etmenin bir yolunu temsil 
edebileceği ölçüde uygulanabilir. Bu doğal olarak prensip meselesidir, 
kişilerle ilgili değil. Bu rejimin türüyle alakalı bir durum. 

Başlangıçta da söylediğimiz gibi, monarşi (bir imparatorluk olarak her 
özerk devlet üzerindeki üstünlüğüyle, bize bütünleyici bir ulusötesi 
Avrupa işlevinin ne olabileceğine dair küçük bir resim verdi) bir 
geleneğin kalıcı olarak korunması için daha sağlam bir temeldir. ve son 
derece kişiselleştirilmiş erkeksi bir hiyerarşinin oluşması için; Tüccarlar 
kastının iktidara gelmesiyle ima edilen herhangi bir 'yasaya' veya 
toplumsal gerçeklere' değil, Aryan-feodal hizmet ve sadakat ilkelerine 
dayanan bir hiyerarşi ve, son olarak serflerin kastı. 


Doğal olarak, Almanya'nın bir diğer gerekliliği de, savaş sonrası 
yıllardan bu yana bozguncu-pasifist, belirsiz, kaba, kaba-gerçekçi 
edebiyatın birçok biçiminde kendini gösteren tüm çürüme 
maddelerinden kurtulmaktır. Bir yandan profesyonel, hırpalanmış, laik 
ve beceriksiz bir rasyonalizm, diğer yandan modern yaşam romantizmi 
ve irrasyonellik tarafından kurulan antitez, yeni bir dünya hakkı talep 
edilerek aşılmalıdır. klasik, akıl üstü, Dorian odaklı anlamda kültür 
idealinin yeni bir biçim alabileceği aşkın karakterli gerçekçilik; ruha, 
nefse ve bedene yukarıdan, sessizlik ve itibarla onun kesin yasasını 
aşılamalıyız; bizim açımızdan, eros kompleksleri ve ekonominin motoru 
etrafında dans eden edebiyatçıların, eğitimli insanların ve önemsiz 
adamların dünyasına karşı duyulan tiksinti ile dolu . 


Tek taraflı olarak anlaşılan bir ırk doktrinine karşı halihazırda ileri 
sürülen çekinceler göz önüne alındığında, anti-Semitizm, Almanya'nın 
toparlanması için bir başka başlangıç noktasıdır. Ancak bu yönde en 
alta inildiğinde, Almanya'nın da zaten olduğu Yahudiliğin farkına varılacaktır. 
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hazır mücadele, daha da büyük bir düşmanın yalnızca bir yönüdür: Yahudi 
karşıtlığı zorunlu olarak Yahudilik mesleğinin sunduğu alternatife yol açar. 
Hıristiyan dinine, daha doğrusu gerçek geleneğimize bağlılığa 
tamamen İskandinav-güneş ve dolayısıyla pagan maneviyatının iradesi 
zayıflamış ve dağınık güçlerimizin karanlık çağda daha yüksek entegrasyonu 
Batı'nın. Radikal bir antisemitizm ancak şu ölçüde mümkündür: 
aynı zamanda bir Hıristiyanlık karşıtlığı da var. Sadece bir esasa dayanarak 
Aryo-pagan maneviyatı Semitizme karşı evrensel bir antitez geliştirebilir. 
aynı derecede evrensel bir olgu olan modern ekonomik ve sosyal 
formlar yalnızca maddi düzlemdeki belirli belirli yönlerdir. 

Bu temelde iki Kartal'ın (Romalı ve Kartal) birleşmesini desteklemek. 
Alman, geleceğin Avrupa'sının çözülmesi gereken ilk sorunudur. BT 
mesele yeterince cesaret ve uzlaşmazlığın olup olmayacağını görmek meselesi 
ve eğer kendilerini ayakta tutabilecek insanlar ortaya çıkarsa 
bu 'efsanenin' doruklarına ulaşsınlar, böylece onu 'olmalı!' olarak onaylayabilirler. bir geleceğin 
gerçeklik. Ve yalnızca iki halkımızın kadim Avrupa'yı savunabileceği bilinci bize, 
radikal ya da siyasi düzlemde bir anlaşmaya engel teşkil edebilecek her şeyin 
üstesinden gelmemize izin verecek yeterli gücü vermelidir. 


Göstermesi gereken siyasi çalkantıların beklentisiyle 
Avrupa'ya daha yüksek bir kadere giden yol, bu arada 
içsel eyleme geçmek, ki bu aslında şudur: bir şeyin yaratılmasına ulaşmak 
yavaş yavaş geleneksel tipe yaklaşan bir ruh hali ve yaşam tarzı. Bağlantı noktaları 
ve ilkel kuvvetler 
başlangıçta bahsettiğimiz 'görünmez liderler' sayesinde perde arkasında 
yavaşlayabilecek olan, yeniden daha derinlemesine keşfedildi. 


çöküşü yavaşlatmak ve Batı'nın gerileyişine katkıda bulunan - kendileri de insan 
dışı olan - güçleri dengelemek için. 


Ghibelline Restorasyonu 


Bu değerlendirmeler dizisini sonuçlandırmak için daha derinlere inmemiz gerekiyor. 
ideali arasındaki ilişkiyle ilgili sorun - az önce işaret edildiği gibi - 
yeni Avrupa medeniyeti ve Katoliklik. Tamamen doktrinsel bakış açısından 
bakıldığında, söylediğimiz gibi şunu onaylamak tavsiye edilmez: 
Bu soruna zaten kesin bir cevap verdik. Ama burada 
akılda tutarak daha olumsal bir düzeye inmekle ilgilidir. 
Siyasi karakterdeki hareketlerin yönetilebileceği ilkeler 
bugün güçlendi. 
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Genel olarak Hıristiyanlıktan değil, özel olarak Katoliklikten bahsetmek 
niyetinde olduğumuzun altını çizmek gerekir. Bir Katolik kesinlikle bunu yapmaz 
Katolikliğin Hıristiyanlık olduğunu ve Katolikliğin Hıristiyanlık olduğunu savunmasaydı böyle olurdu. 
Kilise, Mesih'in meşru ve tek mirasçısını temsil eder. Bu 'ortodoks' 

Ancak onun bu kanaate varması Hıristiyanlığın olduğu gerçeğini değiştirmez. 
Yahudilikle olan bağlantısı, doğrudan veya dolaylı olarak saf Katolikliğe 
indirgenmekten çok uzak bir bütün oluşturan zemin olmuştur. 

Belli bir dereceye kadar şu akımı bir kenara bırakırsak, Sami-Christina faktörünün 
hangi güçlerde bulunabileceği konusunda zaten şüpheye sahibiz. 

Kartal ve Fasces şehri tarafından romanlaştırılmıştır. Biz değil 

Burada bu güçlere karşı tavrımız hakkında başka sözlere gerek yok. 

Şimdi ele almamız gereken şey dar anlamda Katolikliktir. 

Gerçek şu ki, büyük hiyerarşik aygıtıyla Katoliklik, 
istikrarlı, ebedi ve evrensel bir şeye benzerliğiyle hâlâ herkese baştan çıkarıcı bir 
büyü uygular. Bu, bazıları için kavramın şu anlama geldiğini gösteriyor: 
geleneğin kaçınılmaz olarak Katolik geleneğine dayandığı ve çoğu kişinin 
Son zamanlarda İtalya, Roma'nın hâlâ varlığını sürdürdüğünü resmi olarak belirtmekten çekinmedi. 
Evrensel bir fikrin girişi, yalnızca Katolik Kilisesi'nde böyledir. Ayrıca yakın zamana 
kadar Avrupa'nın birçok büyük geleneksel monarşisi de vardı. 

Katoliktiler ve meşruiyet fikri esasen bir temelde savunuluyordu. 

Katolik temeli. Evrensel Orta Çağ'a dönüşe yönelik modern girişimlerin çoğu, 
Katolikliğin ana akım olduğu önermesine dayanmaktadır. 

O dönemin gücü. 

Bütün bunlar doğrudur ve yine de bu yalnızca modern çağın ufkunun nasıl olduğunu gösterir. 
adam daraldı. Katolikliğin tanınması mümkündür 
zira çok farklı boyutta ve çok farklı saflıkta bir değerler sisteminin anlamı 
kaybolmuştur. Yukarıda da söyledik: 

Hiçbir şeyi olmayan biri için Katoliklik en azından bir şeydir. Aykırı 

'laik' veya 'etik' bir Devletin gaspları, en azından 

Kilise tarafından temsil edilen otoriteyi daha yüksek bir otorite olarak kabul eder ve 
Evrensel otorite bizim için şüphesiz bir değerdir. Buna rağmen bu bir 

Cesaret sahibi olma ve bunun için gereken unsurları iyice arama meselesi 

hangi Katolikliğin onaylanacağını; daha sonra net bir şekilde gözlemlemek 

Bu unsurların Katoliklikte ötesinde bir biçimde mevcut olup olmadığı gözler 

daha yüksek olanı düşünülemez. 

Bu unsurlardan -kendimizi başlıca olanlarla sınırlandırmak gerekirse- daha 
önce bahsetmiştik: bir düzen yasası, doğaüstünün kabulü, bir evrensellik ilkesi. 


İlk noktaya gelince, Kilisede kim bulursa 
Bir düzen ilkesi, doğal olarak, geçmişteki bir geçmişi dikkate almamalıdır. 
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ki bu kesinlikle her zaman bu yönüyle ortaya çıkmamıştır. Ama orada 
Daha fazla olan. Bolşevik idealinde bile bir düzen ilkesi vardır; dolayısıyla hangi 
düzen ilkesinden söz edildiğinin belirlenmesi gerekir. 

hakkında, daha sonra bunlar arasında ne derece bir bağlantı olduğunu inceleyin. 
seçilmiş ilke ve Katolik doktrininin temel öncülleri. Gibi 

son sorunun cevabı şüpheli olamaz: metinlere, genelgelere ve ders programlarına 
dayanarak Katolik düzen idealinin esasen koordinasyon olduğunu gösteren 
seçimin utancı devam edecek, ve kesinlikle hiyerarşiyle ilgili değil ve bu 


Kiliseye tabi olmaları ve 


Katolik doktrinleri varlığını sürdürüyor. Katoliklik temelde Hıristiyanlık olarak kalır, 
halkların 'sosyalizmi' olarak - bir tür baba denetimi altında 
onların manevi seviyelenmesini destekler; bu, en çok arzu edilen düzen idealdir. 
ona diğerlerinden daha uygun. Bu, insanları çekebilecek ideal mi? 
Avrupa restorasyonunun en iyi güçleri? Unutmayanlardan 
onların en asil Aryan geçmişinin mirası mı? Kesinlikle değil. Bunun yerine 
Katolikliğin, her şeye rağmen, ne ölçüde temsil edeceği 
Hiyerarşik idealde bu güçler Kilise'de destek bulabilirdi. 

Ayrıca bu açıdan bakıldığında gerçek olan her şeyin iyi ve 
Kilisenin yüzyıllar boyunca başarmayı başardığı büyük 
gerekçesini ilk dönemlerin doktrinsel onaylamalarında pek fazla bulmuyorum 
Hıristiyanlık ve ortodoks felsefenin kendisi değil, daha ziyade Roma'da 
kısmen yeniden canlandırdığı ve kendine mal ettiği unsur. Ama eğer bu 
doğru, Katolikliğe bilinçsiz bir dönüş ancak bir çıkış yolu olabilir 
Katolikliğin ötesinde, uzlaşmanın sona erdiği ve emperyalizmin sona erdiği 
Hıristiyanlık öncesi, Roma, hayati ve yaratıcı geleneğe doğrudan hitap eden 
Katoliklik tarafından üstlenildiğinde bir olaya neden olmak için yeterli olan güçler 
Protestan muhalefet, saf haliyle bulunur. Kararı 
Düzen ilkesi olarak Kilise üzerine Maurras oldukça benzer bir yaklaşıma aittir. 
fikir ortamı. İtalyan Faşistleri - en kaba siyasilerle ilgili değilse 
oportünizm - Kilise'yi ancak Sezaryen Roma fikrini Katoliklikle ilişkilendirme 
olasılığına göre tanıyabildi. Ve o 
bu türden başka örnekler bulmak zor olmayacaktır. 

Daha da özel bir noktaya gelelim: Temel olarak Katolikliğe 
İlahi haklara ilişkin meşruiyet doktrini. Burada bile bir ayrım yapmak gerekiyor. 
Her şeyden önce tanınma meselesi 
Katoliklikte her şey bu doktrinle çelişiyordu. Unutmayalım ki, tam olarak Kilise idi. 


Batı'da ilk kez doğal hak doktrinini destekledi, yani, 
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Kraliyetin popüler kökeni ve dünyevi doğası, Ghibel'in 'iki güneş' çizgisi tezine ve 
doğanın doğaüstücülüğü ilkesine karşı. 

imparatorluk. Bunun nedeni, Kilise'nin bunu açıkça anlamış olmasıdır. 

İlahi hak doktrininin bağlamı tam olarak anlaşıldı - durum böyleydi 
Hohenstaufenler'den itibaren hegemonya özlemlerine fazla yer kalmayacaktı. Bu 
nedenle, eğer Katoliklik destek vermeye geldiyse 

İlahi hak tezinde, bunda başka bir uzlaşma daha vardır. Bu doktrin, meşru iktidar 
önermesi için doğaüstü bir temel oluşturduğu ölçüde, aslında çok daha somut, 
eski ve geleneksel bir doktrinin, kraliyet tanrısallığı doktrininin indirgenmesidir. 


defalarca anılmıştır. Belki de Katoliklik Gelasius 1'in "İsa'dan sonra hiç kimse aynı 
anda olamaz" şeklindeki hayranlığını geri almak ister miydi? 
Aryan ve pagan geleneklerimizde olduğu gibi kral ve rahip mi? 
Hükümdarın ilahi hakkını nasıl anlayacağını belki bilebilirdi? 
Kilisenin içinde bulunduğu durumdan farklı bir şekilde 
bunu yalnızca sözde olarak veya hatta bir 'kutsama' yoluyla 'kabul eder 
yüzyıllardır gerçek ve uygun ayinlerden dışlanmış olan bu şey, bugün boş bir 
sembolden ve sadece bir 
tören. Bir kez daha: Katoliklik çok az. Tekrarlıyoruz ki 
İlahi hak ilkesi resmi ve geleneksel bir şekilde değil, somut olarak anlaşılmalıdır: 
şu anlamda anlaşılmalıdır: 
gerçek anlamda tanrılaştırılmış bir varlık, kişi olarak - her türlü sözleşmenin ve herhangi bir şeyin ötesinde 
İnsan dışı bir doğa gösteren, başka bir otoriteden gelen dış onay, gerçek ve meşru 
yönetme hakkına sahiptir. Bu nedenle bir kez 
Tekrar ediyorum, bizi Katolikliğe götürebilecek olan şey bizi Katolikliğin ötesine de götürür 
Hıristiyanlık öncesi büyük geleneklere özgü olan görüşlere benzer görüşler bize 
tam, kesin ve sağlam bir bütün gösterir. 

Şimdi ikinci noktayı ele alalım: değeri 
Metapolitik bir bakış açısını savunması ve rehberlik etmesi bakımından Katoliklik 
ruhlar doğaüstü bir düzene doğru. Burada bile öncelikle şunu söylemek gerekir. 
Katoliklikte bu değeri tanıyabilmek için bu değerin dışında kalmalıyız. 
Hıristiyanlık olarak sunulan her şeyi göz önünde bulundurun 
romantik, tutkulu ve duygusal bir indirgeme ve kendi içinde insancıllaştırılmış 
İlahi olana karşı davranış. Buna rağmen materyalizmden sonra ve 
laiklik her yere kanser gibi sinmiş durumda 
modern dünya - tamamen genel anlamda daha yüksek bir hak tanınmalıdır 
Baris merkezini gerçekten doğaüstü bir şeye kaydıran bir sisteme doğru. Elbette 
bu sadece bir öncül. Dünya üstüyle ilişki sorununun ötesinde, dünya ötesini 
inceleme sorunu devam etmektedir. 
böyle bir ilişkinin doğası. Ve burası, bilindiği gibi, 
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Biz emperyalistlerin önünde daha büyük ve aşılmaz bir engel bulunuyor. 
Katolikliğin tanınması. Doğaüstüne karşı iki temel tutumun mümkün 
olduğunu söylemiştik: Güneşli, erkeksi, iddialı. 
Biri, geleneksel kutsal krallık idealine karşılık gelir ve ay, dişil, dinsel, pasif 
olan ise kutsallığa karşılık gelir. 
ideal. Rahip, ne kadar güçlü olursa olsun, Tanrı'ya yönelmenin bilincindedir. 
Hizmet ettiği ve önünde alçakgönüllü davrandığı Rab. O sahip 
her güç Tanrı'dan gelir ve o yalnızca ruhun bir aracısıdır. Bu davranışı, 
neredeyse mazoşist renklerle tasvir ederek, bu davranışı en uç noktaya 
taşıyanlar özellikle Samilerdir. 
yaratık ve mesafelerinin duygusu prensipte Her Şeye Gücü Yeten Çadırı 
oluşturur. Bunun yerine, geleneksel kutsal kralın kendisi ilahi bir doğaya sahipti. 
ve 'tanrılar' onun akranlarıydı; o da onlar gibi "göksel" bir soydandı, o 
onlarla aynı kanı taşıyordu; dolayısıyla o bir merkezdi, olumlayıcıydı, özgürdü, 
ve kozmik prensip. O halde, eğer bizim ilksel geleneğimiz, en saf ırkımızın 
geleneği, 'güneş' tipi bir gelenekse, kendimizi kandırmamalıyız: 
bu geleneğe uygun restorasyon iradesi er ya da geç 
Katoliklikle çatışacak - tıpkı Ghib-elline Orta Çağ'ında olduğu gibi; Katoliklik, 
söyleyeceklerimiz temelinde, bir toplum için gerçek hiyerarşik yeri tanımayı 
kabul etmedikçe 
dini sistem. 

Benzer bir sorun, hatta ondan bağımsız olarak 
Az önce ele alındığı gibi, son nokta söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor: 
evrensellik ilkesi olarak Katolikliğin değeri. Daha önce vurgulamıştık ki, eğer 
Katolik karşıtlığı belirli, katı bir şekilde ırkçı, milliyetçi-totemist fikrin 
onaylanmasıyla sınırlı olsaydı, bu düşünceyi kabul etmezdik. 
Her şeye rağmen Katoliklikten yana olduğumuzu ilan etmekte tereddüt 
ediyoruz. Ancak bunun yerine, istisnai ve geçici bir temelde, daha yüksek 
değerin ve daha yüksek olanın kabulüyle yetinilirse 
Evrensel olana uygun hak, şu ölçüde ortaya çıkar: 
Doğaüstüne göre bir güneş formu ve bir ay formu olduğu gibi evrensellik 
ve evrensellik vardır. Olan her şeyden sonra 
Buraya kadar söylenmiş olsa da, şu anda herkes için açık olması gerektiği 
gibi bu sonuca vurgu yapmaya gerek yok: güneşe, emperyal ve hiyerarşik 
temelli evrenselliğe karşı, ideal olarak doruğa ulaşan, 
Kraliyet tanrısallığının yanı sıra, rahibin Tanrı'nın kölesi olmasıyla sonuçlanan 
aysal, dini ve 'sosyalist' temelli bir evrensellik vardır. Bu iki evrensellikten 
hangisi, biz Aryanlar, kutsal Sezarların ve kraliyet oğullarının mirasçılarıyız 
Thor ve Odin'den yeni bir Avrupa medeniyeti isteyecek miyiz? En çok 
Kanımızın gizli sesi bu sorunun cevabını vermeli ve 
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Manevi cesaret, çeşitli Avrupa ırklarına sinmiş olan düşünce alışkanlıklarına, 
önyargılara, batıl inançlara ve yanlış geleneklere karşı onu doğrulayabilmelidir. 


Evrensel imparatorluk uygarlığı bağlamında Kilisenin yeri ve işlevi nasıl 
olabilir? Bu soruyu en net şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için, 
Hikmet ile iman arasındaki ilişki konusunda daha önce söylenenlerin üzerinden 
geçmek gerekir. 


Geleneksel ruhun dayandığı eşitsizlik ilkesi, insanların çeşitliliğine ve doğal 
olanaklarına göre, tanrısal olanla ilişkiye girmenin çok farklı yolları olduğunu bir 
aksiyom olarak ortaya koyar. Her zaman azınlıkta kalacak olan en iyiler için, ilahi 
olanla doğrudan bir bağ geliştirmek, kendilerini ona dönüştürmek ve onu kendi 
deneyimlerinin yaşayan ve gerçek bir durumu olarak sahiplenmek mümkündür: 
bu güneş yoludur, başlangıç idealdir. Diğerleri için, kitleler için bu tür bir 
dönüşümün ve gerçekleşmenin gerçekleşmesi mümkün değil. Onlarda insan 
doğasının bağları daha güçlüdür. Onlara başka bir yol açıktır: kendilerine belirli, 
gerçek ve aşkın bir varlık biçiminde sunulan bir şeye, yani teistik kavramdaki 
Tanrı'ya, bir yemin yoluyla bağlanmak. İlahi olanın bilgisinin yerine, ilahi olana 
olan inanç onun yerini alır; deneyim yerine dogma; Üstesinden gelme ve gerçek 
katılım tekniğinin yerine dua, tanrı korkusu ve dindarlık; Yeterlilik ve kişiliküstülük 
duygusu, yetersizlik ve Her Şeye Gücü Yeten'e bağımlılık yerine. 


Dolayısıyla, kitleleri ilgilendirdiği ve aristokratik, aşırı dindarlığın yolunu 
tercih edenlerin yerine geçebilecek bir alternatif olarak sunulduğu sürece, 
geleneksel dünyada da yeri ve meşruiyeti olan bir 'dinsel' sistem vardır. ve 
girişimin yerine getirilmesi engellendi. Hiyerarşi ilkesi manevi alana kadar 
uzanıyordu, ancak popüler ve adanmış dinin ötesinde, kitlelere yönelik ibadet ve 
inancın ötesinde, başlangıçta ayrıcalık olan bir başlangıç doktrini, bir ezoterizm, 
bir Bilgelik ve ayin geleneği çelişkisiz bir şekilde hüküm sürüyordu. prensler ve 
soylular. Böylece her gelenek, tek eksende olmak şartıyla, çıkış yolu olmamak 
şartıyla, bilmeyenler de bildiğini, bilmediğini tam anlamıyla kabul edebilir, 
küçümsemeden haklı çıkarabilir. ya da yalnızca kendilerinden üstün olanları 
tanıdıklarını, kabul ettiklerini, saygı duyduklarını ve övdüklerini varsayanlar. 
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Bu tam anlamıyla Katolik Kilisesi sistemi, yalnızca eski uygarlıkların popüler 
dinine yaklaşık olarak tam olarak karşılık gelen bir sistemi temsil edebilir. ile 
çatışma 
Dolayısıyla Katoliklik, ancak bu şekilde çözümlenemediği ölçüde düzeltilemez. 
onun 'yerini' kabul edin; daha yüksek bir değer olduğunu iddia ettiği sürece, 
Üstünde hiçbir şeyin bulunamayacağı mükemmel bir din ve 
onun dışında yalnızca sapmalar ve hatalar vardır; kısacası, 
bir anlam taşımadığı veya sahip olmak istemediği ölçüde 
Nesnel olarak her şeyin üstünde olan değerler hiyerarşisi 
ki bu 'din'dir. 

Erken Hıristiyanlığa şekil veren şeyin tam olarak bu hoşgörüsüzlük ve 
sınırlılık ruhu olduğunu fark etmeye gerek yok. 
her şeyden önce Yahudiliğe, böylece gerçek anlamda bir tersine dönüşün özelliklerini üstlenebiliriz. 
geleneksel elitlere özgü değerler, mensubu olanlar lehine 
küçük harflere: pagan, aristokrat erdemlere bu yüzden deniyordu 
'görkemli kötü alışkanlıklar", bilge ve inisiye tipi 'Tanrı'nın düşmanı haline gelir 
ve yeterlilik, sakinlik ve bilinçli güç nitelikleri 
kendini gerçekleştirme konusunda Lucifer'in gururu olarak damgalanır. Bütün 
bunlar zaten Nietzsche tarafından vurgulanmıştır ve tekrar etmeye gerek yoktur. 
Burada. Genel olarak gasp olgusuna değinmiştik. 

Antik çağda zaten kendini gösteren - rahiplerin kastlarından, 
Başlangıçta kralların ayrıcalıkları olan gücü ve kutsal işlevleri kendilerine mal 
eden. 

Ancak günümüze dönersek, bunun doğal olarak doğrulanması gerekir. 
Kilisenin bağlı olduğu değerlerle karşılaştırıldığında bu değerlerin en açık ifadeleri, 
normalliğe ve gerçek hiyerarşiye dönüşle birlikte kabullenmeye zorlanacak olan 
şeyler gerçekte hiç mevcut değildir. Modern dünyada tamamen eksik olan şey, 
her ne kadar kabul edilse de idealliğin karşılığıdır. 

Kilise'nin doğaüstü bir kökene ve amaca dayanması hâlâ mümkün değil 

dini kutbu temsil eder, ancak ruhun güneş kutbunu temsil eder ve 
evrensellik ruhu, sosyalist-ay ruhu değil, daha çok imparatorluk tipi. Ve kendimizi 
yeterince açık ifade ettiğimizi düşünüyoruz, böylece kimse 

temsil eden bir Katolik karşıtlığını destekleyebileceğimizi düşünebiliriz. 
dünyevi veya ulusal bir gücün, salt dini türden olsa bile, kendisine manevi bir 
otorite atfetme girişimi. Her şeye rağmen, ilke ve mit söz konusu olduğunda 
gerçek şu ki, 

uyanışımız için tam bir düzen kavramı geliştirilmelidir 

Kilisenin -tekrar edelim- açıkça kabul edilebileceği bir yer, 

yalnızca 'inanabilen'lerin maneviyatının ifadesi olduğu ölçüde 
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-'bilen' ve 'var olan'ların kraliyet maneviyatının vücut bulmuş hali olarak anlaşılan 
İmparatorluğa hiyerarşik olarak bağımlı kalır. Haç üzerindeki Kartal, Babalar 
Yasasının (İmparatorluk) güneş sembolü 
Ayın üstünde Annelerin (Ana Kilise) yasalarından biri. Bu 
ancak bu şekilde tam bir gelenekçilikten söz edilebilir ve gelenekselliğe geri dönülebilir. 
adalet ve normallik düzeni. 

Aynı kökenden gelen ışık aslında bize meşruiyetini kanıtlıyor. 
bu fikir. Bu ancak Hindistan'ın ilkel Aryan soylarının ayrıldığı zamandır. 
ve Güney'den gelen ırkların, aslen rahip olan purohita'nın, saflaştırıcı güçleriyle 
temasa geçtiler. 
Ritüelin kesin formülüne göre, kadının kocasına olduğu gibi, kralla birleşen kutsal 
krala bağımlılık ilişkisi 
ve yerden göğe, Brahman, hakim anlamında 
rahipler kastı ortaya çıktı. Çin'de, antik Roma'da, antik Hellas'ta, 
Ayin esas olarak kralın ve papaz sınıfının ayrıcalığıydı. 
aristokrasiyle özdeşleşmediği zaman ona tabi oldu. Bu 
Aynı şey ilkel İskandinav soyları için de söylenebilir: Görünüşe göre bu ayini 
kutlayanlar yalnızca Norveç krallarıydı ve 
Almanlar, eğer herhangi bir rahip varsa bile, hâlâ ilahi kralların ve liderlerin 
üstünlüğüne ve onuruna sahip değillerdi. Mısır'da sadece 
yirminci hanedanın sonunda papaz kastının yönettiği 
iktidarı ele geçirmek ve büyük rahiplerin hanedanını doğurmak 
Thebes, güneş krallarının otoritesine zarar verecek şekilde. İlk olarak 
Üç yüzyıllık Hıristiyanlık döneminde Katolik Kilisesi'nin kendisi yalnızca bir 
İmparatorluğa bağlı resmi organdı ve Konseylerde piskoposlar kararlarının 
onayını sadece prense devretmiyordu. 
Disiplin konularında olduğu kadar dogmatik konularda da. Merovenj'e 
ve Karolenj kralının papazları takdir haraçlarını ödediler, 
şu formülde ifade edildiği gibi: 'Melchizedek noster, merito rex atgue sac-erdos, 
complevit İaicus Religionis opus' - 'vos gens sancta estis atgue re-gale estis 
sacerdotum' 1; ve, Şarlman'ın Romalı kalabalığı kabul etmesinden sonra, LI. 
Leo'nun eski geleneğe göre onun önünde secdeye kapandığı söylenir: 'Post 
laudes ab apostolico more antiguorum 
Principuum adoratus est' 2 - Liber Pontificalis diyor. Başkalarının arasından alınan 
bu referanslar, şüphesiz 


1 Venantius Fortunatus Carmina 2.10, 'De ecclesia Parisiaca'dan 'Bizim Melçizedek'imiz, hem kral hem 
de rahip / liyakat açısından din işini mükemmelleştiren bir insan' 2 Övgü ilahilerinden 
sonra, papa tarafından kendisine tapınıldı. eski prensler. 
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Ek olarak, bize Ghibelline konseptimizin geleneksel ortodoksluğunu gösterin: bize 
adaletin ne gerektirdiğini veya tamamen anlaşılmış bir hiyerarşik idealde Haç'ın 
(kutsal sembol olarak) ikinci planda kalması halinde bir işlevi ve olumlu bir yanı 
olduğunu gösterirler. Kartal'a. Kilise bunu yapamadığı veya istemediği ölçüde, 
kendisini hemen gelenek karşıtı, yıkıcı ve felç edici güçlerin bağlamına yerleştirir; 
dünyamızın çöküşünün ana nedenlerinden biri olarak, yalnızca biz anti- 
modernlerde amansız ve amansız düşmanlar bulabilen sorunlu Sami-Hıristiyan 
faktörüne indirgeniyor. 


Çözüm 


Bu nedenle, imparatorluk mitimizin ana özelliklerinin açıkça tanınabilir hale 
getirilmesi nedeniyle yeterince konuştuğumuza inanıyoruz. Burada sadece bir 
bakış açısı söz konusu. Bu bakış açısını askeri harekât alanı olmayan bir biçimde 
pekiştirebilecek önermelerin sistematik ve kapsamlı gelişimi diğer yazılarımızda 
bulunmaktadır. 

Başlangıçta Avrupa uygarlığının radikal bir ayaklanma planlaması gerektiğini, 
aksi takdirde çökmeye mahküm olduğunu söylemiştik. Batılı insanın gelişme 
hayaline inandığı ve dünyayı maddi olarak fethetmeye adadığı pleblerin batıl 
inancı ne yazık ki ortadan kalktı. Artık gerilemeden ve Batı'dan bahsetmek, dün 
olduğu gibi - ya da Aydınlanma Çağı'nda ve Akıl Tanrıçası'nın Jakoben geleneğinde 
olduğu gibi - saçma bir sapkınlık değil. Övülen 'medeniyet'in varmak zorunda 
olduğu nihai sonuçlar, aşağı yukarı her yerde görünür hale geliyor. Bu sonuçla 
karşı karşıya kalan bazı insanlar, yeniden fetih için yeni güçlerin ortaya çıkabilmesi 
için geçmişlerine dönüyor gibi görünüyor. 


İşte bu nedenle, bu kitabın temsil etmeyi amaçladığı itirazın bugün gerekçesi 
eksik değildir. Hâlâ bu modern dünyaya ait olmayan ve bu dünyadaki hiçbir şeyin 
onları yoldan çıkaramayacağı, yüceltemeyeceği veya aşağılayamayacağı, ancak 
yine de zamanı geldiğinde tüm güçleriyle bu dünyayla savaşmaya hazır insanlar 
var. 

Sadık adamlarıyla son savaşını yapmak için 'dağ'da uyanışını bekleyen 
Ghibelline imparatorunun destanını herkes bilir. Bu, Yecüc ve Mecüc ordularının 
yollarını kesen sembolik duvarı yıkıp kendilerini dünyanın fethine atmaları 
durumunda gerçekleşecektir. Bu kıyamet mitinin anlamını gerçeğe çeviren kişi 
şunu düşünmekten kaçınamaz: o an artık uzak değil. Yecüc ve Mecüc orduları 
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kolektifin şeytanları ve maddede olduğu gibi ruhta da tüm dünyada her şeye 
gücü yeten sosyalist kitle insanının ortaya çıkışı Buna karşıt olarak imparatorluk 
Ghibelline sembolü hâlâ sağlıklı olan güçleri bir araya getirme çağrısını temsil 
ediyor. 

'Siyaset'ten, toplumsal ya da ekonomik reformlardan pek bahsetmedik, 
çünkü bu şekilde bir canlanmaya ulaşma düşüncesi tamamen gülünçtür: Bu, 
kanın aktığı yerde vücudun hasta bölgelerine ilaç uygulamak gibi bir şeydir. 
zaten enfekte veya zehirlenmiş. Önemli olan tek şey, bir değerler düzeninin 
kurulmasıdır ki, bunların gerçekleşmesiyle, maddi düzlemde bile Avrupa'nın 
ağırlığını taşıyan karanlık kaderler önlenebilsin. Bize bunun siyaset ve gerçeklik 
olmadığını söyleyen kişiye, artık siyasetin ne anlama geldiğini, gerçekliğin ne 
anlama geldiğini bilmediğini sakin bir şekilde yanıtlıyoruz. 


Tehlike, kriz ve alarm anlarının yarattığı coşku, çeşitli, çoğunlukla mantıksız 
ve çelişkili unsurlardan oluşur. Sonuç olarak, eğer biri çeşitli çağdaş sosyal ve 
kültürel, gerici ve reformist hareketleri incelerse, bunların içinde pek çok saf 
olmayan faktör, aşağıda şartlandırılmış form, şu ya da bu şekilde karşı çıkmak 
istedikleri aynı kötülüğe ait tutkular bulacaktır. kendilerini savunmak için. Ancak 
birkaç hareketle daha iyi bir şey bulunabilir, içinde gerçek bir canlanma 
olasılığının gizlice uyanabileceği bir irade. 


Bunun yolunun belirtilmesi gerekiyor. 

Bozulmamış ve yenilgiye uğratılmamış olanlar için, Geleneğin derinliklerine 
kök salmış bir simge öneriyoruz ve bunun yalnızca güneş maneviyatına, dünyanın 
yaşayan vizyonuna, erkeksi ve pagan ahlakına ve emperyal ideale dönüş yoluyla 
mümkün olduğunu ileri sürüyoruz. İskandinav-Ar-yan kanımızın kutsal mirası, 
Avrupa isyanının güçlerinin hala eksik oldukları o ruhu yakabilmeleri ve ancak 
bu onlara mutlak bir öz-bilinç verebilir, yalnızca bu onları Batı'nın 'karanlık 
çağı'nın çemberini kıracağız. 
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Milletler Düzeni 


La Vita Italiana'nın Eylül 1941 sayısında Julius Evola şunu yazdı: 
Alman siyaset teorisyeni Hans'ın Das Reich der Volker üzerine bir incelemesi 
Keller. Evola'nın makalesinin ilk kısmı kitabın bir incelemesidir. Aşağıda Ulusların 
Geleceği Düzeni olarak tercümesi yer alan ikinci bölümde Evola, Volk'un rolüne 
ilişkin kendi anlayışını sunuyor. Açıkça, 
Evola ne Keller'in natüralizmini ne de Volk'un rolünü destekliyor. 
Siyasi örgütlenmenin öncüsü veya temeli. 

Geleneksel perspektifte Volk aysal veya pasiftir ve 
bu nedenle tam gelişimi için manevi ve politik bir hiyerarşiye güvenmek 
zorundadır. Dolayısıyla Evola her türlü milliyetçiliğe karşı çıkıyor. 
bir etnik köken veya ırk. Bu tür bir neo-İskandinavlığı reddeden Evola, 
bizi Romantizm idealine geri götürüyor. 

Alman hukuk bilgini Hans Keller'in bu analizinde tanınabilir temalar 
görüyoruz. Özellikle Keller şaşırtıcı bir şekilde şuna yaklaşıyor: 
Etno çoğulculuğun çağdaş ideali. Klemmer'in şemasında her insan kendini 
tanımlamakta, kendini gerçekleştirmekte ve birbirlerinden bağımsız olarak yaşamakta özgürdür. 
diğeri kendi bölgelerinde. Evola bu anlayışı birçok konuda reddediyor 
gerekçesiyle. 

Bunlardan ilki ve en barizi Keller'in natüralist başlangıç noktasıdır. 
Evola, her Aryan medeniyeti için kendi otoritesinin 
Hukuk doğaüstü ile olan ilişkisine dayanıyordu ve yasa koyucular 
kendileri 'ilahi' kabul ediliyordu. Yani Klemmer'in görüşünün hiçbir anlamı yok. 
bunların hepsi Avrupa halklarının kendilerini anlamalarıyla ilgilidir. 
geçmiş. Keller bu tür iddiaları fanteziler ve dünyevi hayaller olarak görüyor. 
liderleri hayali bir düzleme çıkarıyor. Herhangi bir sağcı hareket aşkın bir 
gelenekle ilişkilendirilmelidir; neo-paganizmin sözde geleneği, açıkça belirtilen 
nedenlerden dolayı geçerli değildir. 

Keller'in tezindeki ikinci zorluk, bir volk'u tanımlama sorunudur. Keller, 
kader ya da oluş uluslarından bahsediyor. 
onların gerçek kaderini veya oluşun amacını belirtmek. Bu nedenle, 
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pek yararlı değil. Ayrıca bu, bir ulusların var olacağına işaret eder. 
az ya da çok olma durumu. İkincisinin tedavi edilmesi gerekir mi? 
reşit olmayanlar olarak nasıl davranılıyor ve gelişimlerine rehberlik ediliyor mu? 

Bugün bazı hareketlerin benimsediği benzer fikirlere benzer şekilde Kel-ler, 
önceki dini Reg-num'u 'organiklik ve eşitleme'den sorumlu tuttu. Evola bu tezi 
reddediyor. Keller'in etno-çoğulculuğu, doğaüstü bir Regnum anlayışının 
sağlayacağı herhangi bir içerikten veya prensipten yoksun olduğu için kökünden 
sökülmüş durumda. Etnosentrik toplantılar arasındaki ilişkiler geçici, göreceli ve 
olumsaldır. Buna karşılık Evola 
imparator gücünün diğerine yapı sağladığı uluslarüstü bir İmparatorluk tasavvur 
ediyor. Bunun gerçek bir birlik olduğunu iddia ediyor. 

Keller tarafından tanımlanan salt nominal birliğe. 

Son itiraz yıkıcıdır. Keller pasifist bir birlik görüyor 
her biri kendi doğasına göre ayrı halklar. Ancak Evola şu soruyu sorar: 'Ya bir 
halkın doğası savaşçı bir ırk olmaksa?" Bu, Evola 
Hint-Avrupa uygarlıklarının önemli bir parçası olduğunu iddia ediyor. Bu patlayacak 
9 ya da daha fazla kişiden oluşan barışçıl etnosentrik yerleşim bölgeleri idealini öne çıkarıyor. 
diğerleri üzerinde bir İmparatorluk kurmaya çalışacaklar; bu önemli bir şey 
meydana gelebilecek veya gelmeyebilecek tarihsel olarak olumsal bir olay değil, bir özelliktir. 
Cur. 

Keller'a karşı Evola, Geleneğin Roma'ya ait olduğunu ilan eder. 
önceki geleneklerle bir birlik oluşturur ve Hyperborean geleneği nihai başlangıcıdır. 
Volk modern bir buluştur 
Geleneğe. Kökleri Rousseau ve Fransız Devrimi'nde bulunur. 

Erken Germen kabilelerinin yaşamı ve gelenekleri yeterince belgelenmemiştir. 
çoğunlukla Tacitus ve Eddas'ın bazı yorumlarına dayanmaktadır. 
çok daha sonra post-paganlar tarafından korunmuştur. 

Yine de Almanlar Aryan olduğundan şunu tahmin edebiliriz: 
diğer Aryan uygarlıkları hakkında bildiklerimize dayanarak onlar hakkında. 
Roma geleneği, özellikle Orta Çağ geleneği, çok daha fazlasıdır. 
tamamen belgelenmiştir. Dolayısıyla odak noktamızı oraya koyuyoruz. Devlet 
insanları organize eder ve onları manevi gerçeklikle ilişkilendirir. ama, bu 
amacı sadece liderlerini yüceltmek olan bir üst yapı değildir 
Yeni Sağdaki bazılarının inandığı gibi kitlelere baskı yapıyor. 

Aşkın değerlere yönelik bu yönelim yalnızca 
Hıristiyan Orta Çağları ve aynı zamanda otantik pagan gelenekleri. Bazı 
medeniyetler uluslarüstü bir organizasyon yaratarak genişleyebilir. Ancak 
bu yalnızca idari bir işlev, hegemonya ya da öyle davranmak değildir. 
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'dünya polisi'. Daha ziyade, manevi aşkın bir gerçeklik vizyonunu yaymaktır. Ortak 
aşkın değerlerle birleşen ulus blokları ortaya çıkacak. 


Roma Medeniyetinin Ruhu 


La Vita Italiana'nın Aralık 1940 sayısındaki bu makaleyle Evola, Romanlık 
fikrini ve onun Roma İmparatorluğu'nun ötesindeki devamlılığını ele alıyor. Guido 
de Giorgio'nun Dante'ye dayanan mistik vizyonundan farklı olsa da, aynı derecede 
manevidir. Spengler'in anlayışını takiben kültür ve medeniyet arasındaki farka 
dikkat çekiliyor. 

Yol boyunca Eski Sağ'ın özellikleri tasvir ediliyor. Bu da yüce, ilahi ve aşkın bir 
güce dayanan hiyerarşik bir düzeni gerektirir . 


Irk ve Roma'nın Kökeni Efsanesi 


Julius Evola'nın bu makalesi ilk olarak 20 Nisan'da yayınlandı. 
La Difesa della Razza dergisinin 1940 sayısı . 

Modern düşünceye göre bu makale, Roma'nın doğuşuyla ilgili 'Soylu Yalan' 
olarak anlaşılabilir. Dünyevi tarih açısından bakıldığında, bu mitler yalnızca batıl 
inançlardır. Evola ise diğerlerinin yanı sıra Vico, Bachofen, Rene Guenon'dan 
yararlanarak bu tür sembolleri, mitleri ve efsaneleri, yalnızca tarihsel gerçeklerin 
birikimiyle anlaşılamayacak bir halkın iç ruhunun tanıkları olarak görüyor. 
Mantıksal olarak, bu teknik onu ırka ilişkin yalnızca fiziksel ve zoolojik anlayışın 
ötesine geçerek, ruh ırkları teorisine doğru ilerlemeye yönlendirir. 


Bu ilk bölümde Evola, mitin iki yönünü gün ışığına çıkarıyor. Birincisi, 
kurucunun bir tanrı ile ölümlü bir kadının birleşmesinden doğduğu düşüncesidir. 
Tanrı, kurucuya manevi nitelikler bahşeder. Bu durumda, Romulus ve Remus'un 
vaftiz babası olan Mars, yalnızca ikizlerin değil tüm şehrin savaşçı erkekliğinin 
ruhudur. 

İkinci husus ise bebekken Tiber'den kurtarılmaktır. Evola için bu, zamanın 
akışının üstünde olan kahramanı, kahin vb. adamları temsil eder. Evola'nın 
metodolojisindeki kusur onun dünyevi tarihçiyle aynı konumda kalmasıdır: üçüncü 
şahıs bakış açısı. Her ne kadar daha derinlemesine görse de hâlâ bir yabancıdır 
ve mite katılmaz. Yani evet onun için de bu bir Soylu Yalandır. Romalılar için Mars, 
soyut bir güç değil, yaşayan bir varlıktı ve Tiber'den mucizevi bir şekilde 
kurtarılmalarının öyküsü, efsane değil, tarih olarak kabul ediliyordu. 
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Aynı zamanda Buda'nın uyanışıyla da ilişkilendirilen ağaç olan incir ağacının 
sembolizmi vardır. Bir sonraki sembol Dişi Kurt'tur. 
ikiz bebekleri emer. Kurdun ilginç bir şekilde ikili bir sembolizmi vardır: 
hem ışığın güçlerini hem de karanlığın güçlerini temsil eder. Bu genellikle düzen 
veya Logos ile Kaos arasındaki savaş olarak tasvir edilir. 

Roma'nın ruhu, 'bir ışık ve düzen ilkesinin, bir ahlakın ve tüm dünyaya 
tanıklık eden bir yaşam vizyonunun' tezahürüyle örneklenir. 
Aryan ruhu'. Burada Roma ırkının bilindiği açıkça belirtiliyor 
genetiğiyle değil ruhuyla. 


Antik Roma'da Irk Mistisizmi 


Bu Julius Evola'nın makalesi ilk olarak Mayıs ayında yayımlandı. 
La Difesa della Razza dergisinin 20, 1940 sayısı . 

Evola, 'ırk' derken hem daha az, hem de daha fazla anlamına geliyor 
günümüz dünyasının kastettiğinden daha fazlası. Bir ırkın ifade ettiği anlamda 'Daha az' 
ortak bir soydan veya soydan gelen herhangi bir insan grubuna. 'Daha fazla' anlamında 
ırkın aşkın, manevi ve mistik yönünü içerdiğini, 
sadece biyolojik veya fizyolojik özellikler değil. Bu makalede, antik Roma'daki 
mistik ırk unsurunu anlatıyor. Bir soy vardı 
ortak biyolojik ata olması gerekmeyen manevi bir baba tarafından kurulmuş; bu 
baba kendi soyunun kültünü, yasalarını ve geleneklerini belirledi. 

Çeviriyle ilgili not: Lares, manes, penates, ge-nius (akıllı biri DEĞİLDİR), gens 
ve gente sözcüklerini tercüme etmeden bıraktım. 

Fustel de Coulanges'in Antik Kent modeli . İlgilenen okuyucu 
Doğru tanımlar için bu çalışmaya başvurmalısınız. 

Her şeyden önce bu makale, aristokratik içselliğin 
alt ruha ve bedene komuta eden, akıl ve sezginin merkezi olan yüksek akıl, 
erkekler, ajna çakra üzerinde yoğunlaşır. Olmak 
Bu, gerçek 'ruhun aristokratını' tanımlayan künt bir ifadedir. 

İkincisi ise kader fikri ve arkasındaki manevi dürtüdür. 

BT. Bir halkın, bir ailenin vb. bazı ruhsal nitelikleri vardır. 

Menşei. Ayinlerin ve ibadetlerin amacı bu nitelikleri korumaktı. 

onları geleceğe yansıtmak için mevcut. Modem zihin keser 

hiçbir ilişkisi olmayan bir gelecek yaratmak için geçmişten kurtulmak. Ancak 

insan doğası inkar edilmeyecektir. Geçmiş kahramanlar tarafından yönlendirilmek yerine 
iyiyi ve kötüyü ayırt edebilen destanlar ve destanlar, köklerinden kopmuş 
çağdaşlar herhangi bir manevi etkiye rastgele bağlanacaklardır. Olmadan 

gerçek kimlik, sahte kimlikler yaratacaklar. 
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Milletler 


Primis et ante omnia'da, Keller'in çok değer verdiği ve onları hukuki 
yapısının temeli haline getiren Volk'un, "halk ulusunun" mitolojisine bağlı 
kalamayız . Mussolini bir keresinde ironik bir şekilde "kendisine halk diyen 
gizemli varlıktan' bahsetmişti. "Halk", yalnızca "Volk" olarak da olsa, her zaman 
ve kaçınılmaz olarak demagoji gibi görünen basit bir mittir: Devlet, Devlet 
olan her şeyin değerini küçümsemek ve önemini küçümsemek için yoğun 
polemik uygulamaların eşlik ettiği türden. Yukarıdan biçimlendirici siyasi güç. 
Keller en naif, iyimser doğa kanunu üzerinde duruyor: Halkın, kendi bilinciyle, 
kendi iradesiyle donatılmış, içinde yer aldığı tüm siyasi biçimlerden üstün 
'sonsuz kanunlar' tarafından belirlenen çok kesin bir varlık olarak var 
olduğuna inanıyor. somutlaştırılmıştır, belirli değerlerin emanetçisidir. Bugün 
milliyetin doğal anlamının (her türlü 'milliyetçilik'ten oldukça farklı ve 'siyasi' 
bir karakterden yoksun), ulusal olma karşısında son derece zayıf bir hal aldığı 
bazı naif tiplere ancak benzer şeylerden söz edebiliriz. Halk 'kitlesi' ve artık 
gerçekten geleneksel değerlere dayanmayan bir medeniyetin ortaya çıkışı. 
Hegel, 'halk, Devletin ne istediğini bilmeyen kısmıdır' dedi. Bu kesin. Bizim 
faşist düşüncemiz, halkın, milletin ancak Devlet olarak, Devlet içinde ve bir 
dereceye kadar da ancak Devletin çalışmasıyla var olduğudur. 


Ancak Devletimiz, Kellar'ın yapay antitezlerinin sonu değil: hukuki bir 
üstyapı, salt bir 'güç' olgusu, temeli olmayan bir dış güç değil. Devletimiz 
ahlaki ve manevidir. Bir entelechy, yani aksi takdirde dağınık ve 
biçimlendirilmemiş bir gerçeklik olarak kalacak, herhangi bir metafizik, etik ya 
da gerçek anlamda hiçbir metafizik, etik ya da gerçek olmadan doğalcı bir 


yaşam düzleminde ot gibi yaşayacak olan ulusun ve "halk"ın biçimlendirici 
gücü değerine sahiptir .kahramanca gerilim. 
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Bizim bakış açımız hem doğal hukuk fikrinden hem de 
Devletin soyut, hukuki ve akılcı olmasının yanı sıra halkın kolektifleştirilmesi. Biz 
realistiz. 'Halka' inanmıyoruz 
bunun yerine, yol gösterici, biçimlendirici seçkinlere ve nerede olursa olsun halkın 
liderlerine inanıyoruz. Keller'ın aklında devlet yalnızca kaptan olarak var 
mortuum , yani bazı durumlarda siyasi 
Yaşayan gelenekleri kişileştiren liderler ve seçkinler tarafından yaratılan yapı, 
kendilerini kişiliksizleştirdi, nesneleştirdi, 
Kamusal özerk yetkilerin ve tarafsız hukuki formların veya normların varlığının 
anlaşılmasını sağlayarak kendilerini haklı çıkarmak 
doğrudan onaylamanın ve öne çıkanların bu şekilde tanınması 
Liderlerin yüksek itibarı ve üstün prensler tarafından prestij sağlandı. 
yeterli değil. 

Aynı hedefe ulaşmak, yani onu sergilemeden, yanında tutmak 
dolayısıyla diğer yönler, karşıt bir efsanenin yaratılmasıyla birleştirilir. 
görünüşte tarafsız 'Devlet'e benziyor, ama gerçekte 
aynı son: 'halk' miti. Keller, Volk fikrinin 1933'te 'keşfedildiğini' kabul etmekten 
kaçınıyor. 
tarih bizim için o kadar da yeni değil, özellikle bazı kesin öncülleri var 
demokratik milliyetçilikte ve Fransız Jakobenizminde (hatta aslında 
Fransa, aşırı devletçiliğin antitezi olarak , kralın izlediği merkezileştirici, mutlakıyetçi 
ve anti-aristokratik çalışmayla belirlendi 
İlk kez ulusun gizemini bırakan Güzel Philip'e selam olsun, 
Halkın her kanunun kaynağı olması, hiçbir otoriteye boyun eğmemesi 
yukarıdan) - bu nedenle Volk keşfedilmemiş olsa bile 
1933, ancak ona atıfta bulunan mitolojinin yeni olduğu ortadadır. 
önceki uygarlıklar tarafından bilinmiyordu ve kesin politik ve propagandacı 
nedenlerden dolayı hayat buldu: 'halk' ve Volk, 
Bugün gerçek bir içeriğe sahip olan kavramlar, iki fikir gücüdür; 
Koşulların belirlediği belirli bir siyasi sistemi onaylayan, kendi içlerinde yönsüz ve 
çok farklı önerileri takip etmeye yatkın güçleri yakalayıp organize eden bir iktidar 
tarafından benimsenen mitler. 
gerçek insanları ve dolayısıyla belirli bir tür siyasi otoriteyi güçlendirmek. Eğilimsel 
olarak daha az önemli olan sosyalleşme için, İtalya'daki bizim için şu efsaneye 
başvurmak bile gerekli değildi: Bize göre maneviyat 
Devlet fikri ve dahası bundan kaynaklanan doğrudan otorite 
bir Duce ve bir Hükümdardan aynı sonuca varmak için yeterince temellendirilmişti 
sonuç. 

Keller, statüsel hukuk ile bir hukuk arasındaki tüm farkların 
Volk'un fikrine dayanan insan doğası hakkındaki yargıda yatmaktadır: 
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birinci durumda, Roma Katolik kökenli her Reich ve Imperium düşüncesinde 
olduğu gibi karamsardır ve insan doğasına inanmaz, ikinci durumda ise vardır. 
Peki nedir bu 'insan doğası"? Biz kötümser değil, gerçekçiyiz. Insan doğasına 
inanıyoruz ama herkese değil, psikolojisini iyi bildiğimiz kitle olarak kolektifliğe 
her zamankinden daha az inanıyoruz; bunun yerine, devletleri yaratan, halkları 
canlandıran, toplulukları tek başlarına asla ulaşamayacakları yüksekliğe çıkaran 
azınlığın inancına inanıyoruz. Dolayısıyla ne devletçilik ne de doğal hukuk, yalnızca 
demagogların ve zayıf doğaların gerektirdiği maskaralık olmadan aristokratik 
hiyerarşik ideal. Roma ve Aryan gerçekçiliğiyle kastettiğimiz budur. 


Keller şöyle diyor: 'Romanesk insanlar için yalnızca Devlet önemlidir, her ne 
kadar ilave milliyetçi amaçlara hizmet etseler de". 

Hatta ekleme amaçlarından bile vazgeçebileceğimizi söylüyoruz; Devletin 
doğuşuyla birlikte daha yüksek anlamlarla yorumlanan, bir gerçeklik ve üniter bir 
irade oluşturmadan önce halkın zayıf ve kör bir şey olduğu şeklindeki Mussolinian 
düşünceye değer veriyoruz. Ama biz devletçi değiliz, çünkü Keller ve bazı Alman 
hukukçuların Volk'a yaptıkları gibi Devleti putlaştırmıyoruz: çünkü bize göre 
Devletin arkasında birileri var, Liderler, Hükümdarlar var - isterseniz. 'Ulus', 'halk', 
'ırk', 'gelenek' kavramlarının soyutlama olmaktan çıktığı bir 'süper ırk' vardır. Her 
büyük 'halk' her zaman çeşitli etkilerden, çeşitli ırksal unsurlardan, çeşitli 
geleneklerden oluşur. Hepsi arasından belirli bir unsuru seçmek, onaylamak, 
diğerlerini ona tabi kılmak, aksi takdirde heterojen kalacak ve şu şekilde 
tutuklanacak olan kesin bir düzene geri dönmek elitlerin işidir. karışık bir potansiyel. 


Keller, 'doğa' tarafından verilen, saygı duyulan ve takip edilen, yukarıdan 
gelen herhangi bir güçten kaynaklanmayan veya ne kadar kişileştirilmiş olursa 
olsun, her halükarda 'ötesi' ile hiçbir ilgisi olmayan, halkın içkin kanunlarına inanır. 
Bu da diğerleri gibi bir 'inançtır'. Gerçekte, Aryanlar da dahil olmak üzere, yasaların 
otoritesinin yukarıdan gelen bir 'ilahi' kökenle ilişkili olmadığı ve bu durumun bir 
başlangıç noktası olarak kabul edilmediği eski halklar için tek bir hukuk sistemi 
öne sürmek zor olacaktır. - yasa koyucuların kendileri tarafından 'ilahi' olarak 
çıkarıldı. Ancak Keller'in bakış açısını zaten biliyoruz: dünyevi ve dünyevi bir 
İmparatorluğa özgü düzeni aşkın bir düzenin yansıması olarak anlamak ve başka 
bir bakış açısıyla hukukun ve otoritenin sekülerleşmesi olarak anlamak yerine 
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Tamamen manevi kökenli olduğundan, manevi Reg-num'a dair her fikirde , 
dünyevi bir hükümdarlığın fantastik imajının bir tür fantastik yansımasını görme 
eğilimindedir . Bu, aşağı yukarı Euhemerizm'in entelektüel düzeyinde duruyor. 

Öte yandan Keller, Volk kavramını tanımlamanın özellikle zor olduğunu 
düşünüyor . Bazı durumlarda, Volksgemeinschaft formülüne karşılık gelen ölçüt 
ve ölçü olarak nasyonal sosyalist anlayışa değer verdiği görülüyor . 'Ulusların 
topluluğu'nun, uluslarüstü düzen umudunun, tüm halklar, tam olarak bahsedilen 
formülle ifade edilen Nazi totaliter toplumsal kavramına göre gerçekleştirilinceye 
kadar gerçekleştirilemeyeceğini söylediği yerde. 


Ama öte yandan şunu da kabul ediyor: 


'Her biri diğerini kendi özüne ilişkin belirli bir kavramı oluşturma ve 
ona uygun yaşama konusunda özgür bıraksa bile, bireysel halkların 


kendilerini nasıl algıladıklarını görmek önemli değildir.' 


Bu, insanların çeşitli fikirlerinin analizinin analizinin sonucudur; uluslararası 
düzlemde açıkça tam bir kayıtsızlığa ve soluk bir karşılıklı hoşgörü normuna 
yol açan bir sonuçtur. Keller'in insanları tanımlamak için ırkı yeterince kabul 
etmemesi; oldukça belirsiz 'kader topluluğu' kavramını ortaya attığını (bu, 
yönlere bağlı olarak tanımlanan bir büyüklüktür ve büyük bir halkın tarihinde 
birçok yön vardır); son olarak, terminus ad guem'i, yani böyle bir oluşun belirli 
biçimini tam olarak neyin tanımlayacağını söyleyemeden, 'oluş halindeki bir 
halk'tan söz ediyor ; tüm bunlar, mitsel ve zayıf içeriği doğruluyor. Volk'un bu 
anlayışından . Tek tutarlı çözüm, Volksgemeinschaft'ın nasyonal sosyalist 
formülüne göre 'tam ulus' olmadan önce ulusların gerçekten var olmadığını 
dogmatik bir şekilde ileri sürmek olacaktır . 


Bununla birlikte, ordenationum'da tam haklara sahip üyelik için bir hüküm 
üstlenmeye çalışmak, bu siyasi biçimin, her "halk"a saygı ilkesinden, hatta onları 
"küçükler" olarak yargılama noktasına kadar yetersiz kalmayacağı açıktır. ' ve 
henüz böyle bir biçime ulaşmamışken onları yabancı bir devletin bile neredeyse 
vesayet altına almasına ne dersiniz? 


Dahası var. Keller, gördüğümüz gibi, ulusların Regnum'una veya tercih 


edilirse Reich'a ilişkin her Romalı veya dinsel anlayışta tipik olan organikliği ve 
eşitlemeyi suçluyor . Böyle bir suçlama 
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hatta kendi anlayışına bile karşı çıkıyor. Aslında bunun mantığında; 

ütopik bir vizyona varmak için hiçbir engelle karşılaşmıyoruz 

dünyadaki tüm halkları kapsayan bir düzen. Ve karşılaşmıyoruz 

Bu düzenin daha soyut ve daha soyut olmasından kaynaklanan herhangi bir engel 
Artık feshedilmiş olan Milletler Cemiyeti'nin içeriğinden yoksun bırakıldı. İçinde, 
yalnızca her halkın kanunlarına dikkat edilmesi sorunu olurdu, 

onlara öğretmek, barışı ve güç dengesini korumak 

Özet, önceden varsayılmayan bir tür idari işlev 

dünyaya dair herhangi bir spesifik vizyon, daha yüksek bir referans noktası yok. Ama kendi içinde 
Buna karşılık, tikelci, göreli ve kolektivist anlayış 

Bunun nedeni Volk'tur. Eğer daha yüksek değerlerin otoritesi kabul edilmezse, 
çeşitli 'ulusal' birlikler arasında yalnızca dışsal ilişkilerin, 'yerçekimi' ve 'dengelerin' 
var olabileceği açıktır. 

Temelinde önemli bir şey içermeyen. Her şekilde 

bizim için evrensel düzen gibi bir ordonationum saçma ve istenmeyen bir 
durumdur: biz somut, farklılaşmış, uluslarüstü birlik tasavvur ederiz, 

iyi tanımlanmış bir dünya görüşüne ve verili bir 'emperyal mekan'a renk ve iç 
birlik kazandıran iyi tanımlanmış değerlere odaklanmıştır. 

Hakim bir ırkın üstün medeniyeti, bir dizi siyasi etnik azınlık için referans noktası 
sağlamalıdır; 

Sadece ulusal değerlerden yükselen ve bu değerleri bütünleştiren, 

birbirlerini anlamanın ve birleşmiş hissetmenin temelini onlarda bulun: 


aslında birlik olmak ve aynı kulübe üye olmanın kayıtsız hoşgörüsü tarzında değil. 


Dolayısıyla bu gidişata dur diyecek olan bu uluslarüstü birlikler, 
Ayrıcı, bölücü, Avrupa karşıtı ve farklılaşmış milliyetçilik dönemi, savaşçı bile 
olabilecektir. Keller'ı görüyoruz. 
savaşı kabul eder, ancak içinde herhangi bir özel değer tanımadan, 
aynı şekilde, bir geçiş aşamasında Devleti, 'insanları' birbirine bağlamaya yardımcı 
olabilecek bir araç ve pedagog olarak kabul eder. 
sonunda kendilerini 'tam' bir biçimde gerçekleştirmek. Genel tonlama 
onun görüşü pasifist olmaya devam ediyor. Macht , 'güç' kelimesini nerede kullanırsa kullansın , 
Keller yalnızca baskıyı, zorbalığı, şiddeti ve toplumun çarpıtılmasını düşünüyor. 
insanlar. Moltke'nin şu sözünü zar zor hatırlıyor: 'evrensel barış yalnızca 
bir rüya, hem de güzel bir rüya bile değil". 

Ancak ona göre her kavme kendi eğilimine göre saygı gösterilmesi 
gerektiğine göre şunu kesinlikle düşünebiliriz. 
Savaşçı bir ırka ve çağrıya sahip insanlar var - her şeyi not ettik 
Klemm ve D'Eichthal'den yola çıkarak "aktif ırklar" ile "pasif ırklar", "fetheden 
ırklar" arasındaki tipolojik ayrım hakkında söylenenler 
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ve 'köle ırkları' vb. Öte yandan Keller'in, karşılıklı saygı ve barışa yönelik doğal eğilimleri 


sergileyeceği vahşi kabileler üzerinde yapılan araştırmalardan söz ettiği doğrudur. 


Doğal durumun herkesin herkese karşı savaşı olduğu fikri. Ama çok daha fazlası 
böyle bir tezi göstermek için belgeler gerekli olacaktır. 

ki, tüm büyük Aryan tarihi zaten ortadadır: Bu doğrudur, sonsuz savaşın ve savaşın 
kendisinin tarihi değil, yine de tarih, 

erkeksi ve hükmeden doğalarla tutarlıdır, savaşta üstün değerleri gerçekleştirme 
yeteneğine sahiptir; çoğunlukla, doğal uyumdan oluşan bir barış ortamından gelebilecek 
her şeyden üstündür. Tanınan haklar arasında 

Keller halk adına "kendi gelişmelerini" kabul ediyor: bu nedenle bu gelişmenin neden 
zorunlu olduğunu sormak bize düşüyor. 

Burjuva 'kültür ve ekonomi' alanıyla sınırlı olmak 

'Güç'faktörüne gönderme yapan her şeyin dışlanması, bu tür insanların doğal eğiliminin 
tam olarak savaşçı ve 

kahramanca Tür. Bunun yerine kahramanlık ve savaşçı unsurların 

bir 'imparatorluğun' ortak temeli olarak bile özel bir öneme sahiptir. 

belirli bir alan arasında somut ve iyi ifade edilmiş bir düzen 

uluslar grubu. 

Dolayısıyla bir sonuç çıkarmanın gerekli olduğunu düşünürsek, Keller'in fikirlerinde 
yalnızca soyut hukuki enternasyonalist normatifizme karşı polemikle ilgili olan şeyler 
kabul edilebilir. 

Modern çağda belirli durumlarda Devlet fikrinin varsaydığı şey 

Dünya, tam bir yerleşim içinde ve kişisellikten arındırılmış 'nötr' formlara karşı, kalite ve 
gerçek güçten yoksun bir dünya. Olumlu noktalar 

Keller'in yine de sorunlu ve ciddi olan ve bir gelenek açısından pek kabul edilemez olan 
şeylere karşı yaptığı gönderme, 

hemen Romalı olduğumuzu ilan etmemiz 

Romalılığı bakımından, geçmişteki her büyük uygarlığın karakteristik gelenekleriyle, eski 
Aryanlığınkiyle bir birlik oluşturduğunu da ekleyin. 

KAFA. Aslında söylediğimiz gibi Volk'un , halk-ulusun bu mitolojisi 

Her otoritenin mutlak kaynağı olarak kabul edilmesi yalnızca modern bir icattır. 

yakın zamanda Almanya'da ortaya çıktı ve şimdi Almanya'da da öyle görünüyor 

Avrupa olaylarının aynı gücü nedeniyle biraz modası geçmiş. 

Keller ve diğerlerinin bunu eski bir Alman ile ilişkilendirme çabaları 
gelenekler yapaydır. Keller'ın bu konuda kısıtlı olduğunu da gördük. 
geleneğini Alman olmadığı ve 'Romalılaştırdığı' gerekçesiyle kınadı 
Prusya devletini ve bir benzetmeyi genişletmek gerekirse, Orta Çağ İmparatorluğunu 
suçladı. Belki de böyle bir görüşle kendisini destekleyebilecektir. 
ilkel Almanlar. Ancak bu tür görüşler bizi pek ilgilendirmiyor çünkü onlar 
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otoriter olamaz: 'ilkel' Almanlar aslında sadece birkaçıdır. 
büyük Aryan ağacının izole edilmiş, dağınık ve kıvrımlı stokları ve biz 
Geleneklerini buna dayanarak yargılamak ve anlamak zorundayız. 
daha eksiksiz, kesin ve belgelenmiş bir biçimde bize sunuluyor 
Roma da dahil olmak üzere antik çağın büyük Aryan uygarlıkları. 

Bu tür eski geleneklerde pek çok 'efsane' vardır, ancak daha çok 
Modern 'Volk' efsanesinden daha yüksek ve gerçek içerik 
belirttiğimiz gibi, esas olarak geleneksel ve hanedan Avrupa'ya verilmiştir. 
Fransız Jakobenizmi güçlü bir şekilde kolektivist ve hiyerarşi karşıtı bir tada 
sahiptir. Geleneksel bakış açımıza göre 'milliyetler' yalnızca doğalcı bir düzlemde 
var olabilir; henüz politik ya da tam anlamıyla değil. 
manevi: belirli spontane duyarlılık biçimlerinin ve belirli geleneklerin yerine, 
ancak birincil unsurun daha az olduğu durumlarda 
ırktan ziyade 'ulus'. Merkez ve vazgeçilmez durum 
Siyasi ve manevi gerçeklik olarak milletin varlığı ise Devlet'tir. 
Devlet salt bir 'güç' olgusu ya da bir tür soyut hukuki üst yapı değildir; etik ve 
manevi bir gerçeklik ve biçimlendirici ve ayrımcı bir güçtür. Bu güç de hem elit 
kesime hem de 
bir liderler ırkına ve onlara uygun prestije, hem de belirli bir dereceye kadar aşkın 
değerlere (bunların yalnızca 
Hıristiyan dini (eski İran, eski Roma, vb.) onları meşrulaştırıyor, çünkü gerçek 
otorite yalnızca gelen otorite olarak vardır. 
üstünde. 

Bu tür ilkelerin biçimlendirici gücü, birleştirildikten ve 
Hareketli bir 'halk', sınırlarının ötesine yansıtılabilir ve farklı şekillerde savaştakileri 
dışlamaz, daha yüksek birliklere yol açabilir, 
yani uluslarüstü, ama yine de iyi tanımlanmış ve belirli bir yasayla düzenlenmiş: 
bunlar 'emperyal alanlardır". Belirli bir ulusa uluslarüstü direktif işlevini güvence 
altına alacak 'rütbe', 
materyalist, idari, burjuva pasifist terimlerle ölçülür ve 
kolektif güvenlik ve barışın yarı polisi olarak. Tam tersine öyle 
daha önce belirtilen aşkın değerlere ve buna karşılık gelen canlandırma, taşıma, 
enerji üretme yetisine bağlılık 
ve trajedi talihsizlikleriyle bile yüzleşebilecek kapasitede bağlılık, 
bu da böyle bir üstünlüğün tasarımıdır. Sistemin mantığı öyle değil 
dünyanın her ulusuna yayılmasına yol açar, ancak sınırlamalarına da yol açar 
ve belirli bölgeler, ulus blokları, aynı ortak paydayla birleşmiş bloklar olarak 
gerçekleştiği yerde, bir "haçlı seferi"nin aynı kahramanca oybirliğiyle hareket edebilen 
bir "Düzen" zinciri. 
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Hem evrenselci hem de milliyetçi mitleri bir kenara bırakarak, 
Avrupalı, Aryan ve Romalı gibi bir bloğun örgütlenmesi 
Blok, geleceğimizin tek somut görevidir ve yeni bir yasa ve yeni bir 
halk düzenine ilişkin ciddi bir değerlendirmenin tek hedefidir. 
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Ruhuyla 
Roma Medeniyeti 


Roma Medeniyeti üzerine her yeni eserin ortaya çıkmasıyla birlikte, 
belli bir rahatsızlık hissi yaşıyoruz: aslında çoğunlukla 
bu tür kitaplara yalnızca baştan savma olarak dikkat edin; 
herhangi bir yeni fikir, daha önceki 'pozitivist' yorumların klişelerini tekrarlıyorlar, 
sadece retorik anma abartısını ekliyorlar, böylece acıklı bir etki yaratıyorlar ve orijinal 
geleneğimiz hakkında ne kadar gerçek anlamı olursa olsun, öyle değil benzer 
yazılarla fazlasıyla aydınlatılmış, ancak daha ziyade önemsizleştirilmiş ve neredeyse 
dünyevileştirilmiştir. 

Bu nedenle en azından bir kez ortadan kaldırıldığımız için mutluyuz. 
çok yeni bir kristal kitap okurken bu tür önyargılar geliştirin 
Pietro De Francisci'nin Roma Medeniyetinin Ruhu üzerine yazdığı netlik. (Spirito della 
Civilta Romana, 1940). Her şeyden önce onunla başlayarak 
ilk bölümlerde itiraf etmek zorundaydık: sonunda yetkili bir kişi var 
hedefi tutturan ve neyin önemli sayılması gerektiğini bilen 
Romantizm. Ve aynı zamanda kendimizi kitapların, yani hiçbir yapıcı devrimin bir 
yaratım olmadığı yönündeki gerekçelendirmeye tamamen rıza gösterirken bulduk. 
hiçbir şeyden yoktan var, ancak temel ilkelere dönüşün koşulları var 
ve bizim için yalnızca orijinal geleneğin unsurları olabilecek faktörler 
Roma. Ve De Francisci de çok doğru bir şekilde kırılanları eleştiriyor 
tarihimiz iki bölüme ayrılmıştır: Roma'nın ve İmparatorluğunun tarihi bir tarafta 
Bir tarafta İtalya'nın tarihi, diğer tarafta İtalya'nın tarihi. 

Corradini'ye gelince, De Francisci için de İtalyanlık ve Romanlık 
tek bir şeydir, daha doğrusu: temelde tek bir şey olmalılar 
kendi çağrıları ve gelenekleri konusunda kesin bir seçim yapma zorunluluğu: yani, 
yüceltin, kendinizinkini kötü düşünün ve yalnızca değerli olanı 'İtalyan' olarak yüceltin 
tarihimizde bize 'Romalı' olarak davrandık ve hiçbir hoşgörü veya hafifletme göstermedik 
dinlenmek için. De Francisci doğru bir şekilde şunu söylüyor: Gençleri, yayılan 
Romanlık akımının gücü ve derinliği konusunda bilinçlendirmek için 
tüm ortaçağ ve modern tarihimiz boyunca yanlışları ortadan kaldırarak 
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fikirlerin yıkılması ve eski ve yeni önyargıların yıkılması, devrimimizin ideal gücü 
için değerli besinlerden faydalanmak anlamına gelir. 

Benzer konumları birbirinden ayıran uçurumu kim görmüyor? 
yine de De Francisci gibi, yönüne sahip olması gerekenler 
faşist Istituto Nazionale di Cultura |Ulusal Kültür Enstitüsül - 

Romanlığın ne için olduğunu ileri sürmekten çekinmeyen Gentile'yi kastediyoruz 
biz, ama yalnızca yaşamın ve içeriğin boş retoriğinde, çünkü onun için 

gerçek İtalyan geleneği bir dizi şüpheli düşünürle özdeşleştirilir 

ve sanki faşist İtalya'daymış gibi Rönesans'la başlayan sapkın isyancılar 

kendisi bu işe dahil olanlar dışında hiç kimse görülmemeli ve arzulanmamalıdır. 
1870 İtalya'sının gelişimi? (İtalya birleştiğindel. 

De Francisci, incelemesinin öncülü olarak bir fikrin peşinden gidiyor. 
Spengler'den yola çıkarak kültür ve medeniyet arasında uygun morfolojik ayrımı 
yapar .Hem entelektüel bir olgu olarak hem de maddi yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi olarak kültür 
Bir halkın uygarlıkla, gerçeklikle paylaşacak hiçbir şeyi yoktur . De Francisci 
şu çok derin pasajı yazıyor: 


'Medeniyet sadece yaygın entelektüel faaliyetlerin bir tezahürü değil, 
aynı zamanda medeniyetin karmaşık ve somut ifadesidir. 

ruhun tüm enerjileri: o sadece insanın hükümdarı değildir 

onun dış doğasıdır, ama aynı zamanda onun egemenliğidir. 

insanın kendi insan doğası üzerindeki farkındalığı, diğer insanlarla 
koordinasyonun, belirli bir hiyerarşik düzene tabi olmanın farkındalığı 
güç ve yüce, ilahi ve aşkın bir güce bağımlılık." 


Üniter ve organik bir yapıdır ve bu şekilde 
siyasal alana nüfuz eder, yani aynı zamanda temel değerlerin hayata geçiricisi ve 
destekçisi olarak bir siyasal örgütlenmeyi de varsayar. 
örgütün kendi temelinde. Ve bu özel noktada şunu görüyoruz: 
medeniyet fikri ile modern anlayışta kastedilen soyut 'kültür' kavramı arasındaki 
karşıtlık; 
kültür, var olan her şeye yabancılaşmış, kendi başına bir krallık olacaktır. 
en yüksek canlandırıcı ve meşrulaştırıcı güç olmak yerine 'siyasi' 
Tüm geleneksel uygarlıklarda her zaman olduğu gibi politik olan ve 
Şimdi itiraf edelim ki, Roma uygarlığında ön plandadır. 

De Francisci, antik Roma dünyasını tam da bu anlamda 'uygarlık' açısından 
inceliyor. Roma tam anlamıyla bir 'uygarlıktı' ve onun büyüklüğü bize bu üniterlik 
anlamında konuşmalıdır. 
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ve anti-entelektüalist anlaşma. Böyle bir medeniyetin spesifik yüzü neydi? Onun 
temel, tipik ve değişmez unsurları nelerdir? 
'tarz' mı? De Francisci her şeyden önce dört tanesini ele alıyor: 

Her şeyden önce kesin ve kesin bir temele dayanan açıklık ve sadelik 
Gerçekliğin sezgisi ve yalnızca görünür gerçekliğin değil, aynı zamanda - bu bir erdemdir 
yazarımızın onu tanıması - görünmez gerçeklik. 


'Romalılar gerçekçi olmalarına rağmen hiçbir zaman materyalist 
olmadılar; bu nedenle Romalılar gibi çok az insanı yanlarında taşıdılar. 
yüzyıllardır bir iradenin ve bir iradenin varlığına olan inanç 

yasaların uyarlanması ve insan davranışlarının uyması gereken aşkın 
güç. Ancak açıklık ve sadelik ihtişamın unsurlarıdır.' 


Bunlar sonsuz ve bağımsız bir şeyin yankısı olarak yansıyor 
bireylerin küçük olaylarından, acıklı ve dokunaklı olan her şeyden 
duyarlılık - Roma dünyasının anıtsal unsurlarında. Dahası, bir arada organiklik 
ve sağlamlık oluşturan birlik, 

Güçlerin ve faktörlerin dengesi, tüm çeşitleri, farklılıkları, komplikasyonları aşan 
ve kapsayan bilge bir bağ üzerindedir: biçimlendirici ve 
örgütleme gücü. 

Bir düzen olarak deneyimlenirken bundan bir düzen doğar. 
doğası tarafından belirlenen aşkın ilkeler sistemi 
"şeyler" (kadim Aryan kozmos veya rta kavramıdır ) kesin, kesin ve esaslı bir 
üslupla ifade edilir: düzensiz, belirsiz, öznel, dağınık olan her şeye karşı 
hoşgörüsüzlük. Kesinlik 
ve netlik ahlakta hakimdir , ancak yalnızca insani bir norm olarak değil, aynı zamanda 
daha ziyade duyular dışı bir gerçekliğin katı bir şekilde nesneleştirilmesi olarak. 

Bu bakımdan De Francisci haklı olarak bunu tercih edenlere karşı çıkıyor. 
Antik Roma'yı kuru, duygu ve hayal gücünden yoksun biri olarak tasvir ediyorlar. 
Roma ruhuna yabancı kalan tek şey, kendisini keyfiliğin kaprislerine teslim eden 
kısır öznelcilikti. 
her ahlaki enerji dağılır ve dağılır: 


'Fakat onun içselliği bu nedenle daha az zengin değildir; bu, her 
şeyden önce ruhun bir toplumun normlarına bağlılığından ibarettir. 


yüksek mertebeden. 


Bu, pietas, fides ve gravi-tas'ın üç erdeminde kanıtlanmıştır . Ve bizim de 
başka vesilelerle vurguladığımız gibi, bu eksiklik 
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Romalılarda hayal gücü aşağılıktan ziyade üstünlüğün bir işaretidir: De 
Francisci'nin dediği gibi bu anlamda alınmalıdır: 


'Romalıların hayal gücü entelektüel cesaretin nedensiz bir 

oyunu değildir; gerçeklikten kopuk bir imgeler dünyasının 
yaratılması değildir; bu gerçekliği, güçlerini çerçevelemek ve 
düzenlemek için iyi tanımlanmış biçimlerde mühürleyen bir araçtır. ' 


Romalılara karşı yapılan suçlamada, eylem lehine düşünceyi küçük 
düşürmekle ilgili olarak da aynı noktaya dikkat çekmek gerekir. Peki bu 
hangi düşünceyle ilgili? Romalıların teorik yapılara pek az sempati 
duyduğunu kimse inkar edemez. Ancak De Francisci'ye göre tutarlı, tutarlı 
ve etkili olduğu kanıtlanan eylemin kendisi bir düşünceye, daha doğrusu 
daha yüksek bir düşünce gücüne tanıklık etmez mi? Romalıların tüm tarihi, 
onların bu tür değerlere inandıklarını ve deneyimleri yoluyla tanımlanan, 
kesinleştirilen, onaylanan ve hatta giderek daha evrensel bir önem ve 
uygulanabilirlik kazanan ilkelere sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını göstermektedir. 


Yapısal öğe sırasına göre, Roma 'medeniyeti'nde özel bir öğe vardır, 
yani önceliğin siyasi değerlere ayrıldığı bir hiyerarşi: Devletin işleyişinde 
her şey üstlenilir ve düzenlenir. Ancak De Francisci'nin, bu bağlamda, 
Romanlığın modern yorumlarının büyük bir bölümünü tamamlayarak 
çifte yanlış bir dönüşten kaçındığını görmek bizi memnun etti. Aslına 
bakılırsa, ilk etapta, siyasi unsurun böylesine bir üstünlüğü, herhangi bir 
manevi otorite üzerinde dünyevi gücün birincil olduğu yönündeki bazı 
modem siyasi iddialara göre kesinlikle anlaşılamaz. Antik Roma'daki siyasi 
ve dini unsurlar ayrılmaz bir birlikti. Roma'nın başlangıç noktası, ilahi ve 
aşkın güçlerin var olduğu ve insani ve tarihsel güçleri birbirine bağladığı 
bilinciydi. Dolayısıyla Roma 'siyasetinin' ve dolayısıyla her türlü irade ve 
eylem kararlılığının en yüksek ilkesi, bireysel ve kolektif yaşamı fas'a (ilahi 


yasaya) uydurmaktı . 


'Nefas yapmadan, yani sadece kınanacak bir eylem değil , aynı 
zamanda vahim sonuçlar doğuran bir eylemde bulunmadan 
keyif almanın mümkün olmadığı en yüksek yasa olan vahyedilen 
ilahi irade .' 
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Sonuçta De Francisci daha önce dinin dini temelinden bahsetmişti. 

Daha önceki Roma Hukuku Tarihi adlı eserinde ilk Roma hukuku. yeni 
kitabında Romalı siyasi liderlerin imperium'u arasındaki ayrılmaz bağlantı 
gerçeğinin derin önemini hatırlatıyor , 

auspicium (kehanetl ile , yani sahip olunan bir disiplinle 

ile ilişki kurma ihtimali bir ön varsayım olarak 

ilahi güçler ve onların eşlik ettiği yönleri sunma 

İnsan güçlerini ve eylemlerini onaylayıp güçlendirebilen, De olsa bile 
Francisci, anlamı daha derinlemesine incelemenin ötesine geçmiyor 
antik dünyadaki ayin, ancak bunda açıkça yeterince şey var 

bu konuda sadece 'batıl inanç' görenlerden uzaklaştırın ve 

Roma ius'unda (yasal sadece onun değerini takdir etmek için "kör kadercilik" 
Pozitif adli kadavra. 

Roma siyasi uygarlığının totaliterliğiyle bağlantılı olarak sıklıkla beslenen 
diğer önyargı, libertas (sivil özgürlük) ile ilgilidir. Ancak yine de eski kelimeyi 
modern kelimeyle yargılamak imkansızdır. 

o zaman bunlar tamamen yanlış ve yanıltıcıdır. De Francisci 

Antik Roma'nın libertas'a atfettiği saygıyı açıkça ortaya koyuyor : ancak bu , kendi 
içinde sınırlar kavramını içeren somut bir libertastır : 

Bu, bir yeti olarak özgürlüktür ve hareket etme, eylemde bulunma, kendini 
düzenleme ve hatta iyi tanımlanmış bir alan içinde meşru bir haktır. 

Herkesin kendininkini tanıdığı pozitif hiyerarşi: suum cuigue. Böylece 

Roman , auctoritas(/sorumlulukl arasında örnek bir denge bilirdi 

veya lex (hukuk) ve libertas, demokratik kavramı göz ardı ederek 

Helenik çöküşün karakteristik özelliği olan eşitlik, sınırların belirlenmesiyle, 
hiyerarşi takıntısıyla aşırı bireycilikte, 

faaliyet koordinasyonu ile. Ve bu, Romanlığın yüzyıllar boyunca işaret ve simge 
olarak kaldığı yönlerden bir diğeridir. 

daha yüksek bir politik ve geleneksel idealin. 

De Francisci'nin yeni çalışmasının gerçekten değerli ve birçokları için 
aydınlatıcı yönünü bu terimlerle tespit ettiğimize göre, başka bazı noktalara 
değinmemize izin verelim. 

Her şeyden önce, kökenlerle ilgili olarak: bu bakımdan bir tanesinin olduğu doğrudur. 
bugün onlar hakkında söylenen hiçbir şeyi duymuyor. Yine de kimin gözleri varsa 
Yeterince eğitilmiş, neyin değerli olduğunu tanıyabilir ve ayırt edebilir. 
köken dünyasının ırkına ve manevi güçlerine ilişkin. Üzerinde 
İtalya'daki Aryan sorunu, geçişin anlamı veya oluşumu üzerine 
çeşitli semboller ve kostümler - örneğin gömme veya yakma ayinleri, güneş 
kültleri ve dünyevi-anne kültleri vb. - Etruria ile Roma arasındaki manevi ilişkiler 
vb. 
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De Francisci'nin kitabı. Şimdi, eğer kişi bir şeye sahip olmayı başaramazsa, öyle olsun 
konuşursak, antik İtalik dünyanın dramatik vizyonu, her ikisini de ilgilendirdiği için 
ırk ve ruh, Roma'nın gerçek anlamını hiçbir şekilde kavrayamaz. 

savaşları, görevi, kaderi. 

Bununla bağlantılı olarak, De Fran-cisci'nin çalışmasında da aynı derecede 
eksik olan şey, Roma'nın 'yeraltı tarihi' diyebileceğimiz şeyin araştırılmasıdır. 
Kitabında dikkatler tarih üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. 
terimin ortak iki boyutlu anlamı, birlikte incelense bile 
yadsınamaz zeka. En derin, manevi yönün analizi 
Roma'daki bazı sosyal çatlakların ve ibadete yönelik bazı karşıtlıkların 
yapılmış. Örneğin antik Roma'da etki eden etki neydi? 

Sibylline Kitapları aracılığıyla mı? Bu, diğer pek çok sorunun yanı sıra, 
Önemi olmaktan başka her şey olan Romanların yeraltı tarihi 
bakımsız. 

De Francisci, söylediğimiz gibi, insanla olan bağlantıyı açıkça gördü. 
irade ve dolayısıyla eylem, insani bir öneme sahip olmanın ötesinde, Roma 
gerçekliğinin bir unsurudur. Ve Romalıların temelde vahiyi algıladıkları başkaları 
tarafından özellikle vurgulandı. 

İlahi olanın bir vizyon olarak uzayda değil, zamanda ve tarihte olduğu gibi 
aksiyon. Şimdi, bir Romanlık tarihinin, eğer tamamlanmamışsa her zaman eksik 
kalacağını kabul etmeden, kabul edilebilir mi? 

Belli bir dereceye kadar tarihin bir metafiziği, yani kavramaya çabalamıyorsa 
Romanlığın daha önemli ve belirleyici ayaklanmalarında nesnel anlamda sembolik 
bir içerik mi var? Burada konu dışına çıkma ve saf yorumlama tehlikesi elbette 
büyüktür. Yine de yapılması gereken 

Eğer Roma tarihi bize gerçekten hitap edecekse, bu yönde bir şeyler var. 

De Francisci, Bachofen Efsanesi'nin ünlü girişini biliyor mu? 

Tanaguil'den mi? Bu eski eserde, Romantiy'e atıfla dahi olsa, 

Bugün hala özellikle önemli olan metodolojik fikirler. (Çok 

Efsanenin tarih olarak yorumlanması ve hayal gücünün kullanılması veya 

onu kavramak için sezgi. — tr.) 

Ayrıca De Francisci imparatorluk döneminin çeşitli sorunlarını ele aldı. 
'Asya' kültlerinin ithali ve bunların önemi gibi. 

Kelimenin şimdiki anlamıyla 'tarihsel' bir yol. Medeniyet ve kült unsurları 
düzeyinde ırksal gelişme gelişmemişti. Örneğin: Asya kültleri ve aynı türlerin 
formları ne olacak? 

dışsal ifadelerinin yozlaşmasına rağmen, ortak bir arkaik Aryan geleneğinin 
unsurlarına atıfta bulunan imparatorluk kültü, 
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Örneğin Augustan dinsel reformunun bazı yönleri, aslında, din tarafından 
unutulan veya karartılan bazı fikirleri yeniden hayata döndürmektedir. 
ilk Romantizm? 

Bunun yerine en iyisi De Francisci'nin çeşitli konularda yaptığı analizdir. 
siyasi ve sosyal faktörler ve restorasyona yönelik çeşitli girişimler 
Geç imparatorluk dönemi. Çöküşün gerçek kullanımını gün ışığına çıkarıyor: 
evrensel imparatorluk ancak genişleyen imparatorluğun varlığını sürdürebilirdi. 
anın buna karşılık gelen bir konsantrasyon kaybı anı olacaktır ve 
ulusal-ırksal yoğunlaşma. Her ne kadar vazgeçilmez olsa da, eşsiz bir yüce 
referans noktası - imparatorluk ilahi otoritesi - olamaz. 

Yeterliydi: Bunun yerine İtalyan-Roma ırkının manevi ve maddi savunmasını aynı 
anda sağlamak gerekli olurdu. 

yönetmek ve komuta etmek için belirlenmiş unsurların ayrıcalıklı olduğu matris 
Dünya. Bunun yerine Roma kozmopolitizmi, kargaşayı kabul etti. 

tesviye ve dezartikülasyon. İmparatorluk, tek yüce merkezi ilahi güç temelinde 
ırk, halk veya gelenek ayrımı yapmaksızın insan türünü evrensel olarak 
kucaklayacağını varsayıyordu ve yakın 

bu noktada eski hukuki düşüncenin parçalanmasına ve 'pozitifleştirilmesine' 
doğa kanununa dönüşüyor. 

Böyle bir temele dayanarak, çoğu kişinin görüşlerinin aksine olduğuna 
inanma eğilimindeyiz ve söylenebilir ki, onun bazı yorumlarına göre De 
Francisci'nin kendisi, Hıristiyanlık ya da en azından belirli bir Hıristiyanlık, 
İmparatorluğun yalnızca olumsuz yönlerinin mirasını üstlendi. İçinde 
aslında sadece 'ruh' açısından, evrensel olarak, birleştirmeyi önerdi 
ve dağınık halkları İmparatorlukta bir araya toplayın ve eğer bunun ötesinde, 
Din adamları arasında bir hiyerarşi ve merkezi bir güç yaratıldı. 
herhangi bir ırksal ön kabul olmaksızın: din adamları her yerden seçilmişti 
sınıf ve halklar ve bekarlık nedeniyle bir topluluk oluşturamadı 
kast, düzenli bir geleneğe yol açamadı, aynı zamanda desteklendi 
kan, bunun yerine birçok eski Aryan toplumunda olduğu gibi. 

Ancak Orta Çağ'da Aryo-Germenlerin katkısıyla bu olumsuz yönlerin belirli 
bir şekilde düzeltilmesi sağlandı. 
son Romanlığın mirası. Organik ideal ortaya çıktı. Katolikliğin kendisi evrenselci 
bir dinin özelliklerini, Katolikliğe nazaran daha az göstermeye başladı. 

Aryan ve Avrupa 'Hıristiyanlık' uluslarının mücadele bloğunun inanç karakteristiği. 
Ve bu terimler ve biçimlerde, 

yakın zamanda bu dergide belirtme fırsatı bulduğumuz gibi, bugün 

güncel olayların ve hatta 'fütürizmin' ilginç bir yönü, en saf hali 

Kökenlerimizin gücü, ilk Roma'nın çöküşünün ötesinde yeniden doğrulandı. 
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Plutarch, Romulus'un Hayatı (1, 8) adlı eserinde şöyle yazar: 


'Roma, herhangi bir şekilde, insanların gözüne büyük ve açıklanamaz bir şey 
sunacak kadar ilahi bir kökene sahip olmasaydı, böyle bir güce ulaşamazdı.' 


Cicero aynı şeyi tekrarlıyor (Nat. Deor. II, 3, 8) ve ardından Roma uygarlığını kutsal 
bilgi yoluyla diğer tüm halkları veya ulusları geride bırakan bir medeniyet olarak 
değerlendirmeye devam ediyor (Har. Resp., IX, 19): omnes gentes ulusal süperavivumlar. 
Eski Romalılar için Sallust'ta religiosissimi mortales (en dindar ölümlüler) ifadesi vardır. 


Öte yandan, günümüzde pek çok 'ciddi' kişi ve 'eleştirel' zihin için bunların hepsi 
fantezi ya da batıl inançtır. Onlar için önemli olan tek şey 'gerçekler'dir. Eskilerin mitsel 
geleneklerinin hiçbir değeri yoktur ya da yalnızca orada burada gerçek olayların, yani 
somut tarihsel olayların karışık yansımaları oldukları varsayıldığı sürece bu değere 
sahiptirler. Bunda, Giambattista Vico'muz tarafından, daha sonra Schelling tarafından, 
daha yakın zamanda Bachofen tarafından ve son olarak mitin metafizik yorumlanması 
konusunda en yeni okul tarafından belli bir dereceye kadar kınanmış olan temel bir yanlış 
anlama vardır. bugün çok az biliniyor (Guenon, WR Otto, Altheim, Kerenyi, vb.). Bütün bu 
yazarlara göre mistik gelenekler ne şiirsel ve fantastik düzlemde az çok keyfi yaratımlar, 
ne de tarihi unsurların deformasyonu ve yer değiştirmesidir. Özellikle kökenler konusunda 
Bachofen doğru bir şekilde sembollerin ve efsanelerin altını çizdi. 


'Yalnızca dramatize edilmiş bir biçimde de olsa, bir ulusun başlangıcının 
tarihini gerçekten ve gerçek anlamda temsil edin, ancak yeryüzünde maddi 
olarak meydana gelen olayların tarihini değil, daha ziyade manevi olayları temsil edin. 
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yeni bir insanın doğuşuna yol açan süreçler 
diğer insanlar kültür ve medeniyet bakımından farklı olsalar da: tarih, 
deyim yerindeyse, doğum öncesi döneme ait. 


Efsane ve tarih birbirine sıkı sıkıya bağlıdır; birincisi içselleştirme 
yoluyla ilerler ve imgeler aracılığıyla dağılırken, ikincisi gerçekler 
olarak dışsallaştırma yoluyla ilerler 

ve olaylar. Bu görüntüler biçimlendirici yaşamın sonucudur 

güçler, gerçekler insan düşüncesi tarafından düzenlenir. Efsanelerde bir 
biçimlendirici güçler tarafından taşınır; diğerinde ise olguların 
önceden tasarlanmış bir organizasyonu vardır. Ama efsane görünmezdir 
tarihin parçası ve kökü; bu bir şiir değil, gerçek 

tarihin kendisinden çok daha geniş. Bir insanın kaderinin ipleri 
hayatlarında çok çeşitli şekillerde gözle görülür şekilde çözülen insanlar 
tarihsel gelişim, efsanelerin kahramanlarının bağlantılı olduğu 
dürtülere, yaratıcı alanlara geri dönüyor. 


Bachofen, özel bir şekilde, şu noktada bile şunu ortaya koydu: 
Hangi kanıt bir efsane olarak kabul edilerek reddedildi? 
bir halkın ruhuna olumlu bir tanıklık olsa bile, dünyevi tarih. 


Bu şekilde mistik gelenekler üzerine yeni kriterler kullanılarak yapılan bir çalışma, 
bizi bir teori açısından ilginç sonuçlara götürüyor 
meselelerin maddi yönleriyle tanımlanmayan, aynı zamanda 
ırkın iç gerçekliğine hitap eder. 

Roma'nın doğuşunun şimdiki yıldönümü vesilesiyle, 
Bu yorumlayıcı yöntemi tam olarak uygulayarak açıklamak istiyorum. 
kökenlerimize dair mitlerin yorumlanması. Doğumuyla ilgili efsaneler 
Roma, medeniyetlerin genel anlamlarına ve Aryan halklarının mitolojilerine 
dayanan çok sayıda hassas unsuru yoğunlaştırmıştır. 
bunları analiz etmek ve yeterince açıklığa kavuşturmak için özel bir çalışma yapılması 
gerekecektir. Bu nedenle burada yalnızca en dikkate değer temalara işaret edeceğiz. 
Bunlar arasında mucizevi doğum, 'tarafından kurtarılma' teması yer alıyor. 
sular", 'kurt', 'ağaç', rakip ikizler çifti. 

Günümüzde bir tanrının ölümlü bir kadınla birleşmesine dair efsane 
Romulus ve Remus'un birleştiği Mars'ın Rhea Silvia ile ilişkisi 
ilahi varlığın doğuşu' ile ilgili hemen hemen tüm geleneklerde tekrarlanır. 
kahramanlar". Zeus ve Leto Apollon'u, Zeus ve Alkmene Herkül'ü doğurdu; 
Herakles Dor-Akha Aryan'ının sembolik kahramanıydı. 
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halklar ve Apollon'un Hyperborealıların ülkesiyle ve ilkel İskandinav-Aryan 
ırklarıyla bağlantısı var. Germen geleneklerindeki benzer bir köken, Siegfried'in 
ait olduğu Volsung'ların kahraman halklarına atfedilir. 


Kökeni haklı olarak Aryan ve Atlantik-Batı kökenli olarak kabul edilebilecek 
olan eski Mısır kraliyet geleneğinde, her hükümdarın kraliçeyle birleşen bir tanrı 
tarafından evlat edinildiği düşünülür. Bir erkeğin, bir babanın yardımı olmadan 
mucizevi bir doğumun hayal edilmesiyle mitin gizli anlamı ön plana çıkmaktadır. 
Kraliçenin bir eşi olduğuna göre, oğlunun bir tanrı tarafından hamile bırakıldığı 
ve kocası tarafından hayata uyandırıldığı fikri, onun ahlaki açıdan değil, deyim 
yerindeyse o ebedi ve "kehanet verici" yönünün yalnızca göstergesi olabilirdi. 
kısmen, ona kraliyet onuru kazandıran belirleyici bir doğaüstü unsurun bir tür 
enkarnasyonu olarak düşünülmeliydi. 


Dolayısıyla Roma örneğinde Mars yukarıdan gelen bir unsurdur, yani savaşçı 
erkeklik ilkesinin ilahi temsilidir. 
Bu nedenle böyle bir güç, Ebedi Şehir'in kökeninde ve efsaneyle örtülen gizli 
kökeninin temelinde yer alır: Öyle ki, Roma Cumhuriyeti dönemini oluşturan bazı 
geleneklerde, doğrudan 'oğul' olarak algılanacaktır. Mars'ın. Ve bu 'Mars' gücü, 
kutsal yaşam alevinin koruyucuları olabilecek kişilerle ilişkilidir; sembolik olarak 


bir vestal (Rhea Silvia) ile. 


İkizler Romulus ve Remus sulara terk edilir ve sulardan kurtarılır. Burada 


yine birçok gelenekte tekrarlanan sembolik bir tema var: Musa sulardan kurtarılır, 
Hint-Aryan kahramanı Karna nehirde bir sepet içinde bırakılır ve sulardan kurtarılır 
vb. Ancak en eski Aryan geleneğinin içerdiği sembol, yani çilecilerin 'suların 
üzerinde duran yüce doğalar' olarak tasvir edildiği Vedik gelenek özellikle 
önemlidir. Benzer açıklamalar ve dolayısıyla böyle bir sembolün gizli anlamı şu 
şekilde açıklığa kavuşturulabilir: Sular geleneksel olarak her zaman zamanın 
akıntısını, yani ölümlü, istikrarsız, olumsal, tutkulu, geçici yaşamın temel unsurunu 
tasvir etmiştir. Zayıf adam sulardan alınır ve sulardan çıkarılır. Kahin veya 
kahraman, münzevi veya peygamber sulardan kurtulur veya suların üzerinde 
durmaya veya sulara batmamaya muktedirdir. Dolayısıyla, Roma'nın kökenlerine 
ilişkin mitte bu sembolün, Roma'nın kurucularının 'ilahi' unsurunu, deyim 
yerindeyse doğaüstü saygınlığını bir kez daha karakterize etmesi gerekir. 
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İkizler incir ağacının (Ficus Ruminalis) yakınına sığınırlar ve 
bir dişi kurt tarafından emzirildi. Ruminal kelimesi beslenme fikrini içermektedir: 
Jüpiter'le ilgili olan Ruminus'un niteliği, eski Latin dilinde 'besleyici', "besleyici tanrı" 
niteliğine gönderme yapıyordu. 
Ancak bu, sembolün en temel yönüdür. Genel olarak, 
Aryan ırklarının en eski geleneklerine göre ağaç evrensel yaşamın simgesidir, dünyanın 
ağacı ya da kozmik ağaçtır. şeklinde ise 
Roma kökenli efsanede görüldüğü şekliyle incir ağacının tam olarak 
fico indico' (Banyan ağacıl - ashwattha ağacı - Hint-Aryan geleneğinde köklerinin nereden 
geldiğini ifade etmek için baş aşağı olarak tasvir edilmiştir. 
yukarıda, 'göklerde'. Ağaçtan mistik bir sel gelmesi fikri 
sıklıkla tekrarlanan tema: Jason, Herkül, Odin, Gılgamış efsanesi, 
vb. Doğal olarak ırklara ve onların ruhlarına göre bu mevcut 
çeşitli varyasyonlar. İbrani mitinden toplayıp yemeyi biliyoruz 
kendini tanrıya benzetmek için ağaçtan inmek suçluluk ilkesi, gücün kötüye kullanılması 
ve lanet olarak kabul edilir. Şeyler çok iyi tasarlanmış 
Aryan ırklarının mitlerinde ve hatta paleo-Keldani Gılgamış mitlerinde farklı bir şekilde. 
Ayrıca Ghibelline Orta Çağ efsanelerinde kahramanlık teması hakimdir ve ağaç sıklıkla 


Evrensel imparatorluğun, gizemli Rahip John'un sembolik topraklarında ona ulaşması, 
eski Ario-İran hükümdarlarının 'kralların kralı' unvanıyla bağdaştırdığı saygınlığın aynısını 
güvence altına almak anlamına geliyor. 

Ana konumuza dönersek, Roma'nın kökenindeki ikizler mitinde doğaüstü bir besine 
gönderme yapıyoruz. 
Ağaçtan - ama aynı zamanda Dişi Kurt'tan da. Dişi kurt sembolü, bütünüyle ve ona 
gönderme yapan tüm hikâyelerde ele alındığında muğlak bir karaktere sahiptir. Lucian 
ve İmparator Julian bunu antik çağda hatırlıyorlar. 
dünya, ikisi arasındaki fonetik benzerliğe dayanarak 
Diğer deyişle, kurt (lupoj ve ışık (lucelj fikri sıklıkla ilişkilendirilir: 
Yunancada dünya anlamına gelen Iykos , Iyke yani ışık anlamına geliyor. Ama var 
ayrıca kurdun cehennem gibi bir hayvan, karanlık bir güç olarak tasvirleri. Kurt 
böylece bize hem vahşi ve yabani bir doğanın simgesi hem de alüminyumlu doğanın 
simgesi olarak ikili bir görünümle görünür. Bu ikilik 
yalnızca Helenik-Akdeniz tarihöncesinde değil, aynı zamanda 
Kelt ve İskandinav. Aslında bir yandan İskandinav-Kelt ve 
Delphoi kültleri 'kurt'un Apollon'la, yani Hyperborean'la bağlantılı olduğunu, 
İskandinav-Aryan tanrısı, aynı zamanda dünyanın güneş tanrısı olarak da düşünülür. 
altın çağ ve Virgil tarafından önemli ölçüde Roma'nın büyüklüğüyle ilişkilendirildi. 
Bu temelde 'Kurtun oğulları" savaşçı ve kahramanlara verilen bir isimdi. 
İskandinav-Germen kökenli halklar, hatta devam eden isimler 
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Gotlar ve Nibelunglar dönemine kadar. Öte yandan, Edda'da 'Kurt Çağı", vahşi 
ve temel güçlerin, neredeyse kaosun gücünün, 'ilahi kahramanların güçlerine 
karşı ortaya çıktığı döneme işaret eden karanlık bir çağa işaret ediyor. ' veya 
Aesir. 

Şimdi bu niteliği, köken efsanesine göre, iki ikizin, onların doğasında, yani 
Romulus ve Remus'un düşmanca ikiliğinde yansıdığını gördüğümüz kadarıyla 
"beslediği" ilkesiyle de kesinlikle ilişkilendirebiliriz. efsanede bizimle ilgilidir. 
Başkalarının da zaten fark ettiği gibi, ister iki ikiz erkek kardeşin, ister genel 
olarak bir çiftin husumetiyle tasvir edilsin, bir antitezin farklılaştığı tek bir ilke 
teması da birçok gelenekte tekrar bulunur. belirli bir uygarlığın, ırkın veya dinin 
kökenlerine ilişkin özellikle önemli anlarla ilgili olarak nadiren. Örneğin, yalnızca 
eski Mısır geleneğinde Osiris ve Set'in iki uyumsuz kardeş olduklarını -bazen 
kazanan olarak düşünülürler- ve birinin güneşin parlak gücünü, diğerinin 
karanlık, 'cehennem' ilkesini cisimleştirdiğini hatırlıyoruz. onun kuşağına 
iktidarsız isyanın oğulları' deniyor. Benzer bir şey belki de Roma efsanesinde 
de görülmüyor mu? Romulus, şehrin dış hatlarını kutsal bir anlam ve bir sınır 
ilkesi (düzen, hukuk) olarak işaretleyen kişidir; güneş sayısının hayaletinden 
adını şehre koyma hakkını almış olan kişidir. on iki akbaba . Bunun yerine böyle 
bir sınırı ihlal eden ve bu nedenle öldürülen kişi Remus'tur. Roma kökenli ilksel 
gücün bu şekilde farklılaştığı ve dinin kendisini içeren 'karanlık' güçleri yok ettiği, 


düzenin aydınlık yönünü, Olimposlu mezhebini, saf savaşçı gücünü onayladığı 
söylenebilir. 


Romulus ve Remus arasındaki zıtlıkta, karşıt Aryan ırksal güçleri veya Aryan 
tipi ile Aryan olmayan veya Aryan öncesi tipler arasındaki zıtlığın yansımasını 
görmeye yönelik girişimlerde bulunuldu. Bu tür bir araştırma şüphesiz ilginçtir: 
yalnızca maddi gerçekler veya arkeolojik ve antropolojik kanıtlar düzleminde 
kalmayı amaçlıyorsa, sonuçları sorunludur. Diğer alanlardaki araştırmaları 
bütünleştiren unsurları çıkarmak için mit ve efsanelere de nüfuz ederse daha 
büyük olasılıklara sahip olur. Doğal olarak, bunu başarmak için, örneğin çeşitli 
yazarlarla birlikte antik Roma'nın sosyal kast sisteminin bir dereceye kadar 
muhtemel olduğunu göz önünde bulundurarak, antik Roma toplumunun çeşitli 
yönlerinin genel çerçevelerini çizmeye de karar vermesi gerekiyor. ırksal bir 
substrat. 
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Bu bütünlük içinde, ikisi arasındaki bağlantıyı incelemek ilginçtir. 
Palatine ve Aventine tepeleriyle birlikte sembolik figürleri Romulus ve Re-mus 
olabilecek ilkeler. Palatine bizim gibi 
biliyorum, Romulus'un tepesi ve Aventine Remus'undur. Şimdi, göre 
eski İtalyan geleneği, Herkül'ün Palatine'de iyi kralla tanıştığı 
Evander (önemli ölçüde tanrıça Victoria'nın tapınağını kuran kişi) 
Pelasgian'ın oğlu Cacus'u öldürdükten sonra aynı Palatine tepesi) 

(Aryan öncesi) yeraltı ateşinin tanrısı: ve Herkül fethetti ve 

Aventine'de bulunan Cacus mağarasında öldürüldü ve ona bir sunak dikildi. 
Helen efsanesine göre müttefik olduğu Olimpiyat tanrısı. Piganiol gibi 
araştırmacılar, Herkül ve Cacus arasındaki bu düellonun Palatine ve 


Aventine tepeleri - tarafından yürütülen savaşın efsanevi bir kopyası olabilir 
karşıt ırklardan insanlar. 

Roma'nın kökenlerine ilişkin efsanevi efsane bu nedenle doymuştur 
derin anlamlarla. Romulus'un zaferi ve Remus'un ölümü 
Romanite'de saklı kökenin anahtarı ve dramatik bir hikayenin ilk bölümü 

, Kısmen bilinen dış ve iç, manevi, sosyal ve ırksal savaş, 

kısmen hala sembollerin veya henüz nüfuz edilmemiş olayların içindedir 
en temel yönlerine saygıyla - neredeyse şunu söyleyeceğiz: saygıyla 
'üçüncü boyuta' Bu seküler savaş sayesinde Roma yavaş yavaş yükselir ve ışık ve 
düzen ilkesinin, bir ahlak ve yaşam vizyonunun, orijinal haliyle dünya çapında 
muzaffer tezahürleri olarak kendini gösterir. ve bozulmamış formlar, Aryan 
ruhunun tanığıdır. Ve biliyoruz 
en yaygın geleneğe göre sonuç nedir? 
köken efsanesi: Romulus'un tanrılaştırılmasıdır, Romulus tanrılaştırılmıştır, 


'Ölümünden sonra yeryüzünden göğe döndü 
göz kamaştırıcı ateşle yok edildi." 


Dolayısıyla ele alınan şey ne fantezi, ne şiir, ne de retoriktir. Benzer 
açıklamalar, herkesi düşünmeye sevk edecek bir tekdüzeliğe uygun olarak, tüm 
halkların geleneklerinde tekrarlanır. Ayrıca 
Romulus'a gelince, mit bir inanç ve manevi bir kesinlik içerir: 
kişi ve sembolden arınmış bir gerçekliğin anlamıdır. 
bir kez değil, her zaman var olacak ve tarihin ötesindeki büyüklüğüyle 'gizemi' 
nasıl hatırlayacağını bilen ırk olacak. 
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Irk teorisine ilişkin literatür, soya, insanlara, kökene atfedilen önemi gösteren 
her şeyi vurgulamayı ihmal etmemiştir. 
ve o dönemde antik Roma'daki atalar ve aynı zamanda Aryan veya İskandinav- 
Aryan unsurunu kurtarmak için araştırmalar yürüttü ve 
Romantizm ve onun kaderini takip etmek. Modern ırk teorisine ve onun gelişiminin 
doğasına olan hakim ilgi nedeniyle, 
bu nedenle bu araştırma neredeyse her zaman temel olarak dış ve ikincil unsurlara 
odaklanmıştır: dolayısıyla antik dönem düzeyinde kalır. 
Kanun ve gelenekler, belirli aristokratik gelenekler, belirli bir fiziksel tiple ilgili 
doğrudan veya dolaylı deliller üzerine ve daha az sıklıkla, en tanınmış ve yaygın 
olanların görüş alanı dahilinde aktarılmaktadır. 
kültler ve mitler. Bildiğimiz kadarıyla bir dizi kaynağın bulunması ilginçtir. 
bunun yerine neredeyse sistematik olarak ihmal ediliyor; 
Irk doktrininin daha yüksek yönleri özel bir anlam taşır ve 
zengin bir şekilde belgelenmiştir. Bunun nedeni ise üstünlüğün 
Bu dergide daha önce bildirdiğimiz önyargı, tam olarak 
Roma antik çağında fanteziler, hayaller, batıl inançlar ve son olarak da ciddiyetsiz 
ve ihmal edilebilir şeyler olarak akıl üstü ve tam anlamıyla geleneksel bir karaktere 
sahip olan her şeyin bütünlüğünü düşünün. Bunda 
Antik Roma dünyasının büyük bir kısmı hâlâ keşfedilmeyi bekliyor 
ve bu araştırma, eğer doğru prensiplere sahip olarak yürütülürse ve 
uygun yeterlilik, yalnızca mesleki alanda değil, değerli sonuçlar doğuracaktır. 
kuwvetlerinin manevi ve dini bilincine ilişkin olarak 
ırk. 

Lares, penates, yeleler, tanıdık genii, baş kahramanlar ve 
bu gibi kavramlar, ilkokul düzeyinde bile delirmiş olan herkesin iyi bildiği kavramlardır. 
Antik Roma tarihi üzerine çalışmalar. Ama ne dereceye kadar biliniyor? Ayrıca bunun gibi 
yabancı ve 'ölü' olarak hissedilen bir dünyanın sözel kalıntıları gibi müzelerde 
saklanan ölü ve dilsiz şeylerin eşdeğerleri, 
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en azından bizi kayıtsız bırakacak kadar, teknik ve akademik nedenlerden ötürü, 
salt kültür yerine kaynak ve geleneklere ilişkin özel çalışmalar yapmak zorunda 
kalmıyorlar ve sonuçta değerli bir monografi ortaya çıkıyor. Antik Roma ve genel 
olarak Ario-Akdeniz insanlığının anlamını ve temel gerçeklerini anlamamızı 
sağlamak için onlardan yeterli unsurları çıkarmak da dahil olmak üzere bu tür 
şarkıları bütünleştirmek, çok nadir istisnalar dışında hiç hissedilmeyen bir 
görevdir... Bununla birlikte, bununla aynı zamanda antik Roma inancının en 
kesin ve önemli ırksal mesleğini de anlıyoruz; herhangi bir kültür çevresiyle 
sınırlı "felsefeleşmiş" bir inanç mesleği değil, en orijinal, en yaygın, en canlı ve 
aktif inanç mesleği. saygı duyulan gelenekler. 


Lares, penates, cinler, kahramanlar vb. kavramları büyük ölçüde birbirine 
bağımlıdır. Çeşitli şekillerde, hepsi antik Roma'nın kan ve ırk gibi mistik güçlere 
dair farkındalığına, sadece maddi ve biyolojik yönleriyle değil, aynı zamanda 
'metafiziksel' ve görünmez yönleriyle de ele alınan, ancak 'metafizik' ve görünmez 
olan soya gönderme yapıyor. Bu tür terimlere hakim olan sınırlı düalist 
anlamdaki aşkın' yönler. Tek, atomik, köklerinden arındırılmış bireysel düşmanlar 
mevcut değil. Kendi başına bir varlık olduğunu varsaydığında en acıklı şekilde 
aldanır, çünkü yaşamını ve sonlu bilincini koşullandıran organik süreçlerin 
sonuncusunu bile isimlendiremez. Birey bir grubun, bir halkın, bir gencin 
parçasıdır. O, en dolaysız aracısı kan olan, hem mekan hem de zamanda 
genişleyen organik bir birliğin parçasıdır. Bu birlik 'doğalcı' değildir, yalnızca 
doğal, biyolojik ve fizyolojik süreçlerle belirlenip hayata çağrılmaz. Bu tür 
süreçler onun sadece dış yüzünü, gerekli ama yeterli olmayan koşulunu 
oluşturur. Hayatın bir 'yaşamı', kanın ve halkın mistik gücü vardır. Ölümle birlikte 
içinde eriyen ya da yeniden doğuş yoluyla kendisine verilen bireylerin yaşam 
güçlerinin ötesinde varlığını sürdürür; bu nedenle bir vitae mortisgue locus'tur 
(yaşam ve ölümün yeri) - yaşamı ve ölümü kapsayan ve bu nedenle her ikisinin 


de ötesinde duran bir yerleştiricidir. 


Irkın bu derin gücüyle canlı, sürekli ve derin bir teması sürdürmek, 
pietaların en doğrudan ve temel biçimidir , dindarlık, diğerlerinin temeli ve 
koşulu, aile yasalarının temel kuralları, sonuçları ve uygulamalarıdır, hatta 
dünyayla ilişkisinde bile, bizzat kendisi -genius loci kavramının gösterdiği gibi- 
ona sahip olan ve orada yaşayan insanların veya genslerin kanıyla ve orijinal 
gücüyle gizemli ve "mistik" ilişkiler sürdürür. Kökenlere bakıldığında bir 'gizem' 
hissi vardır; hem yukarıdan gelen varlıklara hem de dünyayı aşan insanlara dair 
bir efsane vardır. 
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öz-insanlık, yaşamlarını kişiliğinden ayırmak ve böylece onu bir halkın, bir soyun, 
bir soyun bireyüstü gücü olarak oluşturmak 
bu onun kökenini görecektir. İdeal durumda bir temas ve mükemmel bir eşleşme vardır 
Bu güce sahip bireyin, onun aracılığıyla anlamlandırabilmesi 
tanrılaştırma, yani ölümsüzlük ayrıcalığının fethi ve buna, daha yüksek bir 
anlamda, bir 'oğul' olarak bile kabul edilme hakkının verilmesi. 
soyun varlığı, hatta bu varlığın yeni bir tezahürü bile olsa 
kendisi. 

Bu, antik Ario-Akdenizlilerin ve özellikle Romalı insanlığın mistik-ırksal 
inancının özüdür. Önem 
ırka bedenin ötesinde bir ruh kazandırdığı inkâr edilemez bir gerçektir. 
gerçektir ve belirtilen kuruluşların inancının temelini oluşturur ve 
onlara yapılan titiz ibadetten. Daha başka hususları vurgulamak için de geçerli 
olacak bazı deliller ortaya koyacağız. 
kısa ve öz bir şekilde ortaya koyduğumuz ana fikirlerden. 

Macrobius'un dikkat çeken bir çalışmasına göre (Sat., III, 3) 
Romalılar 'bize hayat veren tanrılardı: bedenimizi beslerler ve 
ruhumuzu yönetin'. Doğal olarak bu, ustaca düz bir şekilde değil, nihai güçlerin 
gizemine atıfta bulunularak anlaşılmalıdır. 
organizmamızın. Belirttiğimiz gibi organik ve psişik-fiziksel yaşamımızın temelinde 
yer alan en önemli süreçlerin hiçbiri doğrudan gücümüze bağlı değildir ve 
bilincimiz tarafından aydınlatılmamaktadır. 
Antik adam, dış görünüşle ilgisizken, fiziksel çalışma 
Bunun yerine, modern pozitif bilimin incelediği bu tür süreçlerin tüm dikkatini, 
bu süreçlerin varsaydığı güçlere odaklıyor. 
onları ve tam olarak - daha yüksek ve sembolik anlamda - "beslendiğini" 
ve hayatımızı 'yönettik'. Diğerlerinin yanı sıra Macrobius'un ifadesi de 
Bunlardan en açık olanı, antik lares, yele veya 
cezaevleri gerçekten de her şeyden önce bu tür güçlerle ilişkiliydi. 


Üstelik bunlar yakın akrabalıkla tek bir kökene geri getirildi. 
ırk fikriyle bağlantılıdır. 


Lares kültünün en eski belgeleri esas olarak 

tanrısallığı bireyle ilişkilendirir ve onu lar fa-miliaris'te (aile ruhu), 
belirli bir kişinin tek ama ideal babasında somutlaştırır 

ırk; Bu kelime aslında onun ırkı başlangıçta ata olarak maddi olarak 
yarattığı anlamına gelmez; 

varlığının ve süresinin ilahi nedeni." (Saglio, Dict. Des 

Antikalar grecgues ve romaines, TI.) 
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Lar tanıdıklara aynı zamanda familiae pater, baba veya kökü de deniyordu. 
dehayla özdeşleştirilen bu yönüyle aile ya da gens 
generis, belirli bir soyun dehası (ruhuJ. Şimdi dahi kelimesi şuydu: 
yine de daha açık bir şekilde , belli bir ırkın yaratıcısını yaratan gizli ve 'ilahi' güç 
anlamına gelir - deha nominator gui me genuit - gen-eris nostri parens, deha 
kelimesi zaten kendi içinde o ırkla ilişkilidir. 
geno, gigno yani üretme fikrinin temelinde yatan kelimeler 
aynı kelime gens, gente (halk): burada mesele hâlâ gerçek için bir sorudur 
Cinsiyetlerin birliğinde, fiziksel neslin ötesinde etkili olan güç (bir 
dev bir isim, Consorino, de die nat. 3), bunun aracılığıyla 
Düğün yatağı aynı zamanda lectus genialis (halk yatağı) adını da alır ve 
Aristokratik evliliğin kutsallığına ve soyuna yönelik her saldırı, her şeyden önce, 
soyluların dehası karşısında bir suç olarak görülüyordu. . 
efendim. 

Antik yazarlar dehayı sadece geno, genere ( genere) ile ilişkilendirmezler. 
oluşturmak), ama aynı zamanda gero kelimesine de , böylece etimolojik olarak 
tam olarak sahip oldukları fikrin ilişkilerinde daha az önemli değildir. 
kelimedeki varlık. Bu uzlaşma aslında belirli bir soyun mistik kökenini oluşturan 
gücün ve 
Her neslin matrisi, karşılık gelen grupta bir 'varlık' olarak kalır ve prensip olarak 
nesli yönetir, yönlendirir ve sürdürür. 
bireylerin yaşamı (Hartung, Die Religion der Romer, 1). Bizim dilimiz 
hâlâ 'geniale' (harika, ilham verici) kelimesi var , ama sadece bir şeyi belirtmek için 
oldukça farklı bir şey, aynı zamanda en eski anlayışa da aykırı. 

'İlham veren' birey, yaygın olarak kastedildiği gibi, az ya da çok 

isyankar, düzensiz, bireyci temelde bazı 'parlak fikirleri" olan icatlar yapar. Antik 
anlayışta güler yüzlülük, yalnızca bireyin bu şekilde değil, esas olarak ırkı ve 

kanıyla bağlantılı olarak zevk aldığı özel bir ilham veya ilham olarak düşünülebilirdi. 


dehaya , gensinin ilahi unsuruna ve geleneğine 
gens. 

Genio'nun, lare'lerin veya penatların gruptaki 'varlığı' 
karşılık geldiği ateş tarafından bilinçlendirilmiş ve sembolize edilmiştir . 
Patristik evlerin ortasında, atriuma yerleştirilen tapınakta, kutsal ateşin kesintisiz 
olarak yanması gereken kutsal alev. 
pater familias çeşitli üyelerin katıldığı törenleri kutladı. 
örneğin yerli veya aristokrat grup, kendisi de antik Roma ve Ar-yan yaşamında 
ritüel bir öneme sahip olan yemekler için bir araya geliyordu. Örneğin yemeğin 
bir kısmı tanrıya ayrılmıştı. 
birbirine bağlanan yaşam birliğini hatırlamak için evdeki ateş 
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Ona göre bireyler bir yaşam birliği ve aynı zamanda bir kader birliğidir. 
Aslında deha, bazı yönlerden, kendi burcunda doğan bireylerin temel 
özelliklerini belirleyen ilke olmanın ötesinde , 
aynı zamanda bu en önemli ve en önemli şeyin yönlendirici ilkesi olarak tasarlandı. 
deyim yerindeyse, ona kimin yardım ettiği ve rehberlik ettiği gibi en 
belirleyici eylemler, sonlu bilincinin perde arkasından nihai sebep haline geliyor. 
Onun için yazılmış olan hem iyi hem de kötü kaderinin. Bu şekilde, 
Antik Roma ırksal kültünün bu varlığı, sırasıyla 
orijinalinden çok azını koruyan popüler tasvirler 
anlamı: örneğin dehanın popüler Hıristiyan anlayışı olan 'koruyucu 
melekler' veya 'koruyucu melekler' ile yadsınamaz ilişkisini hatırlayabiliriz. 
iyi ve kötü meleklerin mutlak hale gelmiş bu görüntüleri 
mitolojik ve onunla temel ve somut ilişkiden yoksun 
ırkın kanı ve mistik güçleri. 

Birey ile çevre arasında var olan yakın bağ 
Lares, deha ve genel olarak belirli bir soyun kutsal ateşiyle sembolize 
edilen tanrısallık ve canlı karakter olarak kabul edilen canlı karakter. 
Böyle bir tanrısallığın mevcut olması ve hareket etmesi, kadim kültün 
özelliklerini açıklamaktadır. Yangının bu varlığı doğal aracı olarak ortaya çıktı 
insan dünyası ile doğaüstü düzen arasında. Den başlayarak 
Deha ya da lares olarak fiziksel olmanın ötesinde bir ön plana sahip 
bireyin soyunda ve ırkında gerçekleştirilen birlik fikri, eski insan etkinin 
gerçek olasılığına ikna olmuştu. 
tam da bu şekilde, kendi kaderine göre. Özel törenlerin yatıştırılması gerekiyordu 
aşkın etkinin yardımcı olmasını sağlamak için asil ve soylu 
kan ve ırk gizemi yoluyla güçlü yönlerine ve eylemlerine 
ki o aitti. En eski kültlerin özel bir karakteri 
eski Aryan toplumlarının çoğu evrenselcilik karşıtlığıydı. Eski adam yaptı 
Genel olarak bir Tanrı'ya, tüm insanların ve tüm ırkların Tanrısına değil, Tanrı'ya yönelin. 
aslında kendi soyundan ve ailesinden geliyor. Ve tam tersi: yalnızca 
Kendilerine karşılık gelen grubun üyeleri meşru bir şekilde evdeki ateşin 
tanrısallığına başvurabilir ve ayinlerinin kutsal olduğunu düşünebilirler. 
etkili. Olumsuz yargıları ve kalıplaşmış ifadeleri telaffuz etmek kolaydır. 
'çoktanrıcılık' gibi stereotipler; neyi açıklığa kavuşturmak zor 
Bunun nedeni antik dinin anlamının sonraki yüzyıllarda neredeyse 
tamamen kaybolmasıydı. Kendimizi iki noktaya değinmekle sınırlıyoruz. 


Her şeyden önce, eskiyi meşrulaştıran gözle görülür bir hiyerarşi var. 


aristokrat-ırksal Aryan ve Roma kültü. Bir orduda kişi doğrudan dini lidere 
değil, onun bağlı olduğu hiyerarşiye hitap eder. 
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kendisinin veya bireylerin etkisinden dolayı hemen bağımlıdır. 

ona en yakın olan, gitmeye gerek kalmadan durumu çözebildiler 

daha yukarı. Benzer şekilde, evrensel bir Tanrı'nın kabul edilmesi, her aracının 
dışlanması ve bir halk ya da ırka daha yakın olan ve belirli bir biçimde bağlantılı 

olan belirli mistik güçlere yapılan herhangi bir göndermenin kınanması için bir neden değildi. 
yaşamın kaderinin somut birliği. Celsus hiyerarşiyi bile gündeme getirdi 
Hıristiyanların şirk suçlamasına karşı argümanı 

benzetme yoluyla şunu gözlemleyerek, kim bir itaate haraç öderse 

Belirli bir eyaletin hükümetine örtülü olarak devredilen yetki 

merkezi hükümete saygı duruşunda bulunurken, kim bu konuyu küstah olmanın 
ötesinde, yalnızca ve doğrudan ele aldığını iddia ederse gerçekte 

anarşik bir şekilde hareket ediyor. Ve iyi bilinmektedir ki Romantizm, ötesinde 
belirli aristokratik kültler, aynı zamanda daha genel kültleri de kabul ediyor, buna paralel 
ebedi şehrin yavaş yavaş yükseldiği evrenselliğe, 

ve aynı zamanda lares ya da cinlerin kendileri gibi varlıkların düzeyini de gösterir , 
çünkü örneğin lares militares'e bir kült atfettikleri ya da konuştukları lares 
hakkında ulusal bir anlayış da vardı. 

lares publici'nin ya da imparatorluğun mistik gücüne atıfta bulundular 

'şehri kuran ve evrensel imparatorluğu kuran yarı tanrılara' ya da 'deha ya da 
evrensel şeytanlar fikrini ortaya attılar. 


İkinci olarak, eski geleneksel insan kültü azaltmadı. 
törenin yalnızca boş bir şey olduğu salt duygusal bir eğilime 
tören. İnsan arasındaki ilişkiyi düşünenler 
dünyanın ve ilahi olanın gerçek ve etkili olduğu düşünülürse 
kesin koşullar. Bunlardan biri ırk ve kandı. Metafizik varsayımların karmaşık 
alanına girmeyi istemeden bile 
kült, bireyin karşı çıktığı gücün açıkça görüldüğü gibi 
Hayatını borçlu olduğunu düşünüyordu, isim bedeninde 'var olduğunu' varsayıyordu 
ancak bireyüstü ve doğaüstü özellikler atfettiği, dünyaya geri dönmenin en 
doğrudan ve olumlu yolu olarak düşünülmüştü. 
hayatta en yüksek olan şey. Bu nedenle, ruhun ırkı olarak ırk, 
dini değeri vardı, bir kutsallık içeriyordu, 'sihir' ile gizlenmişti ve 
değerlendirmeler için, kişinin onu olumlu ve olumlu yönleriyle iyi tanıması gerekir. 
gerçekçi mod. 
Antik Roma'da deha yemini alnın ortasına dokunularak yapılırdı ve deha 
kültü de alnın ortasına dokunularak yapılırdı. 
Fides'inkiyle hiçbir ilişkisi yok, esasen 
Aryan ve erkeksi erdem, sadakat ve sadakat. Konuyla ilgili detay 
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Yemin hareketi her uzman için oldukça ilginçtir, çünkü dehayı ve ona benzer 
varlıkları erkeklerle, hayatın entelektüel ve erkeksi prensibiyle ilişkilendirir , her 
ikisini de hiyerarşik olarak üstlenir. 
ruha ve tamamen bedensel güçlere: hiçbir şekilde tesadüfen olamaz 
Roma geleneğinin erkeklere atfettiği yer , yaşamın merkezidir. 
alın - Hint-Aryan geleneğinde kesinlikle olan şeydi 
Ajna çakrayı 'aşkın erkeklik' gücüne ve 
sözde 'komuta merkezi', Bunu akılda tutarak, Roma aile kültünde, tam olarak 
batıl inançlı kişileştirmeler olmasa da, bunun bir tür 'totemizm' olduğu, totemin 
karanlık varlık olduğu şüphesi pek olası değildir. 
hayvanın güçleriyle bağlantılı bir barbar kabilesinin kanından 
krallık. Bunun yerine antik Roma dünyasının tanrılara verdiğini görüyoruz. 
Irkın ve aile grubunun tam olarak bazı doğaüstü özellikleri, 
akıl (mens ya da nous), Akdeniz antikitesinde tam olarak insanın doğaüstü ve 
'güneş' prensibi olarak düşünülmüştür. 

Elbette genelleme yapmamalı ve bununla ilgili olduğunu düşünmemeliyiz. 
her durumda. Antik Roma dünyasında kapsanan gelenekler şunlardır: 
şimdiye kadar sanılandan daha çeşitli ve karmaşık. Roma'nın en eski döneminde 
hem etnik hem de manevi açıdan farklı etkilerle karşılaşılmıştır. Bazıları aslında 
kültün alt biçimleriyle ilişkilidir - ya Aryan olmayan bir etnik kökene ait olmaları 
nedeniyle aşağı ya da biraz daha eski bir dinin gerici ve maddeleşmiş bir biçimini 
temsil etmeleri nedeniyle aşağı düzeydedirler. 
Aryan ve özellikle Atlantik-Batı kökenli kültler. Bu geçerli 
ayrıca yaratılan kült veya kan, ırk ve aileden oluşan mistik güçler için, 
bazı durumlarda ve aşamalarda, itiraf edelim, "alacakaranlık" özelliklere sahip olduğunu, 
onların alt chthonik yönlerine özel önem verilmesi ağırlıklı olarak aşağıdakilerle ilgilidir: 
göksel ve dünyaüstü semboller yerine bunu işaretleyin. Bununla birlikte, 
vakaların büyük bir kısmında, 
En yüksek gelenek Roma'da mevcuttu ve onun gelişiminde 
Roma, ihmal edilemeyecek ölçüde 'düzeltmeyi' ve arındırmayı başardı. 
içerdiği farklı gelenekler. Yani mitlere karşı, 
Acca Larentia'daki lares kültüne ve rep plebeo Servio'ya atıf 
Tullio ve Sabine unsurunun daha düşük seviyede kalmasıyla ilgili olarak elimizde 
Lares ve penates kültünün 'kahramanca' unsurları ve bu tür unsurlar, o 
dönemdeki olaylarda giderek daha fazla önem kazanıyor. 
İmparatorluk. Bazıları lares' teriminin Etrüsk dilinden geldiğini düşünüyor 
lar, lider veya şef anlamına gelen ancak bununla ilgili olan bir kelime 
Porsenna ve Volumnio gibi şefler ve liderler. Eskiler arasında Varrone'u anmanın 
yeterli olduğu çok yaygın bir gelenek, lare'leri Yunanca'daki yarı tanrılar, insanlar 
anlamındaki "kahramanlar"la özdeşleştirir. 
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doğayı aşan ve Olimpiyatların yok edilemezliğine katılanlar haline getirilenler, 
böylece genellemelerine rağmen Mommsen'in her gensin sahip olacağı fikrini 
doğruluyorlar. 
kahramanlarından biri, tam olarak lar tanıdıkların şahsında saygı duyulan halk 
ilkesi . 

Antik mistik kültünün doğaüstü ve 'muhteşem' yanı 
Bununla kanın güçleri vurgulanır. Bu her şey değil. Üzerinde 
Bir yandan, cenaze yazıtları Roma inancının, onun soyundan gelenler için 
ölümsüzlük ilkesinin tarlalar olduğunu doğruluyor: çoğu 
epigraflar bir tür olumsuz 'tellürik' olasılığı göstermez 
bir yeraltı dünyasında sıkıcı ve gece ölüm sonrası hayatta kalma, ancak 
ölümün üstün bir varoluşun ilkesi olduğu yönündeki daha yüksek fikri doğruluyorlar. 
Ölümü tam olarak adandıkları şeyle ilişkilendirdiler. 
halkının lares veya kahramanları . Öte yandan, daha önce de belirtildiği gibi, 
Romalılık , ares kavramını evrenselleştirecek ve onu 
Romanlığın merkezi hakim gücü. Bu nedenle lar victor'a , lar martis et pacis'e ve 
son olarak da 
Lares Augusti. Zaten bununla ilgili olmayan bir ortamda 
ırkın daha çok gens ve çekirdek aile olarak değil, folklorik ve politik olarak 
toplum. Bu şekilde tasavvur edilen ırkın dışında bile savaşın, zaferin ve savaşın 
kaderiyle bağlantılı olan ilahi bir güç, mistik bir varlık sunulur. 
zafer barışı - lar victor, lar martis et pacis - ve nihayet bağlandı 
'Dehaya', liderlerin, Sezarların yaratıcı ilkesine, 
lar Augusti. 

Bununla birlikte şimdi çok farklı bir konuyu ele alacağız: 
Liderlerin, şehrin ve halkın kaderi ve talihi hakkında Aryan anlayışı. 
uluslar. Şimdilik konuyu yeterince aydınlattığımızı düşünüyoruz. 
Kan ve ırk bilincinin tartışmasız olduğu, antik Roma halklarına özgü efsanevi 
figürasyonların ve kültlerin anlamı 
Dindarlığın bir kaçamak ve evrensellik unsuru olmadığı, halk ve halk birliğinin en 
sağlam çimentosunu oluşturduğu yer. 
kan bağları. Kanın gizemi antik Roma düşüncesinin merkezi fikriydi. 
maneviyat ve onu göz ardı etmek yüzeysel bir düşünceye mahküm olmak demektir. 
ve en somut, dikkat çeken ve kutlanan şeylere dair dünyevi anlayış 
Antik toplumun hukukunun, geleneklerinin ve ahlakının yönleri. 
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giriiş 


John B. Morgan IV tarafından 


Bu ciltte yer alan Julius Evola, diğer yazarlar tarafından ikinci elden nasıl 
tanımlandığı dışında, şu ana kadar İngilizce konuşan okuyucular tarafından büyük 
ölçüde bilinmeyen bir kişidir - yani politik Julius Evola. Evola'nın savaş sonrası 
siyasi tutumunu tanımlayan Men Among the Ruins ve Evola as He Is Web 
sitesinden çevrimiçi ve basılı olarak sunulan makaleler dışında , Evola'nın 
İngilizceye çevrilmiş tüm eserleri Bu ciltten önce onun ezoterizm üzerine 
çalışmaları vardı ve bu onun çalışmasının İngilizce okurlarının en aşina olduğu 
yönüdür. Bu kitapta yer alan makaleler, Evola'nın hem İtalyan Faşizmi hem de 
Alman Nasyonal Sosyalizmi ile ilişkisi olduğu dönemde yazılmıştı ve Evola bu 
yazıları, eserinin yalnızca tek bir yönü olarak görüyordu ve hiçbir şekilde birincil 
öneme sahip bir yönü değil. Akademisyenlerin ve profesyonel tarihçilerin 
mahkemesinde en çok bu yazılarından dolayı hesap soruluyor (ve neredeyse her 
zaman sert bir şekilde kınanıyor). Sırf bu nedenle, İngilizce konuşan okuyucuların 
artık Evola'nın bu alandaki çalışmaları hakkında kendi fikirlerini oluşturabilmeleri 
için bu makalelerin kullanıma sunulması büyük değer taşıyor. Ve bir öğretmen 
olarak Evola'ya ilgi duyanlar için bu makaleler, onun şimdiye kadar büyük ölçüde 
erişilemez kaldığı ve geleneksel düşünceye sahip öğrenciler için pek çok pratik 
tavsiye içeren çalışmalarının bir alanını açmaya hizmet edecek. 


Bununla birlikte, bu makaleleri okurken, Evola'nın kendisinin, meşgul olmayı 
seçtiği çeşitli kültür alanları - modernlik felsefesi tarafından birbirinden yapay 
olarak ayrılmış alanlar - arasında hiçbir ayrım yapmadığını hatırlamak önemlidir. 
parçalara ayrılacak ve incelenecek bir yaratık olarak tüm evrensel bilgi bütünü, 
her seferinde bir organ, mikroskop altında ve dolayısıyla yaratığın bedeninin her 
bir parçası, nasıl olduğu anlaşılmadan, yalnızca kendi içinde bir şey olarak 
anlaşılır. bütünle ilgilidir. Evola'nın yaklaşımı 
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Bilgi gelenekseldi ve bu nedenle doğayla bütünleşmişti. 
Onun için her zaman tek bir konu vardı: Gelenek. 
Arkadaşı Ren& Gu&non onu ilk kez tanımlamıştı: zamansız ve değişmez olan. 
Tüm gerçek ruhsal yolların kalbinde yer alan ezoterik çekirdek. Evola'nın kendisinin 
asla kullanmadığı bir terim olan 'Gelenekselcilik', 
Bireyin Geleneği bilmek ve bilgi sahibi olmak için kendisini yönlendirmek için 
kullanabileceği kutsal metinlerden türetilen bilgi ve teknikler 
böylece yaşamının her yönünü buna uygun olarak yaşar. Politika şuydu: 
yalnızca belirli politik amaçların nasıl takip edildiği açısından Evola'yı ilgilendiriyor 
Hedefler, geleneksel düşünce yapısına sahip bir bireyin ruhsal gelişimine yönelik 
olarak ve aynı zamanda nahoş hedeflerin nasıl olduğu açısından da yararlı olabilir. 
siyaset işi modern toplumları birbirine yakınlaştırabilir 
öğretilerinde bulunacak değerler ve yapılarla aynı doğrultudadır. 
geleneksel düşünce. 

1930'larda iki siyasi olgunun bazı anlamlar taşıdığı görülüyordu. 
bunların nasıl kullanılabileceği konusunda kendisi için umut verici olasılıklar 
en azından geleneksel bir topluma benzeyen bir şeyin restorasyonu için araçlar: 
İtalyan Faşizmi ve Alman Nasyonal Sosyalizmi (Naziizm). Ancak Evola hiçbir zaman 
gözü kara, fanatik bir devrimci, davaya yönelik idealist bir coşkuyla dolu değildi. 
Nitekim 1930'da 
Faşizm hakkında şöyle yazmıştı: 'raşizmin benimsediği ve benimsediği ölçüde 
Eğer (geleneksel) idealleri savunuyorsak, kendimize Faşist diyeceğiz. Ve bu 
hepsi.'1 Hayatının ilerleyen dönemlerindeki siyasi meşguliyetlerini yansıtarak, ayrıca 


şunu yazdı: 


"Felsefe, sanat, siyaset, bilim, hatta din" buradaydı 

yalnızca kendilerinde var olma ve daha yüksek bir çerçevenin dışında 
herhangi bir anlam taşıma hakkı ve olanağından yoksundur. 

Bu daha üst çerçeve, Gelenek fikriyle örtüşüyordu... (Amacıml “faşist, 
komünist, anarşist ya da demokratik olsun, herhangi bir siyasi rejimden 
etkilenmeyen idealleri savunmaktı. Bu idealler politik alanı aşar; henüz, 
ne zaman 

Siyasi düzeyde tercüme edildiğinde zorunlu olarak niteliksel farklılıklara, 
yani hiyerarşiye, otoriteye yol açarlar. 

ve kelimenin daha geniş anlamıyla imperium "un aksine 


LUAN 


“her türlü demokratik ve eşitlikçi kargaşa”. 2 


1 Evola'nın kendisi tarafından The Path of Cinnabar'da alıntılanmıştır (Londra: Arktos, 2009), s. 106. 
2 Aynı eser, s. 106. 
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Evola'nın hem öncesinde hem de sonrasındaki tüm yorumları dikkate alınarak 
Savaş sırasında kendisini hiçbir zaman tam anlamıyla bir Faşist olarak görmedi. O 
Hem Faşizmin hem de Nasyonal Sosyalizmin anlayışlarının tamamen modern 
olduğu başından beri anlaşılmıştı. 1925 yılında Evola'nın 
İtalyan Faşizminin 'kültürel ve manevi' bir bağdan yoksun olduğu zaten yazılmıştı. 
ancak güç kazandıktan sonra geliştirmeye çalıştığı kök', 'tıpkı bir 
yeni zengin olan adam daha sonra kendisine bir eğitim ve asil bir unvan satın 
almaya çalışır.'3 Faşizmin İtalyan toplumuna salt 'duygusallık' olarak aşılamaya 
çalıştığı vatanseverlik kavramlarına saldırdı. O da kınadı 
Mussolini'nin siyasi rakiplerine karşı uyguladığı şiddet. 

Faşist devrimi 'ironik bir devrim'4 olarak etiketledi. 

önceden var olan siyasi düzenin büyük bir kısmına dokunulmamış (bir duygu 
İtalyan Faşizmine gönderme yaptığı söylenen Hitler tarafından da paylaşıldığı anlaşılıyor. 
'l Duce'nin diktatörlük konumunu Faşist Büyük Konsey ve geleneksel monarşiyle 
tuhaf bir şekilde 'yarı iş' olarak karıştırmasıyla). Daha sonra 

Yıllar sonra şunu gözlemleyecekti: 'Ancak, kesinlikle kültürel açıdan bakıldığında, 
Faşist 'devrim' sadece bir şakaydı.'5 Hem Faşizm hem de Nasyonal Sosyalizm 
destek için kitlelere güveniyordu, bu da onları farklı kılıyordu 

geleneksel dünyanın aristokrasisinin egemenliğinden kurtulmuştu ve Nasyonal 
Sosyalizm, modern, bilimsel kökenden türetilen bir ırk teorisine takıntılıydı. 
tamamen geleneklere aykırı olan evrim ve biyoloji kavramları. 


Geleneksel bir perspektiften bakıldığında Faşizm ve Nazizm ile ilgili bu kadar 
çok sorun göz önüne alındığında, Evola neden onlara ilgi gösterdi? 
hiç mi? Cevap zamanın ruhunda yatıyor. 1930'lara gelindiğinde ise 
Batı Avrupa'nın demokratik uluslarının ve Birleşmiş Milletlerin 
Devletler, Komünist Sovyetler Birliği ve faşist ülkelerin hepsi 
birbiriyle çarpışma rotasında. Ve birçok kusurlarına rağmen, 
Faşist hareketler, demokratik ve komünist toplumların aksine, 
en azından modern dünyanın toplumsal yapısı içindeki geleneksel, hiyerarşik 
düzene benzer bir şeyi yeniden kurmaya çalışmak; 
modernitenin başlangıcından önce, binlerce yıldır tüm uygarlıkların tarihlerinde 
sorgusuz sualsiz devam eden bir şey. Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm anlayışlarında 
tamamen modernist olsa da Evola, zamanla bunların potansiyel olarak 
kullanılabileceğine inanıyordu. 


3 Alıntı HT Hansen'in Julius Evola'ya Girişi, Men Among the Ruins (Roches-ter: Inner 
Traditions, 2002), s. 36. 


4 Aynı eser, s. 36. 
5 Zincifre Yolu, s. 114. 
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Avrupa'da gerçekten geleneksel değerlere dayalı bir düzeni yeniden kurmak için 
bir kapı olarak; hatta eninde sonunda onları aşacak gerçek geleneksel toplumsal 
biçimlerin ortaya çıkmasına yol açabilecekler. Bazıları Faşizme doğrudan 
göndermeler içeren, orijinal haliyle İtalyan veya Alman okur kitlesine hitap eden 
bu makalelerin bu bağlamda anlaşılması gerekir. 


Evola'nın politik ideali her zaman Roma İmparatorluğu'ydu. Bu yazılar 
boyunca defalarca başvuruluyor. Faşistler sık sık antik Roma hakkında 
konuşuyorlardı, tıpkı Nazilerin sürekli olarak idealize edilmiş bir İskandinav geçmişi 
mitinden bahsetmesi gibi. Ancak bu antik harikalara dair anlayışları son derece 
yüzeyseldi ve pratikte antik dünya tarzında yeni binalar inşa etmenin ve Klasik 
çağın sadece taklidi olan sanatsal üslupların ortaya çıkmasının ötesine geçmiyordu. 
Evola çok daha derin bir düzeyde değişim yaratmak istiyordu. O sadece birkaç 
kozmetik değişikliğin yapılmasını istemiyordu; günümüz İtalyanlarının eski 
atalarının yaptığı gibi düşünmeye ve davranmaya gerçekten devam etmelerini 
istiyordu. Kısacası İtalyanların düşüncede, sözde ve eylemde eski Romalılara 
benzemesini istiyordu . Bu nedenle Faşizm onun için umutlarının çok gerisinde 
kaldı; yazılarında bazen istediğini 'süper faşizm' olarak nitelendirdi. Bu terimi 
kullanarak, Faşizmin halihazırda sunduğu şeylerden daha fazlasını istediğini 
kastetmiyordu. Aksine, Faşizmin aşılması çağrısında bulunuyordu . 


Faşist devrimin içeriye, her bir İtalyan'ın ruhuna tünel açmasını ve onların ünlü 
İmparatorluk atalarının uzun süredir gömülü olan ırksal anısını uyandırmasını 
istiyordu. İtalya onu hayal kırıklığına uğratınca umutlarını Almanlara, özellikle de 
Heinrich Himmler'in onu Orta Çağ şövalye tarikatına benzer bir şeye dönüştürme 
çabalarıyla, antik çağın kıvılcımını taşıyor gibi görünen Schutzstaffel (SS) biçimine 
aktardı. İçlerindeki Cermen Şövalyeleri. Hatta Evola, 1938'de SS liderlerinin 
temsilcilerine bir dizi konferans vermek üzere davet edildi. Ancak SS, Nazilerin 
ırksal saflığa ilişkin tamamen biyolojik tanımlarına ve İskandinavların üstünlüğüne 
olan inançlarına odaklanmıştı. Bu nedenle ruh ve karakterin kişinin ırksal nitelikleri 
açısından soy ve kan kadar önemli olduğu fikrini öne süren 'Latin' Evola'nın 
fikirlerinden etkilenmemişlerdi. Kibar bir şekilde uzaklaştırıldı. Bu nedenle Evola'nın, 
Avrupa'nın manevi ve kültürel yenilenmesine yönelik planını uygulayacak şekilde 
dönemin siyasi güçlerini etkileme umudu hiçbir zaman gerçekleşmedi. 


Ancak Evola'nın çabalarının başarısızlığı, hiçbir şekilde bu ciltteki makalelerin 
ilgisinin yalnızca basit bir meseleye indirgenmesi olarak anlaşılmamalıdır. 
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tamamen tarihi öneme sahip kalıntılar. Evola'nın yazıları her zaman yönlendirildi 
bireye yönelikti ve gerçek değişimin şu aşamada başlaması gerektiğine inanıyordu: 
herhangi bir anlamlı siyasi veya sosyal değişimin takip edebileceği seviyeden önceki bu seviye 
uygun olmak. Üstelik Evola'nın tüm düşüncesinin kökü Geleneğin değişmeyen 
dünyasında yatıyordu. Bu nedenle tutum ve yönelimler 
okuyucularını, kendi zamanının dünya çapındaki mücadelesine hazırlanmanın bir yolu 
olarak, geleneksel düşünceye sahip bir insan için de geçerli olan şeyleri benimsemeye teşvik etti. 
mücadelelerine ve çatışmalarına karşı kendini çelikleştirmeye hazırlanan birey 
ister politik ister tamamen farklı türde olsun, kendi çağımız. 
Evola'nın kahramanlık tanımları ve savaşçının nitelikleri 
Burada anlatılanlar kesinlikle zaman üstü ve evrenseldir. Gerçekten de 'Çeşitler'de 
Günümüz Müslüman olgusunda kolaylıkla görülebileceği gibi, Kahramanlık 
'intihar bombacıları', buna benzer türden kişisel üstü bir kahramanlık 
Evola'nın tanımladığı Japon kamikaze pilotlarından. Olmayacakken 
Günümüzün İslamcı radikallerini 'gelenekçiler' olarak etiketlemek doğru olur, çünkü 
onların özel İslam yorumlarının 19. yüzyıl Selefi ekolünde modernist kökleri 
olmasına rağmen, onların eylemlerinde hala geleneksel savaşçı anlayışının bazı 
unsurlarını görebiliriz. Örneğin Evola, cihad kavramını uzun uzadıya anlatıyor ; 
kendi açıkladığı gibi, kişinin kendi zayıflıklarına olduğu kadar kendi zayıflıklarına 
karşı da içsel bir mücadeleyi içeriyor. 
kişinin dış düşmanlarına karşı mücadele etmesi - özellikleri 
savaşçının kendisinin göstermeye çalıştığı yönlerine benzemek 
tasfiye. Ne yazık ki, cihadın bu ikili kavramı içe dönük bir yaklaşımdan ibarettir. 
kafirlere karşı savaşın daha uzun sürmesi gerektiğine inanan günümüzün İslamcı 
radikalleri tarafından dışsal bir mücadele biçimi de reddedildi. 
diğer tüm hususlara göre önceliklidir. Neyse ki, ancak 
İslami mutasavvıflar arasında cihat konusunda ikili bir anlayışa hâlâ rastlanmaktadır: 
Geleneksel bir anlayışın pekala son koruyucuları olabilecek Sufiler. 
Modern dünyada Islam. 

Ancak bu farklılıklara rağmen, İslamcı bir 'intihar bombacısı' tarafından 
gerçekleştirilen saldırıda hala temel öz fedakarlık fikri korunmaktadır. 
ve aşkınlık özlemi, yani gelenekselde bulunur 
savaşçı kavramı. 'Kahramanlık Çeşitleri'nde Evola, bunların neden 
Uçaklarını çarparken ölen Japon kamikaze pilotları 
Amerikan gemileri intihar olarak görülmemeli, çünkü pilotlar bu saldırıları sadece 
pes ettikleri inancıyla gerçekleştirdiler. 
bu hayat daha aşkın ve kişilik üstü bir varoluş lehinedir. 
Müslüman 'intihar bombacılarının' da benzer şekilde eylemlerinin sonucunda 
kendilerinin cennete gideceklerine inandıkları göz önüne alındığında, bu tür bir yaklaşıma itiraz 
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Dolayısıyla Kur'an'ın intiharı yasaklamasına dayanarak yapılan tespitler gülünçtür. 
Gerçekten de İslam dünyasını terörize eden Alamut'un ünlü İsmaili Suikastçılarının 
arkasındaki motivasyon buydu. 

Yüzyıllar boyunca Avrupalı Haçlıların orduları. Suikastçılar, suikastçının güvenliğini 
hiçe sayarak bireysel düşmanlara dikkatlice planlanmış saldırılar gerçekleştirdiler 
ve bu nedenle "intihar saldırısı' tekniği onların ayırt edici özelliğiydi. Suikastçılar 
her zaman emindi: 

ancak saldırı sırasında ölecek olsalar bile 

melekler tarafından kurtarılacak ve sonsuza kadar Cennet'e gönderileceklerdi. 
Her ne kadar Şiiliğin küçük bir kolu olan Haşhaşiler, diğer Müslümanlar tarafından 
sapkın olarak görülse de, bunların kökenlerini (ya da belki de 

uygulamaları günümüzün 'intihar bombacılarının' sadece bir paraleli 

Evola'nın kişisel üstü mod tanımıyla tamamen tutarlıdır 

savaşta ölüm. 

Yalnızca bunlara atıfta bulunduğumu açıklığa kavuşturmak benim için önemli. 
Askeri veya siyasi hedeflere yönelik saldırılar. Son yıllarda Irak'ta ve İslam 
dünyasının başka yerlerinde çok yaygın bir olay haline gelen, sivillere yönelik 
kitlesel ölümlere yol açan saldırılar, 

Geleneksel İslam'da ortaya konan savaş hükümlerine yabancıdır ve 

yalnızca modern yenilikçi tekfir doktrinleri içerisinde meşrulaştırılabilir . 

ki biri diğer Müslümanları mürted veya cahiliye ilan edebilir ? 

Müslüman kardeşlerini putperest bir cehalet ortamında yaşıyor olarak gören. BT 
Aynı şekilde sivil halka saldırmak da Kuran'da yasaklanmıştır. 

İslamcıların kanlı saldırılarını haklı çıkarmak için teolojik akrobasi yapmak zorunda 
kaldıkları bir şey 

batıda. Elbette ki, genellikle çaresizlikten dolayı en alt sınıftan seçilmiş kişiler 
tarafından işlenen bu tür öldürücü davranışlar 

toplumun basamakları, Evola'nın tanımlayacağı bir şey değil 

bulduğu toplumlara karşı olsa bile geleneksel veya arzu edilir görülen 

iğrenç. Evola'nın ideali, Lord'un tanımladığı kshatriya idi. 

AC Bhak-tivedanta Swami Prabhupada tarafından şu şekilde açıklanan Bhagavad- 
Gita'daki Krishna : 


'Zarardan koruma sağlayan kişiye kshatriya denir . ... 

Kshatriyalar meydan okumak ve öldürmek için özel olarak eğitilmişlerdir 
çünkü dini şiddet bazen gerekli bir faktördür. ... İçinde 

Dini hukuk kitaplarında şöyle deniyor: 'Savaş alanında bir kral veya 
kshatriya, kendisini kıskanan başka bir kralla savaşırken, ölümden 

sonra cennetsel gezegenlere ulaşmaya hak kazanır, çünkü brah- 
manalar da hayvanları kurban ederek cennetsel gezegenlere ulaşır. 
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kurban ateşinde.' Bu nedenle, savaş alanında dini esaslara göre 
öldürmek ve kurban ateşinde hayvanları öldürmek kesinlikle şiddet 
eylemi sayılmaz, çünkü söz konusu dini prensiplerden herkes 
faydalanır." 6 


Bu nedenle bir kshatriya sıradan bir insan değil, daha ziyade en yüksek 
aristokrat tutum ve davranışa sahip bir adamdır. Bencil bir arzuyu tatmin etme 
veya geçici bir siyasi kazanç elde etme arzusuyla öldürmez. Aksine, bir kshatriya 
savaşır çünkü varlığının nedeninin, onun dharması olduğunu bilir. Zaferi, 
yenilgisi ve hatta kişisel güvenliği ne olursa olsun, görevini yerine getirirse en 
yüksek manevi platforma ulaşacağının bilincinde olarak dininin ve toplumunun 
ilkelerini savunmak için savaşır. Ancak ne yazık ki şu anda içinde yaşadığımız 
yozlaşmış Kali-Yuga'da çok az sayıda gerçek kshatriya bulunmaktadır. 


Evola, gerçek savaşçıyı anlamak için geçmişe bakarken, savaşlar arasındaki 
dönemde Avrupa'da bir siyaset biçimi arayan tüm 'Muhafazakar Devrimciler' 
gibi, Evola da siyaset anlayışında zamanının çok ilerisindeydi. son yüzyıllarda 
egemen olan partiler arasındaki sıradan çekişmelerin ötesinde. 


Ancak günümüzde, ilk olarak Evola ve diğerleri tarafından ana hatlarıyla belirtilen 
fikirlerin, demokratik kapitalizmin görünüşte durdurulamaz, küresel yayılmasına 
alternatif arayanlar arasında yeni bir çekicilik bulduğunu görüyoruz. Bir ütopya 
vizyonu olarak sunulan yavan çok kültürlü (veya daha doğru bir ifadeyle kültür 
karşıtı) tüketim toplumundan daha çok insan bıktıkça, Evola'nın yazılarının 
geçerliliğinin yalnızca çatlaklar oluştukça artmaya devam etmesi muhtemel 
görünüyor. sosyal kriz derinleşmeye devam ediyor. Özellikle 'Yeni Avrupa İçin 
Savaşçı Unsurunun Anlamı, 1941'de olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyan 
bir dizi içgörüyü içeriyor. Bu makalede Evola, Birinci Dünya Savaşı'nı 'demokratik 
demokrasi' bağlamında tartışıyor. emperyalizm' ve Müttefiklerin Merkezi 
Güçlerde somutlaşan geleneksel yaşam tarzının son kalıntılarına son verme 
girişimi. Bugün ABD'nin Orta Doğu'da ve diğer yerlerde askeri harekat yoluyla 
'özgürlüğü' yayma çabalarında da tam olarak aynı olgunun iş başında olduğunu 
görüyoruz; bu da benzer şekilde son savaşta direnişe son vermek için tasarlandı. 
Dünyanın geleneksel materyalizm kültürüne hala aktif olarak karşı çıkan 
bölgeleri 


6 AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad-Gita as It Is (Mumbai: Bhaktive- 
danta Book Trust, 2008), Bölüm 2, Metin 31, s. 105. 
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değerler. Böylelikle, Avrupa'da zaten başarılı olan günümüzün demokratik 
güçlerinin son kalıntıları (Wwe moderniteden ne kadar derinden etkilendiği göz 
önüne alındığında sadece bir kalıntı) yok etmeye çalıştığı başka bir 'demokratik 
emperyalizm' vakasına tanık oluyoruz. (Geçen yüzyıl boyunca tüm dünya 
geleneksel düzen anlayışının içindedir.) Ancak bu güçler askeri yollarla mağlup 
edilemeyecek, yalnızca savaşçı idealini hem içsel hem de dışsal olarak 
somutlaştırmayı seçenler tarafından mağlup edilecek; Gelenek dünyası hiçbir 
gücün veya zenginliğin boyun eğdiremeyeceği bir alemdir. 


Bu giriş, Evola'nın yaşamının biyografik bir özetini içermeyecektir, çünkü bu, 
İngilizce dilinde başka yerlerdeki birçok yazar tarafından zaten kapsamlı bir 
şekilde yapılmıştır (özellikle politik tutumları açısından en dikkate değer olanı, 
Dr.HTHansen'in Harabeler Arasındaki Adamlara Giriş adlı kitabıdır). Evola'nın 
otobiyografisi The Path of Cinnabar'da olduğu gibi . 

Ancak bu makalelerin öncelikle savaşla ilgili olduğu göz önüne alındığında, 
Evola'nın savaşı tamamen teorik anlamda anlamadığını belirtmekte fayda var. 
Evola, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan ordusunda topçu subayı olarak görev 
yaptı ve Faşist İtalya'daki konumunun tartışmalı doğası onu bunu yapmaktan 
alıkoyacak şekilde müdahale etmeseydi, İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar görev 
yapacaktı. Evola yazdıklarını uyguladı. Bu, 1945'te yaralandığı ve belden aşağısı 
ömür boyu felç olduğu sırada başına gelecek kaderin bir önsezisi gibi görünen 

bir pasajı olan 'Irk ve Savaş' adlı makalesinde olduğundan daha açık değildir. 
Viyana'da çalışırken bir hava saldırısı. 


İçinde Evola, uçaklarla yapılan bombalama baskınlarıyla ilgili bir Alman 
makalesinden bahsediyor; "bu makalede soğukkanlılık testi, yani yön 
içgüdüsünün acımasız veya kafa karıştırıcı dürtülere karşı ani, berrak tepkisi, 
kesin bir sonuçla sonuçlanmaktan başka bir şey yapamaz." kaçma ve hayatta 
kalma olasılığı en yüksek olanların, olmayanlardan ayrımcılığa uğraması". Burada, 
hava saldırıları sırasında barınaklara çekilmeyi reddetmesinin, bunun yerine 
kendi kaderini sınamak için sokaklarda yürümeyi seçmesinin ardındaki düşünceye 
bir göz atıyor olabiliriz. 

Son olarak, bu makalelerin ilk olarak nerede ortaya çıktığına dair birkaç 
kelime. 1930'da Evola, Faşizmin eleştirisine gelenekçi bir bakış açısıyla odaklanacak 
olan, Evola ve diğer yazarlar tarafından yazılan, iki haftada bir yayınlanan La 
Torre dergisini kurdu. Ancak Faşizmin başarısızlıklarına yönelik saldırıları Faşist 
düzen içindeki pek çok kişiyi kızdırdı ve yetkililer La Torre'nin yalnızca beş sayıdan 
sonra yayınlanmasını durdurmaya zorladı .Bu nedenle Evola, mesajına sempati 
duyabilecek bir kitleye ulaşma girişimine devam etmek istiyorsa şunu fark etti: 
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reform için iyi bağlantıları olan Faşist müttefikler bulması gerekecekti. 
yazılarını yayınlamak istiyordu ve başardı. Bu 
Bu kitaptaki makalelerin neredeyse tamamının ait olduğu dönem. Evola bulundu 
La Vita Italiana dergisinin editörü Giovanni Preziosi'nin önemli bir müttefiki (bkz. 
"Kahramanlık Çeşitleri"). Preziosi'nin yayını 
Bazen Faşist rejimi de eleştiriyordu ama Preziosi'nin kendisi de 
Mussolini'nin güvenini ve saygısını kazanmıştı ve böylece daha fazlasına izin verilmişti. 
içerik özgürlüğü diğerlerinden daha fazladır. (Evola'ya göre aynı zamanda 
Preziosi'nin bir materyal arşivine sahip olduğu söylendi. 
kamuoyuna duyurulması birçok Faşist lideri utandırırdı.)7 Preziosi 
Evola'nın La Torre'sinin hayranıydı ve aynı zamanda Evola'nın da arkadaşıydı. 
Arturo Reghini, maneviyat ve mistisizm üzerine çalışmaya ilk başladığında Evola'nın akıl 
hocası ve işbirlikçisi olan büyük İtalyan ezoterikçi. Evola'nın yazılarını kendi dergisinde 
yayınlamaya başlamayı kabul etti ve 1936'dan itibaren Evola'nın diğer ülkelere yaptığı 
gezilerin çoğunu da finanse etti. 
Çeşitli 'Muhafazakar Devrimci' örgütler arasında bir iletişim ağı kurma çabasıyla yaptığı 
ülkeler 
Avrupa'nın her yerinde, bir plan hazırlığı sırasındaki umutlarına uygun olarak 
Dar anlamda İtalyanlardan ziyade Avrupalı elitlerin bir gün 
'Süper-Faşist' (ya da kendisinin deyimiyle 'Ghibelline') ideallerini tüm Kıta için hayata 
geçirmek. Evola'nın kendisi şöyle yazdı: 'Benim fikrim şuydu: 
Avrupa'da bir dereceye kadar siyasi ve kültürel açıdan gelenekçi düşünceyi somutlaştıran 
çeşitli unsurları koordine etmek.'8 
Bu arzu, Evola'nın sürekli olarak Aryan uygarlığından bahsetmesi ve bütün kitaptan 
alıntılar yapması nedeniyle bu kitabın sayfalarında oldukça belirgindir. 
yalnızca Avrupa kültürü ve tarihine odaklanmak yerine, 
Çoğu Faşist yazar gibi İtalyan geleneği, daha geleneksel yaklaşımlarıyla 
milliyetçilik duygusuyla yapıyorduk. 

Preziosi ayrıca Evola'yı Roberto Farinacci ile tanıştırdı. Farinacci 
Mussolini ile kişisel ilişkisi olan bir Faşistti ve 
II Regime Fascista'nın baş editörü (bkz. ilk altı makale ve ayrıca 
'Roma'nın Zafer Anlayışı"), Faşist Parti'nin resmi yayın organı olan bir dergi. Farinacci 
Evola'nın geçmişine kayıtsızdı 
rejimle sorunlar yaşadı ve Faşist devrimin kültürel özlemlerini yükseltmeye çalıştı. Bu 
amaçla Evola'ya bir sayfa verdi. 
iki haftada bir, kendisine sınırsız yetki verilen günlüğü 
dilediği konuya yazabilir. Görünmeye başlayan bu sayfa 


7 Zincifre Yolu, s. 110. 
8 Zinober Yolu, s. 155. 
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1933'te 'Diorama Filosofico' (Felsefi Diorama) unvanını aldı ve 
"Faşist Ahlakta Ruhun Sorunları' alt başlığıydı. Farinacci kullanıldı 
Evola'yı hakkında yazdığı için azarlama girişimlerini saptıracak etkisi 
Eleştirel bir bakış açısıyla faşizm. Yani Evola'ya bir 
gözlemlerini dile getirebileceği tartışılmaz bir konum. Bu durum 1943'e kadar 
tam on yıl boyunca devam edecekti. 
'Diorama'nın içeriğini kendisi yazdı, ama aynı zamanda bunu hem edebi hem de 
politik eğilimlerden, teşvik etmek istediği benzer düşüncelere sahip düşünürleri 
öne çıkarmak için bir forum olarak kullandı. Böylece, incelenerek 
Evola'nın siyasi odaklı metinler yayınlama çabalarının tarihi 
Faşist dönemde, onun genel olarak Faşizmle olan ilişkisinin karmaşıklığını 
anlayabiliriz ve böylece Evola'nın ya bir Faşist ya da bir anti-Faşist olduğunun 
neden tam bir doğrulukla söylenemediğini görebiliriz. En doğru 
cevap Evola'nın Faşizmde daha iyi bir şeyin olasılığını gördüğüdür, 
ancak bu olasılık gerçekleşmemiş bir olasılıktı. 

Evola'ya yeni gelen ve anlamaya çalışan kişiler için 
Düşüncesinin bütünü göz önüne alındığında, bu makaleler başlamak için ideal bir yer değil. 
Bütün çalışmalarının temeli kısa süre sonra yayımlanan kitabıdır. 
Bu ciltteki makaleler yazılmadan önce: Modern Dünyaya Karşı İsyan. Bu kitap 
onun tüm yaşamının metafizik temelini ortaya koyuyor. 
çalışma ve herhangi birini okumadan önce kişi ona aşina olmalıdır. 
Evola'nın diğer yazıları. Şunu da belirtmek gerekir ki bu yazılar 
Bu sözler kesinlikle Evola'nın siyaset konusundaki son sözü değildi. Okuyucular 
Evola'nın siyasi düşüncesinin savaş sonrası dönemde nereye ulaştığıyla ilgileniyorum 
Yıllar, apolitik ya da "apolitik" kavramına dair anlayışının ana hatlarını çizdiği 
Harabeler Arasındaki Adamlar adlı kitabına başvurmalı. 
Geleneksel bir duruş için gerekli bir koşul olduğunu düşündüğü duruş 
Vedik gelenekte anlaşıldığı şekliyle çağlar döngüsü içindeki son ve en yozlaşmış 
çağ olan ve şu anda içinde yaşadığımız Kali-Yuga çağını benimseme eğilimi. 
Ancak Apoliteia ilgisizlik veya katılım eksikliği ile karıştırılmamalıdır; bunun yerine 
o, siyasetin belirli hedefleriyle değil, daha ziyade yarattığı etkiyle ilgilenen, siyasi 
meselelerle ilgilenmenin özel bir biçimidir. Böyle bir 


bireyin katılımı. burası sınav yeri değil 

Ancak bu kitaptaki makaleler bir kişi tarafından yazıldığı için bu fikirden vazgeçtim. 
saygısız politikalar kullanarak geleneksel toplumsal düzenden bir şeyleri yeniden 
kurma şansının hâlâ olduğunu hisseden genç Evola. Hala, 

Bu ciltteki en son makaledeki 'Düşüş 

Harabeler Arasındaki Adamlar'dan kısa bir süre önce yazılmış olan Kahramanlığın Kahramanlığı' 
olaydan hemen sonra Evola'nın ruh hali hakkında bir şeyler görebiliriz. 
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savaş. Karamsarlık her zaman Evola'nın anlayış anlayışına yabancı bir şeydi. 
ancak bu makalede Evola'nın siyasi güçleri araştırdığını görebiliriz. 
1950'de çalışıyor ve hiçbirinin geleneksel niteliktekilere herhangi bir ilgi 
duymayacağını fark ediyor. Faşizmin hiyerarşik ve kahramanlık vizyonunun 
yıkılmasıyla artık seçilecek hiçbir şey kalmamıştı. 
Siyasi sahnede eşitlikçiliğin rakip iki ideolojisi vardı: demokratik kapitalizm ve 
komünizm. 
bireyi insanlıktan çıkarmak. Dahası, Evola şunu gözlemliyor: 
Teknoloji çağı makineler arasındaki mücadeleye indirgenmiş, 
ve dolayısıyla savaşın sunduğu kahramanca aşkınlık fırsatları 
eski zamanlarda artık mevcut değil. Bu nedenle bir mücadele 
Kahramanlığı deneyimlemeye çalışan birey politikadan biri olmayacak ya da 
hatta savaş alanındaki mücadeleden ziyade kahramanca mücadelelerden oluşacaktır. 
topyekün savaş' olgusunun kendisi ile çatışan birey, 
insanlık fikri olası bir yok oluşla karşı karşıyadır. Bu aslında hepimizin 1945'ten 
bu yana kendimizi içinde bulduğumuz çıkmazdır. 
insanlık sadece kendini söndürme yeteneğinden faydalanmakla kalmayıp, aynı zamanda 
aynı zamanda kendi yarattığımız sürekli çoğalan makineler içinde kaybolma 
ihtimaliyle de yüzleşmeye başladık. Önemli bir siyasi güç olmadan 
Dünyamızın evrensel bir pazara dönüştürülmesine karşı çıkan 
Zamanımızın çatışması, giderek yapaylaşan bir dünyada insanın insanlığını 
koruma mücadelesidir. Geleneksel bir perspektiften bakıldığında gerçek önemini 
koruyan tek savaş budur. 

Metinlerdeki dipnotların çoğu tarafımdan eklenmiştir. Küçük 
Evola'nın kendisi tarafından eklenen çok sayıda dipnot bazılarına dahil edildi 
makalelerden ve bu şekilde belirtilmiştir. 
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Savaşçı Kahramanlık 


İlk olarak 25 Mayıs 1935'te şu şekilde yayınlandı: 
'Sulle forme dell'eroismo guerriero' 
'Diorama mensile', Il Regime Fascista. 


Savaşın tüm gerekçelerinin altında yatan temel ilke, 
insan kişiliği açısından 'kahramanlık'tır. Savaş denir, 
insana, içinde uyuyan kahramanı uyandırma fırsatı sunar. 
Savaş, rahat yaşamın rutinini bozar; çetin sınavlarıyla hayata, ölüme göre 
hayata dair dönüştürücü bir bilgi sunar. 
Bireyin kahraman gibi yaşamayı başardığı an, 
Dünyevi yaşamının son anı, dünya ölçeğinde sonsuz derecede daha ağırdır. 
monoton bir şekilde tüketerek geçirilen uzun bir varoluştan daha fazla değer 
şehirlerin önemsizlikleri arasında. Manevi açıdan bakıldığında bu olasılıklar 
savaşın olumsuz ve yıkıcı eğilimlerini telafi etmektedir. 
bunlar pasifist materyalizm tarafından tek taraflı ve eğilimli bir şekilde 
vurgulanmaktadır. Savaş, insan yaşamının göreliliğinin farkına varılmasını sağlar ve dolayısıyla 
aynı zamanda 'yaşamdan daha fazlası'nın yasasıdır ve dolayısıyla savaşın her zaman anti- 
materyalist bir değeri, manevi bir değeri vardır. 

Bu tür değerlendirmelerin tartışılmaz bir değeri vardır ve insancıllığın 
gevezeliklerini, duygusal sızlanmaları, protestoları keser. 
"ölümsüz ilkelerin' ve "Enternasyonal'in savunucuları 
kalemin kahramanları. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki; 
savaşın manevi yönünün hangi koşullar altında olduğunu tam olarak tanımlamak 
Aslında açıkça görülüyorsa konuyu daha ayrıntılı incelemek ve bir tür 
'savaşçı deneyimi fenomenolojisi'nin ana hatlarını çizmek gerekiyor. 
çeşitli biçimleri ayırt etmek ve bunları hiyerarşik olarak düzenlemek 
kahramanca deneyim için en önemli sayılması gereken hususu vurgulayın. 
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Bu sonuca varmak için, 'Diorama'nın düzenli okurlarının zaten aşina olacağı, 
-unutmayın- belirli, kişisel, felsefi bir yapının ürünü değil, aksine daha çok aşina 
olacağı bir doktrini hatırlamak gerekir. doğası gereği pozitif ve objektif gerçek 
verilerdir. Bu, en yakın tarihi, dört hiyerarşik derecenin her birinden diğerine 
ters bir düşüş olarak yorumlayan hiyerarşik dörtlü bölümleme doktrinidir. 
Hatırlanması gerekir ki bu dörtlü bölünme, tüm geleneksel uygarlıklarda dört 
farklı kastın ortaya çıkmasına neden olmuştur: köleler, burjuva orta sınıfı, savaşçı 
aristokrasisi ve saf, manevi otoritenin sahipleri. Burada 'kast' - çoğu kişinin 
varsaydığı gibi - yapay ve keyfi bir şey anlamına gelmiyor; daha ziyade aynı 
doğayı, aynı tür ilgi ve mesleği, aynı ilkel nitelikleri paylaşan bireylerin bir araya 
geldiği 'yer' anlamına geliyor. 


Belirli bir 'hakikat', belirli bir işlev, kastları normal durumlarında tanımlar ve 
bunun tersi geçerli değildir: dolayısıyla bu, ayrıcalıkların ve yaşam tarzlarının bir 
sosyal anayasa temelinde az çok yapay olarak tekelleştirilmesi meselesi değildir. 
doğal olmayan bir şekilde korunur. Bu tür toplumlardaki tüm biçimlendirici 
kurumların, en azından daha özgün tarihsel biçimlerinin ardındaki temel prensip, 
kişinin hayatını yaşamanın tek bir basit, evrensel yolu değil, sırasıyla savaşçıya 
ve savaşçıya uygun birkaç farklı manevi yolun var olmasıdır. burjuva ve köledir 
ve toplumsal işlevler ve dağılımlar fiilen bu eklemlenmeye tekabül ettiğinde - 
klasik ifadeye göre - bir secundum eguum et bonum düzeni vardır. 1 Bu düzen 
'hiyerarşik'tir, çünkü aşağı düzeydeki yaşam tarzlarının üstün olanlara doğal 
bağımlılığını ve bağımlılığın yanı sıra işbirliğini de 

ima eder; Üstünlerin görevi, tamamen manevi bir temelde ifade ve kişiliğe 
ulaşmaktır. Yalnızca bu düz ve normal itaat ve işbirliği ilişkisinin var olduğu 
durumlar sağlıklıdır; insan organizması analojisinde de açıkça görüldüğü gibi, 
eğer şans eseri fiziksel unsur (köleler) varsa bu sağlıksızdır. ya da bitkisel yaşam 
unsuru (burjuvazi) ya da kontrolsüz hayvan iradesi unsuru (savaşçılar) bir insanın 
hayatında birincil ve yol gösterici yer alır ve ancak ruh, varoluş için merkezi ve 
nihai referans noktası oluşturduğunda sağlamdır. geri kalan fakülteler - bununla 
birlikte, bütünün birliği içinde kendilerine ait yaşamları ve ikincil hakları olan 
kısmi bir özerkliğe sahip değildirler. 


1 Latince: 'gerçeğe ve adalete göre'. Bu uzun zamandır ortak bir yasal düstur olmuştur. 
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Herhangi bir eski hiyerarşiden değil, yukarıda olanın ve kuralların gerçekte 
üstün olan olduğu anlamına gelen 'gerçek' hiyerarşiden bahsettiğimiz için, 
merkezinde manevi seçkinler ve kölelerin, burjuvaların ve savaşçıların yaşam 
tarzları, nihai anlamını ve yüce gerekçesini, bu manevi elitin spesifik mirası olan 
ilkeye referanstan alır ve bu ilkeyi maddi faaliyetlerinde gösterir. Ancak merkez 
değişirse anormal bir duruma ulaşılır; böylece temel referans noktası manevi 
prensip olmak yerine köle sınıfının, burjuvazinin veya savaşçılarınki olur. Bu 
kastların her biri kendi hiyerarşisini ve belirli bir işbirliği kuralını ortaya koyar, 
ancak her biri bir öncekinden daha doğal olmayan, daha çarpık ve daha yıkıcıdır; 
ta ki süreç kendi sınırına, yani içinde herkesin yer aldığı bir sisteme ulaşana 
kadar. Kölelerin karakteristik yaşam vizyonu, her şeyi yönlendirmeye ve kendisini 
toplumsal bütünlüğün hayatta kalan tüm unsurlarıyla doldurmaya başlar. 


Siyasi açıdan bu iç içe geçme süreci Batı tarihinde oldukça belirgindir ve izi 
en yakın zamanlara kadar uzanabilir. Aristokratik ve kutsal tipteki devletlerin 
yerini, büyük ölçüde sekülerleşmiş monarşik savaşçı devletler aldı, onların yerini 
de kapitalist oligarşiler (burjuva veya tüccar kastı) tarafından yönetilen devletler 
aldı ve son olarak, bu yönde eğilimlere tanık olduk. - Rus Bolşevizminde (köleler 
kastı) doruğa ulaşan sosyalist, kolektivist ve proleter devletler. 


Bu süreç, bir uygarlık türünden diğerine, yaşamın bir temel anlamından 
diğerine geçişlerle paralellik göstermektedir. Her aşamada, her kavram, her ilke, 
her kurum, egemen kastın dünya görüşünü yansıtan farklı bir anlam kazanır. 


Bu 'savaş' için de geçerlidir ve böylece başlangıçta kendimize koyduğumuz, 
savaşın ve kahramanca ölümün kazanabileceği anlam çeşitlerini belirleme 
görevine yaklaşabiliriz. Savaşın, kastlardan birinin veya diğerinin işareti altında 
yer almasına uygun olarak farklı bir yüzü vardır. 

Birinci kast döngüsünde savaş ruhsal güdülerle meşrulaştırılmış ve doğaüstü 
başarıya ve kahramanın ölümsüzlüğü elde etmesine giden bir yol olarak 
değerini açıkça göstermişken ('kutsal savaşın nedeni de budur). "), savaşçı 
aristokrasiler döngüsünde, savaş uğruna savaşın zevkiyle gönüllü olarak 
ilişkilendirilen bir sadakat gösterdikleri belirli bir prensin onuru ve gücü için 
savaştılar. İktidarın burjuvazinin eline geçmesiyle birlikte derin bir dönüşüm 
yaşandı; Bu noktada kavram 
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ulusun varlığı somutlaşır ve demokratikleşir, anti-aristokratik ve natüralist bir 
vatan anlayışı oluşturulur. 

savaşçının yerini, yalnızca savunma veya toprağın fethi için savaşan asker- 
vatandaş alır; Ancak savaşlar genellikle sinsice kalır 

üstünlükçü güdüler ya da eğilimler tarafından yönlendirilen 

ekonomik ve endüstriyel düzen. Nihayet, liderliğin kölelerin eline geçtiği son 
aşama, çoktan gerçekleşmeyi başarmıştır. 

- Bolşevizm'de - savaşın başka bir anlamı, ifadeyi şu şekilde bulur: 

Lenin'in şu karakteristik sözleri: 'Uluslar arasındaki savaş 

orta sınıfın hayatta kalmasıyla meşgul olan çocukça bir oyundur. 

bizi ilgilendirmiyor. Gerçek savaş, bizim savaşımız, dünya devrimidir. 
burjuvazinin yıkılması ve proletaryanın zaferi." 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, 'kahraman' kavramının çok farklı 
türleri ve anlamları barındıran ortak bir payda olduğu açıktır. Ölmeye hazır 
olmak, kendi hayatını feda etmek belki de tek önkoşuldur. 
teknik ve kolektivist bakış açısından, aynı zamanda 
Bugün oldukça acımasızca 'yemsiz yem' olarak anılan şeye bakış açısı. Ancak işin 
bu noktadan olmadığı da aşikar. 

Birey 'yem' olarak değil de bir kişilik olarak göründüğünde, savaşın birey 
açısından herhangi bir gerçek manevi değere sahip olabileceği görüşü 
Roma'nın bakış açısıdır. Bu ikinci bakış açısı ancak araçlarla amaçlar arasında 
ikili bir ilişki olması koşuluyla mümkündür; 

Diyelim ki, bir yandan birey, bir savaş ve onun maddi amaçları açısından bir araç 
olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda bir savaş olduğunda, 

birey için bir fırsat ya da yol olarak bir araçtır. 

Kahramanlık deneyiminin desteklediği ruhsal başarısının sonu. 

O zaman bir sentez, bir enerji ve onunla birlikte azami bir verimlilik ortaya çıkar. 

Bu düşünce dizisiyle devam edersek, oldukça açık hale gelir 
yukarıda söylenenlerden yola çıkarak her savaşın aynı olasılıklara sahip 
olmadığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni sadece soyutlamalar olmayan analojilerdir. 
ancak çoğu insanın göremediği yollarda olumlu bir şekilde hareket eden, 
uygarlığın çeşitli devrelerinde hakim olan kolektif karakter ve bütünde bu 
karaktere karşılık gelen unsur 
insan varlığının. Tüccarların ve kölelerin çağında güçler 
insanın kişilik öncesi, fiziksel, içgüdüsel, 'tellürik', organik-yaşamsal kısmını 
tanımlayan enerjilere karşılık gelen enerjiler, çağlarda hakim olur. 

Savaşçıların ve manevi liderlerin güçlerinin ifadeleri sırasıyla insandaki karakter 
ve iradi kişilik ile manevileştirilmiş kişilik, gerçek kişiliğin ne olduğuna karşılık 
gelir. 
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doğaüstü kaderine göre şekillenmiştir. Onlarda uyandırdığı tüm aşkın faktörler 
nedeniyle, bir savaşta çoğunluğun 
kolektif olarak daha fazla veya daha fazlasına karşılık gelen bir uyanışa uğramaktan başka bir şey yapılamaz. 
nedenlerin sırası içindeki baskın etkiye göre daha az 
bu savaşın patlak vermesinde en belirleyici faktör olmuştur. Bireysel olarak, 
Kahramanlık deneyimi o zaman farklı varış noktalarına, daha doğrusu, bu tür üç 
temel noktaya yol açar. 

Bu noktalar temel olarak savaşçı kastının ve ilkelerinin içinde bulunabileceği 
üç olası ilişki türüne karşılık gelir. 
daha önce ele alınan diğer belirtilerle ilgili olarak. Normal durumda onlar manevi 
prensibe tabidirler ve sonra orada 
yaşam üstü, kişilik üstü olmaya götüren bir kahramanlığı ortaya çıkarır. 
Bununla birlikte savaşçı ilkesi kendi biçimini oluşturabilir ve bunu reddedebilir. 
herhangi bir şeyin kendisinden üstün olduğunu kabul etmek ve ardından kahramanca deneyim 
trajik' bir nitelik kazanıyor: küstah, çelik gibi sert ama ışıksız. Kişilik kalır ve 
güçlenir ama aynı zamanda 
natüralist ve basitçe insan doğasının oluşturduğu sınır da öyle. Bununla birlikte, 
bu tür bir 'kahraman' belli bir büyüklük gösterir ve 
doğal olarak hiyerarşik olarak savaşçıdan daha aşağı olan tipler için, yani 
burjuva ve köle tipleri, bu savaş ve bu kahramanlık zaten şu anlama geliyor: 
üstesinden gelmek, yükselmek, başarmak. Üçüncü durum, hiyerarşik açıdan 
aşağı unsurların (kendi altındaki kastların) hizmetine geçmiş, bozulmuş bir 
savaşçı ilkesini içerir. Böyle durumlarda kahramanca 
deneyim, neredeyse ölümcül bir şekilde, bir çağrışım ve patlamayla birleşmiştir. 
içgüdüsel, kişisel-altı, kolektif, irrasyonel güçler, böylece hayatı yalnızca pasif bir 
şekilde yaşayabilen, zorunluluktan kaynaklanan bireyin kişiliğinde temelde bir 
lezyon ve gerileme meydana gelir. ya da mitlerin ve tutkulu dürtülerin 
düşündürücü gücüyle. 
Örneğin, Remargue2'nin kötü şöhretli hikayeleri yalnızca bu ikinci türden 
olasılıkları yansıtır; insan türlerinin hikayelerini anlatıyorlar, 
Sahte idealizmlerle savaşa sürüklenen insanlar, sonunda gerçekliğin bir şey olduğunu fark ederler. 
çok farklı; ne alçak oluyorlar, ne de kaçak oluyorlar, ancak onları en korkunç 
sınavlarda ileriye iten her şey temeldir. 
içinde pek fazla insanın kalmadığı ve ışığın herhangi bir anını bilmeyen kuwvetler, 
dürtüler, içgüdüler ve tepkiler. 


2 Erich Maria Remargue (1898-1970), Birinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış bir Alman 
yazardı. En tanınmış eseri, savaşı korkunç ve pasifist terimlerle tasvir eden 1927 tarihli Batı 
Cephesinde Her Şey Sessiz adlı romanıdır. 


166 


Machine Translated by Google 


SAVAŞÇI KAHRAMANLIK BİÇİMLERİ 


Sadece maddi değil manevi de olması gereken bir savaş 
hazırlığında, ruhları ve enerjileri daha yüksek çözüme, tek çözüme 
yönlendirebilmek için tüm bunları net ve korkusuz bir bakışla tanımak 
gerekir. bu da Faşizmin ilham aldığı ideallere tekabül ediyor. 


Faşizm, hem sosyalist hem enternasyonalist kolektivizme, hem 
de demokratik ve demagojik ulus kavramına karşı aristokratik ve 
manevi ulus kavramını onaylaması açısından bize yeniden yapıcı bir 
devrim olarak görünüyor. Buna ek olarak, ekonomik miti küçümsemesi 
ve ulusu pratikte "savaşçı ulus" derecesine yükseltmesi, olumlu bir 
şekilde, eski kastların değerlerini yeniden tabi kılacak olan bu yeniden 
yapılanmanın ilk aşamasına işaret ediyor. 'tüccarlar' ve 'köleler' bir üst 
kastın değerlerine bağlıydı. Bir sonraki adım, savaşçı ilkesinin kendisinin 
ruhsallaştırılması olacaktır. O zaman çıkış noktası, yukarıda bahsedilen 
üç olasılıktan en yükseği anlamında kahramanca bir deneyim 
geliştirmek olacaktır. Bizden önceki en büyük medeniyetlerde hakkıyla 
deneyimlenen ve doğruyu söylemek gerekirse onların değişmez ve 
evrensel yönünü bize görünür kılan bu kadar yüksek, manevi bir 
imkânın nasıl olduğunu anlamak, sadece bir şey değil, daha fazlasıdır. 
çalışkan bilgelik. Esas olarak Antik ve Orta Çağ Romanlığına özgü 
geleneklere odaklanacağımız bundan sonraki yazılarımızda bu konuyu 
ele alacağız. 
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İlk olarak 8 Haziran 1935'te şu şekilde yayınlandı: 
'Diorama'da 'Sacritâ della guerra' 
mensile', Il Regime Fascista. 


Önceki yazımızda savaşçı kahramanlık olgusunun farklı biçimleri olduğunu 
ve temelde farklı anlamlara gelebileceğini görmüştük. 
amaçlanan bir anlayışın bakış açısından bakıldığında anlamlar 
gerçek maneviyatın değerlerini oluşturmak. 

Buradan hareketle tartışmamıza devam edersek, kadim geleneklerimiz olan 
Roma gelenekleriyle ilgili bazı anlayışları belirterek başlayacağız. Genellikle antik 
çağın değerleri hakkında yalnızca laik bir fikir vardır. 

Roma. Bu fikre göre Romalı sadece bir askerdi. 

Kelimenin en sınırlı anlamındaydı ve dünyayı fethetmesi, koşulların şanslı bir 
birleşimiyle birlikte yalnızca askerlik nitelikleri sayesinde oldu. Bu yanlış bir 
görüştür. 

İlk etapta, sonuna kadar Romalılar bunu düşündüler. 
ilahi güçlerin dünyayı hem yarattığına hem de koruduğuna dair bir inanç maddesi 
Roma'nın büyüklüğü - imperium1 ve Aeternitas.2 
kendilerini 'olumlu' bir bakış açısıyla sınırlamak isteyenler, Romalıların derinden 
hissettiği bu algıyı bir gizemle değiştirmek zorunda kalıyorlar; the 
gizem, yani gerçekten zorlayıcı hiçbir şey olmadan bir avuç adamın 
sebeplerden dolayı, 'toprak' veya 'vatan' fikirleri bile olmaksızın ve herhangi bir 
Modernlerin savaşı meşrulaştırmak ve kahramanlığı teşvik etmek için büyük bir 
istekle başvurdukları mitler ve tutkular, giderek daha da uzaklaşıyordu. 
Tuhaf ve karşı konulamaz bir dürtünün ardından bir ülkeden diğerine, 
her şeyi bir 'iktidar çilesi'ne dayandırıyor. Oy birliğiyle 


1 Roma liderlerine verilen yetki olan Imperium'un , ilahi onaydan kaynaklandığına 
inanılıyordu. 


2'Roma yönetiminin sonsuzluğu' anlamına gelen Aeternitas Imperii, İmparatorluğun 
korunmasıyla ilgilenen bir tanrıçaydı. 
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Tüm Klasik yazarların tanıklığına göre, ilk Romalılar son derece dindardı - Nostri 
maiores religiossimi mortales, Sallust'un hatırladığı3 - ve Cic-ero4 ile Gellius5 
onun görüşünü tekrarlıyorlar - ama onların bu dindarlığı öyle değildi. 
soyut ve izole bir alanla sınırlıydı, ancak eylem dünyası da dahil olmak üzere 
deneyimlerinin tamamına yayılmıştı ve bu nedenle 
aynı zamanda savaşçı deneyiminin dünyası. 

Roma'da özel bir kutsal kolej olan Feciales, oldukça önemli bir toplantıya başkanlık ediyordu. 
mistik karşılığını sağlayan belirli bir ayin sistemi 
İlanından sona ermesine kadar her savaş. Daha genel olarak, 
Romalıların askeri sanatının ilkelerinden birinin, kendilerini savaşa girmeye 
zorlanmamalarını gerektirdiğinden emindi. 
tabiri caizse bazı mistik işaretler onun 'anını' tanımlamadan önce. Modern çağın 
getirdiği zihinsel çarpıklıklar ve önyargılar nedeniyle 
Bugünün çoğu insanı doğal olarak eğitimde görmeye eğilimlidir. 
bu dışsal, batıl inançlı bir üst yapıdır. En hayırsever 
bunda eksantrik bir kadercilik görebiliriz ama ikisi de değil. Öz 
Benzer disiplinlerde olduğu gibi, Roma aristokratları tarafından uygulanan, 
hemen hemen aynı karakterlere sahip ve kolayca bulunabilen ayin sanatının bir örneği 
Büyük Hint-Avrupa uygarlıkları döngüsünde, batıl inançlarla edilgenlikle takip 
edilecek 'kaderlerin' keşfi değildi; daha çok, 
görünmez etkilerle birleşme noktalarının bilgisiydi, 
insanların güçlerinin geliştirilebileceği, çoğaltılabileceği ve yönetilebileceği bir yöntem 
gündelik olana ek olarak daha yüksek bir düzeyde hareket etmek, böylece - ne zaman 
uyum mükemmeldi; her engelin ortadan kaldırılmasını sağlıyordu 
ve bir olay kompleksi içindeki maddi ve manevi her direniş 
aynı zamanda manevi. Bu bilginin ışığında olamaz. 
Roma değerlerinin, Roma'nın 'güç çilesi'nin zorunlu olarak geçerli olduğundan şüphe duyuyordu. 
manevi ve kutsal bir yönü olduğu ve kabul edildikleri 
yalnızca askeri ve dünyevi büyüklüğün bir aracı olarak değil, aynı zamanda 
doğaüstü güçlerle temas ve bağlantı araçları. 


3 Sallust'un The Conspiracy of Cat-iline kitabının 12. bölümünden 'Atalarımız çok dindar bir insan 
ırkıydı'. Bu pasajda Sallust, kendi zamanının Romalılarına karşı ilk Romalıların adanmışlık 
karakterini övüyor. insan türünün en aşağısı". Sallust (MÖ 86-34) tanınmış bir Romalı tarihçiydi. 


4 Marcus Tullius Cicero (MÖ 106-43) Roma Cumhuriyeti'nde bir filozof ve ünlü bir hatipti. 


5 Aulus Gellius (yaklaşık MS 125-c. 180), hayatta kalan tek eseri , okuduğu veya duyduğu diğer 


çeşitli kaynaklardan alınan sıradan notlardan oluşan Tavan Arası Geceleri olan Romalı bir 
yazardı. 
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Eğer burada yapmak uygun olsaydı bu tezi destekleyecek çeşitli materyaller 
üretebilirdik. Ancak kendimizi bunlarla sınırlayacağız. 
Roma'daki zafer töreninin bir karaktere sahip olduğundan bahsederek 
seküler anlamda militarist olmaktan çok dindardı ve 
pek çok unsur Romalıların zaferi atfettiklerini gösteriyor gibi görünüyor 
Liderlerinin basit insani niteliklerinden çok, onlar aracılığıyla gerçek ve etkili bir 
şekilde kendini gösteren aşkın bir güce sahip olması, 
onların kahramanlıkları ve bazen de fedakarlıkları (tıpkı 
liderlerin kendilerini feda ettiği adanmışlık ).6 Galip, 
yukarıda bahsedilen zafer töreninde, yüce şahsiyetin amblemi takılmıştır. 
Capitol'ün Tanrısı7 sanki ilahi bir imgeymiş gibi ve tören alayında yürüyormuş gibi 
zaferinin muzaffer defnelerini bu Tanrı'nın ellerine teslim etmek 
ikincisinin gerçek galip olduğunu söylersek. 

Son olarak, emperyal tanrılaştırmanın kökenlerinden biri, yani, 
İmparatorun içinde ölümsüz bir numenin8 saklandığı hissinden , 
şüphesiz savaşçının deneyimidir: İmparator başlangıçta askeri liderdi9 ve savaş 
alanında alkışlanıyordu. 
zafer: şu anda yukarıdan gelen bir güç tarafından şekli değiştirilmiş gibiydi. 
korku dolu ve muhteşem, bu da tam olarak nu-menlerin hissini empoze ediyordu . 
Bu görüşün Roma'ya özgü olmadığını ekleyebiliriz. 
Tüm Klasik Akdeniz antikliği boyunca ve 
Sadece savaşın galipleriyle sınırlı değildir, bazen Olimpiyat Oyunlarının ve sirkteki 
kanlı dövüşlerin galipleri için de geçerlidir. İçinde 
Hellades'e göre10 kahramanlar miti mistik doktrinlerle birleşiyor: 


6 Adanmışlık töreninde Romalı bir general , zaferi garanti altına almak için savaşta kendi hayatını 
feda etmeyi teklif ederdi. 

7 Capitolium, Roma'nın yedi tepesinden birinde bulunan ve üç tanrıya adanan bir tapınaktı. Orijinal 
üçlü Jüpiter, Mars ve Çuinrus'tan oluşuyordu. Daha sonra Jüpiter, Juno ve Minerva'dan oluştu. 


8'Numen, deus kavramından farklı olarak (daha sonra anlaşıldığı şekliyle), bir varlık ya da kişi 
değil, etkiler üretme, eylemde bulunma ve kendini gösterme yeteneğine sahip katıksız bir güçtür. 
Bu tür güçlerin veya numina'nın, aynı anda hem aşkın hem de içkin, muhteşem ama yine de 
korkutucu bir şey olarak gerçek mevcudiyeti duygusu, “kutsal"ın orijinal deneyiminin özünü 
oluşturuyordu." Julius Evola'dan, Modern Dünyaya Karşı İsyan (Rochester: Inner Traditions, 1995), 
Ss. 42. 

9 Roma Cumhuriyeti'nde de durum böyleydi. Roma İmparatorluğu döneminde imparator unvanı 
yalnızca İmparatora ve bazen de onun âile üyelerine veriliyordu. 

10 Yunanistan'ın eski adı olan Hellas'ın çoğulu. 
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Orfizm11, muzaffer savaşçının karakterini ve ölümü yenen inisiyenin karakterini 
aynı sembolizmde önemli ölçüde birleştirir. 

Bunlar bir kahramanlığın ve değerler sisteminin kesin göstergeleridir. 
az çok bilinçli olarak çeşitli maneviyatlara dönüşen 
yollar, yalnızca görkemli maddi fetihlerle kutsanmış yollar değil 
aracılık ederler, ama aynı zamanda bir tür ritüeli temsil etmeleri gerçeğiyle de 
soyut olanın fethini içeren çağrışım. 

Bu geleneğin diğer bazı kanıtlarını ele alalım. 
doğanın kendisi metafizikseldir: dolayısıyla 'ırk' gibi unsurlar metafizikseldir. 
içinde ikincil, olumsal bir yere sahip olmaktan daha fazlasına sahiptir. Bunu 
söylüyoruz çünkü bir sonraki yazımızda uygulanan 'kutsal savaş'ı ele almayı düşünüyoruz. 
'Kutsal Roma İmparatorluğu'nun savaşçıları tarafından.12 Bu medeniyet, olduğu gibi 
iyi bilinen, çeşitli bileşenler arasında yaratıcı bir yakınlaşma noktasını temsil eder: 
Roma, Hıristiyan ve İskandinav. 

İlkinin ilgili özelliklerini daha önce tartışmıştık. 
bu bileşenler (yani Roma). Hıristiyan unsuru Haçlı Seferi gibi şövalyevari, 
uluslarüstü bir kahramanlığın özellikleriyle ortaya çıkacak. İskandinav bileşeninin 
belirtilmesi gerekiyor. Endişelenmeyi önlemek için 
Okurlarımıza gereksiz yere, başlangıçta belirttiğimiz gibi, 
atıfta bulunulması esas olarak ırklar üstü bir karaktere sahiptir ve bu nedenle 
Kendine özgü 'özel' diyen kişilerin başkalarına karşı duruşunu teşvik etmek için 
hesaplanmıştır. Kendimizi ne tür bir şey yaptığımıza dair tek bir ipucuyla sınırlamak 
Burada hariç tutmak istiyoruz, her ne kadar şaşırtıcı görünse de şunu söyleyeceğiz: 
Bugün Nasyonal Sosyalist Almanya tarafından ad usum del-phini13 olarak 
kutlanan az çok çılgın İskandinav canlanışında , temelde bir deformasyon ve 
İskandinav geleneklerinin başlangıçta var olduğu şekliyle bayağılaştırılması ve 
bunu büyük bir onur olarak gören prenslerde hâlâ bulunabilirdi 
kendi kendilerine Romalı olduklarını söyleyebilmek 
Cermen ırkı. Bunun yerine, günümüzün pek çok ırkçı yazarı için 'İskandinav' kelimesi geldi 


11 Orfizm, Antik Yunan'da popüler dinden birçok bakımdan farklı olan bir dindi ve Hades'e inip 
sonra geri dönen şair Orpheus tarafından kurulduğu söyleniyordu. 


12 Bilindiği gibi Kutsal Roma İmparatorluğu MS 962'de kuruldu ve 1806'ya kadar çeşitli şekillerde 
varlığını sürdürdü. Toprak yapısı her zaman değişkenlik gösteriyordu, ancak zirve noktasında 
günümüz de dahil olmak üzere Orta Avrupa'dan oluşuyordu. Almanya'nın yanı sıra günümüz 
İtalya ve Fransa'nın bazı bölgeleri. İsmine rağmen Roma nadiren İmparatorluğun bir parçasıydı ve 
Roma ile orijinal Roma İmparatorluğu arasında doğrudan bir bağlantı yoktu. 


13 'Dauphin'in kullanımı için', XIV. Louis'nin oğlunun eğitimi için teşvik ettiği Yunan ve Roma 


klasiklerini sansürleme uygulamasının ardından, söz konusu eserlerden saldırgan olduğu 
düşünülen pasajların kaldırılması çağrısında bulunmuştu. 
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Roma karşıtı anlamına geliyor ve 'Romalı' az çok 'Yahudi' anlamına gelmeye 
başladı. 


Bununla birlikte, savaşçıya yönelik bu önemli öğüt formülünü antik çağlarda 
bulunan şekilde yeniden üretmenin uygun olacağını düşünüyoruz. 
Kelt geleneği: 'Toprağınız için savaşın ve gerekirse ölümü kabul edin, çünkü 
ölüm bir zaferdir ve ruh için bir kurtuluştur. 

Kendi Klasik geleneğimizde mors zaferalis14 ifadesi 
bu kavrama uygundur. Gerçek İskandinav geleneğine gelince, göksel güçlerin 
merkezi olan Valhalla ile ilgili kısım herkes tarafından iyi bilinmektedir. 
ölümsüzlük, 'özgür' ilahi soy ve düşen kahramanlar için ayrılmıştır 
savaş alanı ('Valhalla' kelimenin tam anlamıyla 'seçilmişlerin sarayından' anlamına 
gelir). Bu sembolik koltuğun efendisi Odin veya Wotan, 
Ynglingasaga , sembolik fedakarlığıyla 
'Dünya ağacı' kahramanlara ilahi misafirliğe nasıl ulaşacaklarını gösterdi. 
her bulutun üzerinde, sürekli güneş ışığında kalan parlak bir zirvedeymiş gibi 
sonsuza kadar yaşarlar. Bu geleneğe göre hiçbir kurban ya da biçim yoktur. 
İbadet, yüce Tanrı tarafından, bir savaşçının ibadetinden daha fazla takdir edilmiş 
ve dünyevi olmayan meyveler açısından daha zengin olmuştur. 
savaş alanında savaşır ve düşer. Ama bu hepsi değil. Ruhları 
düşmüş kahramanlar güçlerini yardım edenlerin arasına katacaklardı 
ragnarökk'te, yani kaderde savaşan 'göksel kahramanlar 
Bu öğretilere göre "ilahi olanın karartılması' ve 
ayrıca Helenlere (Hesiodos) göre15 dünyayı tehdit etmiştir 
çok eski zamanlardan beri. 

Bu motifin Ortaçağ'da farklı bir biçimde yeniden ortaya çıktığını göreceğiz. 
ölümsüz imparatorun 'son savaşı' ile ilgili efsaneler 
savaşacak. Burada, bu unsurların evrenselliğini göstermek için şunları yapacağız: 
bu eski İskandinav kavramları arasındaki benzerliğe dikkat çekmek 
(Bu arada Wagner'in16 bunu tanınmaz hale getirdiğini söyleyelim.) 
puslu, abartılı, karakteristik olarak Germen romantizmi aracılığıyla) 
ve eski İran ve daha sonra Farsça anlayışlar. Birçoğu olabilir 
Bunu seçen tanınmış Valkyrielerin bunu duyunca şaşırdım. 


14 Latince: 'zaferli ölüm". 

15 Hesiodos (MÖ yaklaşık 7. yüzyıl) erken dönem Yunan şairlerinden biriydi. En ünlü eseri İşler 

ve Günler, ütopik Altın Çağ ile başlayan ve kıyamet Demir Çağı ile biten İnsanın döngüsel Beş 
Çağının ana hatlarını çizer. 

16 Richard Wagner (1813-1883), eserleri odönemde Avrupa kültürünün tüm alanlarında çok etkili 
olan Alman besteci. Hiç şüphe yok ki Evola'nın aklında Wag-ner'in müzik dramaları tetralojisi, 
librettosu eski İskandinav mitlerine dayanan The Ring of the Nibelungen'dir . 
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Valhalla'ya gidecek savaşçıların ruhları, yalnızca savaşçıların kendi parçalarının 
aşkın kişileşmesidir; bu parçalar, tam eşdeğerlerini İran-Pers geleneklerinin 
bahsettiği Fravashi'de bulur - aynı zamanda ışığın kadınları olarak da temsil 
edilen Fravashi. ve 'Işık Tanrısına sadık' savaşçıların insan doğalarının kendilerini 
dönüştürüp korkunç, ezici ve kanlı zaferler getirebildiği doğaüstü güçleri az çok 
temsil eden fırtınalı savaş bakireleri. İran geleneği aynı zamanda Saoshyant'ın 
gelişine kadar sadık Fravaşi'sinin başında karanlık tanrının elçilerine karşı 
savaşan ilahi bir figürün -'hiç uyumayan savaşçı' olarak tanımlanan Mithra'nın- 
sembolik anlayışını da içerir. Gelecekteki 'muzaffer' barış krallığının efendisi. 


Savaşın kutsallığı ve aslında ölmeyen ama kozmik bir savaşta mistik bir 
ordunun parçası olan kahraman motiflerinin yinelendiği eski Hint-Avrupa 
geleneğinin bu unsurları, Hıristiyanlığın bazı unsurları üzerinde gözle görülür 
bir etkiye sahip olmuştur. - en azından şu sloganı gerçekçi bir şekilde benimseyen 
Hıristiyanlık: vita est militia 17 ve yalnızca alçakgönüllülük, karakter, umut ve 
durumumuzda diğer şeyler aracılığıyla kurtuluşu değil , aynı zamanda - bizim 
kahramanlık unsurunu da dahil ederek - kurtuluşu tanıyan Hıristiyanlık 'Cennetin 
Krallığı fırtınayla ele geçirilebilir". Ortaçağa özgü 'Büyük Savaş' manevi anlayışını 
doğuran tam da bu motiflerin birleşimidir; bunu 'Diorama'daki bir sonraki 
makalemizde daha yakından ele alacağız. ama yine de bu öğretilerin güncel 
yönü. 


17 Latince: 'Hayat Dünya'da bir mücadeledir". 
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Haçlı seferleri 


İlk olarak 9 Temmuz 1935'te şu şekilde yayınlandı: 
'Diorama'daki 'Significato della Crociata' 


mensile', Il Regime Fascista. 


Savaşın, dünyada manevi gerçekleşmenin bir yolu olarak görüldüğü 
kahramanlık ile ilgili gelenekleri incelememize devam edelim. 
terimin en katı anlamına gelir ve böylece aşkın bir gerekçe ve amaç kazanır. Antik 
Roma dünyasının bu konudaki anlayışlarını daha önce tartışmıştık. Daha sonra, 
gerçek anlamda kahramanca ölümün ölümsüzleştirici karakterine ilişkin 
İskandinav geleneklerini anlattık. 
savaş alanı. Ortaçağ dünyasını ele almadan önce bu gelenekleri incelemek 
gerekiyordu; çünkü genel olarak kabul edildiği gibi, bir kültür olarak Orta Çağ üç 
unsurun sentezinden doğmuştu; İlk önce, 
Roma; ikincisi, İskandinav; ve üçüncüsü, Christian. 

Böylece artık Batı Ortaçağının bildiği ve geliştirdiği şekliyle 'Savaşın kutsallığı" 
fikrini inceleyebilecek konumdayız. Gibi 
Açık olması gerekir ki, biz burada Haçlı Seferleri'nden anlaşıldığı şekliyle bahsediyoruz. 
ne tarihsel materyalistlerin ekonomik ve etnik determinizmlerin sonuçları 
olduğunu ileri süren anlam, ne de 'gelişmiş' zihinlerin iddia ettiği anlam. 


bunlar yalnızca batıl inanç ve dinsel coşkunluk olgularıdır - ne de 

son olarak, onları yalnızca Hıristiyan olguları olarak mı değerlendireceğiz? Bu son 
noktayla ilgili olarak araçlar ve amaçlar arasındaki doğru ilişkiyi gözden 
kaçırmamak gerekir. Haçlı Seferlerinde Hıristiyan inancının Batı şövalyeliğinin 
kahramanlık ruhundan yararlandığı sık sık dile getirilir. Ancak gerçek tam tersidir: 
Yani Hıristiyan inancı, 

ve dini mücadelenin göreceli ve olumsal zorunlulukları 

'Kafirlere' ve 'Tapınak' ile 'Kutsal Topraklar'ın 'kurtuluşuna' karşı, 
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yalnızca kahraman ruhun kendini göstermesine, kendini olumlamasına ve 
tefekkürden farklı ama ruhsal meyveler açısından daha az zengin olmayan bir 
tür çileyi gerçekleştirmesine olanak tanıyan araçlardı. 'Kutsal savaş' için 
enerjilerini ve kanlarını veren şövalyelerin çoğunun uğruna savaştıkları doktrin 
hakkında yalnızca en belirsiz fikirleri ve en kaba teolojik bilgileri vardı. 


Ancak Haçlı Seferleri'nin kültürel bağlamı, onlara daha yüksek, manevi 
açıdan sembolik bir anlam kazandırabilecek çok sayıda unsur içeriyordu. Batı 
şövalyeliğinin ruhunda bilinçaltından aşkın mitler yeniden yüzeye çıktı: 'Denizin 
ötesinde' bulunan 'Kutsal Topraklar'ın fethi, birçok insanın 'uzaklarda' olduğunu 
söyleyen eski destanla hayal ettiğinden çok daha yakından ilişkiliydi. Güneşin 
doğduğu Doğu, ölümün var olmadığı, ona ulaşabilen talihli kahramanların 
göksel huzurun ve sonsuz yaşamın tadını çıkardığı kutsal şehirdir. 


Üstelik İslam'a karşı mücadele, doğası gereği ve başlangıcından itibaren 
bir zühd imtihanı niteliğindeydi. Ünlü Haçlı Seferleri tarihçisi Kugler, 'Bu sadece 
dünyadaki krallıklar için bir mücadele değildi' diye yazmıştı, 'Göklerin Krallığı için 
bir mücadeleydi: Haçlı Seferleri insanlara ait değil, Tanrı'ya aitti - bu nedenle 
diğer insani olaylarla aynı şekilde düşünülmemelidir.' 


Eski bir tarihçiye göre kutsal savaş, 'araf ateşinde ama ölmeden önce 
yapılan banyoya' benzetilmelidir. Haçlı Seferlerinde ölenler, Papalar ve rahipler 
tarafından sembolik olarak 'üç kez test edilen ve yedi kez ateşte arıtılan altın'la 
karşılaştırıldı; bu, yüce Tanrı'ya giden yolu açacak kadar güçlü, arındırıcı bir 
çileydi. 

'Bu kehaneti asla unutmayın' diye yazıyordu Saint Bernard2, 'ister yaşasak, 
ister ölelim, biz Tanrı'ya aitiz. Defnelerle kaplı olmadıkça savaştan asla 
ayrılmamak senin için bir şandır. Ancak savaş alanında ölümsüz bir taç kazanmak 
daha da büyük bir zaferdir (...| Ah, ölüme korkusuzca yaklaşılabilen, sabırsızlıkla 
beklenebilen ve sakin bir kalple karşılanabilen ne şanslı bir durum!' Haçlının 
Provençal'de mutlak bir zafere - glorie asolue - ulaşacağı vaat edilmişti. 


1 Bernhard Kugler, Geschichte der Kreuzzüge (Berlin: G. Grote, 1880). İngilizce çevirisi mevcut 
değildir. 

2 Clairvaux'lu Saint Bernard (1090-1153), İkinci Haçlı Seferi'nin başlatılmasında son derece etkili 
olan Fransız başrahip. Ayrıca Tapınak Şövalyeleri Kuralı'nın formüle edilmesine de yardımcı oldu. 
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dilini - ve 'cennette huzur bulacağını' - fethederek lit en par-adis - yani doğaüstü yaşama, 
doğaüstüne ulaşacağını 
varoluş durumu, dini temsilin ötesinde bir şey. Bunda 
Saygılarımla, fethin imrenilen hedefi olan Kudüs, hem dünyevi bir şehir hem de sembolik, 
göksel ve soyut bir şehir olarak ikili bir görünümle ortaya çıktı. 
şehir —- ve Haçlı Seferi tüm dış etkenlerden bağımsız bir iç değer kazandı 
kılıflar, destekler ve görünürdeki motifler. 

Ayrıca insan gücü açısından da en büyük katkı, 
Tapınakçılar ve Şövalyeler gibi şövalye tarikatları tarafından yapılan Haçlı Seferleri 
keşiş ya da rahip gibi adamlardan oluşan Aziz John'un 
Hıristiyan münzevi, bu hayatın beyhudeliğini küçümsemeyi öğrenmişti; savaşçılar 
Her şeyi görmüş ve her şeyden keyif almış, dünyadan bıkmış, 
bu tür düzenlerin içine çekildiler, böylece kendilerini ortak, geçici yaşamın çıkarlarından ve 
aynı zamanda toplumsal çıkarlardan bağımsız olarak mutlak bir eyleme hazır hale getirdiler. 
Dar anlamda siyasal yaşam. Urban VIII3 şövalyeliği şu şekilde ele aldı: 
'Nerede patlak verirse versin savaşa koşmaya ve onur ve adaleti savunmak için savaşa 
kendi silahlarının korkusunu taşımaya hazır' olanlardan oluşan uluslarüstü bir topluluk. 
'Kutsal' çağrısına cevap vermeliler 
Zamanın yazarlarından birine göre 'savaş' çok daha kolay bir şekilde, 
ödülü dünyevi bir tımar olmadığından, her zaman iptal edilebilir ve şarta bağlı olduğundan, 
ama 'göksel bir tımar". 

Üstelik Haçlı Seferleri'nin gidişatı, zamanın genel ideolojisine yönelik tüm geniş 
kapsamlı sonuçlarıyla birlikte, girişimin ruhunun arınmasına ve içselleştirilmesine yol 
açtı. Başlangıçtaki kanaat göz önüne alındığında 
"Gerçek inanç" savaşının muzaffer bir sonuç doğurması kaçınılmazdı, 
Haçlı ordularının uğradığı ilk askeri yenilgiler bir kaynaktı. 
şaşkınlık ve dehşet; ama sonuçta konuyu gün ışığına çıkarmaya hizmet ettiler. 
"kutsal savaş'ın daha yüksek yönü. Bir Haçlı Seferinin mutsuz kaderi, Roma din adamları 
tarafından erdemin talihsizlikleriyle karşılaştırıldı. 
ancak başka bir hayatta iyi oldu . Ancak bu yaklaşımı benimseyerek, 
Zaten hem zaferden hem de yenilgiden daha üstün bir şeyi tanımaya ve ayırt edici 
yönüne en yüksek önemi vermeye yakınız 
görünür ve herhangi bir şeyden bağımsız olarak gerçekleştirilen kahramanca eylemin 
maddi meyveler, neredeyse bir sunu anlamında, 


3 Urban VII (1568-1644), 1623'ten Otuz Yıl Savaşları sırasındaki ölümüne kadar Papaydı. Papalık 
yetkisi altındaki alanı genişletmek amacıyla silahlı güç kullanan son Papaydı. Aynı zamanda 
Galileo'yu güneş merkezlilik teorisi nedeniyle kınayan Papaydı. 
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tüm insani unsurların erkeksi bir biçimde kurban edilmesi, ölümsüzleştirici 'mutlak' 
görkem". 

Böylece kelimenin en katı, tarihi ve dini anlamıyla gelenekler üstü 
bir düzleme yaklaştıkları görülüyor. 
'gelenek'. Belirli dini inanç, acil amaçlar, 
düşmanca ruh, sadece bir araç, gereksiz bir şey olarak açıkça ortaya çıktı 
tek başına kullanılan yakıtın kesin niteliği olarak kendi içinde 
bir alevi canlandırmak ve beslemek amacındadır. Merkezde kalanlar, 
ancak savaşın kutsal değeriydi. Böylece, o anın rakiplerinin de aynı 
şekilde savaşmayı kabul ettiğini anlamak mümkün hale geldi. 
geleneksel anlamı. 

Bu şekilde ve her şeye rağmen Haçlı Seferleri, Ghibelline4 Batı ile 
Araplar arasındaki kültürel alışverişi zenginleştirmeyi başardı. 
Doğu (kendisi de daha eski geleneksel unsurların merkezi), önemi çoğu 
tarihçinin düşündüğünden çok daha büyük olan bir alışveriş. 
henüz tanındı. Haçlı tarikatlarının şövalyeleri kendilerini bulduklarında 
Arap tarikatlarının neredeyse iki katı olan şövalyelerinin huzurunda 
ahlak, gelenek ve bazen de benzerlikler gösteriyorlardı. 
hatta semboller bile vardı, dolayısıyla iki medeniyeti kendi dinleri adına 
birbirine düşüren 'kutsal savaş", 
aynı anda buluşabilmeleri, yani farkına varabilmeleri 
Başlangıç noktaları olarak iki farklı inanca sahip olduklarından, sonunda 
savaşa maneviyatın aynı, bağımsız değerini benimsemişlerdi. 

Bir sonraki makalemizde, eski Arap Şövalyesinin, inancının 
öncüllerinden hareketle, Haçlı Şövalyesinin kahramanca çileciliğiyle 
ulaştığı aynı gelenek üstü noktaya nasıl yükseldiğini inceleyeceğiz. 


Ancak şimdilik farklı bir noktaya değinmek istiyoruz. 
Haçlı Seferlerini öfkeyle karşılayanlar 
'Karanlık' Orta Çağ'ın abartılı dönemleri, 'dini fanatizm' dedikleri şeyin 
görünürde olduğuna dair en ufak bir şüpheye bile sahip değiller. 
Bir duyarlılığın ve kararlılığın varlığına ve etkinliğine işaret eden, 
bunun yokluğu gerçek barbarlığın daha karakteristik özelliğidir. Aslında, 
Haçlı seferlerinin adamı bir amaç uğruna ayağa kalkabildi, savaşabildi ve ölebildi 


4 Ghibellinler, rakipleri Guelph'ler tarafından da desteklendiği gibi, Kutsal Roma İmparatorluğu'nda 
Hohenstaufen tahtının imparatorluk gücünü Vatikan'ın gücüne tercih eden bir gruptu. Evola, 
Ghibelline görüşünün geleneksel bir perspektiften bakıldığında tek geçerli görüş olduğuna 
inandığından, bu çatışmayı eyaletteki rahip ve kraliyet otoritesi arasındaki ayrımın altını çizen bir şey 
olarak gördü. Bunu Modern Dünyaya Karşı İsyan'da uzun uzadıya tartışıyor. 
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özünde siyaset üstü ve insan üstü olan ve artık tikel olanla değil, evrensel olanla 
tanımlanan bir cephede hizmet etmek. Bu bir değer, sarsılmaz bir referans 
noktası olarak kalıyor. 

dolayısıyla. 

Doğal olarak bu, aşkın güdünün, savaşçının kayıtsız kalması, bir ırka ve 
anavatana ait olmanın getirdiği görevleri unutması için bir bahane olarak 
kullanılabileceği şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır. Bu, dışsal bir bakış açısından 
tamamen aynı olabilmelerine rağmen, eylemlerin ve fedakarlıkların 
deneyimlenebileceği temelde birbirinden tamamen farklı anlamlarla ilgili olan 
konumuzla hiç de ilgili değil. Basitçe savaşa katılan kişi ile aynı anda 'kutsal 
savaşa' katılan ve bunda ruh için hem arzu edilen hem de arzu edilen daha 
yüksek bir deneyim bulan kişi arasında köklü bir fark vardır. 


Her ne kadar bu fark öncelikle içsel olsa da, içselliğin güçleri dışsallıkta da 
ifade bulabildiğinden, dış düzlemde de özellikle aşağıdaki açılardan etkilerin 
ortaya çıktığını eklememiz gerekir: hepsi, kahramanlık dürtüsünün "boyun 
eğmezliği" içindedir: Kahramanlığı ruhsal olarak 

deneyimleyen kişi, metafizik bir gerilimle, nesnesi "sonsuz" olan ve bu 
nedenle onu sürekli ileriye, evrenin ötesine taşıyacak bir dürtüyle kaplanmıştır. 
zorunluluktan dolayı savaşan, bir meslek olarak savaşan ya da doğal içgüdüler 
ya da dış önerilerle teşvik edilen birinin kapasitesi. 


İkincisi, 'kutsal savaş' anlayışına göre savaşan kişi, kendiliğinden her türlü 
ayrıntıcılığın ötesindedir ve herhangi bir anda, uluslarüstü bir eylem birliğini 
pekala doğurabilecek ve canlandırabilecek manevi bir iklimde var olur. Haçlı 
Seferleri'nde, her ülkenin prensleri ve dükleri, özel faydacı çıkarları veya siyasi 
bölünmeleri ne olursa olsun, ilk kez ortak medeniyete sadık, büyük bir Avrupa 
birliğini meydana getiren kahramanca ve kutsal bir girişimde bir araya 
geldiklerinde meydana gelen şey budur. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ilkesi. 


Şimdi bu bakımdan da 'bütün'ü bir kenara bırakabilirsek, esası mümkün 
olandan ayırabilirsek, kıymetli değeri herhangi bir hususla sınırlı olmayan bir 
unsur buluruz. tarihsel dönem. Kahramanca eylemi aynı zamanda 'münzevi' bir 
düzleme atfetmeyi ve ikincisine göre ilkini haklı çıkarmayı başarmak, olası yeni 
bir medeniyet birliğine giden yolu açmak, maddenin koşulladığı her türlü 
düşmanlığı ortadan kaldırmak, ortamı hazırlamaktır. 
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büyük mesafeler ve büyük cepheler için ve dolayısıyla, artık uğruna 
savaşılan bir ülke ve bu ülkenin dünyevi tutkuları değil, üstün bir 
varoluş ilkesi olduğunda, eylemin dış amaçlarını yavaş yavaş yeni 
manevi anlamına uyarlamak. kendisi metafizik olmasına rağmen her 
sınırın, her tehlikenin, her yıkımın ötesine geçen şeyin habercisi olan 
medeniyet. 
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Büyük Savaş 


ve Küçük Savaş 


İlk olarak 21 Temmuz 1935'te şu şekilde yayınlandı: 
'Diorama'daki 'La grande e la piccola guerra' 


mensile", Il Regime Fascista. 


Okurlarımız, kutsal savaşla ilgili bir grup Batı geleneğini inceledikten sonra 
şunu garip karşılamamalıdır: 
Savaşa manevi bir değer olarak yaklaşmak - şimdi aynı kavramı İslami gelenekte ifade 
edildiği şekliyle incelemeyi öneriyoruz. Aslında amaçlarımız doğrultusunda (olduğu gibi) 
sık sık belirttiğimiz gibi) nesnel değeri açıklığa kavuşturmak ilginçtir 
Bir ilkenin evrenselliğinin gösterilmesi yoluyla, yani 
yani guod ubigue, guod ab omni-bus, et guod semper1 ilkesine uygunluğu. 
Ancak bu şekilde kesin olarak tespit edebiliriz. 
bazı değerlerin herhangi bir düşünürün görüşlerinden tamamen bağımsız olduğu 
ve ayrıca öz itibarıyla kendilerini tezahür ettirmek için üstlendikleri belirli 
biçimlerden üstün oldukları 
şu ya da bu tarihsel gelenekte. Bu formların iç yazışmalarını ve benzersiz ilkelerini 
ne kadar çok göstermeyi başarırsak, okuyucu da kendi kendinin derinliklerine 
inebilecektir. 
Geleneğe tam olarak sahip olmak ve onu kendine özgü bir şekilde anlamak 
metafizik başlangıç noktası. 

Tarihsel olarak bizi burada ilgilendiren şeyin anlaşılması için 
öncelikle İslam geleneğinin anlaşılması gerekir, 
Böyle eşsiz bir metafizik başlangıç noktası, esasen bağımlıdır. 
Pers geleneğinin mirası üzerine - iyi bilindiği üzere Pers, 


1 Latince: 'Her yerde, herkes tarafından ve her zaman kabul edilen şey. Bu Katolik 
Kilisesi'nin bir aksiyomudur. 
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Avrupa öncesi en yüksek medeniyetlerden birine sahip. 

Orijinal Mazdaist din anlayışı, askerlik hizmetidir. 

'Işık Tanrısı'nın ve sürekli, amansız bir varoluş olarak varlığın işareti 
varlıkları ve şeyleri bir anti-tanrı'nın kontrolünden kurtarma mücadelesi 
İran yaşam görüşünün merkezinde yer alan ve şu şekilde değerlendirilmelidir: 
savaşçının metafizik karşılığı ve manevi arka planı 

'krallar imparatorluğunun yaratılmasıyla sonuçlanan girişimler 

Persler tarafından kralların. İran'ın gücünün düşmesinden sonra bunun yankıları 
Orta Çağ Arap medeniyeti döngüsünde gelenekler devam etti. 

biraz daha materyalist ve bazen abartılı hale gelen formlar, ancak orijinal 
maneviyat unsurlarının tamamen kaybolmasına neden olacak kadar değil. 


Burada bu tür gelenekleri gündeme getiriyoruz, çünkü her şeyden önce bunlar, 
düzenin daha da açıklığa kavuşturulması açısından çok yararlı olan bir kavramı ortaya koyuyorlar. 
en son makalelerimizde ortaya konan fikirler; yani 'daha büyük' kavramı 
veya 'küçük savaş'tan farklı olarak 'kutsal savaş', ancak aynı zamanda 
ikincisi ile özel bir şekilde bağlantılıdır. Ayrılığın kendisi ortaya çıkıyor 
Savaştan dönen Peygamber Efendimiz'in bir sözünden: 'Ben 
şimdi küçük savaştan büyük savaşa dönün.'2 

Buradaki daha küçük savaş, dışsal savaşa, kanlı savaşa karşılık gelir. 
düşmana karşı maddi silahlarla yapılan savaş 
Üstün bir hakkın olduğu aşağı bir ırka karşı 'barbar' 

'kafir'e karşı iddiada bulunulması veya son olarak olayın dini bir gerekçeyle 
motive edilmesi durumunda. Olaylar ne kadar korkunç ve trajik olursa olsun, 
Yıkım ne kadar büyük olursa olsun bu savaş, metafiziksel olarak hâlâ 'küçük bir 
savaş' olarak kalıyor. 'Büyük' ya da 'kutsal savaş', tersine, içsel ve soyut düzene 
aittir; herkesin içinde taşıdığı düşmana, 'barbara', 'kafire' karşı yürütülen 
savaştır. , veya 

herkesin her fırsatta kendi içinde ortaya çıktığını görebileceği kişi 

tüm varlığını ruhsal bir yasaya tabi kılmaya çalışır. Görünen 

arzu, taraflılık, tutku, içgüdüsellik, zayıflık ve içsel korkaklık biçimlerine karşı, 
doğal insanın içindeki düşman yenilmeli, direnci kırılmalı, zincirlenmeli ve 
maneviyatın kontrolüne tabi tutulmalıdır. 


2 Bu, Hz. Muhammed'in hadislerinde (sözlü geleneklerde) - özellikle Hatib el-Bağdadi'nin 
Bağdat Tarihi'nde (13:493, 523) kayıtlıdır . Metin, Muhammed'in takipçilerinin ona 'Daha büyük 
savaş nedir?' diye sorduklarını ve onun da şu cevabı verdiğini söylüyor: 'Doğamızın alt kısmına 
karşı savaş. 
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İnsan, bu içsel özgürlüğe, kişinin hem yaşamın hem de ötesinde olana katılmasına 
izin veren 'muzaffer barış'a ulaşmanın koşuludur. 
ve ölüm. 

Bazıları bunun sadece çilecilik olduğunu söyleyebilir. Daha büyük, kutsal savaş 
her zaman felsefi bir amaç olan çiledir. Olabilir 
şunu da eklemek cazip geliyor: bu, kaçmak isteyenlerin yoludur. 
dünya ve içsel kurtuluş bahanesini kullanarak sürü haline gelenler 
pasifist korkakların. Bu işler hiç de öyle değil. İki savaş türü arasındaki ayrımdan 
sonra bunların sentezi gelir. Bu bir 
Kahramanlık geleneklerinin bir özelliği de 'daha az savaş'ı tavsiye etmeleridir, yani 
gerçek, kanlı savaş demek, bunun gerçekleşmesinde bir araç olarak 
'büyük' veya 'kutsal savaş'; öyle ki sonunda ikisi de bir oluyor ve 
aynı şey. 

Dolayısıyla İslam'da 'kutsal savaş' -cihad- ve 'Allah'ın yolu' birbirinin yerine 
kullanılabilen terimlerdir. Savaşan 'Allah'ın yolundadır". Bu geleneğin iyi bilinen 
ve oldukça karakteristik bir deyişi şöyledir: 'Kan 
Kahramanlar Rabbine alimlerin mürekkebinden ve dualarından daha yakındır. 
dindar.'3 

Bir kez daha, daha önce incelediğimiz geleneklerde olduğu gibi, 

Roma'nın iktidar çilesi ve klasik mors zaferi'de eylem, içsel bir üstesinden gelme 
ve hayata yakınlaşma değerine ulaşır. 

artık karanlık, beklenmedik durum, belirsizlik ve ölümle karıştırılmıyor. İçinde 
daha somut terimlerle, kendine özgü çıkmazlar, riskler ve çileler 

Savaş olayları içteki 'düşmanın' ortaya çıkmasına neden olur. 

kendini koruma içgüdüsü, korkaklık, zulüm, acıma biçimlerinde 

ve kör isyankarlık, tek başına yenilmesi gereken engeller olarak ortaya çıkıyor 

dış düşmanla savaşır. Burada belirleyici noktanın şu olduğu açıkça görülüyor. 
kişinin içsel yöneliminden, sarsılmaz azminden oluşur 

Bu ikili mücadelede manevi olan şeyde, böylece karşı konulamaz ve 

kişinin körü körüne bir tür vahşi hayvana dönüşmesi söz konusu değildir; 

bunun yerine en derindeki güçlerin kaçmasına izin vermemenin bir yolu bulunur; 
kişinin asla içsel olarak bunalmamasını sağlamak, her zaman 

kendi kendisinin yüce efendisi olarak kalır ve tam da bu egemenlik sayesinde kişi, 
mümkün olan her türlü sınırlamaya karşı kendini olumlamaya muktedir kalır. Bir 
sonraki yazımızı ayıracağımız gelenekte bu durum çok karakteristik bir sembolle 
temsil ediliyor: Savaşçı 


3 Bu sözün kökeni hakkında emin değilim, fakat bu, İmam Suyuti'nin el-Cami' el-Sağir'inden 
alınan başka bir hadisle çelişmektedir : 'Alimin mürekkebi daha kutsaldır. 
şehidin kanından daha fazla." 
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Aynı savaş arabasında onunla yan yana, mücadelesinde ona savaşmadan liderlik 
eden ve ona rehberlik eden, duygusuz bir ilahi varlık eşlik ediyor. Bu sembol, her 
zaman kutsal bir şeyin yayıldığı gerçek kahramanın kendi içinde sürekli olarak 
sürdürdüğü ilkelerin ikiliğinin kişiselleştirilmiş ifadesidir. 


İslam geleneğine dönecek olursak, ana metninde şunu okuyabiliriz: 
"Öyleyse, bu dünyanın canını ahiret uğruna satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. 
Kim Allah yolunda savaşırsa, öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir 
mükâfat vereceğiz' (4:74). 

Bunun metafizik öncülleri şöyle buyurulur: 'Sizinle savaşanlara karşı Allah 
yolunda savaşın' (2:190); 'Onları nerede bulursanız öldürün' (11, 191); "Korkmayın 
ve barış çağırın' (47:35); 'Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlencedir' (47:36); 
'Kim eli sıkı olursa ancak kendine karşı eli sıkı olmuş olur' (47:38). 


Bu son prensip açıkça Evanjelik metinle paralellik göstermektedir: 'Kim 
canını kurtarmaya çalışırsa onu kaybedecek ve kim canını kaybederse onu 
koruyacaktır',5 şu sonraki pasajlarla da doğrulanmaktadır: 'Ey iman edenler! 6 
Size "Haydi Allah yolunda savaşın" denildiği zaman yere çöktünüz mü? Bu 
dünyada öbür dünyadan daha mı mutlusun?" (9:38); (Sahabelere) de ki: 'Bizim 
için iki hayırlı şeyden biri (şehitlik veya zafer) dışında ne bekliyorsunuz?" (9:52). 


Şu ayetler de dikkat çekicidir: 'Size nefretle gelse bile, savaşmak size farz 
kılındı. Olabilir ki bir şey sizin için iyiyken ondan nefret edersiniz, belki bir şey 
sizin için kötüyken onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz" (2:216) ve ayrıca" 
Allah'a iman edin ve O'nun Resulü ile birlikte cihat edin" diye bir sure 
indirildiğinde , onlardan zengin olanlar senden yardım isterler. - "Biz geride 
kalanlarla kalalım" diyerek onları azarlayın. Geride kalanlarla birlikte olmaktan 
memnuniyet duyarlar. Anlamıyorlar diye kalpleri mühürlenmiştir. Fakat 
Peygamber ve onunla birlikte iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. 


4 The Noble Kur'an: A New Rendering of It Anlamının İngilizce (Norwich: Bookwork, 2005), Aisha Bewley 
tarafından yorumlanmıştır. Kur'an'dan yapılan tüm alıntılar bu baskıdan alınmıştır. 


5 Luka 17:33, Holy Bible: The New King James'te çevrildiği şekliyle (Nashville: T. Nelson, 1982). 


6 Arapça: 'inanç'. 


7 Sure , Kur'an'ın bir bölümüdür . 
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kendileri. Onlar iyi şeylere sahip olacak insanlardır. Onlar 
başarıya ulaşanlar onlardır' (9:86-89). 

Bu nedenle burada bir çeşit amor fati,8 gizemli bir yol var. 
"Doğru niyet" mevcut olduğunda, tüm tembellik ve korkaklık yenildiğinde ve 
başkalarının yaşamlarının ötesine sıçradığında, kişinin kendi kaderini içten bir 
kesinlikle sezmesi, çağrıştırması ve kahramanca çözmesi. 
Mutluluğun ve talihsizliğin ötesinde, kendisi ve başkaları bir güç tarafından yönlendirilir. 
manevi kader duygusu ve mutlak varoluşa duyulan susuzluk, o zaman 
yüce olanı gözden kaçıramayacak bir güç doğmuştur 
amaç. O zaman trajik ve kahramanca ölüm krizi önemsiz hale gelir 
Dini terimlerle şu şekilde ifade edilebilecek bir durum: 
ayet: 'Allah yolunda savaşanlara gelince, Allah onların 
eylemler yoldan çıkıyor. O, onlara hidayet edecek ve durumlarını iyileştirecektir. 
Onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır" 
(47:4-6). 

Sanki dairesel bir yoldan okuyucu aynı noktaya geri getiriliyormuşçasına 
Konuyla ilgili daha önceki yazılarımızda incelediğimiz fikirler 
ister klasik ister İskandinav-Ortaçağ geleneği: yani 
Hesiodos'a göre, yalnızca kahramanlara ayrılan ayrıcalıklı bir ölümsüzlük fikri, 
sembolik adalarda yaşamaya devam eder. 
Olimpiyatçıların parlak ve soyut varlığı.9 

Ayrıca İslam geleneğinde sık sık referanslar bulunmaktadır. 
'kutsal savaşta' şehit düşen bazı savaşçıların gerçekte olduğu fikrine 
ölmedi, 10 bir anlamda hiçbir şekilde sembolik değil ve ihtiyaç duyulan 
canlıların enerjilerinden ve kaderlerinden kopuk doğaüstü hallere değinilmemelidir. 
Bu alana giriş yapmak mümkün değildir. 
oldukça gizemlidir ve referansların desteklenmesini gerektirir. 
bu makaleye pek yakışmıyor. Kesinlikle söyleyebileceğimiz şey, bugün bile ve 
özellikle İtalya'da, bir savaşçı topluluğunun uyguladığı ayinlerin olduğudur. 
hâlâ 'mevcut' olan en kahramanca düşmüş yoldaşlarının özel bir çağrıştırıcı güç 
yeniden kazandıklarını ilan ediyor. Bir evrim süreciyle bugün sadece alegorik ve 
en iyi ihtimalle ahlaki bir karaktere sahip olan her şeyin, başlangıçta aynı ahlaki 
karaktere sahip olduğu inancından yola çıkan kişi. 
gerçekliğin değeri ve her ayin salt bir 'tören' değil, gerçek eylemi içeriyordu - ona 
göre günümüzün bu savaşçı ayinleri belki de 


8 Latince: 'kader sevgisi". 


9 Yunan panteonunun tanrıları. 
10 Mesela Kur'an 1:154: 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Tam tersine onlar yaşıyorlar 
ama siz farkında değilsiniz. 
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meditasyon için bir materyaldi ve belki de daha önce alıntılanan 
öğretinin içerdiği gizeme yaklaşabilirdi: yani, gerçekte hiç ölmeyen 
kahramanlar fikri ve Romalı Sezar gibi, her zaman "ebedi galipler" 
olarak kalan galipler fikri. bir insan stoğunun merkezi. 
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savaşın 


İlk olarak 13 Ağustos 1935'te şu şekilde yayınlandı: 
'Diorama'daki 'Metafisica della guerra' 
mensile', Il Regime Fascista. 


'Diorama' için manevi bir değer olarak savaş konusunu ele alan yazı serimizi, 
ülkemizdeki bir başka geleneği de ele alarak sonlandıracağız. 
Hint-Avrupa kahramanlık döngüsü, Bhagavad- Gita'nınki 
Antik Hindu bilgeliğinin çok iyi bilinen metni esasen 
savaşçı kastı. 

Bu metni keyfi olarak seçmedik ve istemeyiz. 
Rejim makaleleri gibi bir gazete sunduğumuzu hayal edecek kimse yok 
egzotik konuları merak konusu olarak ele alıyor. Şimdi bu konudaki tartışmamız 
İslam geleneği genel anlamda bu fikri ifade etmemize olanak sağlamıştır. 
iç ya da 'büyük savaş'ın ulaşılabilir muadili ve ruhu olduğu 
dış savaşla ilgili bir tartışma, dolayısıyla burada yer alan gelenek üzerine bir tartışma 
Sözü edilen metin, meselenin metafiziksel vizyonunu açık ve öz bir şekilde 
ortaya koymamıza olanak tanıyacaktır. 

Daha dışsal bir düzlemde Hindu Doğu'suna ilişkin böyle bir tartışma 
(Bu büyük, kahraman Doğu'dur, Teozofistlerin değil, insancıl 
panteistler ya da yaşlı beyler, çeşitli Gandhiler ve 
Rabindranath Tagores1) aynı zamanda bir bakış açısının düzeltilmesine de yardımcı olacaktır. 
ve Yeni İtalyan'ın olmazsa olmazları arasında yer alan gelenek üstü anlayış. Çok 
uzun zamandır yapay bir şeye izin verdik 


1 Rabindranath Tagore (1861-1941), 1913 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan oldukça etkili bir 
Bengalli sanatçı ve filozoftu; bu, Evola'nın yazdığı dönemde kendisine büyük bir uluslararası ün 
kazandırdı. Tagore, eserlerinde yerli Hindu geleneğinden yararlansa da, gelenekten ziyade 
bireyi vurguladı ve eserlerine sanatsal modernizmin unsurlarını entegre etti. Dolayısıyla 
Evola'nın gelenek anlayışı açısından bakıldığında o, Hindu geleneğinin zayıf bir temsilcisiydi. 
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Doğu ile Batı arasındaki antitez: yapay çünkü Mussolini'nin yaptığı gibi 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, modern ve materyalist olanın karşısına Doğu'yu koyuyor. 
Aslında daha eski, daha doğru ve daha doğru olanla pek az ortak yanı olan Batı 
daha büyük Batı medeniyeti. Modern Batı da buna karşıdır. 
eski Batı, Doğu'da olduğu gibi. Önceki zamanlara döndüğümüzde 
fiilen etnik ve kültürel bir mirasın huzurundayız 
büyük ölçüde her ikisinde de ortak olan ve ancak 'Hint-Avrupa' olarak tanımlanabilecek bir 
şey. Yaşamın özgün yolları, maneviyat ve 
Hindistan ve İran'ın ilk sömürgecilerinin kurumlarının pek çok özelliği var. 
temas noktaları yalnızca Helenik ve İskandinav halklarınınkilerle değil, 
ama aynı zamanda orijinal Romalılarınkilerle de. 

Daha önce bahsettiğimiz gelenekler bunun örneklerini sunmaktadır: en önemlisi, 
nasıl yapılacağına dair ortak bir manevi anlayış. 
savaş açmayı, kahramanca nasıl davranılacağını ve ölmeyi - bu görüşlerin aksine 
Önyargılara ve basmakalıp sözlere dayanarak, nirvanayı, fakirleri, kaçışı, Tanrı'nın inkârını 
düşünmeden Hindu medeniyetini duyamayanlar. 
Kişilikle ilgili 'Batılı' değerler vb. 

Bahsettiğimiz ve temel alacağımız metin 
Tartışma, savaşçı Arjuna ile Tanrı'nın manevi öğretmeni olarak hareket eden ilahi Krishna 
arasındaki bir konuşma şeklinde sunulmaktadır. 
eski. Konuşma savaştan kısa süre önce geçiyor. 
İnsani vicdanların kurbanı olan Arjuna buna katılma konusunda isteksizdir. Bir önceki 
yazımızda bunu zaten belirtmiştik. 
Spiritüel bakış açısına göre iki kişi, Arjuna ve Krishna, gerçekte birdir. Bunlar insanın iki 
farklı parçasını temsil eder: Ar-juna eylem ilkesi ve Krishna aşkınlık ilkesi. 


bilgi. Dolayısıyla konuşma, ilerici bir iç açıklama ve çözüm geliştiren bir tür monolog olarak 
anlaşılabilir. 
kahramanca ve manevi anlamda, savaşa hazırlanırken Arjuna'nın karşısına çıkan savaşçının 
faaliyeti sorunu. 

Şimdi, savaşçıyı savaşırken engelleyen acıma 
düşman saflarında eski dostlarından bazılarını tanır 
ve en yakın akrabalar, Krishna tarafından, yani manevi prensip tarafından 'saf olmayan 
şeyler...' olarak tanımlanıyor... 
hayatın değeri. Daha yüksek gezegenlere değil, kötü şöhrete götürürler' (2:2).2 


2 AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada'dan, Olduğu Haliyle Bhagavad-Gita. Bhagavad-gita'dan 
yapılan tüm alıntılar bu baskıdan alınmıştır. 
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Bu temanın Batı'nın geleneksel öğretilerinde birçok kez ortaya çıktığını 
zaten görmüştük: '(Elya savaş alanında öldürülecek ve göksel gezegenlere 
ulaşacaksınız, ya da fethedecek ve cennetin tadını çıkaracaksınız. 
dünyevi krallık. Bu nedenle kararlılıkla ayağa kalkın ve mücadele edin' 

(2:37). 

Ancak bununla birlikte yürütülecek 'iç savaş" motifi de 
Aynı anda ana hatları şöyle çizilir: 'Böylece kendini maddi duyulara, akla ve zekaya 
aşkın olarak bilen, ey kudretli silahlı 
Arjuna, kişi kasıtlı ruhsal zekayla zihnini sakinleştirmeli 
ve böylece - manevi güçle - bilinen bu doyumsuz düşmanı fethedin 
şehvet gibi' (3:43). 

İç düşmanımız olan tutku, hayvani yaşama susuzluğudur. 
dolayısıyla dış düşmanın muadili. Doğru yönelim şu şekilde tanımlanır: 'Bu 
nedenle, Ey Arcuna, tüm işlerini teslim et. 

Beni tam olarak bilerek, herhangi bir menfaat arzusu olmadan, hiçbir 
mülkiyet iddiasında bulunun ve uyuşukluktan kurtulun, savaşın' (3:30). 

Bu berrak, bilinçüstü kahramanlık talebi, 
tutkular önemlidir, tıpkı karakteri ortaya çıkaran bu alıntı gibi 
"Kutsal savaş' sayılması için eylemin sahip olması gereken saflık ve mutlaklık: 
'Mutluluğu veya sıkıntıyı, kaybı veya kazancı, zaferi veya yenilgiyi düşünmeden, 
savaşmak uğruna mı savaşırsınız? 

Bunu yaparsan asla günaha girmezsin' (2:38). 

Dolayısıyla tek hatanın ya da günahın, tamamlanmamış bir iradenin, içsel 
olarak hâlâ yüksekliğin çok uzağında olan bir eylemin durumu olduğunu görüyoruz. 
kişinin kendi hayatının başkalarınınki kadar az önemli olduğu ve hiçbir insanın 
ölçünün artık değeri var. 

Söz konusu metin tam da bu bakımdan, tamamen metafiziksel düzeyde 
mülahazalar içermektedir. 

Bu düzeyde bir savaşçının içinde hareket eden şey o kadar da insani değildir 

İlahi bir güç olarak güç. Krishna'nın (yani, 

'bilgi' ilkesi), Arjuna'ya (yani 'eylem' ilkesine) şüphelerini ortadan kaldırma amacını 
verir; her şeyden önce, mutlak maneviyat olarak neyin mevcut olduğu arasındaki 
ayrımı anlamasını sağlamayı hedefler. - parçalanabilir ve insani ve doğalcı unsur 
olarak yalnızca var olan şey 

yanıltıcı bir şekilde: 'Gerçeği görenler şu sonuca varmışlardır: 

Var olmayan (maddi bedendej dayanıklılık yoktur ve ebedi olanda (ruhta) hiçbir 
değişiklik yoktur. ... Tüm vücuda yayılan şey 

yıkılmaz olduğunu bilmelisin. O ölümsüz ruhu kimse yok edemez....Ne canlı 
varlığın katil olduğunu düşünen ne de 

Öldürüldüğünü düşünen bilgilidir, çünkü nefs ne öldürülür ne de öldürülür. 
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... Ceset öldürüldüğünde öldürülmez. ... Yıkılmaz, ölçülemez ve ebedi canlının 
maddi bedeni mutlaka gelecektir. 
son; bu nedenle savaşın...' (2:16, 17, 19, 20, 18). 

Ama dahası da var. Metafizik gerçeksizliğin bilinci 
geçici bir süre gibi birinin kaybedebileceği veya bir başkasının kaybetmesine neden olabileceği şeyler 
yaşam ve ölümlü beden - bunlara karşılık gelen bir bilinç 
Daha önce ele aldığımız geleneklerden birinde insan varoluşunun 'yalnızca bir 
eğlence' olarak tanımlanması, şu fikirle ilişkilidir: 
mutlaklığı ve aşkınlığıyla ruh ancak bir şey olarak ortaya çıkabilir. 
Sınırlı ve yapılamaz olan her şeye karşı yıkıcı güç 
Kendi sınırlı doğasının üstesinden gelmek. Böylece sorun nasıl ortaya çıkıyor? 
Savaşçı, tam da zorunlu varlığı nedeniyle ruhu uyandırabilir. 
bir yıkım ve ölüm aracıdır ve onunla özdeşleşir. 

Bu sorunun cevabını tam olarak metinlerimizde buluyoruz. 
Tanrı sadece şunu ilan etmekle kalmıyor: 'Ben güçlülerin gücüyüm, yoksun 
tutku ve arzu.... Ben toprağın asıl kokusuyum ve ben 
ateşteki ısı. Ben yaşayan herkesin hayatıyım ve herkesin kefaretiyim 
münzevi. ... Ben tüm varoluşların orijinal tohumuyum, 
zekidir ve tüm güçlü adamların cesaretidir' (7:11, 9, 10), ancak en sonunda Tanrı 
kendisini Arjuna'ya aşkın ve korku dolu bir biçimde gösterir. 
yıldırım şeklinde. Böylece hayatın şu genel vizyonuna ulaşıyoruz: Çok parlak 
yanan elektrik ampulleri gibi, çok yüksek potansiyelle donatılmış devreler gibi, 
insanlar da yalnızca içlerindeki bir gücün yanması nedeniyle düşer ve ölürler. 
onların sonluluğunu aşan, sahip oldukları her şeyin ötesine geçen 
yapabilir ve isteyebilir. Bu yüzden gelişiyorlar, zirveye ulaşıyorlar ve sonra sanki 
kendilerini belli bir noktaya kadar taşıyan dalganın altında ezildiler 
ilerleyin, batın, çözünün, ölün ve tezahür etmeyen varlığa geri dönün. Ama o 
Ölümden korkmayan, tabiri caizse, bu görevi üstlenebilen kişi. 
yok ettiği, ezdiği ve paramparça ettiği her şeye dönüşerek ölümün güçleri; bu kişi 
sonunda sınırlamanın ötesine geçer, dalganın tepesinde kalmaya devam eder, 
düşmez ve 
yaşamın ötesindedir, onda kendini gösterir. Böylece, 'ruh ilkesinin' kişileşmiş hali 
olan Krishna, kendisini tümüyle Tanrı'ya gösterdikten sonra, 
Arjuna şöyle diyebilir: 'Senin dışında her iki taraftaki tüm askerler burada. 
taraflar öldürülecek. Bu nedenle kalkın. Savaşmaya ve zafer kazanmaya hazırlanın. 
Düşmanlarınızı fethedin ve gelişen bir krallığın tadını çıkarın. Onlar zaten 
Benim düzenlememle ölüme mahküm edildin ve sen, (ey Arcunal, bu mücadelede 
sadece bir araç olabilirsin. ... Bu nedenle onları öldürün ve rahatsız olmayın. 
Sadece savaşın, düşmanlarınızı savaşta yeneceksiniz' (32-34). 
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Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz savaşın 'Allah'ın yolu' ile özdeşleştirilmesini 
burada da bir kez daha görüyoruz. Savaşçı bir kişi olarak hareket etmeyi bırakır. 
Bu düzeye ulaştığında, insan dışı büyük bir güç onun eylemini dönüştürür, onu 
mutlak ve en uç noktada 'saf' kılar. 

İşte aynı geleneğe ait oldukça çağrıştırıcı bir görüntü: 'Hayat - yay gibidir; zihin 
- ok gibidir; delinecek hedef - yüce ruh; Atılan ok hedefine ulaşırken akıl ve ruhu 
birleştirmek.' 

Bu, savaşın metafiziksel gerekçelendirilmesinin en yüksek biçimlerinden biridir. 
"Kutsal savaş' olarak savaşın en kapsamlı görsellerinden biri. 

Pek çok farklı zaman ve halk tarafından bize sunulan kahramanlık geleneği 
biçimlerine dair bu geziyi sonuçlandırmak için yalnızca birkaç son söz ekleyeceğiz. 


Bazılarına aşırı ve ilgisiz görünebilecek bir dünyaya bu yolculuğu, tuhaf bir 
bilgelik sergilemek için değil, meraktan yaptık . 
Bunun yerine, savaşın kutsallığının, yani savaşın manevi gerekçesini ve savaşın 
gerekliliğini sağlayan şeyin, kelimenin en yüksek anlamıyla bir gelenek 
oluşturduğunu göstermek amacıyla bunu üstlendik: bu bir şeydir. her büyük 
uygarlığın yükseliş döngüsünde her zaman ve her yerde ortaya çıkan; savaşın 
nevrozu, onun insani ve pasifist bir şekilde küçümsenmesi, ayrıca savaşın 'üzücü 
bir gereklilik' ya da tamamen politik ya da doğal bir olgu olarak algılanması - 
bunların hiçbiri herhangi bir geleneğe karşılık gelmiyor. 


Bütün bunlar, bugün yeni devrimci güçlerin karşı çıktığı demokratik ve materyalist 
uygarlığın çürümesinin bir yan etkisi olarak dün doğmuş modern bir uydurmadan 
başka bir şey değildir. Bu anlamda, esası tesadüften, ruhu harften sürekli 
ayırarak çok çeşitli kaynaklardan derlediğimiz her şey, bizim tarafımızdan bir iç 
tahkimat, bir teyit, güçlendirilmiş bir kesinlik olarak kullanılabilir. Yalnızca temel 
olarak erkeksi bir içgüdünün üstün bir temele dayanılarak meşrulaştırıldığı 
görülmekle kalmaz, aynı zamanda en yüksek mesleğimize karşılık gelen 
kahramanlık deneyiminin biçimlerini belirleme olasılığı da kendini gösterir. 


Burada, çok farklı türde, hatta hayvansal ve alt-kişisel türden kahramanların 
olabileceğini gösterdiğimiz bu serinin ilk makalesine gönderme yapmalıyız; 
önemli olan yalnızca kendini savaşa atma ve kendini feda etme genel kapasitesi 
değil, aynı zamanda böyle bir olayın yaşanmasını sağlayan kesin ruhtur . Ancak 
artık çeşitli seçeneklerden belirtmemiz gereken tüm öğelere sahibiz. 


3 Fransızca: 'aşırıya gitmek". 
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En yücesi sayılabilecek, savaşın 'Tanrı'nın yolu' ile özdeşleştirilmesini gerçekten 
doğru kılabilen ve kişinin kahramanda ilahi bir yol biçimini tanımasını 
sağlayabilen, anlama yolları, kahramanlık deneyimi. tezahürü. 


Önceki bir başka düşünceyi hatırlamak gerekir: Savaşçının mesleği 
gerçekten bu metafizik zirveye yaklaştığında ve evrensel olana yönelik dürtüyü 
yansıttığında, onun ırkı için eşit derecede evrensel bir tezahüre ve sona doğru 
yönelmesinden başka bir şey yapılamaz; yani imparatorluk yarışının kaderini 
önceden belirlemekten başka bir şey yapamaz. Çünkü yalnızca pax zaferalis'in4 
yürürlükte olduğu üstün bir düzen olarak , neredeyse "dünyaüstü" egemenliğinin 
dünyevi yansıması olarak imparatorluk, büyük ve özgür olanı yansıtan ruh 
alanındaki güçlere uyarlanmıştır. doğanın enerjileri ve saflığın, gücün, karşı 
konulmazlığın ve tüm pathosların, tutkuların ve insan sınırlamalarının ötesinde 
aşkınlık karakterini tezahür ettirebilirler. 


4 Latince: 'zafer yoluyla barış". 
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Vizyon Olarak 'Ordu' 
dünyanın 


İlk olarak 30 Mayıs 1937'de şu şekilde yayınlandı: 
'Sulla “Milizia” guale vizyone del mondo' 
'Diorama mensile', Il Regime Fascista. 


Kuşkusuz, yeni faşist kuşak zaten bir yeteneğe sahip. 
genel olarak askeri, savaşçı yönelim, ancak basit disiplinin ve psikofiziksel eğitimin 
ayrıntılarını üstün bir düzene, genel bir yaşam vizyonuna entegre etmenin 
gerekliliğini henüz kavrayamadı. 


Etik yönü 


Kadim geleneklerimizi incelediğimizde bunu görmeye başlıyoruz. 
kesinlikle şans eseri olmayan bir sembolizmi sıklıkla kullanması 
kahramanca savaşmak, hizmet etmek ve kendini savunmak, tamamen ifade etmek 
manevi gerçekler. İnisiyeler grubuna stratos veya 'ordu' adı verildi. 
Orfizm; miller Mitra hiyerarşisinin bir derecesini ifade ediyordu; semboller 
Klasik Romalılığın kutsal temsillerinde her zaman ıstırap tekrarlanır ve kısmen 
Hıristiyan çileciliğine de aktarılır. 

Ancak burada salt basit bir ifadeden daha kesin bir şeyle ilgileneceğiz. 
analojiler, yani ilgili 'kutsal savaş" doktrini. 
Daha önce kitaplarımızda ve bu sayfalarda konuşulmuştu. Kendimizi etik alanla 
sınırlayacağız ve bütünde radikal bir anlam değişikliği yaratmayı hesaplayan özel 
ve merkezi bir tutumdan bahsedeceğiz. 
değerler alanını, tüm burjuva tutumlarından, insancıllıktan, ahlakçılıktan ve 
ahlakçılıktan tamamen ayırarak bir mertlik düzlemine yükseltmektir. 
gevşek konformizm. 

Bu tutumun temeli Pavlus'un iyi bilinen sözlerinde özetlenmiştir. 
deyim, vita est militia super terram. Bu, aşağıdaki varlığı, bir adam kılığında bir 
göreve gönderilmiş olarak tasavvur etme meselesidir. 
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uzak bir cepheye askerlik hizmeti verilmesi, bu görevin amacının her zaman birey 
tarafından doğrudan algılanmaması (aynı şekilde 
İleri karakollarda savaşan biri her zaman kesin bir fikir sahibi olamaz. 
Katkıda bulunduğu genel plan), ancak iç asilliğin de yer aldığı 
her zaman direnme, başarma gerçeğiyle ölçülür 
tüm bunlar, şüphe etmemek, tereddüt etmemek, yaşam ve ölümden daha güçlü 
bir sadakat gerçeğiyle başarılması gereken şeylerdi. 

Bu görüşün ilk sonuçları dünyaya karşı olumlu bir tutumdur: iddia ve aynı 
zamanda belirli bir özgürlük. 
Gerçekte asker olan kişi doğası gereği öyledir ve dolayısıyla 
öyle olmak istiyor; dolayısıyla kendisine verilen görev ve görevlerde adeta kendini 
tanır. Aynı şekilde kendi varlığını ordudaki bir askerin varlığı olarak tasavvur eden 
kişide çok uzak olacaktır. 
dünyayı kaçılacak bir gözyaşı vadisi ya da bir sığınak olarak görmekten 
kendini körü körüne atabileceğin irrasyonel olaylar sirki 
carpe diem1'in yüce bilgeliği oluşturduğu alan . Yine de 
pek çok şeyin trajik ve olumsuz yanlarının farkında değil, 
onlara tepki verme şeklimiz diğerlerininkinden oldukça farklı olacaktır. 
erkekler. Bu dünyanın onun Anavatanı olmadığı ve öyle olduğu duygusu 
tabiri caizse uygun durumunu temsil etmemesi -temel olarak 'uzaktan geldiğine' 
dair hissi- temel bir unsur olarak kalacaktır. 
mistik kaçışa ve ruhsal zayıflığa yol açmayacak, daha ziyade önemli ve kesin 
görünebilecek her şeyi en aza indirmesine, göreceli hale getirmesine, daha 
yüksek ölçü ve sınır kavramlarına gönderme yapmasına olanak tanıyacaktır. 


başkalarına, ölümün kendisinden başlayarak ve ona sakin bir güç bahşedecek 
ve görüş genişliği. 


Sosyal Yönü 


O halde askeri yaşam anlayışı yeni bir toplumsal anlayışa yol açmaktadır. 
ve siyasi dayanışma. Bu, tüm hümaniteryenizmin ve 'sosyalizm'in ötesine geçer: 
erkekler bizim 'kardeşlerimiz' değildir ve 'komşumuz' da bir bakıma küstah bir 
kavramdır. Toplum ne zorunluluktan doğan bir yaratıktır, ne de bir şeydir. 
tatlı evrensel sevgi ve zorunlu fedakarlık ideali temelinde haklılaştırılmalı veya 
yüceltilmelidir. Bunun yerine her toplum, esas olarak, her biri kendi kişiliğinin 
onurunu korumaya kararlı, ancak yine de onları birbirine bağlayan ortak bir 
eylemde birleşmiş, oldukça farklı varlıklar arasında var olan dayanışma 
çerçevesinde anlaşılacaktır. 


1 Latince: 'günü yakala". 
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yan yana, duygusallık olmadan, erkek yoldaşlığı içinde. Vefa ve samimiyet, 
bunların doğurduğu şeref ahlakı ile birlikte 

her toplumun gerçek temeli olarak görülür. Eski Hint-Germen mevzuatına göre 
öldürme, öldürme kadar ciddi bir hata gibi görünmüyordu. 

ihanet, hatta sadece yalan söylemek. Savaşçı bir etik aynı zamanda daha fazlasına da yol açacaktır. 
ya da daha az bu tutum, dayanışma ilkesini haysiyet ve akrabalık yoluyla sınırlama 
eğiliminde olacaktır. Asker dikkate alabilir 

yoldaş olarak yalnızca saygı duyduğu ve kararlı olanlar 

boyun eğenlerin, zayıfların ya da beceriksizlerin değil, yerlerine tutunmak. 

Ayrıca, yol gösterenin, endişe ve ağıtlarla boşa harcamak yerine, geçerli güçleri 
toplayıp ileri itme görevi vardır. 


zaten düşmüş olanlar, teslim olanlar veya kendilerini çıkmaz sokağa bırakanlar 
için. 


Stoacılık duygusu 


Ancak burada ortaya koyduğumuz görüşler en değerli olanlardır. 
İç güçlendirme açısından. Burada düzgün bir şekilde alana giriyoruz 
Okuyucunun zaten aşina olması gereken Roma etiği 
düzenli olarak yayınlanan klasik yazarlardan alıntılar 
'Diorama'nın temeli. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada konuşuyoruz. 
kişinin gerçeklere ve olaylara karşı gösterdiği tepkiler sayesinde içsel bir değişim 
yaşam deneyimleri tamamen farklı hale gelir ve 
olumsuzluklar genellikle olduğu gibi olumlu ve yapıcı hale gelir. Stoacı 
Romantizm bize bu konuda mükemmel bir anlayış sunuyor; 
gerçekte olduğu gibi, gerçek ve sarsılmaz bir yaşam onayı olarak biliniyordu. 
Stoacı anlayışta görmemizi sağlamaya çalışan önyargılı görüşler 
yalnızca katılaşmış, katılaşmış bir varlık hayata yabancı hale gelir. Gerçekten olabilir mi 
Seneca2 gerçek insanın bir tanrıdan üstün olduğunu onayladığında bundan şüphe duymuyorum. 
Çünkü ikincisi doğa tarafından talihsizlikten korunurken, insan 
ikincisiyle tanışıp ona meydan okumak ve kendini ondan üstün göstermek mi? Ya da ne zaman 
hiç böyle olmamış olanlara mutsuz diyor, çünkü hiç böyle olmamışlar 
güçlerini bilmeyi ve ölçmeyi başardınız mı? Bu yazarlarda tam olarak savaşçı bir 
etik sisteminin pek çok unsurunu bulmak mümkün. 
ortak düşünce tarzında tamamen devrim yaratıyor. Çok 
Bu bakış açısının karakteristik yönü şudur: 


2 Seneca (MÖ 4-MS 65) ünlü bir Romalı yazar ve filozoftu. İmparator Nero'ya karşı düzenlenen bir 
suikast planına katılmakla suçlandıktan sonra intihar etti. 


194 


Machine Translated by Google 


DÜNYA VİZYONU OLARAK 'ORDU' 


tehlikeli bir yer, ancak aşağılık bir insansa kaderine lanet eder; eğer o bir 
Kahramanlık ruhuna rağmen bundan gurur duyuyor çünkü komutanının 
herhangi bir riskli görev için en değerli ve en güçlü olanı seçtiğini biliyor ve 
herhangi bir sorumluluk görevi için en uygun ve güvenli olanı bırakarak 
yalnızca temelde saygı duymadığı kişilere paylaşım yapar. 

Aynı düşünce hayatın en karanlık, trajik, cesaret kırıcı anlarına da uygundur: 
Bunlarda ya gizli bir ilahiyat ya da soyluluğumuza ve üstünlüğümüze duyulan bir 
çağrıyı keşfetmek gerekir. 

Seneca şöyle yazıyor: "İnsan ve Roma adına kim layıktır?" 
tam olarak 'kim test edilmek istemez ve tehlikeli bir görev aramaz ki? Güçlü 
adam için hareketsizlik işkencedir. Sadece bir tane var 
görüş bir tanrının bile dikkatini çekebilecek güçtedir ve bu bir 
kötü şansla mücadele eden güçlü bir adam, özellikle de buna kendisi meydan 
okuduysa.' 

Üstelik bu çok eski çağlardan gelen bir bilgeliktir ve 
dünya tarihinin genel anlayışında bile kendine yer bulur. Eğer 
Hesiodos, son çağ olarak tanımlanan karanlık ve kutsiyetten arınmış çağ olan 
Demir Çağı'nın gösterisi öncesinde şöyle haykırmıştı: 'Keşke o zaman ben de 
(Demir Çağı'ndal yaşamak zorunda değildi ama ya önce ölebilirdi 
ya da sonradan doğmuşumdur!',3 eski Hint-Germen geleneklerine özgü bir 
öğreti, tam da karanlık çağda direnenlerin 
herşeye rağmen daha çok yaşayanların elde edeceği meyveleri alabilecekler 
elverişli, daha az zorlu dönemlere nadiren ulaşılabilir. 

Böylece kişinin yaşamının bir orduya üye olmak olarak görülmesi, 
kendine özgü bir ahlaka ve kesin bir içsel tutuma göre şekillendirilir. 
derin güçleri uyandırır. Bu temelde, fiili bir üyelik aramak 
Ordu, disiplini ve sahada mutlak eyleme hazırlığıyla 
Maddi mücadelenin düzlemi, doğru yön ve yoldur. 
takip edilmeli. Asker olmak için önce kendini hissetmek lazım 
ruhu ve duyarlılığını buna uygun hale getirmek için 
Bunu daha sonra maddi anlamda da yapabilmek ve 
Materyalist bir katılaşma ve tamamen fiziksel olanın aşırı vurgulanması 
anlamında, aksi takdirde militarizasyondan kaynaklanabilecek tehlikeler 
yalnızca dış düzlemde: oysa bu hazırlık verildiğinde, herhangi bir dış biçim 
kolaylıkla tam anlamıyla manevi anlamların simgesi ve aracı haline gelebilir. 


3 Hesiod, Theogony (Cambridge: Harvard University Press/The Loeb Classical Library, 2006), s. 101-102. 
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Faşist bir etik sistemi, iyice düşünülürse, bu doğrultuda 
yönlendirilmekten başka bir şey yapılamaz. 'Kolay yaşamı küçümsemek' 
başlangıç noktasıdır. Diğer referans noktaları yine de mümkün olduğu 
kadar yükseğe, yalnızca duyguya hitap eden her şeyin ötesine ve tüm 
salt efsanelerin ötesine yerleştirilmelidir. 

Modern gerilemeye yol açan devrimsel sürecin en son iki aşaması, 
birincisi burjuvazinin yükselişi ve ikincisi, yalnızca Devlet fikrinin değil, 
aynı zamanda tüm değerlerin ve devlet anlayışının kolektifleştirilmesi ise. 
ahlakın kendisi, tüm bunların ötesine geçmek ve yukarıda bahsedilen tam 
anlamıyla "savaşçı" bir yaşam vizyonunu yeniden ileri sürmek, her türlü 


yeniden inşanın önkoşulunu oluşturmalıdır: kitlelerin, materyalist ve 
duygusal orta sınıfların dünyası yerini bir yeniliğe bıraktığında. 'Savaşçılar' 


dünyasında, daha da yüksek bir düzenin, gerçek geleneksel maneviyatın 
gelişini mümkün kılan asıl şey başarılmış olacaktır. 
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İlk olarak 20 Ekim 1939'da şu şekilde yayınlandı: 
La Difesa della Razza'daki 'La razza ela guerra". 


Irk doktrininin tamamen biyolojik bir formüle edilmesinin önündeki en ciddi 
engellerden biri, melezlemenin ve kanın kirlenmesinin ırkların azalması ve 
çürümesinin tek nedeni olmadığı gerçeğidir. 
yarışlar. Irklar da aynı şekilde yozlaşabilir ve sona erebilir. 
katılımın olmadığı, tabiri caizse içsel bir yok oluş süreci 
dış etkenlerden. Tamamen biyolojik açıdan bu şuna karşılık gelebilir: 
bilimin sahip olduğu esrarengiz 'iç varyasyonlar' (idiyovaryasyonlar) 

Mutasyonları meydana getirmede, melezleşmeden kaynaklanan varyasyonlar kadar 
güçlü olduğunu kabul etmek zorunda kaldık. 

Biyolojik ırk kavramı "ikinci ve ikinci ırkçılık" ile bütünleştirilmediği sürece 
bu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayacaktır. 
burada defalarca bahsettiğimiz üçüncü derece. Bu sadece ırksa 
sadece bedende değil ruhta da var olduğu kabul edilir. 
ruh, her ikisini de koşullandıran derin, meta-biyolojik bir güç olarak 
İnsan varlığının organik bütünlüğündeki fiziksel ve ruhsal yapılar - ancak bu son 
derece geleneksel bakış açısı kabul edilirse - ırkların gerilemesinin gizemi her 
şeyde anlaşılabilir. 
onun yönleri. O zaman şunu fark edebiliriz ki, bir bakıma bireysel feragat ve 
bireyin içsel çöküşüne benzer bir şekilde, 
tüm ahlaki gerilimler ve pasif terkedilme tutumu, yavaş yavaş gerçek 
bir fiziksel çöküşte ifadesini bulabilir veya doğal durumu felce uğratabilir. 
organik kaynaklar vücuda yönelik herhangi bir tehditten çok daha verimlidir; 
aynı nitelikteki gelişmeler bunların düzleminde de meydana gelebilir 
uzayda daha büyük ölçekte insan ırkları olan daha büyük varlıklar 
ve toplam yaşam süreleri boyunca. Ve az önce işaret ettiğimiz şey 
İçsel - ahlaki ve 
manevi - bireyin gerilimi eksik, hatta karışma ve kirlenme nedeniyle ırksal 
değişimler konusunu daha az basit ve daha az materyalist bir şekilde ele almamıza 
bile izin verebilir. 
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Bu enfeksiyonlarda olanlara oldukça benzer. Aslında bakteri ve mikropların 
her zaman tek etkili ve tek taraflı hastalık nedenleri olmadığı bilinmektedir: Bir 
hastalığın bulaşma yoluyla kapılması için az çok güçlü bir yatkınlığın olması 
gerekir. Organizmanın bütünlük veya toniklik durumu da bu yatkınlığı 
koşullandırır ve bu, manevi faktörden, tüm varlığın kendi kendine 
mevcudiyetinden ve onun içsel cesaret veya ıstırap durumundan büyük ölçüde 
etkilenir. 

Bu benzetme doğrultusunda, melezlemenin bir ırk için gerçekten ölümcül, 
amansız bir şekilde yozlaştırıcı bir sonuç doğurması için, bu ırkın istisnasız olarak 
zaten içten belli bir ölçüde zarar görmüş olması gerektiğine inanabiliriz. ve 
sonuç olarak orijinalinin gerilimi gevşek olacaktır. 


Bir ırk, bir zamanlar ne olduğunun hayatta kalan tek kalıntısı haline gelen 


atavistik otomatizmlerden oluşan basit bir topluluğa indirgendiğinde, o zaman 
bir çarpışma, bir lezyon, dışarıdan gelen basit bir eylem onun düşmesine, yok 
olmasına yetiyor. onu biçimsizleştirmek ve denatüre etmek. Böyle bir durumda, 
çarpışmadan sonra reaksiyona girmeye ve orijinal şeklini almaya hazır elastik bir 
cisim gibi davranmaz (yani çarpışmanın belirli sınırları aşmaması ve kalıcı fiili 
hasar oluşturmaması şartıyla). fakat daha ziyade, dış etkilerin baskısına pasif bir 
şekilde katlanan, katı, esnek olmayan bir cisim gibi davranır. 


Bu değerlendirmelere dayanarak ırkçılığın iki pratik görevi ayırt edilebilir. 
İlk görevin pasif savunma olduğu söylenebilir. Bu, ırkı, kendisi için kriz, mutasyon 
veya denatürasyon tehlikesi oluşturabilecek tüm dış etkenlerden (geçişler, 
uygun olmayan yaşam ve kültür biçimleri, vb.) korumak anlamına gelir. İkinci 
görev, tersine, aktif direniştir ve ırkın yozlaşmaya yatkınlığını, yani pasif olarak 
dış etkilere maruz kalabileceği zemini en aza indirgemeyi içerir. Bu aslında onun 
iç ırkını 'yüceltmek' anlamına gelir; samimi geriliminin asla eksik kalmamasını 
sağlamak; fiziksel bütünlüğünün bir karşılığı olarak, içinde kontrol edilemeyen 
ve söndürülemeyen bir ateş gibi bir şey vardır; ona meydan okuyan ve onu 
yeniden kendini göstermeye zorlayan yeni engeller biçiminde, alevini beslemek 
için her zaman yeni malzemeye özlem duyar. 


Bu ikinci görev elbette birincisinden daha zordur, çünkü bireyden bireye 
değişen çözümler gerektirebilir ve dışsal, genel ve maddi tedbirlerin pek bir 
faydası yoktur. 

Bu, ruhun ataletinin, yani insanın içselliğinde de en az dışsal, fiziksel olanda 
geçerli olan yerçekimi kuvvetinin üstesinden gelme meselesidir. 
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Ve burada ifadeyi tam da terk etme, 'sakinleşme', her zaman en az direnç 
gösteren yolu takip etme eğiliminde buluyoruz. 
Ancak ne yazık ki hem birey hem de ırk için bu tehlikeyi aşabilmek için bir desteğe, 
yani hareket kabiliyetine sahip olmak gerekiyor. 
doğrudan, her zaman dalganın zirvesinde kalmak, içsel bir dengeyi sürdürmek 
Yenilenen bir uyarıcıya ihtiyaç duymadan her zaman yenilenen bir girişim, ancak 
istisnai bir bağışın sonucu olarak ortaya çıkabilir ve doğal olarak makul bir şekilde 
talep edilemez. Çünkü söylediğimiz gibi 
Çok geç olmadan yeniden uyanmak için gizli hale gelen gerilim ve 
yarış takibinin, bir engelin, bir testin otomasyon süreçleri, 
neredeyse bir meydan okuma gereklidir. İşte o zaman kriz ve karar ortaya çıkar: 
tepki verme biçimleriyle, daha derin, meta-biyolojik güçler 
yarışın ardından daha güçlü kalıp kalmadıklarını gösterin 
tarihin belirli bir döneminin beklenmedik durumları ve kaderleri. İçinde 
Olumlu bir tepki durumunda derinlerden yeni potansiyeller gelir. 
ırk devresini yeniden doyurun. Bunun için yeni bir yükseliş döngüsü başlıyor 
ırk. 
Bazı durumlarda hassas melezleme bile mümkündür. 
doğal olarak çok sıkı sınırlar içinde tutulur - bir işlevi yerine getirir 
bu tür. Bu zooteknide iyi bilinir. Bazılarında 'saf ırk" 
Hayvan türleri hem kalıtımın korunmasının hem de 
mantıklı melezleme. Chamberlain'in görüşünü paylaşmıyoruz.1 
bu tür düşünceyi "üstün ırklara" uygulama eğiliminde olan kişi 
insanlık. Bununla birlikte, bazı aristokratlarda olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. 
yüzyıllardır süregelen kan kanunlarıyla tek varlık olan aileler 
Tarihte bugüne kadar ırkçılığın deneysel alanı, bazı melezlemeler 
hattın tükenmesini önlemede tam anlamıyla bir değere sahip olmuştur. 
iç dejenerasyon. Burada - vurgulayalım - melezlemenin 
bir kural değil, bir çile işlevi; üstelik bir çile, aynı zamanda 
kan için tehlikeli bir meydan okumadır. Ama tehlike yeniden uyanır 
ruh. Melezlemeyle ortaya çıkan heterojen elementten önce, 
homojen çekirdek, Mendel Kanunları'na göre kendini yeniden teyit etmeye, 
yabancı olanı kendine asimile etmeye, ona karşı 'baskın' sıfatıyla 'çekinik'e doğru 
hareket etmeye çağrılır.2 tepki şu 


1 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), Yirminci yüzyılın başlarındaki en etkili ırk teorisyenlerinden 
biriydi. En önemli eseri Ondokuzuncu Yüzyılın Temelleri'ydi (New York: John Lane, 1910). 


2 Gregor Johann Mendel (1822-1884) Çek-Alman bir bilim adamıydı ve sıklıkla 'modern genetiğin babası' 
olarak anılır. Mendel'in Miras Kanunları, 
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olumlu, sonuç bir uyanıştır. Harcanmış gibi görünen stok ve 
bitkin yeniden uyanır. Ancak zaten çok fazla düşmüşse ya da heterojenlik aşırı 
ise, çetin sınav başarısızlıkla sonuçlanır ve düşüş hızlı ve kesin olur. 


Ancak ırkın içsel uyanışının en yüksek aracı savaştır ve savaş da bunun en 
yüksek ifadesidir. Pasifizmin ve hümaniterizmin enternasyonalizm, demokrasi, 
kozmopolitanizm ve liberalizmle yakından bağlantılı olgular olması son derece 
mantıklıdır; aynı ırkçılık karşıtı 
bazılarında mevcut olan içgüdü diğerlerine de yansır ve onaylanır. 
Enternasyonalizmde doğuştan gelen ırk altı eşitleme iradesi müttefikini buluyor 
önleme işlevine sahip olan pasifist hümaniteryenizmde 
Hayatta kalan güçleri harekete geçirerek oyunu bozmaktan kahramanca bir sınav 
Tamamen kökünden ayrılmamış halklardan geriye kalanlar. Bununla birlikte, 
gariptir ve ırk sorununun tek taraflı biyolojik formülasyonunun, örneğin Vacher 
de Lapouge tarafından ifade edildiği gibi, ırksal 'yanlış seçimler' teorisinin yol 
açabileceği hataları göstermektedir.3 katılır 
belirli bir ölçüde, olumlu anlamın aynı şekilde anlaşılmaması 
ırk için savaş - ama burada, gerçeklerin tam olarak bilinmesi karşısında - 
Enternasyonalist demokratizmde bulunur. Spesifik olmak gerekirse, sanırım 
her savaşın en iyilerin, en iyilerin aşamalı olarak ortadan kaldırılmasına dönüştüğü 
çeşitli halkların hala saf ırkının temsilcileri, böylece kolaylaştırıcı 
bir evrim. 

Bu kısmi bir görüştür çünkü yalnızca kaybedilenleri dikkate alır. 
bazı bireylerin ortadan kaybolması, pek fazla uyandırılan bir şey değil 
diğerlerinde daha büyük ölçüde savaş deneyimiyle, aksi halde 
asla uyandırılmazdı. Şunu yaparsak bu daha da belirgin hale gelir: 
büyük oranda seçkinlerin yaptığı eski savaşları dikkate almayın. 
alt tabakalar onlardan kurtuldu, daha ziyade modern savaşlar 
Silahlı ulusların tamamıyla çatışmaya giren ve dahası, karakterleri gereği 
Bütünlük, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda ahlaki ve ruhsal güçleri de içerir. 


Bitkilerin birkaç kuşak boyunca incelenmesi, belirli özelliklerin ebeveynlerden yavrulara nasıl 
aktarıldığını tanımlamaya çalıştı. 

3 Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) Fransız antropolog, sosyalist ve ırk kuramcısıydı. 
Kendisi , 1899'da Paris'te yayınlanan ve hiçbir zaman İngilizceye tercüme edilmeyen L'Aryen: son 
role Social (Aryan ve Sosyal Rolü) kitabının yazarıydı . Bu çalışmada çeşitli ırkları sınıflandırmış 

ve Avrupalı Aryanların ırksal arketipler olarak Yahudilere karşıt olduklarını öne sürmüştür. Onun 
fikirleri ırkçı ve öjenik hareketler üzerinde oldukça etkili oldu. 
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savaşçılar ve savaşçı olmayanlar aynı şekilde. Yahudi Ludwig4 öfkesini dile getirdi 
Alman askeri incelemesinde yayınlanan bir makale hakkında 
hava bombardımanlarıyla ilgili seçim olasılıklarını ortaya koyuyor; 
soğukkanlılık testi, yani yönlendirme içgüdüsünün acımasız ya da kafa karıştırıcı 
dürtülere karşı anında ve berrak tepkisi, sonuçlanmaktan başka bir şey olamaz. 
olma olasılığı en yüksek olanlara yönelik kesin bir ayrımcılık 
kaçmayanlardan kaçmak ve hayatta kalmak. 

İnsancıl Yahudi Ludwig'in öfkesi 
faşizme karşı 'yeni Kutsal İttifak'ın savaşçı propagandacısı, 
Bu tür düşüncelerde doğru olana karşı güçsüzüz. Eğer 
bir sonraki dünya savaşı 'topyekün bir savaş'tır ve aynı zamanda modern dünyada 
hayatta kalan ırksal güçlerin 'topyekün bir sınavı' anlamına da gelecektir. Şüphesiz 
bazıları çökecek, bazıları ise uyanıp ayağa kalkacak. İsimsiz felaketler olabilir 
hatta kahramanca zirvelerin zor ama gerekli bedeli ve gri yüzyıllar boyunca körelmiş ilkel 
güçlerin yeni özgürleşmeleri bile olabilir. Ama durum böyle 


herhangi bir yeni dünyanın yaratılması için ölümcül koşul - ve bu yeni bir dünyadır 
gelecek için aradığımız şey. 


Burada söylediklerimiz sadece bir giriş olarak değerlendirilmelidir. 


genel olarak savaşın ırk açısından taşıdığı önem sorununa. 
Sonuç olarak üç temel nokta dikkate alınmalıdır. Birinci, 


Çünkü insan ırkları arasında temel bir fark olduğu varsayımından yola çıkıyoruz. 


ırkçılığın üç derecesi doktrini5 bedensellikle sınırlı değildir 
ama aynı zamanda ruh ve ruhla da ilgilidir; savaş deneyimine veya sınavına yönelik ruhsal 
ve fiziksel davranışın çeşitli ırklar arasında farklılık göstermesi beklenmelidir; bu nedenle 
hem gerekli hem de 
Her bir özel durum için buna göre anlamı tanımlamak ilginçtir. 
yarışta yukarıda belirtilen reaksiyon meydana gelecektir. 

İkinci olarak karşılıklı bağımlılık ilişkisini dikkate almak gerekir. 
İyi anlaşılmış bir ırk politikasının, ırkları teşvik etmek için yapabilecekleri arasında 
savaşın amaçları ve bunun tersine, doğru bir manevi tutum varsayımıyla savaşın ırkın 
amaçlarını desteklemek için neler yapabileceği. Konuşabiliriz, 
bu bakımdan, başlangıçta yaratılmış veya yaratılmış bir tür tohum veya birincil çekirdeğin 


4 Emil Ludwig (1881-1948) o dönemde Goethe, Bismarck ve Mussolini gibi tarihi şahsiyetlerin popüler 
biyografilerinin yazarı olarak biliniyordu. 


5 Evola'nın ırk teorisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Michael Bell'in Yulius Evola'nın Irk Kavramı: Üç 
Dereceli Bir Irkçılık". 
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bir halkın bilincinde ırksal değerleri ortaya çıkaran ırk politikasıyla yeniden 
uyanmış; vererek meyve verecek bir tohum veya çekirdek 
savaş bir değerdir, oysa savaş deneyimi ve böyle bir deneyim aracılığıyla ortaya 
çıkan derin güçlerin içgüdüleri ve akımları, ırksal duyuya doğru, verimli bir yön 
verir. 

Bu da bizi üçüncü ve son noktaya getiriyor. İnsanlar alıştı 
"kahramanlık", 'kahramanlık' hakkında çok genel ve çok romantik konuşmaya 
deneyim' ve benzeri. Modern zamanlarda bu kadar romantik varsayımlar bittiğinde 
geriye sadece maddi varsayımlar kalıyor gibi görünüyor. 
Öyle ki, ayağa kalkan ve savaşan erkekler yalnızca 'insan' olarak görülüyor 
malzemedir ve savaşçıların kahramanlığı zaferle ilişkilidir. 
yalnızca bir amaca yönelik bir araç, amacın kendisi artıştan başka bir şey değil 
Belirli bir devletin maddi ve ekonomik gücü ve toprakları. 

Burada belirtilen hususlar dikkate alındığında, 
bu tutumların değişmesi gerekiyor. 'Ateş çilesinden' 
ırkın ilksel güçleri ve kahramanlık deneyimi, tüm diğer deneyimlerin ötesinde, 
esas olarak manevi ve içsel bir amaca giden bir araç olmuştur. Ancak 
Dahası da var: Kahramanlık deneyimi sonuçlarıyla farklılaşır, 
yalnızca çeşitli ırklara göre değil, aynı zamanda 
her ırkın içinde bir süper ırk oluşmuş ve 
güç. Bu yaratıcı farklılaşmanın çeşitli dereceleri 
kahraman olmanın pek çok yoluna ve pek çok uyanış biçimine 
kahramanca deneyim yoluyla. En alt düzlemde, hibrit, esasen hayati, içgüdüsel ve 
kolektif güçler ortaya çıkıyor; bu da bir bakıma buna benziyor 
'ilkel sürünün' geniş çapta, kendine özgü dayanışma, kader birliği ve soykırımla 
uyanışına. Gitgide, 
çoğunlukla natüralist olan bu deneyim saflaştırılır, onurlandırılır ve 
Ar-yanların savaşı 'kutsal savaş' olarak ve zafer ve zaferi bir kutsal savaş olarak 
kavramasına karşılık gelen en yüksek biçimine ulaşana kadar parlaktır. 
doruk noktası, değeri kutsallık ve inisiyasyon değerleriyle aynı olduğundan, 
ve son olarak, savaş alanındaki ölümün mors zaferi olarak, retorik değil, 
ölümün etkili bir şekilde üstesinden gelinmesi olarak. 

Tüm bu noktaları temel ama yeterince anlaşılır bir şekilde belirttikten sonra 
bunları tek tek ele almayı öneriyoruz. 
bu yazının ardından gelecek olan yazıların her biri özellikle ırk ve ırklara göre 
kahramanlık deneyiminin çeşitlerini ele alacaktır. 
daha sonra İskandinav-Aryan ve Ario-Roma'ya özgü savaş vizyonu 
özellikle gelenek. 
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İlk olarak 20 Kasım 1939'da La Difesa della Razza'da 
'Due eroismi' adıyla yayınlandı . 


Savaş gerçeğinin ve kahramanlık deneyiminin ırk için temsil 
edebileceği çeşitli anlamlara ilişkin önceki tartışmalarımızı sürdürmek 
için, 'süper ırk' kavramını ve 'doğa tarafından verilen ırklar arasındaki 
ilgili ayrımı kısaca açıklamak gerekir.' ve daha yüksek, insani ve ruhsal 
anlamda ırklar. 

Geleneksel görüşe göre insan, salt biyolojik, içgüdüsel, kalıtsal, 
doğalcı determinizmlere indirgenemez; Bütün bunların kendi payı 
varsa ve değeri şüpheli bir maneviyat tarafından yanlışlıkla ihmal 
edilmişse, insanın kendisini hayvandan, aynı zamanda doğaüstü, 
biyolojik ötesi bir öğeye de katıldığı ölçüde ayırdığı gerçeği hala 
geçerliliğini koruyor. bununla özgür olabilir ve kendisi olabilir. Genel 
olarak insanın bu iki yönünün mutlaka birbiriyle çelişkili olması 
gerekmez. Her ne kadar saygı duyulması gereken kendi yasalarına 
uysa da, insanda 'doğa' olan şey, insanda 'doğa'dan daha fazlası olan 
şeyin ifade ve eylem organı ve aracı olmasına izin verir. Bedensellik, 
yalnızca Sami halklara ve hepsinden önemlisi Yahudi halkına özgü 
yaşam görüşünde, her günahın kökü ve ruhun indirgenemez düşmanı 
olarak 'beden' haline gelir. 

Bireyi görme biçimimizi ırk olan bu daha geniş bireyselliklere 
uygulamalıyız. Bazı ırklar hayvana ya da kendini alçaltarak tamamen 
hayvani bir yaşam tarzına geçmiş insana benzetilebilir: Bunlar 
'doğanın ırkları'dır. Herhangi bir üstün unsur tarafından 
aydınlatılmazlar; Uzayda ve zamanda yaşamlarının onlara sunduğu 
değişim ve beklenmedik olaylarda yukarıdan gelen hiçbir güç onları 
desteklemez. Bu çetin sınavlarda baskın olan şey, içgüdü, türün 
dehası' veya sürünün ruhu ve birliği şeklindeki kolektivist unsurdur. 
Genel olarak konuşursak, buradaki ırk ve kan duygusu diğer halklara 
veya soylara göre daha güçlü ve daha emin olabilir: 
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yine de her zaman kişisel olmayan ve tamamıyla doğalcı bir şeyi temsil eder; 
örneğin vahşilerin karanlık "totemizmi" gibi. 

Bir bakıma mistik varlık olan totem, 

belirli bir hayvan türüyle anlamlı bir şekilde ilişkilendirilen ırk veya kabile, her 
bireyden önce gelen bir şey, onun ruhu olarak düşünülür. 

ruh, soyut olarak, teoride değil, günlük hayatın her ifadesinde yer alır. 

Bu arada vahşilere atıfta bulunarak ve bu hakkı saklı tutarak 

eninde sonunda söz konusu argümana dönecek olursak, hatayı belirtmeliyiz 
Vahşileri 'ilkel', yani ilkel olarak görenlerin 

insanlığın biçimleri; aşağı olanın mucizevi bir şekilde üstün, üstün olana yol 
açtığı şeklindeki alışılagelmiş uydurma teoriye göre, buradan 

ırklar 'evrimleşmiş' olurdu. Çoğu durumda tam tersi 

hangisi doğru. Vahşiler ve 'doğal' sayabileceğimiz pek çok ırk, adı bile çoğu 
zaman anılmayan, çok daha eski, üstün ırkların ve medeniyetlerin yalnızca son 
yozlaşmış kalıntılarıdır. 

bize ulaştı. Bugün hala var olduğu varsayılan 'ilkellerin' nedeni budur. 
'evrimleşme' eğiliminde değil, daha ziyade kesin olarak ortadan kayboluyor ve 
yok olmuş. 

Ancak diğer ırklarda natüralist unsur, deyim yerindeyse, 
birincisine göre üstün, süper biyolojik bir unsurun aracı 
ruhun beden için ne anlama geldiği. Böyle bir unsur neredeyse her zaman olur 
bu tür ırkların geleneğinde ve onları temsil eden seçkinler arasında enkarne olmuş 
bu geleneği sürdürüyor ve yaşatıyor. Dolayısıyla burada bir yarış söz konusudur. 
ikincisinin ifade ettiği beden ve kan ırkının ardındaki ruh 
birincisi, bu ırkın ifade edildiği koşullara, bireylere ve çoğunlukla kastlara göre 
az çok mükemmel bir şekilde. 

Bunun doğruluğu, Antik Çağ'ın belirli bir ırka veya kasta "ilahi" veya 
"göksel" kökenler atfettiği sembolik biçimde her yerde açıkça hissedilir. İçinde 
dolayısıyla bu bağlamda kanın saflığı veya kanın yokluğu, belirli bir ırkın özünü 
ve rütbesini tanımlamak için artık yeterli değildir. Rejim nerede 
kastların yürürlükte olduğu her kast açıkça dikkate alınabilirdi 
'Saftır' çünkü endogami ya da karışmama yasası tüm insanlara uygulanır 
onlara. Yalnızca saf kana sahip olmak değil, sembolik olarak 'ilahi' kana sahip 
olmak, bunun yerine üstün kast veya ırkı tanımlar. 
pleb ırkına ya da 'doğa ırkı' dediğimiz şeye. Buradan 
Gerçek şu ki, Doğu'nun eski Hint-Germen uygarlıklarında 
Arya'nın topluluğu veya manevi ırkı kendisini Arya'nınkiyle özdeşleştirdi. 
dvija, 'iki kez doğmuş' veya 'yeniden doğmuş": bu doğaüstü bir şeye göndermeydi 
üstün bir anlamda 'ırk'ın gizli armağanlarıyla ilgili unsur, 
ikinci doğuma ya da yenilenmeye kıyasla özel bir ritüel, 
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bireyde giderek onaylamak zorunda kaldı. Ama belki bunun üzerinden de 
geçmemiz gerekecek; Ancak bu noktalar şimdi yapmak istediğimiz argüman için 
yeterlidir. 

Şunu da eklememiz gerekiyor ki, eğer bugün insanlığa bakarsak, şu ya da 
bu beden ırkını saf halde tutan bir grup bulmanın zor olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda ne yazık ki natüralist ırklar arasındaki genel ayrımın da kabul edilmesi 
gerekir. ve üstün ırklar ya da üstün ırklar çoğu durumda son derece belirsiz 
hale gelir: Çoğu zaman, modern insan hem 'doğanın ırkları'nın içgüdüsel 
istikrarını hem de 'üstün ırkların' üstünlüğünü ve metafizik gerilimini 
kaybetmiştir. ırk". 

Evrimcilerin görüşüne göre değil, gerçekte ilkel halklara benziyor: Başlangıçta 
üstün ırklardan gelmelerine rağmen kendilerini hayvansal, doğalcı, şekilsiz ve 
yarı-kolektivist yaşam tarzlarına indirgemiş varlıklar. .Landra1'in bu sayfalarda 
doğru bir şekilde "burjuva ırkı" olarak tanımladığı, küçük konformist ve doğru 
düşünen adamın ırkı, retorik, boş spekülasyonlar ve zarif laflar temelinde kendine 
bir üstünlük icat eden "ileri" ruh. estetikçiler; Modern dünyanın önemli bir 
bölümünü oluşturan pasifist, sosyal tırmanıcı, tarafsız insani yardım, aslında 
ırksal yozlaşmanın bir ürünü, İnsan'ın derin krizinin ifadesidir. Batı, böyle 
hissedilmediği için daha da trajik. 


Şimdi gelelim savaş gerçeğine ve kahramanlık deneyimine. 
Her ikisinin de, daha önceki yazılarımızda, uyanışın araçları olduğunu iddia 
etmiştik. Ancak neyin uyanışı? Tecrübeli savaş ilk seçimi belirler; güçlüyü 
zayıftan, kahramanları korkaklardan ayırır. Bazıları düşer, bazıları kendilerini 
savunur. Ancak bu yeterli değil. Kahramanlık deneyiminden kahraman olmanın 
çeşitli yolları, çeşitli anlamlar ortaya çıkabilir. Her yarıştan farklı, spesifik bir tepki 
beklenmelidir. Şimdilik bu gerçeği göz ardı edelim ve bunun yerine savaş 
tarafından belirlenen ırk uyanışının 'fenomenolojisini', yani bu uyanışın çeşitli 
tipik tarzlarını takip edelim ve az önce yapılan ayrım üzerinde teorik olarak 
çalışalım ("ırk ırkı"). doğa' ve 'süper ırk") ve pratik açıdan somut açıdan, yani 
savaşla karşı karşıya olan artık uzmanlaşmış savaşçı seçkinler değil, kitleler 
olduğundan, savaş bu nedenle büyük ölçüde karma, burjuva, 


1 Guido Landra bir antropologdu ve Faşist İtalya Popüler Kültür Bakanlığı'na bağlı Irk Araştırmaları 
Dairesi'nin ilk yöneticisiydi. 
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yukarıda kriz ürünü olarak tanımladığımız yarı bozulmuş tip. 


Böyle bir kriz ürününü ateşle sınamak, 
ona teorik değil ama gerçeklik açısından temel bir alternatif 
ve hatta yaşam ve ölümün: bu gerçeğin ilk sağlıklı etkisidir. 
ırk için savaş. Ignis essentiae, eski simyacıların terminolojisinde: 
'özü' sınayan, sınayan ateş. 

Bu gelişmeyi daha somut olarak takip etmek için şuna değineceğiz: 
gibi ünlü yazarlarda bulunan benzersiz belgeler 
örnek, Ericn Maria Remargue ve Fransız Ren& Ouinton.2 

Herkes Remargue'ı kötü şöhretli All romanının yazarı olarak bilir. 
Batı Cephesinde Sessizlik,3 bozgunculuğun başyapıtı sayılıyor. Bizim 
bu konudaki görüş de farklı değil: yine de incelemeye değer 
Bu roman son derece soğuk bir nesnellikle. Romanın karakterleri şunlardır 
gönüllü olarak her türlü 'idealizm' ile aşılanmış gençler, 
retorik, romantik ve koreografik olarak kahramanca olanla yankılanıyor 
Savaş anlayışı, gösterişli ve güzel konuşmalarla kendilerini istasyona kadar 
kendilerine eşlik etmekle sınırlayan insanlar tarafından yayıldı. Bir kez cepheye 
ulaştıklarında ve gerçeklere yakalandıklarında 
modern savaş deneyimi, bunun bir şey olduğunu fark etmeye başlıyorlar 
oldukça farklıdır ve hiçbir ideal ve söz konusu söylem artık onları 
destekleyemez. Onlar da aşağılık olmazlar 
zavallılar ya da hainler ama onların iç varlıkları dönüşüme uğradı; obüslerin onu 
esirgediği yerlerde bile telafisi mümkün olmayan bir şekilde kırılmış bir nesildir. 
İlerliyorlar, çoğunlukla 'kahraman' oluyorlar - ama ne olarak? Savaşı hissediyorlar 
temel, kişisel olmayan, insanlık dışı bir değişim, dizginsiz güçlerin değişimi, 
hayatta kalmanın ancak yeniden uyanmakla mümkün olduğu bir değişim 
Mutlak, amansız olduğu kadar açık olan içgüdülerden, neredeyse kişiliklerinden 
bağımsız içgüdülerden oluşan varlıklar. Bunlar 
bu tür gençleri ileriye taşıyan, onları iddialı olmaya yönlendiren güçler 
başkalarının kırılacağı ya da kırılacağı yerde kendileri 
deliye dönmüştü ya da firarinin ve 
aşağılık zavallılar: ama bunun ötesinde ne coşku, ne ideal, ne de ışık var. İle 


2 Rene Ouinton (1866-1925) , Soldier's Testament: Selected Maxims of Ren& OGuinton (Londra: Eyre 
& Spottiswoode, 1930) kitabının yazarıydı . Bu, İngilizce versiyonudur 
Aşağıda Evola tarafından tartışılan kitap. 


3 Batı Cephesinde Her Şey Sessiz (Boston: Little, Brown & Co., 1929). Belki de şimdiye kadar 
yazılmış en ünlü savaş karşıtı romandır. 
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Remargue, bireyin artık hesaba katılmadığı bu değişimin korkunç anonimliğine 
hastalıklı derecede çağrışımcı bir tavırla işaret ediyor. 
kitap, orijinaldeki tek gencin ölümüyle sona eriyor 
kaçan ve neredeyse eşiğinde ölen grup 
ateşkes, tebliğlerin kendi aralarında sınırlanacağı kadar sakin bir günde 
şu cümleye: 'Batı cephesinde her şey sessiz". 

Hatta bu kitabın yazarının aslında 
Bir savaşçı için bu tür süreçlerin yalnızca 
'romansal', gerçeklikle ilişkisi olmayan. Kitabın bozgunculuğu, sinsi ve zararlı 
tarafı, daha çok savaşın tamamının küçültülmesinde yatmaktadır. 
savaş deneyiminin tüm olasılıkları tek ve kesinlikle gerçektir, 
ama onun özel bir yönü; aslında bu sadece olumsuz bir sonuçtur 
Ancak başkaları tarafından olumlu bir şekilde aşılabilecek bir test. Bir nokta 
Şunu akılda tutmak gerekir: burjuva karşıtı tez. Bu noktaya kadar biz 
Remargue'la bile aynı fikirde olabilir. Savaş bir katarsis, bir 'arınma' işlevi görür: 
ignis essentiae. Güzel sözler, güzel duygular, retorik 
uçuşlar, mitler ve parolalar, insancıllık ve geveze vatanseverlik bir kenara atılır; 
kendi yanılsaması içindeki dar görüşlü kişi de öyle. 
önemi ve faydası. Bütün bunlar çok az. Biri yüzünde 
saf güçlerden. Ve direnmek için kişinin aynı şekilde ırkın derinliğiyle 
yakından bağlantılı saf güçlerin vücut bulmuş hali olarak yeniden uyanması 
gerekir: kişinin kendi "ben"ini, kendi yaşamını unutması. Ama tam da burada ikisi 
karşıt olasılıklar kendini gösterir: 
Burjuva, yarı sönmüş adamın 'belirsizlik yarışı", 
"İnsan"ı aşmanın iki yolu da aynı şekilde açıktır: 
Alt-insana geçiş ya da insanüstüne geçiş. Bir durumda, 
canavar yeniden uyanır; diğerinde gerçek anlamda kahraman, kutsal ve 
geleneksel anlamda; birincisinde 'doğanın ırkı' yeniden canlanıyor ve ikincisinde 
ikincisi, 'süper ırk'. Remargue yalnızca ilk çözümü biliyor. 

Birkaç yıl önce Ren& Çuinton'un bir çalışması İtalyanca olarak yayımlandı. 
çeviri: Massime sulla guerra. Çok başka bir tekilliği temsil ediyor 
tanıklık. Dünya Savaşı'nda sekiz kez yaralanan, defalarca madalya alan 
OGuinton, en imrenilen dekorasyonlarla açıkça arzulayabilir 
"Kahraman'ın genel niteliği. Peki bu 'kahraman' savaşta ne anlam yaşadı? Bu 
kitap cevaptır. Savaş tasarlandı ve meşrulaştırıldı 
Ouinton tarafından biyolojik olarak türün içgüdülerine ve 'doğal seçilime' sıkı 
bağımlılık içindedir. Bazı alıntılar: 
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'Her varlığın temelinde iki güdü vardır: Onu kendi hayatını korumaya 
iten egoist güdü ve kendisini unutmasına, istemediği doğal bir amaç 
uğruna kendini feda etmesine yol açan fedakar güdü. bilir ve türün 
faydasıyla özdeşleşir. Böylece, türün hizmetinde olan zayıf, daha güçlü 
olana, ihtiyatsız, sebepsiz, hatta kazanma umudu olmadan saldırır. 
Türün dehası ona saldırmayı ve hayatıyla kumar oynamayı emreder 
1...) Erkek ve dişi, türün hizmeti için yaratılmıştır. Erkekler (cinsel 
seçilim amacıylaj birbirleriyle savaşmak üzere örgütlenmiştir. Savaş 
onların doğal halidir, dişiler içinse kutsal düzen gebe kalmak ve sonra 
yetiştirmektir." 


Dolayısıyla bu eşsiz kahramanlık anlayışı: 


"Kahraman görev duygusuyla değil sevgiyle hareket eder (anlamı: 
cinsel işlevin uyduğu ırk içgüdülerine göre). Savaşta insan artık erkek 
değildir, yalnızca erkektir |...) Savaş aşkın bir bölümüdür; erkekler 
birbirlerini parçalamaktan sarhoş olurlar. Savaş sarhoşluğu aşk 
sarhoşluğudur.' 


Başlangıçta bedenin, türün, ırkın enstrümanı 
Ouinton'a göre arama patlaması: 


'Dolayısıyla, ne kahramanda ne de çocuğunu kurtarmak için ateşe 
doğru koşan kahraman annede yüce bir şey yoktur: onlar doğuştan 


erkek ve dişidirler.' 


Tüm bunların vardığı sonucu belirtmek için şunları aktaracağız: 
Ouinton'dan başka alıntılar: 


'Her ideal öldürmek için bir bahanedir. Nefret hayattaki en önemli 
şeydir. Artık nefret etmeyen bilge adamlar kısırlığa ve ölüme hazırdır. 
(Düşmanı halklarını anlamamalısınız, onlardan nefret etmelisiniz. 
İnsan yükseldikçe, insana olan nefreti de artar. Doğa hiçbir şekilde 
erkekleri ve insanları birbirlerini sevsinler diye yaratmamıştır. 
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O halde, düşmanı incitme sevinci, temel mutluluklardan birini oluşturur. 
Kahramanın temel unsurları. 


'Sosyalleşmiş yaşam yalnızca yapay görevlerden oluşur. Savaş 
insanı bunlardan kurtarır ve onu ilkel içgüdülerine geri döndürür. 


Böyle bir görüşün evrimci-biyolojik çerçevesinde, 
bu içgüdüler esas olarak tür anlamında ırka bağlıdır. 


Remargue'ı yalnızca sarılıklı bir yenilgici olarak görmek yanlış olacağı gibi, 
Çuinton'u da yalnızca bir yenilgici olarak görmek yanlış olacaktır. 
Deneyimlerini teorik olarak ifade etmeye çalışırken, doğal seçilim olarak bilinen 
savaş teorisinin kurbanı olan savaşçı 
türlerin. Dahası var. Karikatür ve tek yanlılığın çeşitli özelliklerine rağmen, gerçek 
yaşamın bir işareti var. Aslında aslan ortaya çıkabilir 
tam da bu anlamda koyunlardan. Adam yeniden uyanır ve devam eder 
içinden geldiği yaşam ve ırkın derin güçleriyle temas 
yabancılaşmış, ama bir "erkek"ten ve en iyi ihtimalle "muhteşem bir yırtıcı 
hayvandan" fazlası olmamak için. 'Doğanın ırkları" alanında bu olabilir 
normal ve bu tür deneyimlerin muhtemel olduğu olgular 
eşlik edilmek - kalabalık dayanışması, kader birliği vb. - hatta 
belirli bir organize etnik grup için sağlıklı, canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Ancak 
Zaten bir 'ruh ırkına' ait olan birinin bakış açısından 
bu ancak onun ateş çilesinin düşüşe dönüşmesi olabilir. Katarsis, 
savaşın yol açtığı "burjuva" fazlalığın kesilmesi burada, 
Kişilik idealinden neyin üstün olduğunu değil, ondan daha aşağı olanı açığa 
çıkarır; kişilik ırkının evriminin sınır noktasını işaret eder. 
ruhu bedeninkine dönüştürür. Kadim Aryan geleneklerinin terimlerini kullanacak 
olursak, bu, dava -yana, 'tanrıların yolu' değil, pitr-yana, karanlık ataların 
güçlerinde eriyenlerin yoludur.4 

Şimdi diğer ihtimali, yani şu durumu ele alalım: 
savaş deneyimi ırkın yenilenmesine, uyanışına dönüşüyor 
ruhun ya da 'süper ırkın". Biyolojik unsur ile biyolojik ötesi unsur arasındaki veya 
tercih edersek 'hayati' unsur ile biyolojik unsur arasındaki süper ırktaki normal 
ilişkiyi daha önce belirtmiştik. 
tam anlamıyla manevi olan. İlki bir araç olarak değerlendirilmelidir 
ikincisinin tezahürü ve ifadesi için. Bu noktaya sahip olmak 
Referans olarak, pozitif çözümün esasları şu şekilde ifade edilebilir: 


4 Bu durum Upanişadlarda, özellikle de Brhadaranyaka Upanişad'da tartışılmaktadır. 
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çok basit formül: kahramanca deneyim ve genel olarak deneyim 
Riskin, mücadelenin, acı veren gerilimin birey için oluşturduğu şeyler 
yaşamın aşırı yoğunluğunun ortaya çıktığı içsel doruklardan biri 
(biyolojik unsur olarak) neredeyse yaşamdan da öte bir şeye (biyolojik üstü unsur) 
dönüşüyor. Bu yukarı doğru bir serbestleşme anlamına gelir 
bireyselliğin sınırlarından ve patlama varsayımından 
kişinin kendi varlığının daha derin tarafının yukarısına doğru bir aracı olarak 
kişiliğin derinleşmesini değil, dönüşümünü ve bununla birlikte tüm berrak görüş, 
kesin eylem, emir ve tahakkümleri ima eden bir tür aktif coşku. Böyle anlar, 
kahramanca deneyimin bu tür zirveleri, yalnızca dışlamakla kalmaz, aynı zamanda 
aslında tüm yönleri talep eder. 
'Elementsel", yıkıcı, hatta neredeyse dünyevi bir karaktere sahip olan savaşın: tam 
da küçük bireyselliğin gözünde 
ve önemsiz "ben", savaştan hoşlanmayan "entelektüel" ve duygusal insancıl, 
"insan" açısından uğursuz, içler acısı, zararlı bir karaktere sahiptir. 
değerlere sahiptir ve burada manevi değere sahip olduğunu göstermektedir. Ölüm bile 
- savaş alanında ölüm - bu bakımdan yaşamın bir tanığı haline gelir; 
dolayısıyla Roma'nın mors zaferalis ve İskandinav anlayışı 
Valhalla'nın özel olarak ayrılmış bir ölümsüzlük yeri olduğu fikri 
'kahramanlar'. Ama dahası da var: Böylesine kahramanca bir deneyimin varsayımları 
neredeyse büyülü bir etkinliğe sahip gibi görünüyorlar: bunlar maddi zaferi bile 
belirleyebilecek içsel zaferlerdir ve "gelenek" ve "gelenek ırkına" sıkı sıkıya bağlı 
ilahi güçlerin bir tür çağrışımıdırlar. 
Belirli bir hisse senedinin ruhu. Bu yüzden Roma'daki zafer ritüelinde, 
muzaffer lider Capitoline tanrısallığının nişanını taşıyordu. 

Bu açıklamalar okuyucunun bunu öngörmesine izin vermek için yeterlidir. 
Söylediklerimiz yalnızca bizim 'teori'miz, felsefi bir duruşumuz veya 
yorumu tarafımızca düşünülmüştür. Bu kahramanlık doktrini kutsal bir şey olarak 
ve neredeyse büyülü bir doruk noktası olan bu mistik ve münzevi anlayış, 
Savaşmak ve kazanmak, bugün unutulmuş ama eski uygarlıkların, özellikle de 
Aryan uygarlıkların tanıklıklarında geniş ölçüde belgelenmiş kesin bir geleneği 
ifade eder. Bu nedenle bir sonraki yazımızda antik mitler yaratarak aynı anlamları 
ifade etmeyi öneriyoruz. 
Roma ve Hint-Germen sembolleri ve ritüelleri konuşuyor. 
Şimdiye kadar sentetik ve 
Genel form. 


5 Latince: 'varlık sayesinde". 
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İlk olarak 20 Aralık 1939'da La Difesa della Razza'da 
'La razza ela guerra: la concezione Ariana del 
battletere' adıyla yayınlandı . 


Savaşın ve kahramanlık deneyiminin, ırkın alt katmanına bağlı derin 
güçlerin uyanmasını sağlama kapasitesini ele alan önceki makalemizde, en 
genel şekilde iki farklı ve aslında karşıt tipin ortaya çıktığını gördük. . Birinci 
tipte, evcilleştirilmiş, konformist, sözde entelektüel ya da tamamen idealist olan 
küçük burjuva kişiliği, temel güçlerin ve içgüdülerin ortaya çıkmasını içeren bir 
çözülmeye uğrayabilir; burada birey, kişilik öncesi aşamaya geriler. Muhafazakar 
ve olumlayıcı içgüdülerin karmaşasında kendilerini tüketen 'doğanın ırkları". 
İkinci tipte ise, tersine, kahramanlık deneyiminin en 'ilkel' ve insani olmayan 
yönleri, kişiliğin -deyim yerindeyse- aşkın bir varoluş biçiminde başkalaşım, 
yükselme ve bütünleşmesinin bir aracı haline gelir. Bu, 'ruhun ırkı' dediğimiz 
şeyin, yani 'yukarıdan' gelen manevi unsurun çağrıştırılmasını oluşturur; bu 
unsur, üstün sınıflarda, tamamen biyolojik kısım üzerinde biçimlendirici bir 
şekilde etki eder ve kökte yer alır. "Geleneklerinin" ve kehanet büyüklüklerinin - 
aynı zamanda bireyin bakış açısından bakıldığında, bunlar Antik Çağ'ın ve 
özellikle de Aryan antik çağının, doğaüstü meyveler açısından çilecilik, kutsallık 
ve hatta daha az zengin olmadığı düşünülen deneyimlerdir. başlatma. Çıkış 
noktamızı böylece hatırlattıktan sonra, daha da geliştirmeyi düşündüğümüz 
konuları belirleyelim. Öncelikle dediğimiz gibi, yukarıda bahsi geçen kahramanlık 
anlayışının bir ideolojinin ürünü olmaktan çok uzak olduğunu açıkça ortaya 
koyan kısa bir açıklama sunmak istiyoruz. 
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Bizim özel spekülasyonlarımız veya boş retorik projeksiyonlarımız, bir dizi eski 
uygarlıkta ortaya çıkan kesin bir geleneğe karşılık gelir. İkinci olarak Aryan'ı 
geliştirmek istiyoruz 

Tam olarak 'mistik' bir değer olarak anlaşılan 'zafer' kavramı, 

içsel bir yeniden doğuşla yakından bağlantılıdır. Son olarak, daha somut bir 
düzleme geçerek, genel anlamda davranışın ne olduğunu görmek istiyoruz. 

Bu fikir düzeniyle ilgili olarak çeşitli ırkların. Bu yazıda ilk noktayı ayrıntılı olarak 
ele alacağız. 

Genel olarak konuşursak, özellikle eski Aryan insanlığı arasında savaşların, 
aralarındaki daimi bir mücadelenin görüntüleri olarak düşünüldüğünü görüyoruz. 
metafizik güçler: bir tarafta Olimposlu ve ışık saçan güçler vardı 
prensip, uranik ve güneş gerçeği; diğer yanda ham bir güç vardı, 

'devasa', dünyevi unsur, klasik anlamda 'barbar', kaosun şeytani-dişil ilkesi. Bu 
görüş sürekli olarak tekrarlanıyor 

Çeşitli sembolik biçimlerde Yunan mitolojisi; daha kesin ve 

Kendilerini kelimenin tam anlamıyla İran'ın orduları olarak gören İran-Aryan 
ırklarının dünyasına dair genel vizyonda radikal terimler ortaya çıkıyor. 
karanlığın gücüne karşı mücadelesinde Işık Tanrısı; Orta Çağ boyunca varlığını 
sürdürürler ve çoğu zaman klasik özelliklerini korurlar. 

yeni dine rağmen. Böylece, Swabialı I. Frederick1 mücadelesinde 

asi Komüne karşı Herkül'ün sembolünü hatırladı ve 

Dorian-Aryan ve Achaean-Aryan soyundan gelen bu sembolik kahramanın tüm 
'Olimposlu' güçler gibi kaosun karanlık yaratıklarına karşı savaştığı kol. 


Yakından deneyimlenen bu genel anlayış yardımcı olamadı. 
ancak daha somut yaşam ve faaliyet biçimlerine yansıtılmalıdır. 
sembolik ve neredeyse 'ritüel benzeri' diyebiliriz. Bizim amaçlarımız için, 
savaşın 'yol'a dönüşmesini özellikle belirtmekte yarar var. 

Tanrı'nın' ve 'büyük kutsal savaş". 

Burada Romalılığa özgü herhangi bir belgeyi kasıtlı olarak atlıyoruz çünkü 
bunu bir sonraki makalede Roma İmparatorluğu ile ilgilenirken kullanacağız. 
'zafer mistisizmi'. Bunun yerine tanıklıklarla başlayacağız. 
İskandinav-Aryanlarla ilgili olarak kendileri de çok iyi bilinenler 
gelenek. Burada Valhalla, yukarıda ayrılmış bir ölümsüzlüğün yeridir. 
hepsi savaş alanında şehit düşen kahramanlar için. Bu yerin efendisi Odin ya da 


1 Barbarossa (Kızılsakal) olarak da bilinen 1. Frederick (1122-1190), Kutsal Roma İmparatoruydu. 
İtalya'nın altı istilasına liderlik etti ve bir Haçlıydı. Efsaneye göre o aynı zamanda Kader Mızrağı'nın 
(İsa'nın böğrünü delen Mızrak) sahiplerinden biriydi ve bir gün Almanya'yı eski büyüklüğüne 
döndürmek için geri dönecekti. 
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Wotan, bize Ynglingasaga'da, kozmik Yggdrasil ağacı üzerinde kendi 
sembolik fedakarlığıyla kahramanlara, sanki göz kamaştırıcı parlak bir 
zirvedeymiş gibi sonsuza kadar yaşayacakları o ilahi misafirliğe giden 
yolu göstermiş olarak sunulur. Bulutların ötesinde. 

Bu geleneğe göre, hiçbir fedakarlık veya kült, Yüce Allah katında, 
savaş alanında savaşan ve düşen kahramanın gerçekleştirdiği 
fedakarlıktan daha fazla takdir edilmez. Buna ek olarak bu görüşü 
güçlendiren bir tür metafizik karşılığı da vardır: Odin'e düşüp kendilerini 
feda eden kahramanların güçleri, insan doğasının sınırlarını aşarak bu 
tanrının savaşmak için ihtiyaç duyduğu falanksı arttırmaktadır. Ragna 
-rökkr, yani eski çağlardan beri dünyayı tehdit eden 'ilahi olanın 
kararması'. Edda'da aslında ' Valhalla'da toplanan kahramanların sayısı 
ne kadar çok olursa olsun, Kurt geldiğinde asla çok fazla olmayacak' 
deniyor. Buradaki 'Kurt' karanlık ve karanlık bir şeyin simgesidir. daha 
önce 'ilahi kahramanlar'ın veya Aesir'in sürüsünü zincirlemeyi ve boyun 
eğdirmeyi başaran vahşi güç; 'Kurt çağı'2 aşağı yukarı Klasik gelenekteki 
'Demir Çağı'nın ve Hint-Aryan geleneğindeki 'karanlık çağ'ın - Kali-Yuga3 
- karşılığıdır : sembolik olarak bir tamamen karasal ve kutsallığa aykırı 
güçlerin serbest bırakıldığı çağ. 


Haçlı Seferleri'nin Orta Çağ ideolojisinde de Hıristiyan dış giysisinin 
altında benzer anlamların kaldığını belirtmek önemlidir. Tapınağın 
özgürleştirilmesi ve Kutsal Toprakların fethi, ölümün olmadığı ve 
sakinlerinin bozulmaz bir yaşamdan ve süper doğadan keyif aldığı uzak 
bir kahramanlar ülkesi olan mistik Asgard'a ilişkin eski geleneklerle 
genel olarak varsayıldığından çok daha yakın bir ilişkiye sahipti. -ural 
sakin. 'Kutsal savaş' çok manevi bir savaş olarak ortaya çıktı; o kadar ki, 
eski tarihçiler tarafından kelimenin tam anlamıyla 'ölümden önce arafın 
ateşine benzeyen bir yıkanma' ile kıyaslanabilirdi; bu, savaşın münzevi 
anlamına açık bir göndermedir. 'Defnelerle kaplı olmadığı sürece 
savaştan asla ayrılmamak senin için bir şereftir. Ama savaş alanında 
ölümsüz bir taç kazanmak daha da büyük bir şereftir... dedi Saint 


Bernard, De Laude Novae'sinde özellikle Tapınakçılara hitaben Haçlılara. 


2 Kurt Çağı, İskandinav Şiirsel Edda'sının ilk şiiri olan 'Völuspâ'nın veya Kahinin Kehaneti'nin 45. mısrasında 
anlatılır. Kurt çağının, kardeşin kardeşe düşman olduğu, sürekli savaşların olduğu, fahişeliğin ve zorlukların 
yaygınlaştığı bir çağ olduğu söyleniyor. Her ne kadar dünya daha sonra çok daha mükemmel bir biçimde 
yeniden canlandırılacak olsa da, bu dünyanın sonunun başlangıcıdır. Bkz. The Poetic Edda (Oxford: Oxford 
University Press, 1996). 


3 Vedik veya Hindu çağlar döngüsündeki son ve en karanlık çağ. 
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Milisler. 4 Glorie asolue, 5 göklerdeki Rab'be atfedilir - excelsis Deo - Provence 
metinlerinde savaşçıya vaat edilmiştir. 

Üstelik Haçlıların yaşadığı ilk askeri yenilgiler, başlangıçta şaşkınlık ve dehşet 
kaynağı olmuş, savaş kavramının her türlü materyalizm ve batıl bağlılık 
kalıntılarından arındırılmasına hizmet etmiştir. Bir haçlı seferinin mutsuz kaderi, 
Papa ve din adamları tarafından , yalnızca dünyevi olmayan bir yaşam ve adalet 
kriterlerine göre yargılanan ve ödüllendirilen talihsiz bir yaşamın kaderiyle 
karşılaştırıldı . Böylece Haçlılar, bir şeyi zaferden ve yenilgiden üstün görmeyi ve 
her türlü değerin eylemin manevi boyutunda yattığını kabul etmeyi öğrendiler. 


Böylece kahramanlık deneyiminin en içsel yönüne, onun çileci değerine 
yaklaşıyoruz: Daha fazla karakterize etmek için şimdi, az önce tartışılanın zıt kutbu 
gibi görünen Müslüman geleneğine dönersek, bu sürpriz yaratmamalı.. Gerçek 
şu ki, Haçlı Seferleri'nde karşı karşıya gelen ırkların her ikisi de savaşçı ırklardı ve 
savaşta, birbirleriyle savaşırken bile aynı manevi anlamı deneyimlemişlerdi. Her 
halükarda, şimdi tartışmak istediğimiz fikirlerin esasen, şu anda Arap ırkının 
üyeleri tarafından benimsenen, aslen Fars (Aryo-İran) anlayışının Müslüman 
geleneği içindeki yankıları olarak görülmesi gerekir. 


Aslında Müslüman geleneğinde, burada ele alınan tüm fikir dizisinin merkezi 
çekirdeğini ikili savaş teorisinde, yani 'küçük ve büyük cihad' teorisinde buluyoruz . 
Daha küçük savaş, düşman bir halka ve özellikle de adaletsiz bir halka, "barbarlara" 
veya "kâfirlere" karşı yapılan maddi savaştır; bu durumda, Haçlı Seferi'nin dış 
görünüşüyle aynı olan "küçük cihad" haline gelir. fanatik ve sadece dini anlamda. 
'Büyük cihad' ise tam tersine manevi ve içsel düzene ilişkindir: İnsanın kendi içinde 
taşıdığı düşmanlara karşı mücadelesidir, daha doğrusu insandaki insanüstü 
unsurun, onu rahatsız eden her şeye karşı mücadelesidir. içgüdüseldir, tutkuludur 
ve doğal güçlere tabidir. İçsel kurtuluşun koşulu, içimizdeki bu düşmanların, yani 
'kafirlerin' ve 'barbarların' yıkılıp parçalanmasıdır. 


Şimdi, bu arka plan göz önüne alındığında, söz konusu geleneğin özü, daha 
küçük savaşı, yani somut, silahlı savaşı, 'nüyük cihada', yani iç savaşa ulaşılabilecek 
bir yol olarak kavramasında yatmaktadır. , mükemmel eşzamanlılık içinde. Bu 
nedenle İslam'da cihad ve 'Allah'ın Yolu' çoğu zaman eş anlamlıdır. Ve Kur'an'da 
şunu okuyoruz : 'Öyleyse 


4 Yeni Şövalyeliğe Övgü (Piscataway: Gorgias Press, 2010). 
5 Latince: 'mutlak zafer". 
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Dünya hayatını ahiret uğruna satanlar, Allah yolunda savaşırlar. Kim Allah 
yolunda savaşırsa, öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükâfat 
vereceğiz'(4:74).6 Ve yine: 'Allah yolunda savaşanlara gelince, O, onlara büyük 
bir ecir vereceğiz' onların eylemleri yoldan sapsın. Onları doğru yola iletecek, 
durumlarını iyileştirecek ve onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır" 
(47:4-6). Bu son sözlerde, savaş alanında etkili bir ölüm vakasına bir gönderme 
vardır; dolayısıyla bu, klasik antik dönemde mors zaferalis, muzaffer ölüm 
ifadesinin taşıdığı anlamın aynısını üstlenir. Ancak aynı anlayış, "küçük savaş"ta 
savaşırken "büyük cihad" da zafer kazanan kişinin (kendisinin uyandırdığı aşağı 
güçlerin akıntısına yenilmesine izin vermeyi reddederek) sembolik anlamda da 
alınabilir. Önceki makalede tartıştığımız Remargue ya da Çuinton tarzı 
kahramanlıklarda olduğu gibi, savaşın gidişatından dolayı ortaya çıkması, her 
halükarda, prensipte krizin üstesinden gelebilecek bir gücü çağrıştırıyordu. 
ölüm. Yani insan, öldürülmeden de ölümü deneyimleyebilir, kazanabilir ve 
'yaşamüstü'ne özgü doruğa ulaşabilir. Daha yüksek bir bakış açısından "Cennet", 
"göksel krallık", Valhalla, Yunan "Kahramanlar Adası" vb. gibi, yalnızca kitleler 
için uydurulmuş sembolik figürasyonlardır, gerçekte bilincin aşkın hallerini 
belirten figürasyonlardır. yaşam ve ölümün ötesinde. Kadim Aryan geleneğinde , 
ölümlü bedende halihazırda elde edilen türden bir farkındalığı belirtmek için 
jivanmukti7 kelimesi vardır . 


Şimdi söz konusu öğretinin saf metafiziksel açıklamasına gelelim. Bunu, 
başka yerde eşleştirmenin zor olacağı, kahramanca-ruhani gerçeklik duygusuyla 
damgalanmış, eski Hint-Aryan ırklarından kaynaklanan bir metinde buluyoruz. 
Bhagavad-Gita, epik şiir Mahabharata'nın8 bir parçası olup, uzman bir göz için 
sadece Asya'ya göç eden Aryan ırklarının maneviyatıyla değil, aynı zamanda 
'Hiperborean' çekirdeğin maneviyatıyla da ilgili değerli materyaller içerir. ırk 
anlayışımızın atıfta bulunduğu geleneksel görüşlere göre bunların hepsinin 
kökeni olarak kabul edilmesi gerekir. 


6 Bu makaledeki Kur'an ve Bhagavad-Gita'ya yapılan atıflar 'Büyük Savaş ve Küçük Savaş' ve 'Savaşın 
Metafiziği'ndeki referanslarla aynıdır. 
7 Sanskritçe'den gelen bu terim, Vedik veya Hindu felsefesinin Advaita Vedanta geleneğinde kullanılır. 


8 Mahabharata , Ramayana ile birlikte Hindu geleneğinin iki büyük epik şiiridir. Kraliyet ailesinin iki kolu 
arasındaki destansı bir mücadele olan Kurukşetra Savaşı'nı anlatıyor. 
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Bhagavad -Gita diyalog şeklinde doktrini içerir 
vücut bulmuş tanrı Krishna tarafından savaşçı prens Arjuna'ya verilmiştir. 
İnsancıl ve duygusal vicdani kaygılara yenik düştüğü için, kendisini artık düşmanla 
savaşmaya karar veremeyecek durumda buldu. Tanrı'nın yargısı kategoriktir: 
merhameti tanımlar 
'aşağılayıcı iktidarsızlık' olarak Arjuna'yı savaşmaktan alıkonan bu durum (2:4) 
ve 'kirlilik...' hayatın değerini bilen bir adama hiç yakışmıyor. 
Daha yüksek gezegenlere değil, kötü şöhrete götürürler' (2:2). Bu nedenle değil 
dünyevi ve tesadüfi ihtiyaçlara dayanarak, ancak savaş görevinin burada teyit 
edildiğine dair ilahi bir hükümle. Söz şu: 
'TElya savaş alanında öldürülürsün ve cennete kavuşursun 
gezegenler, yoksa dünyevi krallığı fethedecek ve tadını çıkaracaksınız. Öyleyse, 
kararlılıkla ayağa kalkın ve savaşın” (2:37). 'Küçük savaş'ı ölüm ve ölümle dolu 
'büyük, kutsal savaş'a dönüştürmek için gerekli olan iç kılavuz 
muzaffer diriliş ve kahramanlık deneyimi yoluyla kişinin kendi varlığının aşkın 
köküyle temas kurması açıkça ifade edilmiştir. 
Krishna tarafından: 'Bu nedenle, ey Arcuna, bütün işlerini Bana teslim et, 
Benim hakkımda tam bilgi sahibi olarak, kâr arzusu olmadan, hiçbir iddiada bulunmadan 
mülkiyet sahibi olmak ve uyuşukluktan uzak olmak, savaşmak' (3:30). Şartlar sadece 
istenmesi gereken kahramanca eylemin 'saflığı' konusunda net bir şekilde 
her türlü olumsal motivasyonun, her tutkunun ve her türlü iğrenç şeyin ötesinde 
Yarar. Metnin sözleri şöyle: 'Savaşmak için mi savaşıyorsun? 
mutluluğu ya da sıkıntıyı, kaybı ya da kazancı, zaferi ya da yenilgiyi düşünmeden; 
böyle yaparak asla günaha girmezsiniz' (2:38). 

Ancak bunun ötesinde savaşın gerçek bir metafiziksel gerekçesine ulaşılır. 
Bunu en ulaşılabilir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Metin 
insanda var olan şey arasındaki temel ayrım üzerinde çalışır 
yüce duyudur ve bu haliyle bozulmaz ve değişmezdir - ruh 
- ve yalnızca yanıltıcı bir varoluşa sahip olan maddi ve insan unsuru. İnsanın 
yapabileceklerinin metafiziksel gerçek dışılığını vurgulayarak 
savaşın gidişatında geçici olarak kaybetmek veya bir başkasını kaybetmek 
yaşam ve ölümlü beden (acı verici ve trajik hiçbir şey yoktur - söylenir - 
düşmeye mahkum olanın düşmesi gerçeği), ilahi olanın mutlak ve kapsayıcı bir 
güç olarak görünen yönü hatırlanır. Bu gücün büyüklüğünden önce (Arjuna'nın 
zihninde parıldayan) 
doğaüstü bir görüntü anında), yaratılmış, yani koşullandırılmış her varoluş bir 
'olumsuzlama' olarak ortaya çıkar. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz ki 
böyle bir güç, böyle bir 'olumsuzlamanın' olduğu her yerde korkunç bir vahiy gibi çarpıyor 
aktif olarak reddedildi; yani daha somut ve anlaşılır bir ifadeyle, 
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ani bir patlamanın, küçük bireyin her sınırlı yaşamını, her sınırlamasını ya onu 
yok etmek ya da yeniden canlandırmak için silip süpürdüğü yer. 
Üstelik 'oluş'un, temel huzursuzluğun sırrı 
ve burada, aşağıda yaşamı karakterize eden sürekli değişimin, 
tam da kendi içlerinde sonlu olan varlıkların durumundan 
sonsuz bir şeye katılmak. Tanımlanacak varlıklar 
göre, Hıristiyan terminolojisine göre 'yaratılmış' olarak tanımlanmaktadır. 
eski Aryan geleneği, 'koşullandırılmış' olarak, oluşa, değişime tabidir 
ve yok olma, çünkü tam da içlerinde bir güç yanıyor 
her şeyden sonsuz derecede daha geniş bir şey isteyen onları aşar 
her zaman isteyebilirler. Metne çeşitli yollarla anlam kazandırıldıktan sonra 
Böyle bir yaşam vizyonunun ardından, savaşmanın ve kahramanlık deneyiminin 
savaşçı için ne anlama gelmesi gerektiğini belirlemeye devam ediyor. Değerler 
değişir: Daha yüksek bir yaşam ölüm yoluyla kendini gösterir; ve üstesinden gelen için yıkım 
bu bir özgürleşmedir; tam da en korkutucu yönleriyle 
kahramanca patlama, kendi içinde ilahi olanın bir tür tezahürü olarak ortaya çıkar. 
sonlu olanı yok etme metafizik gücünün kapasitesi — jargonda 
bazı modem filozoflara göre buna "varlığın olumsuzlanması" denebilir. 
olumsuzlama". 'İktidarsızlık nedeniyle' parçalayan savaşçı, yüzleşen 
kahramanlığın değişimleri 'zihniniz yüce olana dalmışken' 
"ruh", hem "ben"in hem de "sen"in ona göre olduğu bir planı benimseyerek, 
ve bu nedenle hem kendine duyulan korku hem de başkalarına merhamet 
tüm anlamını yitirir, mutlak ilahi gücü aktif olarak üstlendiği, onun içinde 
kendini dönüştürdüğü ve Tanrı ile ilgili sınırlamaları kırarak kendini 
özgürleştirdiği söylenebilir. sadece insanın varoluş durumu. 'Hayat - bir yay gibidir; 
zihin - ok gibidir; delinecek hedef - yüce ruh; ile 
Atılan ok hedefine ulaşırken akıl ve ruha katılın." - Bunlar aynı geleneğin başka 
bir metninde yer alan çağrıştırıcı ifadelerdir. 
Markandeya Purana. Kısaca metafizik gerekçesi budur. 
savaş, kahramanlığın kutsal yorumu, 
Antik Hint-Aryan geleneğine göre, "daha küçük savaş"tan "daha büyük kutsal 
savaş"a geçiş, bu nedenle bize diğer formülasyonlarda da mevcut olan samimi 
içeriği en eksiksiz ve doğrudan biçimde verir. 
dikkat çekti. 

Son olarak iki noktaya daha değinelim. 

Birincisi Bhagavad-Gita'daki anlamlı ilişkiyle ilgilidir . 
bir tarafta az önce anlatılan öğretiler arasında 
diğer yanda gelenek ve ırk. 4:1-3'te bunun böyle olduğu söylenmektedir. 
Bilindiği gibi Manu'dan alınan 'güneş' bilgeliği 
Aryan ırkının eski 'ilahi' yasa koyucusu. Onun kanunları Aryanlar için 


217 


Machine Translated by Google 


SAVAŞIN METAFİZİĞİ 


Talmud'un İbraniler için taşıdığı değerle aynı değere sahiptir: yani onlar 
yaşam tarzlarının biçimlendirici gücünü, yaşamlarının özünü oluştururlar. 
'ruhun ırkı". Şimdi, bu ilksel bilgelik, başlangıçta 
doğrudan ardıllık yoluyla aktarılır, 'zaman içinde ardıllık 
bozulmuştur ve bu nedenle bilimin kaybolmuş olduğu görülmektedir' (4:2). 
Az önce anlatıldığı şekilde yeniden açığa çıkan, bir rahibe değil, savaşçı bir prens 
olan Arjuna'ya yönelikti. Kutsal kahramanlık ve mutlak eylem yolunu takip ederek 
bu bilgeliği gerçekleştirmek ancak şu anlama gelebilir: 
bu nedenle başlangıçta olanın restorasyonu, uyanışı ve yeniden başlaması 
yüzyıllardır dünyanın karanlık derinliklerinde varlığını sürdüren geleneğin 
ırk ve birbirini takip eden çağların gelenekleri içinde kendini rutinleştirdi. Daha 
önce belirttiğimiz anlam, yeniden harekete geçirme etkisi 
Belirli koşullar altında savaş olgusunun 'ruhun ırkı' açısından sahip olabileceği durum, dolayısıyla 
aynen doğrulandı. 

İkinci olarak, krizin ana nedenlerinden birinin 
Batı uygarlığının yapısı felç edici bir ikilem içinde yatıyor. 
bir yandan zayıf, soyut ya da geleneksel olarak adanmış bir maneviyatla, 
ahlaki ve insani çıkarımlar açısından zengin; ve diğer tarafta 
yandan, her türlü eylemin paroksismal gelişimiyle, ama materyalist ve neredeyse 
barbarca bir anlamda. Bu durumun uzak sebepleri var. 
Psikoloji bize, bilinçaltında engellemenin sıklıkla bastırılan ve reddedilen enerjileri 
hastalık ve histeri nedenlerine dönüştürdüğünü öğretir. Aryan ırklarının eski 
gelenekleri temelde eylem idealiyle karakterize ediliyordu: Hıristiyanlığın ortaya 
çıkışıyla felç olmuşlar ve kısmen boğulmuşlardı; 


Aryan olmayan ırklardan türetilen unsurlarla ilgisi olmaksızın, 

eylem alanından tefekkür, bağlılık ve manastır çileciliğine kadar maneviyatın 
vurgulanması. Katoliklik, doğrudur, sıklıkla 

Yıkılan köprüyü yeniden inşa etmeye çalıştım - ve burada, ruhu tartışırken 
Haçlı Seferleri'nde bu girişimin bir örneğini daha önce görmüştük. Ancak pasif 
maneviyat ile manevi olmayan faaliyet arasındaki antitez 

Batılı insanın kaderini etkilemeye devam etti ve son zamanlarda 

her türlü eylemin paroksismal bir gelişimi biçimini almıştır. 

maddi düzlemde daha önce belirtilen eylem duygusu, hatta 

tartışmasız büyüklüğün farkına varılmasına yol açtığında, 

her aşkın referans noktası. 

Bu koşullar göz önüne alındığında, bir kez daha ruhla dolu - doğal olarak 
zamana uyarlanmış - yalnızca acil ihtiyaçlarla haklı gösterilmeyen bir eylem 
geleneğinin yeniden başlatılmasının avantajları. 
belirli bir tarihsel durum, ancak aşkın bir görevle - 
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herkese açık olun. Beden ırkının yeniden bütünleştirilmesi ve 
savunulmasının ötesinde, Aryan insanlığının ruhunun ırkını her türlü 
heterojen unsurdan arındırabilecek ve onun istikrarlı gelişimine yol 
açabilecek değerlerin yeniden keşfine ilerlememiz gerekiyorsa, biz öyle 
düşünüyoruz ki, burada kısaca anılanlar gibi öğretilere ve ideallere 
ilişkin yeni, canlı bir anlayış bizim için uygun bir görevdir. 
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İlk olarak 5-20 Eylül 1940'ta,şu şekilde yayınlandı: 
'Anima e razza della guerra La Difesa della Razza'da. 


Bu serinin önceki makalelerinde kahramanlık deneyiminin çeşitlerinden 
bahsetmiş ve olası biçimlerini anlatmıştık. 
ırk ve ruh bakış açısı. Burada tartışmaya devam edeceğiz ve kahramanlığı ve 
savaşın anlamını daha ayrıntılı olarak tartışacağız. 
bunları üstün ırkımızla ve varoluşumuzla ilgili idealler olarak kavramamız gerekir. 
daha yüksek gelenek. 

Bugün 'kahramanlığın' bir şey olduğunu zaten gözlemlemek zorunda kaldık. 
genellikle belirsiz ve belirsiz bir anlamda konuşulur. Eğer kahramanlık nedir? 
Kastedilen basitçe dürtüsellik, tehlikeyi küçümseme, küstahlık ve kendi hayatına 
karşı kayıtsızlıktır; bunda vahşiyi, gangsteri ve gangsteri aynı kefeye koyabilecek 
bir tür ortak payda vardır. 
haçlı şövalyesi. Maddi açıdan bakıldığında, bu genel kahramanlık, özellikle salt 
insan sürüleri bağlamında pek çok beklenmedik durum için yeterli olabilir. Ancak 
daha yüksek bir bakış açısından biz 
Kahramanların ne olduğu ve ne olduğu sorusunu daha fazla araştırmak gerekiyor. 
Bireysel kahramanlık deneyimini yönlendiren ve belirleyen anlam. 

Bu problem için çeşitli unsurlar akılda tutulmalıdır ve 
her şeyden önce genel uygarlık türüyle, ırkla ve 
bir bakıma ırkın daha ileri bir farklılaşması olarak kast yapmak. Başlangıç noktası olarak 
antik çağların genel hatlarını hatırlarsak, her şeyi en iyi şekilde açıklığa kavuşturabiliriz. 
Hint-Aryan kültüründe en açık şekilde sergilendiği şekliyle Aryan sosyal hiyerarşisi 
uygarlığın yanı sıra İskandinav-Roman Orta Çağ uygarlığı. Bu 
hiyerarşi dört parçalıydı. En üstte maneviyatın temsilcileri vardı 
otorite - genelleme yaparak, otoritenin bağlı olduğu ruhani liderler diyebiliriz. 
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savaşçı soylular tabiydi. Daha sonra burjuvazi ("Üçüncü Varlık")1 ve dördüncü 
sırada da basit işçilerin kastı veya sınıfı geldi. 
- bugün onlara proletarya derdik. Açıkçası bu böyle değildi 
işlevlerden biri olarak erkeklerden oluşan bir hiyerarşi; her biri 
İşlevin kendine has bir saygınlığı vardı, işlevler az önce işaret ettiğimiz tabiiyet 
ilişkilerinde normal olarak var olmaktan başka bir şey yapamazlardı. 
dışarı. Aslında bu ilişkilerin tam olarak karşılık geldiği oldukça açıktır. 
layık her insanın çeşitli yetileri arasında var olan şeyler 
adı: zihin iradeyi yönetir, o da iradeye hükmeder 
organik ekonominin işlevleri - ki buna son olarak tamamen hayati olan 
Vücudun kuwvetleri ikincildir. 

Bu taslak çok faydalıdır, çünkü sadece ayırt etmemize izin verir. 
genel uygarlık türleri ve bunların ardıllığının anlamını kavramak, 
ya da tarihteki değişimleri. Böylece, üstün bir şekilde yönlendirilip 
yönlendirilmediklerine göre ayrılan dört genel medeniyet tipine sahibiz. 
manevi liderlerin, savaşçıların, 
burjuvazi ya da köleler. Orta Çağ'ı bir kenara bırakırsak, eski Akdeniz dünyasındaki 
Aryanlar arasında ve daha da fazlası Hindu-İran uygarlığında ortaya çıkan dörtlü 
hiyerarşide, gerçek Aryan unsuru iki süper grupta yoğunlaşmıştı. -Önceki kastlar 
ve bu kültürlere hakim olan değerleri belirleyen, 


diğer iki kastta ise boyun eğdirilmiş topraklardan gelen başka bir kan var 
yerli halklar çoğunluktaydı; bu gerçek, yukarıda bahsedilen türlerin her birinin 
uygarlıklarının gelişmesinde yer alan ırksal arka plan hakkında ilginç sonuçlara 
varılmasına yol açabilir. 

Ancak bu nitelikteki değerlendirmeler pek teselli vermez 
Batı tarihinin genel anlamını kavrama çabasına 
buradaki taslağı akılda tutan herkesin açıkladığı oldukça açıktır. 
bu tarihte çok konuşulan 'evrim'in değil, daha ziyade bir 'evrimin', daha doğrusu, 
ardı ardına gelen düşüşlerin farkına varılmasına yol açacaktır. 
dört hiyerarşik dereceden her biri diğerine. Aslında çok açık, 
Saf kahramanlık-kutsal tipteki medeniyetin ancak 
Aryan geleneğinin aşağı yukarı tarih öncesi dönemi. Başarılı oldu 
zirvesinde artık ruhani liderlerin değil, savaşçı soyluların otoritesinin bulunduğu 
medeniyetler tarafından - ve bu çağ 
Tarihsel monarşilerden devrimler dönemine kadar. İle 


1 Devrim öncesi Fransa'da zümreler toplumun tabakalaşmasını tanımlayan çeşitli düzenlerdi. Üçüncü Zümre 
halkın en yoksul kesimlerinden oluşuyordu. 
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Fransız ve Amerikan devrimleri Üçüncü Sınıf, burjuva uygarlıklarının döngüsünü 


belirleyen en önemli devrim haline geldi. Marksizm ve Bolşevizm nihayet nihai 
düşüşe, güç ve otoritenin eski Ar-yan hiyerarşisindeki son kastların eline 
geçmesine yol açıyor gibi görünüyor. 


Şimdi ana argümanımıza, yani kahramanlık tipolojisine dönecek olursak, az 
önce işaret ettiğimiz geçişlerin sadece politik bir öneme sahip olmadığını, aynı 
zamanda tüm yaşama duygusunu kuşattığını ve tabiiyete yol açtığını belirtmek 
gerekir. Ruhun baskın kastına veya ırkına uygun olanlara tüm değerlerin. Böylece 
örneğin ilk aşamada etiğin doğaüstü bir gerekçesi vardır ve en yüce değer 
ölümsüzlüğün fethidir; ikinci aşamada, yani savaşçı soyluların uygarlığında, etik 
zaten 'seküler'dir: sadakat, şeref ve sadakat etiği. Burjuva etiği bunu ekonomik 
refah, refah ve kapitalist macera idealiyle takip eder. Son aşamada tek etik, yüce 
değer olarak maddileştirilmiş, kolektifleştirilmiş ve kutsallıktan arındırılmış 
çalışmadır. Benzer dönüşümler tüm alanlarda bulunabilir - örneğin mimari: 
Merkezi arkitektonik tip olarak tapınağı kale takip eder, ardından komün şehri ve 
son olarak da modern başkentlerin rasyonelleştirilmiş kovanları gelir. Bir başka 
örnek de âile olabilir: İlk aşamada olduğu gibi kahramanlık-kutsal tipte bir 
birimden, babanın katı otoritesinde merkezlenen 'savaşçı' aile tipine geçer; daha 
sonra tamamen ekonomik-duygusal temele dayanan burjuva birliği olarak aileyi 
takip eder; son aşamada ise ailenin komünist parçalanması yaşanır. 


Tamamen aynı ifadeler, kahramanlık deneyimi türlerinde ve genel olarak 
savaş ve muharebe anlamında da fark edilebilir. Birinci tip medeniyetlere, hatta 
orijinal Aryanlara özgü savaş ve kahramanlık anlayışı üzerinde durmamıza gerek 
yok, çünkü onların geleneklerine daha önceki yazılarımızda defalarca ve uzun 
uzun değinmiştik. Burada kendimizi, bu ilk aşamadaki savaş ve kahramanlığın 
esasen 'çilecilik' biçimleri olarak, inisiyasyonla vaat edilen aynı doğaüstü ve 
ölümsüzlük veren meyvelerin toplanabileceği yollar olarak görülebileceğini 
söylemekle sınırlayacağız veya dini ve tefekkür tipi çilecilikle. Ancak ikinci 
aşamada - 'savaşçıların' uygarlığında - perspektif çoktan değişti; kahramanlık 
deneyiminin 'kutsal' içeriği ve neredeyse yükselen ve metafizik bir mücadelenin 
sembolü ve parıltısı olan savaş kavramı örtülüyor; şimdi her şeyden önemli olan 
savaşmak ve savaşı sürdürmektir 
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kişinin ırkı, onuru ve şerefi adına. gelişiyle birlikte 

'Burjuva' uygarlıklarda savaşçı tipi yerini savaşçı tipine bırakıyor 

asker ve ulusal-bölgesel yönü, sadece biraz önce, 

telaffuz edilmedi ama vurgulandı: Biz, onun huzurundayız. 

'Özgürlük için', yani az çok 'ölümsüzlük ilkesi' uğruna savaşın ve kahramanlığın 
acılarından silaha sarılan citoyen2 

'Zorbalığa karşı mücadele' - politik-sosyalin jargon eşdeğeri 

savaşçıların önceki uygarlığının biçimleri. Bu tür 'efsaneler' var 

Müttefiklerin katıldığı 1914-1918 Dünya Savaşı'nın desteklendiği 

oldukça açık bir şekilde bunun kendileri için 'demokrasinin haçlı seferi'ni, 'nüyük 
devrim'in yeni atılımını temsil ettiğini ifade etti. 

Halkların 'emperyalizm'e ve emperyalizmin arta kalan biçimlerine karşı özgürlüğü 
"Ortaçağ gericiliği'. Son aşamanın ilk biçimlerinde, yani 

'köle medeniyeti', savaş kavramı dönüşüyor; proletaryanın dünya çapındaki 
devrimi kavramına yönelerek kendisini uluslararasılaştırıyor ve kolektifleştiriyor. 
Savaş ancak bu devrimin hizmetinde meşrudur, ölmek asildir ve 


kahraman işçiden doğmalıdır. Bunlar, kendilerini aşan dürtü ve cesaret gibi 


dolaysız ve öznel yönlerini bir kenara bırakarak, kahramanlık deneyiminin 
uyabileceği temel anlamlardır. 


Sondan bir önceki aşamadan, yani 'burjuva savaşından' bahsederken, 
kasıtlı olarak 'efsanelerden' bahsetmişlerdir. Burjuva doğasının iki ana yönü 
vardır: duygusallık ve ekonomik çıkar. Eğer 'özgürlük' ideolojisi ve demokratik 
olarak anlaşılan 'ulus' ideolojisi birinci boyuta tekabül ediyorsa, 'burjuva 
savaşı'nın itiraf edilmeyen nedenleri arasında ikincisinin de ağırlığı vardır. 
1914-1918 savaşı aslında açıkça gösteriyor ki, 'asil' 
demokratik ideoloji yalnızca bir kılıftı, oysa uluslararası finansın gerçekte 
oynadığı rol artık çok iyi biliniyor. Ve bugün, yeni 
savaş, bu daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor: sunulan duygusal bahaneler 
giderek daha tutarsız olduğu ortaya çıktı ve bu açıkça görülüyor ki 
tam tersine, maddi ve plütokratik çıkarlar ve dünya ham maddeleri üzerinde 
tekel oluşturma arzusu. 
altın, demokratik Müttefiklerin mücadelesinin 'tonunu' belirleyen şeylerdir 
ve onları silaha sarılmaya ve milyonlarca insandan fedakarlık istemeye yönelttiler 


onların hayatları. 


2 Fransızca: 'vatandaş'. 
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Bu aynı zamanda ırksal faktör üzerinde de durmamızı sağlar. Yapmamalıyız 
Belirli değerlere uyan bir hiyerarşide alt düzey bir parça olan bir kastın veya 
sınıfın ne olduğu ile bu değerlere uyduğunda ne olacağı birbirine karıştırılamaz. 
iktidarı ele geçirir ve her şeyi kendine tabi kılar. Dolayısıyla, modern dünyanın 
burjuvazisi ve proletaryası, ilgili sınıfların karakteristiklerinden çok farklı 
karakterlere sahiptir. 
geleneksel Aryan uygarlıklarında. Saygısız ve karanlık karakteri 
birincisi, katılım yoluyla en mütevazı insanlara yansıyan kutsal ve manevi üstün 
değerler kadar belirgindir. 
ve ikincisinin insan faaliyetinin maddi biçimleri. Her gasp vardır 
bunun ölümcül sonucu olarak bir bozulma: bu süreç neredeyse her zaman sosyal 
ve ırksal açıdan aşağı unsurların sızmasını öngörür. İçinde 
Batı burjuvazisi örneğinde bu unsurlar, 

İbranilik. Kendimizi kandırmayalım: plütokratların ve 

kapitalistler, burjuva ve demokratik uygarlığın üç kralı, 

kesin fiziksel kökene sahip olsa bile aslında bir Yahudi tipidir. 

Yahudi ırkı kanıtlanamaz. Amerika konusunda Sombart'ın3 kapitalizmi 
adlandırmasına neden olan düşünceleri herkes biliyor. 

Musa öğretisinin özü. Şu çok iyi biliniyor ki, 

Batı'nın normal toplumunun son aşaması olan Ghibelline 

Orta Çağ'da uluslararası ticaret ve altın kullanılarak yapılan ticaret, 

büyük ölçüde Yahudi ayrıcalıklarına sahipti ve bu, o zamanın Üçüncü Zümresinin 
"burjuva meslekleri"nde bile, nerede kalırlarsa kalsınlar, 

Komün uygarlığının özgürleşmesi ve yozlaşmasından önce, Aryanların ellerinde 
büyük bir haysiyet ve dürüstlük özellikleri vardı. 

modern uygarlıkta pek bulunamayan bir bakımdır. 

tüccarlar, yani burjuva kapitalist uygarlığı. Esasen ondan 

bu medeniyetin 'üslubu'nu çizdiği Yahudi unsuru. Ve verilen 

Bu gerçekler dikkate alındığında, bu medeniyetin, seçmeli akrabalıklar yoluyla, 
kendi sınırlarını genişleten İbraniliğe tamamen açılması gerektiği açıktır. 

Ana sorumluluk pozisyonlarını kolaylıkla devraldı ve kontrolü ele aldı 

tüm güçlerini kendi özel ırksal nitelikleri aracılığıyla kullanır. 

Dolayısıyla mevcut savaşın tüccarlar arasında olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
ve kendi çıkarlarını savunmak için silahlı kuvvetleri ve demokratik ulusların 
kahramanca olanaklarını seferber eden Yahudiler. Elbette var 
diğer katkıda bulunan faktörler. Ancak İngiltere'nin bir ülke olduğu tartışılmaz. 
pek yeni olmayan bu olgunun tipik bir örneği ve 


3 Werner Sombart (1863-1941), Alman ekonomist ve Yahudiler ve Modern Kapitalizm kitabının 
yazarı (Londra: TF Unwin, 1913). 
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hakikat, karakteristik bir tersine dönme olgusunu sergiler. Daha spesifik olmak 
gerekirse, İngiltere'de monarşi ve soyluluk hâlâ mevcut ve düne kadar 
tartışılmaz bir karakter mirasına sahip, soğukkanlı ve tehlikeyi küçümseyen bir 
askeri sınıf da mevcuttu. Ancak Britanya İmparatorluğu'nun merkezi bu tür 
unsurlarda değil, Yahudi ve Yahudileştirilmiş Aryan'da yatıyor. "Savaşçılar 
uygarlığının' yozlaşmış kalıntıları, normalde onlara hizmet etmeyi tercih eden 
tüccar uygarlığına' hizmet ediyor. Yalnızca bu konuda kesin bir anlayışa sahip 
olanlar, bugün İtalya'nın savaştığı ırkta iş başında olan karanlık ve karışık güçleri 
kavrayabilir: ve İngilizlerin savaşma yeteneğinin gerilemesini ve savaşmalarının 
imkansızlığını açıklayan da tam olarak bu güçlerin karakteridir. gerçek 
kahramanlık ve gerçek cesaret, çünkü yukarıda da belirtildiği gibi, 1914-1918 
savaşının 'efsanevi' öncülleri bile artık eksik. 


Şimdi gelelim son noktamıza, yani savaşımızın ve kahramanlıklarımızın 
duygusunun, ifade ettiğimiz genel doktrinsel ve tarihsel görüşlerden hareketle 
açıklığa kavuşturulması. Umutsuz ütopyacılar olarak görülme riskini göze alarak, 
Aryan ve Roma sembollerini bir kez daha ele almamızın, aynı zamanda Orta 
Çağ'a özgü manevi ve geleneksel kavramları da bir kez daha ele almaya yol 
açması gerektiğini tekrarlamaktan asla bıkmayacağız. bu semboller altında 
gelişen özgün medeniyetler. 


Arilerin üstün savaş ve kahramanlık anlayışından, çilecilik, katarsis, insan 
"ben" bağının aşılması ve son olarak ölümsüzlüğe etkin katılım olarak söz 
etmiştik. Şimdi aşağı olanın üstün olandan oluştuğunu vurgulayalım - yani bizim 
durumumuzda bu üstün anlama göre savaş deneyiminin bir tür karışık mistik 
dürtüsellik olarak değil, tersine üstün olanın gelişimi, bütünleşmesi ve başkalaşımı 
olarak anlaşılması gerektiği anlamına gelir. ikincil ve koşullu bakış açılarından 
bakıldığında savaşta deneyimlenebilecek veya savaştan istenebilecek her şey. 
Aşağıdan yukarıya doğru hareket edersek, uluslararası alanda kaçınılmaz bir 
sosyal adalet ihtiyacının ve 'tüccar medeniyeti'ni cisimleştiren ulusların 
hegemonyasına karşı bir isyanın, savaşın doğrudan belirleyicisi olabileceği 
söylenebilir... Ancak bu temelde savaşan kişi, aynı zamanda daha yüksek bir 
deneyimi, yani savaşmayı ve bir asker kadar değil, bir savaşçı olarak, savaşan bir 
adam olarak bir kahraman olmayı gerçekleştirme fırsatını da bulabilir. ve maddi 
fetihler uğruna değil, Kralı ve geleneği adına savaşmayı seviyor. Ve bu aşamanın 
ötesinde, birbirini takip eden bir aşamada veya daha üst bir sınıfta, aynı savaş, 
başka ülkelerde de savaşa ulaşmanın bir aracı haline gelebilir. 
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Zühd ve 'Tanrı'nın yolu' olarak yüce anlam, doruk noktası olarak 
yaşamanın genel anlamı şöyle söylendi: vita est militia super 
terazi. Bütün bunlar entegre hale gelir ve eklenebilir; 
dürtünün ve fedakarlık yeteneğinin açık ara üstün olduğundan şüphe duymak 
savaştaki bu yüce anlamın farkına varan kişi, 
alt anlamlardan birinde durur. Ve bu sıradan düzlemde bile dünyanın kanunu 
Tanrı'nın kanunuyla buluşabilir. 
büyüklük adına yapılabilecek en trajik talepler 
Bir ulusun varlığı, nihai anlamı şu olan bir eylemde yerine getirilir: 
İnsani bağların aşılması, küçük varoluşun küçümsenmesi 
'Ovalar', hayatın en yüce doruklarında yaşanan gerilim, 
hayattan daha fazlası olan bir şeyi seçmek anlamına gelir. 

Eğer bu 'kutsal savaş' fikrinin aynı anda maddi ve manevi olması ise 
Aryan halklarına özgü olan manevi mücadele, ayrıca, 
Aryan Romantizmine özel bir atıf yapılması, bu fikrin daha sonraki bir dönemde 
bu halkın bazı soylarında, özellikle de İskandinav kökenlilerde maruz kaldığı 
bazı 'romantik' çarpıtmalardan kaçınmak için uygundur. Demek istediğimiz 
sözde 'trajik kahramanlık'tan, savaş uğruna savaşma sevgisinden söz ediyor, 
İskandinav halkları arasında Titanik, 'Ni-belungian'4 ve Faustian'ın tonlarını 
taşıyan bir eser. Bu sadece edebiyat olmadığı sürece 
- ve kötü edebiyat - kesinlikle Aryan maneviyatının parıltılarını içeriyor, 
ancak üstün kalamadıkları için basit bir savaşçı uygarlığına uygun düzeye kadar 
yozlaşmışlardır. 
sadece kahramanca değil aynı zamanda 'güneşsel' ve 
'Olimpiyatçı'. Roma anlayışı bu çarpıklığı bilmiyor. Dışsal olarak olduğu gibi içsel 
olarak da savaş son söz olamaz; daha doğrusu 
mükemmel ve soyut olduğu kadar sakin bir gücü fethetmek demektir. 
Savaş gizemciliğinin ötesinde, daha yüksek Aryan anlayışında ve 
Roma'da zaferin mistisizmi vardır. Fabius'un askerleri5 
romantik bir şekilde kazanmaya ya da ölmeye yemin etmediler, bunun yerine galip 
olarak geri dönmeye yemin ettiler - gerçekten de öyle yaptılar. Roma'nın zafer töreninde, 


4 Nibelungen, Germen mitolojisindeki Burgonya kraliyet ailesinin adıdır. 

5 Çuintus Fabius Maximus Verrucosus (MÖ 280?-MÖ 203), Roma'nın Hannibal'in komutası 
altındaki Kartacalılar tarafından işgal edildiği İkinci Pön Savaşı sırasındaki ilk yenilgisinin 
ardından Roma Cumhuriyeti'nin diktatörü olarak atanan Romalı bir konsolostu. Fabius, 
yenilgiyle sonuçlanacağını bildiği doğrudan onlarla yüzleşmek yerine, onlara karşı uzun süreli bir 
gerilla savaşına girerek daha güçlü Kartaca kuwvetlerini uzakta tutmayı başardı. Muzaffer 
hizmetinden dolayı Romalılar, Fa-bius'u 'Roma'nın Kalkanı' olarak selamladılar. 
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başka bir yazımızda da söylediğimiz gibi askeri olmaktan ziyade dinsel bir karaktere 

sahipti, galibin kişiliği Jüpiter'le en yakın ilişki içindeydi, 

Aryan kozmik düzen ve kanun tanrısı. Pax'in özgün fikri 

Romana6'nın belirgin 'Olimpiyat' özellikleri vardı; tüm bunları gerçekleştirmek için 

yapılması gereken, Augustus7 çağının yazarlarına başvurmak ve 

Her şeyden önce Virgil8 . Savaşın manevi geriliminin sona ermesi değil, 

ama onun bereketli ve parlak doruğu; bu haliyle, 

başlı başına bir amaç olan ve anlaşılması güç derecede trajik bir meslek olarak savaşın üstesinden gelinmesi. 
Bunlar en yüksek seviyenin temel karakteristik unsurlarıdır. 

Aryanların savaş anlayışı. Bunları hatırlamanın ve bugün yeniden deneyimlemenin 

öneminden hiç kimse şüphe duyamaz. 

mevcut çatışmanın yalnızca neredeyse 'özel' bir mesele olmadığının farkında 

belirli uluslar arasında, ancak karışık ve karışıkları yok etmek kaderindedir. 

Şiddetle oluşturulmuş durumlar, yeni bir genel düzene yol açacak şekilde, gerçekten 

ismine layık: ruhsal açıdan Romalı. 


6 'Roma Barışı", bu, Roma İmparatorluğu'nun tarihinde yaklaşık olarak M.Ö. 27'den MS 180'e kadar 
süren, İmparatorluğun zenginleştiği ve büyük savaşlar yapmadığı bir dönemdi. 


7 Augustus (MÖ 63-MS 14), Pax Romana'yı başlatan Roma İmparatorluğu'nun ilk İmparatoruydu . 


8 Virgil (MÖ 70-19), Klasik Roma'nın ulusal destanı olan Aeneid'i yazan Romalı bir şairdi . 
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İlk olarak Die arische Lehre von Kampf und Sieg (Viyana: 
Anton Schroll & Co., 1941), Evola tarafından verilen adresin metnini içerir 
Almanca olarak 7 Aralık 1940'ta Roma'daki Palazzo Zuccari'de düzenlenen Abteilung für 
Kulturwissenschaft des Kaisers Wilnelm-Insti-tuts konferansında. 


Ünlü bir görüşe göre modern Batı'nın gerileyişi 
Medeniyet eleştirmeninin1 açıkça iki belirgin özelliği vardır: 
öncelikle faaliyetin patolojik gelişimini kendi iyiliği için sıralayın; içinde 
ikinci sırada bilgi ve tefekkür değerlerinin küçümsenmesi yer alır. 


Bu eleştirmen bilgi derken rasyonalizmi, entelektüalizmi kastetmiyor. 
ya da edebiyatçıların boş oyunları - ne de tefekkür yoluyla 
kendini dünyadan soyutlamak, feragat etmek veya manastırdan ayrılmanın 
yanlış anlaşılan bir biçimi anlamına gelir. Bilgi ve tefekkür 
onun için daha ziyade en normal ve uygun biçimlerini temsil eder. 
insanın doğaüstü, insanüstü ve akıl üstü olaylara katılımı 
gerçeklik. Bu açıklamaya rağmen onun görüşü, olanı içerir. 
kabul edilemez bir varsayımdır. Aslında o, maddi alandaki her eylemin sınırlayıcı 
olduğunu ve en yüksek manevi alana ancak manevi alandakilerden farklı yollarla 
erişilebileceğini zımnen ima etmiştir. 
aksiyon. 

Bu öncülde, özünde Aryan ırkının ruhuna yabancı kalan bir yaşam 
görüşünün etkisi açıkça fark edilebilir. 
Hıristiyanlaşmış Batı'nın düşüncesine o kadar yerleşmiş olsa bile 
Hatta Dante'nin imparatorluk anlayışında bile yeniden canlandırıldığı görülebilir.2 


1 Adı geçen eleştirmen muhtemelen Ren& Gu&non'dur. 
2 Dante Alighieri (1265-1321) İtalyan dilinin en büyük yazarı olarak kabul edilir ve İlahi 
Komedya'nın yazarıdır. Burada Evola'nın kastettiği muhtemelen 
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Ancak eylem ile tefekkür arasındaki karşıtlık bilinmiyordu 

eski Aryanlara. Aksiyon ve tefekkür sayılmadı 

muhalefetin iki şartı. Sadece iki farklı isim belirlediler 

aynı manevi aydınlanmaya giden yollar. Başka bir deyişle düşünüldü 

insan, bireysellik koşullanmasını aşabilir ve tefekkür yoluyla doğaüstü gerçekliğe 
katılabilir veya aynı şekilde, 

eylem yoluyla. 

Dolayısıyla bu anlayıştan yola çıkarak Batı medeniyetinin gerileme 
karakterini farklı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Eylem geleneği Aryan-Batı 
ırklarının doğasında vardır. Bu gelenek 
ancak giderek artan bir sapma yaşandı. Çağdaş Batı 
böylece yalnızca dünyevileşmiş ve maddeleşmiş olanı tanımış ve onurlandırmıştır. 
aşkınlıkla herhangi bir temas noktasından yoksun bir eylem biçimi 
zorunlu olarak ölümcül bir şekilde ateşe ve maniye dönüşen ve eylem uğruna 
eylem haline gelen, yalnızca zamanla koşullanan basit mekanik etkiler üreten 
kutsallığa aykırı faaliyet. Modern dünyada 
çileci ve sahiden derin düşüncelere dalmış değerler bir araya getirilemez. 
bu tür yozlaşmış eylemlerle de örtüşüyor, ancak yalnızca karışık bir kültür ve 
cansız ve geleneksel bir inanç. Bu nokta 
durum analizimiz için referans. 

Mevcut herhangi bir yenilenme hareketinin sloganı 'geri dönüş' ise 
Kökenlerin daha sonra eski Aryan eylem anlayışına ilişkin farkındalığı yeniden 
kazanması önemli bir görev olarak görülmelidir. Bu anlayış 
yaşamsal güçleri harekete geçirerek dönüştürücü bir etkinlikle çalışmalıdır. 
yeni adam, ırkının farkında. Bugün biz kendimiz denemeyi öneriyoruz 
Antik Aryanların spekülatif evrenine genel bir bakış 
yaşamımızın bazı temel unsurlarına yeni kanıtlar sağlamak amacıyla 
Özellikle savaşın anlamı ile ilgili olan ortak gelenek, 
savaş ve zafer. 


#**k 


Antik Aryan savaşının genel anlamı sürekli bir savaştı. 
Metafizik güçler arasındaki mücadele. Bir tarafta şunlar vardı: 
Olimpik ışık ilkesi, uranik ve güneş gerçekliği; Diğer yandan 
el, kaba şiddet, sınıflandırmadaki titanik-tellürik, barbar unsur 


Dante'nin siyaset felsefesi çalışması, Monarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996). 
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cal duyu, dişil-şeytani madde. Bu metafizik mücadelenin motifi, her yerde 
sayısız mit biçiminde sürekli olarak yeniden yüzeye çıkıyor. 

Aryan kökenli gelenekler. Maddi anlamda her kavga, bu antitezin bir 
bölümü olarak az ya da çok farkındalıkla deneyimlendi. 

Ancak Aryan ırkı kendisini Olimposluların ordusu olarak görüyordu. 
prensip: buna göre, bu anlayışın yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. 
Aryanlar, herhangi bir şeyin gerekçesi veya en yüksek kutsaması olarak 
hegemonik özlem ama aynı zamanda laiklik karşıtı karakteri temelde çok 
açık olan imparatorluk fikrinin kendisi. 

Geleneksel temelli dünya görüşüne göre, görünürdeki tüm gerçekler 
simgesel. Bu nedenle öznel ve içsel bakış açısından bakıldığında bu durum 
savaş için de geçerlidir. Savaş ve Allah'ın Yolu böyledir 
tek bir varlıkta birleştirildi. 

Kuzey-Alman geleneklerinde bununla ilgili bulunan önemli tanıklıklar 
iyi bilinmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki 
bu geleneklerin bize ulaştıkları şekliyle 
parçalanmış ve karmakarışık hale gelmiş ya da daha yüksek, ilkel Aryan geleneklerinin 
materyalist kalıntılarını oluşturmuş, çoğu zaman aynı seviyede çürümüş hale gelmiş 
popüler batıl inançlardan. Bu düşünce bizi engellemez. 
bazı temel motiflerin oluşturulması. 

Her şeyden önce, bilindiği gibi Valhalla, esas olarak savaş alanında 
şehit düşen kahramanlara ayrılmış göksel ölümsüzlüğün merkezidir. Allah 
Bu yerin, yani Odin-Wotan'ın bize Ynglingasaga'da kahramanlara tanrıların 
yerine giden yolu gösterdiği şekilde anlatılır. 
ölümsüz yaşamın yeşerdiği yer. Bu geleneğe göre kurban yok 
ya da kült yüce tanrı tarafından daha çok takdir edilir ve hiçbiri 
savaşta düşerken sunulan fedakarlıktan daha zengin meyveler 
savaş alanı. Buna ek olarak, Wildes Heer'in3 kafa karıştırıcı popüler 
temsilinin ardında şu anlam gizlidir: Düşerken Odin'e kurban sunan 
savaşçılar aracılığıyla güç artırılır; 
bu tanrının Ragna-rökkr'a karşı nihai bir savaşa ihtiyacı var , yani, 

Antik çağlardan beri dünyayı tehdit eden 'ilahi olanın kararması". Bu, 
metafizikteki Aryan motifini açıkça göstermektedir. 

çabalamak. Edda'da şöyle denir : 'Sayısı ne kadar çok olursa olsun' 
Valhalla'da toplanan kahramanların sayısı hiçbir zaman çok fazla olmayacak 


3 Almanca: 'vahşi konukçu". Bu, at sırtındaki bir grup avcının gökyüzünde avlarını takip 
ederken görülebildiği birçok eski kültürde mevcut olan bir kavramdır. Bazı versiyonlarda 
avcıların, tanrılar tarafından yönetilen ölü savaşçıların ruhları olduğuna inanılıyor. 
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Kurt geliyor'. Buradaki 'Kurt' karanlık ve vahşi güçlerin sembolüdür 
Aesir dünyasının zincirlemeyi ve boyun eğdirmeyi başardığı şey. 

Aryo-İranlıların 'uykusuz savaşçı' Mithra anlayışı, 
sadık Fravaşilerinin başında, 
Aryan Işık Tanrısının düşmanları tamamen benzerdir. yakında yapacağız 
Fravaşiler ve onların Valkyrielerle yazışmaları ile ilgilenmek 
İskandinav geleneği. Şimdilik genel olarak açıklamak istiyoruz. 
'Kutsal savaş'ın anlamını diğer uyumlu tanıklıklar aracılığıyla açıklıyoruz. 

İlk etapta Müslüman geleneğine değinirsek şaşırmamak gerekir. Burada 
Müslüman geleneği, vahyin aktarıcısı olarak hizmet vermektedir. 
Aryo-İran geleneği. 'Kutsal savaş' fikri -en azından ele aldığımız unsurlar açısından- 
Arap halklarına ulaştı. 
Pers spekülasyonu dünyası aracılığıyla kabileler. Dolayısıyla bu, ilksel Aryan 
mirasının geç bir yeniden doğuşuydu ve bu perspektiften bakıldığında biz 
kesinlikle benimseyebilir. 

Bununla birlikte, söz konusu gelenekte iki 'kutsal savaş' vardır. 
ayırt edildi: 'büyük kutsal savaş' ve 'küçük kutsal savaş'. Bu ayrım Peygamber 
Efendimiz'in (s.a.v.) dönüşünde bir sözüne dayanmaktadır. 
bir askeri sefer şöyle dedi: 'Şimdi küçükten büyüğe dönüyorum 
savaş'.4 

Bu bakımdan daha büyük kutsal savaş manevi düzene aittir. 
Bunun tersine, kutsal savaş ne kadar az olursa fiziksel mücadele, maddi mücadele o kadar az olur. 
dış dünyada yapılan savaş. Daha büyük kutsal savaş, 
İnsan kendi içinde taşıdığı düşmanlara karşı. Daha doğrusu, bu 
İnsanda doğuştan gelen doğaüstü unsurun her şeye karşı mücadelesi 
içgüdüsel, tutkulu, kaotik ve doğanın güçlerine tabi olan. Bu aynı zamanda kadim 
Aryanların bir metninde de ortaya çıkan fikirdir. 
savaşçı bilgeliği, Bhagavad-Gita: 'Böylece, kendisinin maddi duyular, akıl ve zeka 
açısından aşkın olduğunu bilerek, ey kudretli Arjuna, kişi bilinçli ruhsal zekayla 
zihni sabit tutmalı ve böylece - ruhsal güçle - Bu doyumsuz düşmanı yen 


şehvet olarak bilinir (3:43). 
Özgürleşmenin içsel çalışması için gerekli koşul şudur: 
Düşman bir kerede yok edilir. Kahramanca bir gelenek bağlamında 
daha küçük kutsal savaş - yani dış savaş - yalnızca bir şey olarak hizmet eder 
bu sayede daha büyük bir kutsal savaşa ulaşılır. Bu yüzden 
"Kutsal savaş' ve 'Tanrı'nın Yolu' sıklıkla eşanlamlı olarak ele alınır. 


4 Bu makaledeki İslami kutsal metinlere ve Bhagavad-Gita'ya yapılan tüm atıflar , 'Büyük Savaş ve 
Küçük Savaş' ve 'Savaşın Metafiziği' kitaplarında yer alanlarla aynıdır. 
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metinler. Kuran'da şöyle okuyoruz : 'Öyleyse, dünya hayatını ahiret karşılığında 
satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşırsa, öldürülür veya 
galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz' (4:74). Ve ayrıca: 'Allah 

yolunda savaşanların amellerini saptırmaz. Onları doğru yola iletecek, 
durumlarını iyileştirecek ve onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır' (47:4-6). 


Bu, klasik geleneklerin sözde mors zaferalis'ine ('muzaffer ölüm") 
mükemmel bir şekilde karşılık gelen, savaşta fiziksel ölüme bir göndermedir. 
Ancak aynı öğreti sembolik anlamda da yorumlanabilir. 'Küçük kutsal savaş'ta 
'büyük kutsal savaş' yaşamayı başaran kişi, kendi içinde onu ölüm krizini 
aşabilecek bir konuma getiren bir güç yaratmıştır. Fiziksel olarak ölmeden de 
eylem ve mücadelenin çileciliği sayesinde ölümü deneyimleyebilir, içten 
kazanabilir ve 'yaşamdan daha fazlasını' gerçekleştirebilir. Ezoterik açıdan 
bakıldığında, aslında 'cennet', 'gök âlemi' ve benzeri ifadeler, yaşam ve ölümden 
daha yüksek bir düzlemdeki aşkın bilinç durumlarının -insanlar için uydurulmuş- 
sembolik temsillerinden başka bir şey değildir. 


Bu düşünceler, İskandinav-Batı kahramanlık geleneğinin Haçlı Seferleri 


sırasında dış dünyada kendini gösterebilmek için giymek zorunda kaldığı 
Hıristiyanlığın dış giysisi altında aynı içerik ve anlamları ayırt etmemize olanak 
sağlamalıdır. Haçlı Seferi ideolojisinde, Tapınağın özgürleştirilmesi ve 'Kutsal 
Topraklar'ın fethinin, mistik Asgard'a gönderme yapan İskandinav-Aryan 
geleneğiyle - genel olarak inanmaya meyilli olduğumuzdan çok daha fazla - 
temas noktaları vardı. Ölümün hüküm sürmediği ve sakinlerinin ölümsüz 
yaşamın ve doğaüstü huzurun tadını çıkardığı, Aesir'lerin ve kahramanların uzak 
ülkesi. Kutsal savaş, bütünüyle manevi bir savaş olarak ortaya çıktı; öyle ki, 
vaizler tarafından kelimenin tam anlamıyla 'neredeyse araf ateşine benzeyen, 
ancak ölümden önceki bir banyoya' benzetilebilirdi. 


Aziz Bernard Tapınakçılara şöyle dedi: 'Defnelerle kaplı olmadığı sürece 
savaşı asla terk etmemek sizin için bir şereftir. Ama savaş alanında ölümsüz bir 
taç kazanmak çok daha büyük bir zafer...' 

Yukarıda, göklerde olan Tanrı'ya atfedilen 'mutlak izzet' - excelsis Deo5'te - 
Haçlı için de takdir edilmiştir. Bu arka plana karşı, 'küçük kutsal savaş'ın imrenilen 
hedefi olan Kudüs, 


5 Latince: 'En yüksekteki Tanrı". 
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yersel şehir ve göksel şehrin ikili görünümünde görülebilmektedir. 
Haçlı Seferi, ölümsüzlüğün gerçek anlamda gerçekleşmesinin başlangıcı olduğunu kanıtladı. 
Haçlı Seferleri'nin değişken askeri değişimleri kafa karışıklığına, başlangıçtaki 
kafa karışıklığına ve hatta inançta tereddüte neden oldu. Ama daha sonra onların 
tek etkisi kutsal savaş fikrini her türlü maddiyat kalıntısından arındırmaktı. Bir Haçlı 
Seferinin talihsiz sonucu, talihsizliğin zulmüne uğrayan erdemle karşılaştırılmaya 
başlandı; bu erdem, değeri yargılanabilecek ve değerlendirilebilecek bir erdemdi. 
yalnızca dünya üstü bir yaşamın ışığında ödüllendirilir. Zaferin ötesinde veya 
eylemin manevi boyutuna odaklanan değer yargısını yenilgiye uğratın. Dolayısıyla 
kutsal savaş, ne olursa olsun, kendi adına değerliydi. 
Görünür sonuçlarının, kişisel ötesi bir gerçekleştirmeye ulaşmanın bir yolu olarak kullanılması 
insan unsurunun aktif fedakarlığı yoluyla. 
Aynı öğreti metafizik bir ifade düzlemine yükseltilmiş olarak ünlü bir Hindu- 
Aryan metninde - Bhagavad-Gita'da da görülür. Savaşçı Ar-juna'yı düşmana karşı 
savaşmaktan alıkoyan insani şefkat ve duygular, tanrı tarafından karakterize edilir. 


'safsızlıklar...' hayatın değerini bilen bir adama hiç yakışmıyor. 
Daha yüksek gezegenlere değil, kötü şöhrete götürürler' (2:2). 
Bunun yerine tanrı şunu vaat ediyor: 'Elya öldürüleceksin 
savaş alanında ve göksel gezegenlere ulaşın, yoksa fethedeceksiniz 
ve dünyevi krallığın tadını çıkarın. Bu nedenle kararlılıkla kalkın 
ve savaşın' (2:37). 
Küçük kutsal savaşı kutsal savaşa dönüştürme yönündeki içsel eğilim 
daha büyük bir kutsal savaş şu ifadelerle açıkça anlatılmaktadır: 'Böylece 
Kendisinin maddi duyulara, zihne ve akla aşkın olduğunu bilmesi 
Ey kudretli silahlı Arjuna, kişi bilinçli ruhsal zekayla zihnini sakinleştirmeli ve böylece 
- ruhsal güçle - fethetmeli 
şehvet denilen bu doyumsuz düşmandır' (3:43). 
Aynı derecede açık ifadeler de bu eylemin saflığını vurguluyor: 
kendisi için istenen, her maddi amacın, her tutkunun ve 
Her insan dürtüsü: 'Savaşmak için savaşır mısın? 
Mutluluğu veya sıkıntıyı, kaybı veya kazancı, zaferi veya yenilgiyi göz önünde bulundurarak - ve 
bunu yaparak asla günaha düşmezsiniz' (2:38). 
Daha ileri bir metafizik temel olarak tanrı, dinleyicisini, yok edilemez olan 
mutlak ruh ile ruh arasındaki fark konusunda aydınlatır. 
ve yalnızca yanıltıcı bir varoluşa sahip olan maddi ve insani unsurlar. Bir yandan 
Arjuna, kişinin kaybedebileceği veya başkalarının kaybetmesine neden olabileceği 
şeylerin metafiziksel gerçek dışılığının, yani geçiciliğin farkına varır. 
yaşam ve ölümlü beden. Öte yandan Arjuna deneyimlere yönlendiriliyor 
İlahi olanın, herkesi süpüren bir güç olarak tezahürü 
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onu karşı konulamaz bir mutlaklığa doğru deneyimler. Bununla karşılaştırıldığında 
herhangi bir koşullu varoluş biçimi yalnızca bir olumsuzlama olarak görünür. 
Bu olumsuzlamanın kendisi sürekli ve aktif olarak olumsuzlandığında, yani, 
sınırlı varoluşun her biçimi bastırıldığında veya yok edildiğinde 
Savaşta bu güç korkutucu derecede belirgin hale gelir. İşte bu şartlarda 
bireyin kahramanca dönüşümünü kışkırtmaya uygun enerji doğru bir şekilde tanımlanabilir. 
Faaliyet gösterebildiği ölçüde 
Savaşçının kırdığını belirttiğimiz saflık ve mutlaklık 
İnsanın zincirleri, sonlu olanı yok eden metafizik güç olarak ilahi olanı çağrıştırır ve bu gücü 
etkili bir şekilde kendine çeker, 
aydınlanmasını ve kurtuluşunu onda buluyor. Çağrıştırıcı parola 
Aynı geleneğe ait başka bir metin burada uygundur: 
'Hayat - bir yay gibidir; zihin — ok gibidir; Delilecek hedef - 
yüce ruh; Atılan ok hedefine ulaşırken akıl ve ruhu birleştirmek.' 

Bhagavad-Gita'nın metafizik farkındalığın daha yüksek formunun nasıl olduğunu 
açıklayan bu öğretileri sunması son derece anlamlıdır. 
Savaş ve kahramanlık, güneş niteliğindeki ilkel Aryan mirasına gönderme olarak 
anlaşılmalıdır. Bu öğretiler aslında verildi 
'Güneş' tarafından Aryanların ilk yasa koyucusu Manu'ya verildi ve daha sonra kutsal bir 
krallar hanedanı tarafından sürdürüldü. Yüzyıllar boyunca kayboldular ve bu nedenle bilim 
adamları tarafından yeniden ortaya çıkarıldılar. 
tanrısallık, bir rahibe değil, savaşçı soyluların bir temsilcisine, 


Arjuna. 


k#k* 


Şu ana kadar tartıştıklarımız aynı zamanda şunu anlamamızı da sağlıyor: 
başka bir grup klasik ve İskandinav geleneğinin samimi içeriği. Biz 
Basit bir gözlemle başlamak gerekir: Bu geleneklerde belirli belirli sembolik imgeler istisnai 
derecede sık görülür: şeytan, ikiz, deha ve benzeri ruh imgeleri; Dionysosçu varlıklara ait 
olanlar ve 
ölüm tanrıçası; ve son olarak, sık sık zafer tanrıçası 
aynı zamanda savaş tanrıçası olarak da karşımıza çıkar. 

Bunları anlamak için öncelikle ruh imgesinin şeytan, deha veya ikiz olarak anlamını 
açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Klasik Antik Çağ'da insan, iblis ya da çifte derin bir gücü, 
yani yaşamı simgeliyordu. 
tabiri caizse tüm maddi ve hayvansal olana hükmettiği sürece yaşamın 


6 Dionysos, Yunanlıların coşku ve sarhoşluk tanrısıydı. 
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Sıradan bilincin ulaşamadığı ama yine de insanın olumsal varlığını ve kaderini belirleyen 
olaylar. 

bireysel. Bu varlık ile ırk ve kanın mistik güçleri arasında yakın bir ilişki olduğuna 
inanılıyordu. Şeytan içeride görünüyor 

birçok yönüyle bir hisse senedinin mistik varlıkları olan lares'e benzer 

ya da örneğin Macrobius'un7 iddia ettiği gibi bir soyundan gelir: "Tanrılar 
bizi hayatta tutanlar, bedenimizi besleyen ve ruhumuza rehberlik edenlerdir." BT 
şeytan ile sıradan arasında bir ilişki olduğu söylenebilir 

bireyleştirici ilke ile bireyleştirilmiş ilke arasında var olana benzer bilinç. Birincisi, ona göre 


kadim insanların öğretisi, bireyüstü bir güçtür, dolayısıyla doğum ve ölümden üstündür. 
İkincisi, yani beden ve dış dünya tarafından şartlandırılan bireysel bilinç, kural olarak 
çözülmeye veya geçici ve belirsiz bir hayatta kalmaya mahkumdur. İskandinav geleneğinde 
Valkyrie imajı aşağı yukarı aynı anlama sahiptir. 


Klasik Antik Çağ'daki iblisinki. Pek çok metinde resim 
Valkyrie , iş başında olan manevi bir varlık olan fylgja'nınkiyle birleşir 
insanın kaderinin tabi olduğu insanda. Ve kynfylgja olarak 
Valkyrie, antik Roma'nın tarlaları gibi , mistik güçtür. 
kan. Aynı şey Aryor-İranlıların Fravaşileri için de geçerlidir. 
gelenek. Ünlü bir Oryantalist Fravashi'nin şöyle açıklıyor: 'Samimidir. 
Herhangi bir insanın gücü, onu hayatta tutan ve bunu sağlayan şeydir. 
o doğar ve var olur". 
Aynı zamanda Fravaşiler, Romalı lare'ler gibi , 
bir soyun ilksel güçleridir ve Valkyrieler gibi korkunç savaş tanrıçaları, servet ve zafer 
dağıtıcılarıdır. 
Bu incelemek istediğimiz ilk bağlantıdır. Bu gizemli 
ırkın derin ruhu ve aşkın faktörü olan güç 
bireyde çalışmanın tanrıçayla ortak nesi olabilir? 
savaş? Bu noktayı doğru anlamak için şunu hatırlamak gerekir: 
eski Hint-Avrupalıların deyim yerindeyse aristokratik ve farklılaşmış bir ölümsüzlük anlayışı 
vardı. Hepsi dağılmadan kurtulamıyor 
Hades ve Niflheim'in8 kadim sembolik temsilleri olduğu o lemurik kalıntıya 'ben'. 


Ölümsüzlük azınlığın ayrıcalığıdır 


7 Ambrosius Theodosius Macrobius (395-423), Romalı Neo-Platoncu filozof. 
Başlıca eseri Saturnalia'dır ( New York: Columbia University Press, 1969). 


8 İskandinav mitolojisinde Niflheim, kahramanca olmayan ölümlerle ölenlerin ruhlarının 
gönderildiği Hel'in yeriydi. 
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ve Aryan anlayışına göre özellikle kahramanların ayrıcalığı. Bir gölge olarak değil, 
bir yarı tanrı olarak yaşamaya devam etmek saklıdır 
özel bir manevi eylemin bir doğadan diğerine yükselttiği şeylere. Burada ne yazık 
ki kapsamlı bir şekilde kanıtlayamıyoruz. 
şu doğrulama: işlevsel açıdan bakıldığında bu manevi eylem, bireysel "ben"in 
formdan dönüştürülmesinden oluşuyordu. 
sınırlı kalan sıradan insan bilincinin 
derin, bireyler üstü ve bireyleştirici bir güce bölünmüş, 
doğumun ve ölümün ötesinde var olan bir güç, daha önce de söylediğimiz gibi 
iblis" kavramı buna karşılık gelir.9 

Ancak iblis kendini gösterdiği tüm sonlu biçimlerin ötesindedir ve bunun 
tek nedeni onun ilkel olanı temsil etmesi değildir. 
tüm hisse senedinin gücü, aynı zamanda yoğunluk açısından. Sonuç olarak 
sıradan bilinçten iktidara ani geçiş 
İblisin sembolize ettiği şey yıkıcı bir krize, bir tür kopuşa neden olur. 
insan devresi için çok güçlü bir potansiyelin geriliminin bir sonucu olarak. 
Bu nedenle, tamamen istisnai bir durum olduğunu varsayalım. 
koşullar altında, deyim yerindeyse iblisin kendisi de bireyin içinde patlayabilir, 
yıkıcı aşkınlığını ona hissettirir: bu durumda bir tür canlı ve aktif ölüm deneyimi 
uyanır. İkinci bağlantı, Antik Çağ'ın mitsel temsillerinde ikiz ya da şeytan imgesinin 
onunla birleşebilmesinin nedenidir. 


ölümün tanrısallığı bu nedenle açıklığa kavuşur. Kuzey geleneğinde savaşçı, 
Valkyrie'sini ölürken ya da ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken görür. 


Daha ileri gidelim. Dini çilecilikte çilecilik, 'Ben'den feragat ve kendini 
Tanrı'ya teslim etme dürtüsü, kişinin yukarıda bahsedilen krize yol açma 
girişiminde tercih edilen araçlardır. 
ve bunun etkili bir şekilde üstesinden gelmek. 'Mistik ölüm' veya 'karanlık' gibi ifadeler 
Bu duruma işaret eden "ruhun gecesi"10 vb. sözler iyi bilinmektedir. 

Buna karşılık, kahramanlık geleneği bağlamında aktif dürtü, eylem unsurunun 
Dionysosça serbest bırakılması, aynı amaca yönelik tercih edilen araçtır. Karşılık 
gelen fenomenolojinin en alt seviyesinde, örneğin dansı bir araç olarak 
kullanıldığında gözlemleriz. 

ruhun coşkusunu uyandırmak ve uygulamak için kutsal bir teknik, 


9 Burada bahsedilen öğretilerin dayandığı genel yaşam anlayışının daha net anlaşılması için 
okuyucuyu İsyan'ımıza yönlendiriyoruz . (Not Evola tarafından eklenmiştir). 


10 Bu, St. John of the Cross'un bir eserinin başlığıdır. 
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derinliklerinde bulunan kuwvetler. Dionysosçu ritimle özgürleşen bireyin 
hayatında adeta kendi dipsiz kökünün ortaya çıkışı gibi başka bir hayat ortaya 
çıkar. Wildes Heer, Fury'ler,11 Erynnye'ler ve diğer benzer ruhsal doğalar bu 
gücün sembolik temsilleridir. Bu nedenle bunlar, şeytanın korkutucu ve aktif 
aşkınlığının bir tezahürüne karşılık gelir. Kutsal oyunlar bu sürecin daha yüksek 
bir düzeyini temsil eder. Daha da yüksek bir düzey ise savaşın düzeyidir. Bu 
şekilde tekrar eski Aryanların savaş ve savaşçı çileciliği anlayışına geri dönüyoruz. 


Bu tür normal üstü deneyimlerin olasılığının, tehlikenin ve kahramanca 
mücadelenin zirvesinde olduğu kabul edildi. Latince ludere (oynamak, dövüşmek) 
kelimesi zaten çözme fikrini (Bruckmann) içeriyor gibi görünüyor.12 Bu, 
doğuştan savaşma, kişiyi bireysel sınırlamalardan kurtarma ve ortaya çıkarma 
özelliğine yapılan birçok göndermeden biridir. derinliklerde gizli olan serbest 
kuwvetler. 

Üçüncü benzetme, kökenini ve temelini bundan alır: iblis, lares, bireyleştirici 

'ben' vb. yalnızca Fury'ler, Erynnye'ler ve kendileri de sayısız özelliğe sahip olan 
diğer serbest bırakılmış Dionysosçu doğalarla aynı değildir. ölüm tanrıçasıyla 
ortak yanı; aynı zamanda savaşta saldırgana rehberlik eden bakirelere, 
Valkyrielere ve Fravashi'ye de karşılık gelirler. Örneğin Fravashi'lerden metinlerde 
"korkunç, her şeye gücü yeten", fırtına çıkaran ve onları çağırana zafer 
bahşedenler', daha doğrusu, onları içinde çağıran kişiye zafer bahşedenler 
olarak söz edilir. kendisi. 


Buradan son benzetmemize kısa bir adım kaldı. Aynı savaşçı varlıklar, 
sonunda Aryan geleneklerinde zafer tanrıçalarının özelliklerini üstlenirler; bu, 
söz konusu içsel deneyimlerin tam olarak mutlu bir şekilde gerçekleşmesine 
işaret eden bir metamorfozdur. Tıpkı iblis veya ikiz gibi, sıradan bilinç sırasında 
gizli halinde kalan, derin ve birey üstü bir gücü ifade ederler; Tıpkı Fury'lerin ve 
Erynnye'lerin şeytani patlamaların ve taşkınlıkların özel bir tezahürünü 
yansıtması gibi - ve ölüm tanrıçaları, Valkyrieler, fravashi vb. kahramanca savaş 
yoluyla mümkün olduğu sürece aynı durumlara atıfta bulunurlar - dolayısıyla 
zafer tanrıçası zaferin ifadesidir 


11 Roma mitolojisinde Fury'ler, haksızlığa uğrayan ölü insanlar adına yaşayanlardan intikam 
alan kadın tanrılardı. Yunan mitolojisindeki isimleri Erynnyes'ti. 


12 Heinz Bruckmann, Alman Latince bilgini. 
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bu gücün üzerindeki 'ben'. Bu, esrime ve yıkımın alt-kişilik biçimlerindeki 
doğuştan gelen tehlikenin ötesinde yer alan bir duruma yönelik başarılı dürtüyü 
işaret eder; Dionysosçu eylemin ve kahramanca eylemin çılgın anının arkasında 
her zaman pusuda bekleyen bir tehlike. 
Efsanevi bilincin bu temsilinde ifadesini bulan şey 
bu nedenle ruhsal, gerçek anlamda kişilik üstü bir duruma yönelik dürtüdür, 
özgür, ölümsüz ve içsel olarak yok edilemez kılan bu 
'İkiyi bir yapar' (insan özünün iki unsuru) dedi. 

Şimdi bu eski kahramanlık geleneklerinin genel anlamına, yani zaferin 
mistik anlayışına gelelim. Temel 
Buradaki fikir, fiziksel ile metafizik, görünen ile görünmeyen arasında etkili bir 
örtüşme olduğuydu; ruhun işlerinin bireyler üstü özellikler gösterdiği ve gerçek 
işlemler ve olgular yoluyla ifade edildiği bir yazışma. 


Bu varsayımdan hareketle, manevi bir gerçekleşme önceden takdir edilmiştir. 
somut zaferi olan bazı savaş benzeri girişimlerin gizli ruhu 

taç olacaktı. Buna göre işin maddi, askeri boyutu 

Zafer manevi bir gerçeğin bağlacı olarak görülüyordu. 

iç ve dış dünyalar arasındaki gerekli ilişkiye uygun olarak zafer. O zaman zafer 

şu şekilde görünür: 

bir kutsamanın ve mistik bir yeniden doğuşun dış ve görünür işareti 

aynı noktada elde edilmiştir. Savaşçının öfkelileri ve ölümü 

Savaş alanında maddi olarak karşı karşıya geldi, manevi olarak kendi içinde mücadele etti 
varlığının ilksel güçlerinin tehdit edici bir patlaması biçiminde. Bunları yendiği 
gibi zafer de onundur. 

Böylece geleneksel dünyada zaferin neden kutsal bir anlam üstlendiği 
açıklığa kavuşuyor. Böylece savaş alanında takdir toplayan reis, mistik bir gücün 
varlığına dair canlı bir deneyim sağladı. 
bu onu dönüştürdü. Galibin zaferi ve 'tanrısallığı' içinde fışkıran uhrevi karakterin 
derin anlamı - gerçek 
Antik Roma'da zafer kutlamalarının özellikler kazandığı 
askeriyeden çok daha kutsaldır, dolayısıyla anlaşılır hale gelir. 

Zaferlere, Val-kyrilere ve savaşçının ruhunu en yüksek noktaya doğru 

yönlendiren benzer varlıklara ilişkin eski Aryan geleneklerinde yinelenen sembolizm. 
'Gökyüzü' artık bize tamamen farklı bir ışıkla gösteriliyor. 

Dorian Herkül gibi muzaffer kahraman efsanesi 

Nike'ın Olimpiyat ölümsüzlüğünden pay almasını sağlayan tacı, 

'zafer tanrıçası". Bakış açısı ne kadar 

Bütün bunlar çarpıtılmış ve sadece 'şiir', retorik ve masal görmek istiyor 

yüzeysellik artık netleşiyor. 
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Mistik teoloji, yüceltici ruhsal vizyonun 
zafere ulaşıldı ve Hıristiyan ikonografisi zafer halesini koyuyor 
azizlerin ve şehitlerin başlarının etrafında. Bütün bunlar bir mirasa işaret ediyor, 
Her ne kadar solmuş olsa da, daha yüce kahramanlık geleneğimizin. Aryo-İranlı 
gelenek zaten biliyordu, aslında ihtişam - hvareno - göksel olarak anlaşıldı 
ateş, kralların ve şeflerin üzerine inen bir görkemdir, onları ölümsüz kılar ve 
zaferde onlara tanıklık eder. Ve klasik Antik Çağ'da, 
yayılan kraliyet tacı, güneş ve göksel ihtişamı tam olarak simgeliyordu 
ateş. Aryan dünyasında ışık, güneşin ihtişamı, görkem, zafer, ilahi kraliyet, en sıkı 
bir şekilde ortaya çıkan imgeler ve kavramlardır. 
insanın soyutlamaları ve icatları anlamında değil, daha ziyade 
gizli potansiyellerin ve kesinlikle gerçekleşmiş kapasitelerin anlamı. Böyle bir 
bağlamda mistik mücadele ve zafer doktrini bizim için ortak eylem geleneğimizin 
parlak bir zirvesini temsil eder. 


#4 


Bugün bu gelenek bizimle hala anlaşılır bir şekilde konuşuyor -tabii ki onun 
dış ve olumsallığından vazgeçmemiz şartıyla. 
tezahür biçimleri. Eğer spekülatif soyutlamalar ve dindar duygular üzerine inşa 
edilmiş, tükenmiş, yıpranmış bir maneviyatın ötesine geçmek ve aynı zamanda 
materyalist yozlaşmanın da ötesine geçmek istiyorsak 
eylem konusunda bugün bundan daha iyi referans noktaları bulunabilir mi? 
Antik Aryan insanının yukarıda bahsedilen idealleri? 

Ama dahası da var. Batı'da manevi ve maddi gerilimler var 
son yıllarda o kadar karışmış durumdalar ki, ancak 
mücadele yoluyla çözülebilir. Şimdiki savaşla birlikte bir çağ yaklaşıyor 
sonu ve güçler artık hakim olunamayacak bir zemin kazanıyor 
soyut fikirlerle, evrensel ilkelerle ya da salt bir şey olarak algılanan mitlerle 
mantıksızlıklar ve kendi başlarına bir mantık yürütmenin temelini oluşturmayanlar. 
yeni medeniyet. Çok daha derin ve çok daha temel bir eylem biçimi, 
yıkılmış ve mahkum edilmiş bir toplumun kalıntılarının ötesinde, şimdi gerekli 
Dünya, Avrupa için yeni bir çağ açıyor. 

Bu perspektifte pek çok şey günümüz bireyinin savaş deneyimini nasıl 
şekillendirebileceğine bağlı olacaktır: 
yani kahramanlık ve fedakarlık üstlenecek konumda olup olmadığı konusunda 
katarsis olarak, özgürleşmenin ve içsel uyanışın bir aracı olarak. Bu 
Savaşçılarımızın jestlerden ve büyük konuşmalardan uzak, içsel, görünmez 
çalışmaları yalnızca sonuç açısından belirleyici bir karaktere sahip olmayacak, 
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Bu fırtınalı dönemin olaylarının muzaffer ve kesin olması değil, aynı 
zamanda zaferden doğacak Düzen duygusunun yapılandırılması ve 
atfedilmesi için de. Saldırıların, kanın ve tehlikenin ötesinde, yeni bir 
ihtişam ve güçlü bir barışa sahip yeni bir yaratımı destekleyecek olan 
gücü uyandırmak ve yumuşatmak için savaş gereklidir. 

Bu nedenle saf eylemin bugün yeniden öğrenilmesi gereken yer 
savaş alanındadır: yalnızca erkeksi çilecilik anlamında değil, aynı 
zamanda arınma ve daha yüksek yaşam biçimlerine, kendi içinde ve 
kendileri için geçerli olan biçimlere doğru yol anlamında eylem. - bu 
kesinlikle eski Aryo-Batı geleneğine dönüş anlamına geliyor. Çok eski 
zamanlardan beri bu çağrıştırıcı slogan hâlâ içimizde yankılanıyor: 
'Hayat - bir yay gibi; zihin - ok gibidir; delinecek hedef - yüce ruh; Atılan 
ok hedefine ulaşırken akıl ve ruhu birleştirmek. 

Bu mesleğin bu kabulü anlamında bugün hala mücadeleyi 
deneyimleyen, diğerleri çökerken ayakta kalacak ve onun yenilmez bir 
gücü olacaktır. Bu yeni insan, yeni zamanların gelişiyle birlikte yeni bir 
gelişmenin ilkesini oluşturarak kendi içindeki her türlü dramın, her 
karanlığın, her kaosun üstesinden gelecektir. Kadim Aryan geleneğine 
göre, en iyi adamların bu tür kahramanlıkları gerçek bir çağrışım işlevi 
üstlenebilir, yani dünya ile dünya üstü arasında yüzyıllardır kaybedilen 
teması yeniden kurabilir. O zaman savaşın anlamı, ne korkunç bir 
katliam ne de yalnızca güç istencinin belirlediği ıssız bir kader değil, 
bir neslin iyi aklının ve ilahi mesleğinin sınanması olacaktır. O zaman 
barışın anlamı renksiz burjuva gündelik yaşamında boğularak ya da 
savaşta bulunan ruhsal gerilimin yokluğunda değil, bizzat gerilimin 
doluluğunda yenilenecektir. 

"Kahramanların kanı Rab'be alimlerin mürekkebinden ve dindarların 
duasından daha yakındır.' 

Geleneksel anlayış aynı zamanda 'kutsal savaşta' ırkın mistik ilkel 
güçlerinin bireylerden çok daha fazla iş başında olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. Kökenlerin bu güçleri, dünya çapında imparatorluklar 
yaratan ve insanlara 'muzaffer barışı' getiren güçlerdir. 
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Anlamı 
Savaşçı Elemanı 


Yeni Avrupa 


İlk olarak Mart 1941'de şu şekilde yayınlandı: 
'Sul'un anlamı dell'elemento gerici 
La Vita Italiana'da per la nuova Europa'. 


Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği temel muhalefetlerden biri 
ışık, devlet ile askeri unsur arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Ortaya çıkan karakteristik 
bir antitezdi; aslında 
iki farklı insan grubunu değil, iki farklı insan grubunu yansıtıyordu 
çağlar, iki zihniyet ve iki farklı 'medeniyet' anlayışı. 

Bir yandan, askeri unsurun ve daha genel olarak savaşçı unsurun 
yalnızca askeriyenin emrinde ve aracı olduğu fikri ortaya çıktı. 
durum. Bu görüşe göre devletin normal ve doğru yöneticileri, 
sivil' ya da 'burjuva' unsur denilebilecek şeydir. Bu 'burjuva' unsur, profesyonel 
siyasetle meşgul oluyor ve - iyi bilinen bir ifadeyle - siyasetin başka yollarla 
sürdürülmesi gerektiğinde," 
askeri güçler görevlendiriliyor. Bu koşullar altında askeri 
unsurunun siyaset üzerinde herhangi bir özel etkisi olması beklenmemektedir 
veya genel olarak toplumdaki yaşam hakkında. Kesinlikle kabul edilmektedir ki, 
Askeri unsurun kendine has etik ve değerleri vardır. Ancak bu görüş, bu etik ve 
değerlerin uygulanmasının istenmeyen, hatta saçma olduğunu düşünmektedir. 
ulusun tüm normal yaşamına. Söz konusu görüş aslında 


1 'Dolayısıyla, Savaşın yalnızca siyasi bir eylem değil, aynı zamanda gerçek bir siyasi araç, 
siyasi ticaretin bir devamı, aynı şeyin başka yollarla gerçekleştirilmesi olduğunu görüyoruz. 
Prusyalı askeri teorisyen Claus von Clausewitz'den (1780-1831) ünlü bir alıntı. Alıntı Savaş 
Üzerine (London: Routledge, 2004), s. 11 adlı kitabında bulunabilir . 42. 
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Gerçek uygarlığın o üzücü zorunluluk olan savaşla hiçbir ilgisi olmadığı, bunun 
temelinin savaşçı erdemlerden ziyade 'sanatların ve bilimlerin ilerlemesi' ve oluşumu 
olduğu yönündeki demokratik, aydın2 ve liberal inançla yakından ilgilidir. toplumsal 
yaşamın 'ölümsüz ilkelere' göre düzenlenmesi. Onun için böyle bir toplumda gerçek 
bir savaşçı unsurundan ziyade 'asker' unsurundan bahsetmek gerekir. 


Aslında 'asker' kelimesi etimolojik olarak kendisi savaşmayan bir sınıfın hizmetinde 
maaş veya ücret karşılığında savaşan birlikleri ifade eder. 

Zorunlu askerlik uygulamasına rağmen liberal ve demokratik-burjuva devletlerde 
askeri unsurun taşıdığı anlam az çok budur. Bu Devletler, iç düzende polisi 
kullandıkları gibi, uluslararası düzlemdeki ciddi anlaşmazlıkları çözmek için de polisi 
kullanıyorlar. 


Bu görüşün ötesinde, askeri unsurun siyasi ve aynı zamanda etik düzene nüfuz 
ettiğini öne süren bir başka görüş daha vardır. 
Buradaki askeri değerler, özgün savaşçı değerleridir ve ahlaki bir yaşam oluşumuna 
ilişkin genel idealde temel bir role sahiptir; dolayısıyla katı askeri düzlemin ve savaş 
dönemlerinin ötesinde de geçerli bir ideal. 
Sonuç, siyasi olarak sivil burjuvazinin ve genel olarak burjuva ruhunun toplumsal 
yaşamın tüm sektörlerinde sınırlanmasıdır. Gerçek medeniyet burada erkeksi, aktif 
ve kahramanca terimlerle düşünülüyor: ve tüm insanlığın büyüklüğünü ve halkların 
gerçek haklarını tanımlayan unsurlar bu temelde anlaşılıyor. 


1914-1918 Dünya Savaşı'nda eski ideolojinin Müttefiklere ve her şeyden önce 
Batı ve Atlantik demokrasilerine uygun olduğunu, ikincisinin ise esasen Merkezi 
Güçler tarafından temsil edildiğini söylemeye gerek yok. Burada sık sık hatırladığımız, 
çok iyi bilinen bir Mason sloganına göre, savaş, bu'emperyalist' uluslara göre, 
'militarizm' ve 'Prusyacılık'a karşı dünya çapında demokrasinin3 büyük bir haçlı seferi 
olarak yürütülüyordu. 'Gelişmiş' Avrupa'daki 'gericilikçi' kalıntılar. 


Ancak bu ifade, başlangıçta işaret ettiğimiz gerçeği, yani karşıtlığın yalnızca iki 
halk grubu arasında değil, aynı zamanda iki çağ arasında da olduğunu içeriyor; her 
ne kadar doğal olarak o dönemde ve öznel olarak olaylar çok farklı görünse de. 
biçim. 

Mason jargonunda 'anakronik kalıntılar" olarak adlandırılan şey şu anlama geliyordu: 


2 Fransızca: 'aydınlanmış'. 
3 Amerika Birleşik Devletleri 1917'de savaşa girdiğinde, Başkan Woodrow Wilson bunu 


'demokrasi için bir haçlı seferi' olarak nitelendirdi. 
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gerçekten de geleneksel, savaşçı, kültürel değerlerin bütününe özgü değerlerin hayatta kalması. 
erkeksi ve Aryan Avrupa, 'gelişmiş dünyanın' değerleri ise 

Batı'nın ahlaki ve manevi gerilemesinden başka bir şey ifade etmiyor. 

Üstelik bu ikinci dünyanın ikiyüzlü temsilcilerinin kendilerine özgü bir biçimde ne 
tür "emperyalistler" olduklarını artık daha iyi biliyoruz: onlarınki, 

daha doğrusu, burjuvazinin ve tüccarların emperyalizmi 

Kendi askeri güçleri tarafından değil, devlet tarafından empoze edilmesi ve 
korunması gereken barışın faydalarından kesintisiz olarak yararlanmak istiyorlardı. 
dünyanın her yerinden askere alınan ve bu amaç için para ödenen kuwvetler. 

Barış antlaşmaları ve savaş sonrası dönemdeki gelişmelerle birlikte bu 
durum daha da belirgin hale geldi. Askeri unsurun işlevi bir tür uluslararası polis 
gücüne dönüştü 
- veya gerçekten 'uluslararası' olmaktan ziyade, belirli bir grup ulus tarafından 
diğerlerinin iradesine karşı ve kendi çıkarları için empoze etmek üzere örgütlenen bir polis gücü. 
belirli bir gerçek durum: çünkü bu, 

"Barışın savunulması' ve 'ulusların haklarının savunulması' aslında anlam taşıyor. Düşüş 
Savaşçıya özgü tüm gurur ve şeref duygularının tümü daha sonra 

buna başvurmaya bile gerek kalmadan istenen sonuçları elde etmek için her türlü 

rezil yöntemin geliştirilmiş olması bunu göstermektedir. 

ordunun uluslararası polis statüsüne indirgenmesi: yaptırım sistemleri, ekonomik 

ablukalar, ulusal boykotlar vb . 

Son yıllarda yaşanan uluslararası gelişmelerle birlikte 
Milletler Cemiyeti'nin otoritesinin kaybına ve son olarak mevcut savaşa, yalnızca 
siyasi düzlemde değil, değerlerin etkili bir şekilde tersine dönmesine 
ama aynı zamanda etik açıdan ve genel olarak bir bütün olarak hayat görüşü konusunda da 
açıkça görünür hale gelir. Şu andaki savaş belirli bir halka karşı olmaktan ziyade 
belirli bir fikre karşıdır; bu da az çok 
önceki savaşta Müttefiklerin desteklediğinin aynısı. O 
Savaş, 'demokratik emperyalizmi' her türlü düşmana karşı pekiştirmeyi amaçlıyordu. 
tehlikeli baş belaları; yeni savaşın sonunu işaretlemesi amaçlanıyor 
bu 'emperyalizm' ve ona 'mazeret' olarak hizmet eden çeşitli mitler ve 
savaşçı etiğinin geçerli olacağı yeni bir çağın ön koşullarını yaratmak 
Avrupa halkları kolektifinin medeniyetinin temeli olarak hizmet eder. Bu anlamda 
mevcut savaşa onarıcı bir savaş denilebilir. BT 
idealleri ve yaşam görüşlerini orijinal konumlarına geri getirir ve 
Aryan halklarının orijinal geleneklerinin merkezinde yer alan haklar — 
her şeyden önce Aryo-Roma ve İskandinav-Aryan olanlar; o kadar merkezi ki, 
çürüdüklerinde veya terk edildiklerinde bu kaçınılmaz olarak çöküşe yol açmıştır. 
bu halkların her biri ve güç, hem ırksal hem de ruhsal açıdan aşağı unsurların 
eline geçti. 
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Ancak bu konuda yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmaması tavsiye edilir. 
Yeni Avrupa'da savaşçı unsurunun sahip olacağı anlam, 
Zaten kasıtlı olarak kullanılanlara benzer şekilde 'militarizm' kelimesine odaklanmak 
demokratik rakipler tarafından - gerçeklerin tam bilgisiyle - teşvik edildi. Bu, 
Avrupa'yı kışlalara hapsetmek ya da tanımlamak meselesi değil. 
Son oran4 olarak çılgın bir güç istenci ya da belirsiz bir şekilde trajik olana varmak 
ve irrasyonel hayat anlayışı. 

Bu nedenle öncelikle şunu iyi bilmek gerekir: 
özellikle askeri bağlamda savaşçı değerleri, kendi içinde yalnızca etik değil, 
daha yüksek bir değere sahip olabilecek bir gerçekliğin yalnızca temsilleridir. 
ama hatta metafizik anlam. Burada sahip olduklarımızı tekrar etmeyeceğiz. 
zaten başka bir yerde uzun uzadıya tartışma fırsatımız olmuştu: 5 
sadece eski Aryan insanlığının yaşamı alışkanlık olarak algıladığını hatırlayın. 
metafizik güçler arasında sürekli bir savaş, bir yanda 
diğer yanda ışık ve düzenin uranik güçleri, 
kaos ve madde. Bu savaş kadim Aryanlar için yapıldı ve 
hem dış dünyada hem de iç dünyada kazandı. Ve bu dış kısımdı 
Kendi içinde verilmesi gereken savaşı yansıtan, gerçekten haklı savaş 
sayılan savaş: Bu güçlere ve halklara karşı yapılan savaş. 
güçlerle aynı karaktere sahip olan dış dünyanın 
Pax Victoralis'in gerçekleşmesine kadar boyun eğdirilmesi ve tahakküm 
altına alınması gereken içsel varlığımızda.6 

Bundan çıkan sonuç, gerçek savaşçı benzeri kişilerle arasındaki karşılıklı ilişkidir. 
veya belirli bir iç disipline ve belirli bir üstünlüğe sahip kahramanlık ahlakı, 
şu ya da bu şekilde her zaman tüm yaşamlarımızda ortaya çıkan bir karşılıklı ilişki 
en iyi gelenekler Bu nedenle yalnızca dar görüşlü veya önyargılı olan kişi 
Savaşçı benzeri bir dünya vizyonu ortaya koymanın ve yeni Avrupa'nın 
gelişeceğini sürdürmenin kaçınılmaz sonucunun olduğuna inanılabilir. 
Savaşçı ruhunun işareti altında şekillenmesi gereken bir kaos olmalı 


4 Latince: 'son çare". 


5 Bkz. her şeyden önce Modern Dünyaya Karşı İsyan adlı çalışmamız , Hoepli, Milano 1934. (Not Evola 
tarafından eklenmiştir.) 

6 Aziz Augustinus'un Hıristiyan doktrininde bile, haklı savaş hakkındaki bu görüş açıkça varlığını 
sürdürmektedir: 'Proficientes autem nondumgue Perfecti ira (savaşmak içinl possunt, ut bonus guisgue 
ex ea parte pugnet contra alterum, gua etiam contra semet ipsum; et in uno guippe hom-ine caro 
concupiscit adversus Spiritum et Spiritus Advus Carnem' (De Civ., XV, 5). ('Fakat iyilerle, iyi adamlarla ya da 
en azından tamamen iyi adamlarla savaşılamaz; ancak mükemmelliğe doğru ilerlerken o kadar 

savaşırlar ki, her iyi insan kendine direndiği noktalarda başkalarına da direnir. Ve her bireyde “beden 
ruha karşı arzu duyar, ve ruh da bedene karşı arzu duyar”. St. Augustin'in Tanrı Şehri ve Hıristiyan 
Doktrini'nden ( Grand Rapids: Eerdmans, 1988).J (Not Evola tarafından eklenmiştir.) 
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serbest bırakılmış güçler ve içgüdüler. Gerçek savaşçı ideali şunu ima etmez: 
yalnızca güç ve fiziksel eğitim değil, aynı zamanda içsel varlığın ve kişiliğin sakin, 
kontrollü ve bilinçli oluşumu. Mesafe ve düzen sevgisi, kişinin bireysel ve tutkulu 
unsurunu ilkelere tabi kılma yeteneği, eylem ve çalışmayı onun üstüne koyma 
yeteneği 
salt kişilik, kibirden arınmış bir haysiyet duygusu, 
Gerçek savaşçı ruhu, gerçek savaşa atıfta bulunanlar kadar önemlidir: böylece, 
daha yüksek bir bakış açısından, savaşın kendisi, anlık maddi sonuçlarından çok, 
savaşın kanıtları açısından değerli olabilir. 
apaçık bir yapıcı değere sahip olan ve 
yalnızca belirli bir alanda değil, özel bir 'tarz'ın unsurlarına da karşılık gelir. 
Kendini özellikle askerliğe adamış bir ulusun yanı sıra bütün bir halk ve 
belirli bir halkın sınırlarının ötesinde bile. 

Bu son noktanın özellikle vurgulanması gerekir, tam olarak şu konuyla bağlantılı olarak: 
yeni bir Avrupa ve yeni bir Avrupa medeniyeti için mücadelemiz. İlişki 
Yukarıda bahsedilen Aryan ve geleneksel görüşe göre, iç mücadele ile 'haklı 
savaş' arasında var olan bu görüş, ek olarak, trajik ve irrasyonel bir tasavvurun 
belirsiz irrasyonelliğini önlemede de faydalıdır. 
ve aynı zamanda kişinin belirli bir katılaşmanın ötesine geçmesini sağlar, 
tamamen askeri üslubun bazı ikincil yönlerinde bulunan ışık. 
Bugün yeniden ortaya çıkan en yüksek görüşe göre 
halklarımızın en sadık ve en güçlü güçleri olan savaşçı disiplini ve mücadelesi, 
belirli bir 'dönüştürme' ve etkili bir 'maneviyat'a katılımla bağlantılıdır. Bu nasıl 
bir 'barış' fikridir? 
materyalist, demokratik-burjuvalıkla hiçbir ilgisi olmayan 
Konseptin ana hatları çiziliyor: Bu, barışın sona ermesi olmayan bir barıştır. 
savaşta ve savaşçı benzeri çilecilikte ruhsal gerilim iş başındadır, ancak 
daha ziyade bunun bir tür sakin ve güçlü bir şekilde yerine getirilmesi. 

Temel olarak, aralarındaki indirgenemez antitez buradadır. 
iki farklı 'medeniyet' anlayışı ortaya çıkıyor. Bir yanda gerçekte 'emperyalist 
materyalizm' ve 'savaşçı vahşet' yok, 
diğer yanda 'kültür sevgisi' ve 'manevi değerlere' ilgi. Daha ziyade, belirli bir 
türde ve tam anlamıyla Aryan olan manevi değerler vardır. 
bunların farklı, entelektüel, 'nümanist' ve burjuva anlayışına karşı çıkan köken. 
Savaşçı bir uygarlığın sözde dünya için aynı düşünceye sahip olabileceği 
konusunda kendimizi kandırmanın faydası yok. 
'bilim ve sanat dünyası' daha önce keyif aldıkları şekilde 
Liberalizm ve 19. yüzyıl burjuvazisi çağı. Onlar olabilir 
kendi önemlerini korurlar ama ikincil bir biçimde, çünkü onlar 
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önemli olanı değil, aksesuarı temsil eder. Asıl mesele belli bir iç üsluptan, belli bir 
zihin oluşumundan ve 

karakter, sadelik, açıklık ve sertlik, doğrudan deneyimlenen bir 

varoluşun anlamı, dışavurumculuklar, duygusallıklar olmadan, emretmenin, itaat 
etmenin, eyleme geçmenin, fethetmenin ve kendini yenmenin hazzı. 


'Aydınlar' dünyasının tüm bunları 'manevi olmayan' olarak görmesi 
ve neredeyse barbarca olması doğaldır, ancak hiçbir önemi yoktur. 'Kültür'ün 
bakış açısından çok farklı bir ciddiyet ve derinlik 
Burjuva dünyasının kendisi, solucanların, yaşamsız ve güçsüz formların saltanatı 
olarak görünür ve 'savaşçı' dünyaya aittir. Sadece olacak 
yeni tip Avrupa'nın yeterince yaygınlaştığı bir sonraki dönemde 
daha az kibirli, daha az 'hümanist' yeni bir 'kültür'ün beklenebileceği ortaya çıktı 
yeni stile ait bir şeyi yansıtmak için. 

Günümüzde bu yönlerin farkında olmak çok önemlidir. 
savaşçı ruhu böylece gelecekteki anlaşmanın temellerini oluştururken ve 
Avrupa halklarının ortak medeniyeti, soyut ve modası geçmiş 
fikirler bir daha devreye sokulmuyor. Savaş ateşinin sınanmasında özgürlüğe ve 
haysiyete karar veren şey, yalnızca enerjilerden yararlanmaktır. 
halkların gerçek anlayışı, işbirliğini ve misyonu 
Medeniyet birliği oluşturulabilir. Ve bu enerjilerin çok az etkisi olduğundan 
'Entelektüellerin' ve 'nümanistlerin' anladığı şekliyle 'kültür' ile ilgilidir 
kendilerini yeniden adamaları beklenemez, dolayısıyla her biri 
soyut hak anlayışı, ilişkilerin kişisel olmayan tüm düzenlemeleri 
çeşitli insan grupları arasında ve çeşitli Devletler arasında 
onlara dayanılmaz geliyor. Burada bir başka temel katkı daha 
Savaşçı ruhunun yeni bir Avrupa düzeninin biçim ve anlayışına neler sunabileceği 
açıkça ortaya çıkıyor. Savaşçı ruhu doğrudan, 
Sadakat ve şerefe dayanan açık ve sadık ilişkiler ve çok iyi ayırt edebildiği çeşitli 
soyluluklara yönelik sağlam bir içgüdü: 
kişisel olmayan ve önemsiz olan her şey. Temelleri atılan her medeniyette 
Savaşçı ruhuna göre tüm düzen, hukuki paragraflara ve soyut 'pozitivist' normlara 
değil, bu unsurlara bağlıdır. Ve bunlar aynı zamanda unsurlardır 
Savaş deneyiminin uyandırdığı güçleri organize edebilen ve 
zaferle kutsanarak yeni bir birliğe dönüştü. Bu nedenle, bir anlamda 
bazı yönlerine özgü olan savaşçı örgütlenme türü 
feodal Roma-Germen uygarlığı, bugün için geçerli olan yeni Avrupa için uyarlanmış 
bir biçimde neyin işe yarayacağına dair bize bir fikir verebilir. 
kavga ediyoruz. İlişkilerle uğraşırken sadece erkek erkeğe değil, aynı zamanda 
Eyaletten eyalete ve yarıştan yarışa, kavrayabilmek için gereklidir 
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yine alçaltan değil yücelten o itaatten, kişiyi üstünlük ve kesin bir sorumluluk 
yükleyen o emirden veya liderlikten. Soyut bir 'uluslararası hukuk' mevzuatı 
yerine 
her türden insanı kapsayan, Avrupa'nın organik bir hakkı 
bu doğrudan ilişkilere dayalı halkların ortaya çıkması gerekir. 

Suum cuigue. 7 Bu Aryan ve Roma ilkesi gerçek olanı tanımlar. 
Adalet kavramı kişisel olduğu kadar uluslararası düzlemde de 
savaşçı yaşam vizyonuyla yakından bağlantılıdır: herkesin sahip olması gerekir 
iyi ifade edilmiş bir düzende doğal ve meşru yerlerine dair kesin bir anlayış 
hiyerarşik bütün, burasıyla gurur duymalı ve uyum sağlamalı 
ona mükemmel bir şekilde. Aslında bu amaçla 'münzevi' unsuru da oluştu. 
savaşçı ruhunda özel bir öneme sahip olacaktır. Yeni bir şeyi gerçekleştirmek için 
Avrupa düzeninde çeşitli koşullar gerekiyor: ama şüphe yok 
her şeyden önce savaşçı disiplininin doğasında var olan 'çilecilik' olmalıdır: 
gerçeği görme yeteneği, her türlü ayrıntıcı kibri, her mantık dışı sevgiyi, her 
geçici gururu bastırma; rahat yaşamı ve refahla ilgili tüm materyalist fikirleri 
küçümseme; herkesin ortak çabası içinde basitlik, cesaret ve bilinçli güç tarzı 


yüzeyleri. 


7 Latince: 'herkes kendine ait'. 
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Çeşitler 


Kahramanlığın 


İlk olarak 19 Nisan 1942'de 'Diorama mensile", Il 
Regime Fascista'da 'Volti dell'eroismo' adıyla yayınlandı. 


Okurlarımızın sıklıkla dikkatini çektiğimiz bir nokta, 'iç ırk' 
konusunun incelenmesinin, bu aşamada her ne kadar eksik kalsa da, 
faydalı olduğudur. Bir halk arasında mücadele ve ölümün meydana 
gelmesi durumunda, onların bu olgulara ilişkin farklı 'üsluplarını' ve 
tutumlarını ve herhangi bir zamanda mücadeleye ve kahramanca 
fedakarlığa verebilecekleri farklı anlamları dikkate almak gerekir. Aslına 
bakılırsa, en azından genel anlamda, insan yaşamının değerinin onlar 
tarafından nasıl ölçüldüğüne göre, tek tek ulusların yerleştirilebileceği 
bir ölçekten söz edebiliriz. 


Bu savaşın gidişatı bu açıdan burada kısaca tartışmak istediğimiz 
zıtlıkları ortaya çıkardı. Kendimizi esas olarak sırasıyla Rusya ve 
Japonya'nın temsil ettiği uç durumlarla sınırlayacağız. 


Bolşevik Alt Kişiliği 


Artık Sovyet Rusya'nın savaş yönetiminin insan hayatına veya 


insanlığa en ufak bir önem vermediği iyi bilinmektedir. 

Onlar için savaşçılar, bu uğursuz ifadenin en acımasız anlamıyla 'insan 
malzemesi'nden başka bir şey değildir - ne yazık ki, artık belirli bir tür 
askeri literatürde yaygınlaşan bir anlam - özel bir dikkat gösterilmesine 
gerek olmayan bir malzeme ve bu nedenle, ellerinde yeterli miktarda 
bulunması koşuluyla, en acımasız şekilde fedakarlıkta bulunmaktan 
çekinmelerine gerek yoktur. Genel olarak, son olayların gösterdiği 

gibi, bir tür doğuştan gelen karanlık kadercilik nedeniyle Ruslar ölümle 
her zaman kolayca yüzleşebilir ve insan hayatı ucuzdur. 
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uzun süredir Rusya'da. Ancak Rus askerinin günümüzdeki en ham 'insan yemi' 
olarak kullanılmasında, kişilik fikrinden türeyen tüm değerleri en radikal biçimde 
küçümseyen ve bireyi bu durumdan kurtarmayı amaçlayan Bolşevik düşüncenin 
mantıksal bir sonucunu da görüyoruz. Batıl inanç olarak gördüğü fikirden ve 
'ben' ve 'benim' şeklindeki 'burjuva önyargısından' yola çıkarak, onu kolektif bir 
bütünün mekanik bir üyesi statüsüne indirgemek için, ki bu da var olan tek 
şeydir. önemli sayılır. 


Bu gerçeklerden, kolektif, her şeye kadir ve meçhul insanın işareti altında 
'dünyasal' ve alt-kişisel diyebileceğimiz bir fedakarlık ve kahramanlık biçiminin 
olasılığı açıkça ortaya çıkıyor. Bolşevik adamın savaş alanında ölümü, bu 
nedenle, kişiliksizleşme sürecinin ve Bolşevik 'medeniyet' idealinin temelinde 
yatan her niteliksel ve kişisel değerin yok edilmesinin mantıksal sonucunu 
temsil eder. Burada, Ericn Maria Remargue'ın, savaşın kapsamlı anlamı olarak 
ünlenen bir kitapta taraflı bir şekilde önerdiği şey doğru bir şekilde kavranabilir: 
saf içgüdüselliğin, dizginlerinden kurtulmuş temel güçlerin ve baskının olduğu 
bir durumda bireyin trajik ilgisizliği. -Kişisel dürtüler, akla gelebilecek tüm 
değer ve ideallerin üzerinde üstünlük kazanır. Aslında, bunun trajik doğası 
hissedilmiyor bile, çünkü kişilik duygusu zaten ortadan kaybolmuş, her yüksek 
ufuk engellenmiş ve kolektifleştirme, hatta ruhsal alemin bile, yeni nesil 
fanatiklerde derin kökler salmış durumda. Lenin ve Stalin'in sözleri. Burada, 
bizim Avrupa zihniyetimiz için neredeyse anlaşılmaz da olsa, ölüme ve 
fedakarlığa hazır olmanın, belki de hem kendini hem de başkalarını yok 
etmekten uğursuz bir keyif veren özel bir biçimini görüyoruz. 


Japon Savaş Mistisizmi 


Japon savaşının son dönemleri, bu bakış açısından bakıldığında, Bolşevik 
adamınkine benzer görünen bir ölüm 'üslubu'nu bize tanıtmıştır; birey ve genel 
olarak kişilik. Özellikle, uçakları bomba yüklü olan Japon havacıların kendilerini 
kasıtlı olarak hedeflerine fırlattıklarını ve mayın yerleştiren ve bu eylemleri 
sırasında ölmeye mahkum olan askerlerin isimlerini duyduk. bu 'ölüm 
gönüllüleri' Japonya'da uzun süredir varlığını sürdürüyor. Bir kez daha, bunda 
Batılı aklın pek anlayamadığı bir şey var. Ancak eğer biz 
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Kahramanlığın bu aşırı biçiminin en mahrem yönlerini anlamaya çalıştığımızda, 
Bolşevik insanın ışıksız 'dünyasal kahramanlığı'na mükemmel bir antitez sunan 
değerler buluyoruz. 

Buradaki öncüller aslında son derece dinsel, daha doğrusu münzevi ve 
mistik bir karaktere sahiptir. Bunu en açık ve dışsal anlamda kastetmiyoruz; yani 
Japonya'da dini fikir ile İmparatorluk fikrinin tek ve aynı şey olduğu, dolayısıyla 
İmparatora hizmetin bir tür ibadet olarak görüldüğü gerçeğine atıfta bulunarak 
değil. Tenno1 ve devlet için ilahi hizmet ve fedakarlık, bir misyonerin veya 
şehidin fedakarlığıyla aynı değere sahiptir; ancak kesinlikle aktif ve savaşçı 
anlamda. Bunlar kesinlikle Japon politik-dinsel fikrinin yönleridir; bununla birlikte, 
yeni fenomenin daha ayrıntılı bir açıklaması, bundan daha yüksek bir düzlemde, 
Budizm'e ve daha yukarısına uygun dünya ve yaşam görüşünde aranmalıdır. 
haklı olarak 'samurayların dini', yani Japon savaşçı sınıfı olarak tanımlanan Zen 
okuluna. 


Bu "dünya ve yaşam vizyonu", bireye ve onun dünyevi yaşamına yalnızca 
göreceli bir anlam ve gerçeklik bırakarak, sahibinin kendi gerçek kimliğine ilişkin 
duygusunu aşkın bir düzeye yükseltmeye gerçekten çabalar. 

Bunun ilk göze çarpan yönü 'uzaktan geliyor' hissi; yani dünya hayatının 
sadece bir bölüm olduğu, başlangıcının ve sonunun burada bulunmadığı, uzak 
sebepleri olduğu, onda bir düzenlendiği duygusudur. Yüce kurtuluşa kadar 
kendini daha sonra başka kaderlerde ifade edecek bir güç tarafından. Birinciyle 
bağlantılı ikinci dikkate değer husus, basit insani terimlerle "ben"in gerçekliğinin 
inkar edilmesidir. 'Kişi' terimi, Latince'deki orijinal anlamına, yani bir aktörün 
maskesine, yani verili bir görünme biçimine, bir tezahüre atıfta bulunur. Bunun 
arkasında Zen'e, yani sam-urai dinine göre, anlaşılmaz ve kontrol edilemeyen, 
kendi içinde sonsuz ve sonsuz şekillere girebilen bir şey vardır ki buna sembolik 
olarak her şeye karşı 'boş' anlamına gelen sunya denir. maddi olarak çok önemli 
ve belirli bir biçime bağlı. 


Burada 'kişiüstü' olarak adlandırılabilecek bir kahramanlığın temellerinin 
taslağını görüyoruz - oysa Bolşevik kahramanlık tam tersine 'kişisellik dışı'ydı. 
İnsan kendi hayatını ele geçirebilir ve onu en yoğun anında, sonsuz bir varoluşun 
ve hiçbir zaman başlangıcı olmayan, sonu da olamayacak olanın yok 
edilemezliğinin kesinliğiyle aşırı bolluk içinde bir kenara atabilir. Belirli bir kişiye 
aşırı görünen şey 


1 İmparator için kullanılan Japonca terim, 'göksel egemen' anlamına gelir. 
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Batı zihniyeti burada doğal, açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada 
trajediden söz bile edilemez - ama Bolşevizm örneğinde geçerli olanın tam tersi 
bir nedenle: Bir anlam ediniminin ışığında bireyin ilgisizliğinin yaşanmış duygusu 
nedeniyle trajediden söz edilemez. ve hayatta hayatın ötesine geçen bir güç. 
Adeta 'Olimpiyat' diyebileceğimiz bir kahramanlık bu. 


Ve burada, tesadüfen, belirli bir makalesinde, dünyevi varoluşun benzersiz 
ve geri dönülemez olduğunu savunan görüşlerin aksine bu tür görüşlerin insanlık 
için sahip olması gereken zararlı karakteri dört satırla göstermeye çalışan bir 
yazarın amatör önemsizliğine dikkat çekebiliriz. devlet fikri ve devlete hizmet. 
Japonya, bu tür çılgın hayallerin en kategorik çürütülmesini sunuyor ve 
müttefikimiz Japonya'nın kahramanca ve muzaffer savaşını yürüttüğü enerji, tam 
tersine, yaşanmış bir savaş duygusundan kaynaklanabilecek muazzam savaşçı 
benzeri ve manevi potansiyeli gösteriyor. bahsettiğimiz aşkınlık ve kişiliküstülük. 


Roma Adanmışlığı 


Burada şunu vurgulamakta fayda var ki, kişilik değerinin kabulü modern 
Batı'ya özgüyse, aynı zamanda modern Batı'ya özgü olan şey, modern 
demokratikleşme koşullarında eğitimin önemine neredeyse batıl bir vurgu 
yapılmasıdır. meşhur 'insan hakları' kavramına ve bir dizi sosyalist, demokratik 
ve hümanist batıl inanca. Açıkça pek olumlu olmayan bu yönün yanı sıra, yine 
seviyedeki bir düşüşü temsil eden 'Promethean' dememekle birlikte 'trajik' 
anlayışa da eşit derecede vurgu yapılmıştır. 


Bütün bunlara karşı, en eski ve en saf geleneklerimizin 'Olimpiyat' ideallerini 
hatırlamalıyız; ozaman tutkudan arınmış, yaşam merkezleri gerçekten daha 
yüksek bir düzlemde olan ve kendilerini her türlü trajedinin, her türlü bağın ve 
her türlü bağın ötesine fırlatabildikleri varlıklara özgü aristokratik kahramanlığı 
eşit ölçüde bizimki olarak tasavvur edebileceğiz. karşı konulamaz güçler olarak 
her türlü acı. 

Burada biraz tarihi hatırlamaya ihtiyaç var. Bu yaygın olarak bilinmemekle 
birlikte, antik Roma geleneklerimiz, Japon savaş mistisizminde gördüğümüze 
benzer şekilde, kişinin kendi şahsını devlet adına zafer amacıyla devlet adına 
çıkarsız, kahramanca sunmasıyla ilgili motifler içeriyordu. Sözde adanmışlıktan 
bahsediyoruz . Önvarsayımları da aynı derecede kutsaldır. Hangi eylemler 
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geleneksel insanın görünmez güçlerin var olduğuna dair genel inancı budur. 
görünenlerin arkasında iş başındadır ve bu adam da sırasıyla etkileyebilir 
onlara. 

Anladığımız kadarıyla antik Roma adanma ritüeline göre 
bir savaşçı ve hepsinden önemlisi bir reis, zaferi kolaylaştırabilir. 
Kendi kişiliğinin kasıtlı olarak feda edilmesiyle belirlenen güçlerin gizemli bir 
şekilde serbest bırakılması ve bu durumun dışına çıkmama iradesi. 
canlı canlı yıpranmak. Bu ritüelin Konsolos Decius tarafından gerçekleştirildiğini hatırlayalım. 
Latinlere karşı savaş (M.Ö. 340)2 ve ayrıca bunun Cicero3 tarafından yüceltilen 
tekrarı (Fin. 11, 19, 61; Tusc. 1, 37, 39) - diğer iki üye tarafından 
aynı aileden. Bu ritüelin kendi kesin töreni vardı; 
bu kahramanca-kurbanlık teklifin mükemmel bilgisine ve berraklığına. İçinde 
uygun hiyerarşik düzen, ilk olarak Roma'nın Olimpos tanrıları 
durumu, Janus, Jüpiter, Ouirinus ve ardından hemen ardından 
savaş tanrısı Pater Mars ve son olarak bazı yerli tanrılar 
çağrıldı: 'tanrıların - söylendiği gibi - kahramanlara kendi güçleri üzerinde güç veren 
düşmanlar'; Bu eski Romalıların gerçekleştirmeyi teklif ettikleri kurban erdemi 
sayesinde, tanrılardan 'Roma halkına, Çuiritlere güç ve zafer vermeleri ve Roma'nın 
düşmanlarını etkilemeleri' isteniyordu. 
Roma halkı, Çuiritler terörle, dehşetle ve ölümle karşı karşıyadır" (krş. Livy, 
8:9).4 Papa tarafından önerilen5 bu formülün sözleri söylendi 
savaşçı tarafından, praetesta giymiş , ayağı cirit üzerinde. Sonrasında 
ölmek için çatışmaya daldığını. Bu arada, burada adanmışlık sözcüğünün 
anlamındaki dönüşüme de dikkat çekmek gerekiyor. Başlangıçta bu fikir düzenine, 
yani kahramanca, fedakar ve 
çağrıştırıcı eylem, daha sonraki İmparatorluk döneminde sadece sadakat anlamına gelmeye başladı. 
Vatandaşın devlete ödemelerini yaparken gösterdiği titizlik 


2 Publius Decius Mus, Latin Savaşı sırasında Roma Cumhuriyeti'nin konsülüydü. Adanmışlığı 
Vezüv Savaşı'ndan önce, bir kehanetin hayatta kalamayacağını öngörmesinin ardından 
gerçekleştirdi .Roma saldırısı azalmaya başlayınca, tanrılara sözlerini yerine getirmeleri için 
çağrıda bulundu ve tek başına Latinlerin ordusuna daldı ve öldürüldü. Savaşı Romalılar kazandı. 
Aynı adı taşıyan oğlu da MÖ 295'teki Üçüncü Samnit Savaşı sırasında de-votio yaptı. Oğlu da MÖ 
279'daki Asculum Savaşı'nda kendini feda etti. 


3 Marcus Tullius Cicero (MÖ 106-MÖ 43) büyük bir Romalı devlet adamı ve hatipti. 

Evola muhtemelen De Finibus, Bonorum et Malorum (İyiliğin ve Kötülüğün Sonu Hakkında) ve 
Tusculanae Ouaestiones (Tusculum'da Tartışılan Sorular) adlı eserlerine atıfta bulunuyor . 

4 Titus Livius (MÖ 59-MS 17), Roma Tarihi kitabının yazarı. Bu pasaj Livy'nin cilt 2'sinden alınmıştır . 
3 (Londra: AJ Valpy, 1833), s. 16. 

5 Pontifex, eski Roma dininde bir rahipti. 
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hazine (devotio rei annonariae). Bouch&-Leclercg©'in belirttiği gibi, 
Son olarak, 'Sezar'ın yerini Hıristiyan Tanrısı aldıktan sonra, adanmışlık şu anlama gelir : 
sadece dindarlık, her türlü fedakarlığa hazır iman ve daha sonra, 
ifadenin yozlaşması, ortak anlamda bağlılık 
titiz bir dille teyit edilen, sürekli kurtuluş kaygısı anlamına gelen sözcük. 
ve kültün titrek uygulaması '. Bunu bir kenara bırakırsak, antik Roma 
adanmasında, gösterdiğimiz gibi, kahramanlığın ve fedakarlığın bilincinde 
olan, doğaüstü ve insanüstü bir gerçeklik hissini, var etme iradesine sıkı 
sıkıya bağlayan bir mistisizmin çok kesin işaretlerini buluyoruz. kişinin kendi 
reisi, kendi devleti ve kendi devleti adına bağlılıkla mücadele etmesi 
kendi ırkı. 'Olimpiyat' duygusuna dair pek çok tanıklık var. 
kadim geleneklerimize özgü bir mücadele ve zafer. Bunu başka bir yerde 
kapsamlı bir şekilde tartıştık. Burada sadece, zafer töreninde, muzaffer 
dux7'nin Roma'da, içindeki gerçek gücü belirtmek için Olimpiya tanrısının 
nişanlarını sergilediğini hatırlayalım. 
zaferini sağladı; Ayrıca ölümlü Sezar'ın ötesinde Romanların Sezar'a 'daimi 
galip' olarak taptığını da hatırlayalım. 
Roma kaderinin kişisel üstü gücünün. 

Dolayısıyla, eğer sonraki zamanlar başka görüşlerin hakim olmasını sağladıysa, en çok 
Eski gelenekler bize hala bir Olimposlu 'kahramanlık' idealinin olduğunu gösteriyor. 
bizim de idealimizdi ve insanlarımız da bunu deneyimledi 
mutlak sunu, tüm varoluşlarının bir 
düşmana karşı uygulanan kuvvetin en haklı hareketini haklı çıkaracak bir hareketle 
dipsiz güçlerin tamamen çağrılması; ve bu da sonunda şunu getiriyor: 
Galipleri dönüştüren ve katılımlarını sağlayan bir zafer 
kişisel üstü ve 'ölümcül' güçlerde. Ve böylece, mirasımızda önemli noktalar 
Yukarıda tartıştığımız kişisel-altı ve kolektivist kahramanlığa radikal bir 
karşıtlık içinde olan referanslar belirtilmiştir. 
ama olanı görmezden gelen her trajik ve mantıksız vizyona 
ateşten ve demirden, yaşamdan ve ölümden daha güçlüdür. 


6 Auguste Bouch&-Leclercg (1842-1923), Fransız Roma tarihi bilgini. Eserleri tercüme 
edilmemiştir. 


7 Latince: 'lider'. 
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Romalı 


Zafer Anlayışı 


İlk olarak 16 Mayıs 1943'te şu şekilde yayınlandı: 
Augustea'daki 'La concezione romana della Vittoria' . 


Sallust, orijinal Romalıları ölümlülerin en dindarları olarak tanımladı: 
religiossimi mortales (Kat., 13)1 ve Cicero, antik Roma uygarlığının kendi 
anlamıyla diğer tüm insanları veya ulusları aştığını söyledi. 
kutsal: omnes gentesnationisgue superavimus (Şapka: respon., IX, 19). 
Benzer tanıklıklara diğer birçok belgede çok sayıda farklı versiyonda rastlanmaktadır. 
eski yazarlar. Belirli bir tarih yazımının önyargısına karşı olarak 
Antik Roma'yı yalnızca hukuki ve politik bir bakış açısıyla değerlendirmekte 
ısrar eden bir bilim adamının ortaya çıkarması gereken şey, antik Roma'nın 
temelde manevi ve kutsal içeriğidir. 
en önemli unsur olarak kabul edilir, çünkü bunu göstermek kolaydır 
Roma'nın siyasi, hukuki ve etik biçimleri son tahlilde şu şekildeydi: 
bunların ortak temeli ve kökeni kesinlikle özel bir dini vizyon, insan ile 
duyular üstü dünya arasındaki özel bir ilişki türüdür. 

Ancak bu ilişki, daha sonra baskın hale gelen inançların özelliğinden 
oldukça farklı bir türdedir. Genel olarak eski ve geleneksel insanlar gibi 
Romalı da bir toplantıya inanırdı. 
ve ilahi ve insani güçlerin karşılıklı iç içe geçmesi. Bu onu yönlendirdi 
yararlandığımız özel bir tarih ve zaman anlayışı geliştirmek 
Buradaki yazılarımızdan bir başkasında dikkatinize, bir kitaptan bahsediyoruz. 
Franz Altheim.2 Antik Roma, ilahi olanın tezahürünün zamanda, tarihte, 
taşınan her şeyde bulunabileceğini düşünüyordu. 

Dünyadan kopuk saf tefekkür alanında ya da bir varlığın hareketsiz, sessiz 
sembollerinde değil, insan eylemiyle ortaya çıkar. 
hiperkozmi veya 'süper dünya". Böylece tarihini en başından beri yaşadı. 


1 'Savaşın Kutsallığı' bölümündeki 4. nota bakınız. 


2 Franz Altheim, A History of Roman Religion (Londra: Methuen & Co., 1938). 
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kökenlere doğru, az ya da çok 'kutsal' anlamında ya da en azından 

'peygamberlik' tarihi. Plutarch3 Romulus'un Yaşamı (1:8) adlı eserinde pek çok yerde şöyle diyor: 
şu sözlerle ifade ediliyor: 'Roma bir şekilde bu kadar çok güç elde edemezdi. 

bir başkasının gözlerine gösterecek kadar ilahi bir kökeni yoktu. 

erkekler harika ve açıklanamaz bir şey. 

Görünmez ve 'mistik' bir şeye dair tipik Roma anlayışı bundan kaynaklanmaktadır. 
ortaya çıkan görünür ve somut her şeyin karşılığıdır. 
insan dünyası. Bu nedenle bireysel, kolektif ya da politik olsun, Roma yaşamının 
her açıklamasına ayinler eşlik eder. Romalının kadere dair sahip olduğu özel 
anlayış da buradan kaynaklanmaktadır: Onun için kader bir 
Antik Yunan'ın sonlarında olduğu gibi kör güç, fakat 
bir gelişme olarak dünya, bir araç olarak yorumlanmalı ve anlaşılmalıdır. 
yeterli bir bilim, böylece insan eyleminin yönleri 
etkili olacağı önceden bildirilebilir, bu eylemin gerçekleşebileceği durumlar 
Yalnızca başarıya yönelik değil, yukarıdan gelen güçleri çekmek ve gerçekleştirmek, 
ama aynı zamanda bir çeşit dönüşüme ve daha yüksek bir gerekçeye de. 

Bu fikirler dizisi gerçekliğin tamamına uygulandığı için yeniden doğrulandı. 
kendisi de savaşa benzer girişimler, muharebeler alanında antik Roma için, 
kahramanlık ve zafer. Bu gerçek, bunu yapanların hatasını görmemizi sağlar. 
Antik Romalıları esasen yarı barbarlardan oluşan bir ırk olarak görüyoruz, 
yalnızca acımasız silah gücüyle galip gelen, başkalarından ödünç alan 
Etrüskler, Yunanlılar ve Suriyeliler gibi halklar, 
onlara gerçek kültürün yerine hizmet etti. Aksine, antik Roma'nın, önemi tuhaf bir 
şekilde Romanite araştırmalarındaki uzmanların gözünden kaçan özel bir mistik 
savaş ve zafer anlayışına sahip olduğu doğrudur. 
kendilerini, dikkati dağılmış ve önemsiz bir yaklaşımla söz konusu çok sayıda ve iyi 
belgelenmiş geleneklere işaret etmekle sınırlayanlar 
ne? 

Esas olarak Roma'nın görüşü, maddi olarak kazanılacak bir şeydi. 
savaşın mistik olarak kazanılması ya da en azından tercih edilmesi gerekiyordu. 
Trasimene Savaşı'ndan sonra Fabius askerlere şöyle der: 'Sizin hatanız, cesaret 
veya yetenekten yoksun olmak yerine, kurbanları ihmal etmeniz ve kahinlerin 
uyarılarını dikkate almamanızdır' (Livy) , Tarihi 
Roma, 17:9, bkz. 31:5; 36:2; 42:2). 

Fedakarlıklar ve özel bir eğitim koleji olmadan hiçbir Roma savaşı başlamadı. 
Rahipler (Feciales) savaşla ilgili ritüellerden sorumluydu. 
ancak bunlar yapıldıktan sonra 'haklı bir savaş' olarak kabul edildi, iustum bellum 


3 Mestrius Plutarchus (46-127), Yunan tarihçiydi. Biyografilerinin tümü Plutarch'ın Hayatları'nda 
toplanmıştır . 
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gerçekleştirildi. Bir zamanlar de Coulanges'in işaret ettiği gibi,4 Romalıların askeri 
sanatının kökeni, başlangıçta savaşmaya zorlanmamaktan ibaretti. 

tanrılar ona karşıyken; yani 'ölümcül!' işaretler aracılığıyla 

yukarıdan gelen güçlerin insan güçleriyle anlaşması olarak algılanıyordu 

mevcut olmayan. 

Böylece, savaş girişiminin odak noktası, yalnızca 
insan düzlemi - ve savaşçının hem fedakarlığı hem de kahramanlığı 
insandan daha fazlası olduğu düşünülüyordu. Romalıların zafer anlayışı özellikle 
önemlidir. 

Bu anlayışa göre, her zaferin, terimin en nesnel anlamıyla mistik bir yanı 
vardı: Savaş alanında alkışlanan galipte, şefte, imparatorda, zaferin anlık tezahürü 
hissediliyordu. 
onu dönüştüren ve insanileştiren ilahi bir güç. İmparatorun (orijinal anlamda, 


'imparatorun' değil, muzaffer şefin) özel bir kalkanla kaldırıldığı, 
Ennius:5 kalkanından anlaşılabileceği gibi sembolizmden yoksun değildir , 
daha önce Jüpiter'in Capitoline tapınağında kutsanmıştı, burayı ifade ediyor 
altisonum coeli cClupeum, ötesinde zaferin kazanıldığı gök küresi 
kazanan adamı yükseltir. 

Bu antik Roma'nın açıklayıcı ve kesin doğrulamaları 
anlayış, ayinlerin doğası ve görkemiyle sağlanır. 
zafer. Herkesin katıldığı bu törenden beri 'ayin'den bahsediyoruz. 
kazanan Roma'da çok daha dindar bir karaktere sahip olduğu için onurlandırıldı 
askeriyeden daha. Muzaffer lider burada Olimpiya tanrısının bir tür tezahürü 
veya görünür enkarnasyonu olarak ortaya çıktı; tüm işaretler ve semboller. 
kimin özelliklerini taşıyordu. Beyaz atlardan oluşan guadriga, parlak gökyüzünün 
güneş tanrısınınkine ve 
muzaffer, altın yıldızlarla işlenmiş mor toga, yeniden üretildi 
Jüpiter'in göksel ve yıldız mantosu. Ve altın taç da öyle oldu ve 
Capitoline kutsal alanını aşan asa. Ve kazanan, Olimpiyat Tanrısı'nın tapınağının 
kültünde olduğu gibi yüzünü minimum düzeyde boyadı ve daha sonra bu 
tapınağın heykelinin önüne törenle yerleşti. 
Jüpiter, zaferinin muzaffer defnelerini, bununla niyetiyle Jüpiter'in 
onun gerçek yazarı olduğunu ve esasen onu kendisinin kazandığını 


4 Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), Fransız tarihçi. Başlıca eseri Antik Kent: Yunanistan 
ve Roma'nın Dinleri, Kanunları ve Kurumları Üzerine Bir Araştırma, Garden City: Doubleday, 

1956. 

5 Guintus Ennius (MÖ 239 - MÖ 169) Roma Cumhuriyeti'nin şairi ve tarihçisiydi. Eserlerinden 
yalnızca parçalar günümüze ulaşabilmiştir. 
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ilahi güç, Jüpiter'in gücü: törendeki ritüel özdeşleşmenin nedeni budur. 


Bahsedilen muzaffer pelerininin antik Roma krallarınınkine tekabül etmesi 
daha başka değerlendirmelere yol açabilir: Bu bize Altheim'ın ortaya koyduğu, 
kralın zafer töreninden önce bile tanımlanmış olduğu gerçeğini hatırlatabilir. o, 
ilkel Roma anlayışında göksel tanrısallığın bir imgesi olarak ortaya çıkmıştı: 
ikincisinin başkanlık ettiği tanrısal düzen, kralın merkezinde yer alan insan 
düzeninde yansımış ve tezahür etmişti. Bu bakımdan -kökenlerinden bu yana 
diğer birçok anlayışla birlikte İmparatorluk döneminde yeniden yüzeye çıkacak 
olan bu anlayışta- Roma, yine 19. yüzyıldaki büyük uygarlıkların tüm döngüsünde 
bulunan evrensel bir simgeciliğe tanıklık etmektedir. Hint-Aryan dünyası ve Aryo- 
İran dünyası, eski Yunanistan'da, eski Mısır'da ve Uzak Doğu'da. 


Ancak tartışmadan sapmamak için, Roma'nın zafer anlayışındaki bir başka 
karakteristik öğeye işaret edelim. Romalılar için bir şefin zaferi, tam da salt insani 
bir olaydan daha fazlası olarak görüldüğünden, gizemli yaşamı özel bir ritüeller 
sisteminin merkezi haline getirilen bağımsız bir tanrı olan numen özelliklerini 
taşıyordu. onu beslemek, canlandırmak ve insanlar arasındaki görünmez varlığını 
teyit etmek için tasarlandı. En bilinen örneği Victoria Caesaris'tir. Her zaferin, onu 
gerçekleştiren ölümlü insanın kendine özgü bireyselliğinden ayrı, yeni bir güç 
merkezini hayata geçirdiğine inanılıyordu; ya da, tercih edersek, zafer sayesinde 
galip neredeyse aşkın bir düzende var olan bir güç haline gelmişti: tarihin verili 
bir anında elde edilen zaferin gücü değil, Romalı ifadesinin tam olarak ifade ettiği 
gibi 'daimi bir gücün gücü". ' veya 'daimi' zafer. 


Kanunla oluşturulan bu tür varlıklar kültü, bu gücün varlığını deyim yerindeyse 
istikrara kavuşturmak için tasarlanmıştı, böylece ırkın güçlerine görünmez bir 
şekilde katkıda bulunarak onu 'talih' sonuçlarına doğru yönlendirerek her yeni 
zaferi elde ediyordu. orijinal zaferin enerjisinin ortaya çıkarılması ve güçlendirilmesi 
için bir araç. Dolayısıyla Roma'da, ölen Sezar'ın kutlanması ile onun zaferinin 
kutlanması aynı olduğundan ve ritüel anlamı olan oyunlar Victoria Caesaris'e 
adandığından , Sezar 'ebedi galip' olarak değerlendirilebilirdi. 


Tarih öncesi kökenlere sahip olduğuna inanılan zafer kültünün, daha genel 
olarak, Roma'nın büyüklüğünün ve Roma'nın peygamberlik kaderine olan inancının 
gizli ruhu olduğu söylenebilir. Augustus zamanından beri, zafer tanrıçasının 
heykeli sunağa yerleştirilmiştir. 
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Roma Senatosu'nda her senatörün göreve başlamadan önce bu sunağa gidip 

bir tütsü tanesi yakması bir gelenekti. Böylece zaferin gücü, Curia'nın 
müzakerelerine görünmez bir şekilde başkanlık ediyormuş gibi görünüyordu ; 
yeni Princeps'in gelişiyle7 ona sadakat yemini edildiğinde ve her yılın 3 Ocak'ında 
eller onun imajına doğru uzanıyordu. İmparatorun sağlığı ve İmparatorluğun 
refahı için Senato'da ciddi dualar söylendi. Bunun, diğer tüm kültlerin yok 
edilmesinden sonra varlığını sürdüren, sözde "paganizm"in en inatçı Roma 

kültü olması özellikle ilgi çekicidir. 


Belki başka bir durumda ele alacağımız çeşitli yönleri gösteren Roma'nın 


mors zaferalis, yani "zaferli ölüm" kavramından başka düşünceler de çıkarılabilir . 
Burada, antik Roma'nın adanma kavramıyla bağlantılı kahramanca adanmışlığın 
özel bir yönü hakkında bir şeyler eklemek istiyoruz . Modern terimlerle 'trajik 
kahramanlık' olarak adlandırılabilecek şeyi ifade eder, ancak duyular üstü 
güçlerle ve daha yüksek ve çok özel bir amaç duygusuyla bağlantılıdır. 


Antik Roma'da adanma, dini bir kültün titiz ve aşırı titiz bir şekilde 
uygulanması anlamına gelen modern anlamda 'bağlılık' anlamına gelmiyordu. 
Daha ziyade, kişinin kendini feda etmeye yemin ettiği ve kendi yaşamını bilinçli 
olarak 'düşük' güçlere adadığı, bu güçlerin serbest bırakılmasının bir yandan 
kişiye karşı konulamaz bir güç bahşederek zafer getirmeye katkıda bulunduğu 
savaş benzeri bir ritüel eylemdi. diğer yandan da düşmanda paniğe neden 
oluyor. Bu, düşmanın normal güçler tarafından neredeyse yenilmeyeceğine 
inanılan, çaresiz durumlarda silahlara doğaüstü bir ekleme olarak Roma Devleti 
tarafından resmi olarak uygulanan bir ayindi. 


Livy'den (8:9) bu trajik ritüelin tüm ayrıntılarını ve aynı zamanda zafer için 
kendini feda etmeye niyetlenen kişinin, papaz kıyafeti giymiş olarak bunu 
tekrarlayarak telaffuz etmesi gereken kutsal çağrışma ve kendini adama 
formülünü biliyoruz. praetesta, başı örtülü, eli çenesinde ve ayağı ciritte. Bundan 
sonra, artık insan olmayan, fırlatılan, 'ölümcül' bir güç olarak çatışmada ölümüne 
daldı. Bu trajik ritüeli neredeyse bir gelenek haline getiren soylu Romalı aileler 
vardı: örneğin, Deci soyundan üç kişi bunu M.Ö. 340'ta asi Latinlere karşı 
savaşta, sonra da 295'te Latinlere karşı savaşta gerçekleştirdi. Samnitler ve bir 
kez daha 79'da Ascoli Muharebesi'nde: Livy'nin ifadesiyle sanki bu bir 'aile 
kanunu'ydu. 


6 Roma Senatosu. 


7 Roma İmparatoru için başka bir terim. 
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Saf bir iç tutum olarak bu fedakarlık, mükemmel berraklığı ve gönüllü 
karakteriyle, bugün Japonya'nın savaşında hala olup bitenleri hatırlatabilir: 
özel torpido botlarının veya Japon uçaklarının adını duyduk. 
mürettebatıyla birlikte hedefe doğru fırlatıldı ve bir kez daha fedakarlık yapıldı, 
Neredeyse her zaman eski savaşçı aristokrasisinin üyeleri olan samuraylar 
tarafından gerçekleştirilen bu gösterinin ritüel ve mistik bir yönü vardır. Aradaki 
fark kesinlikle maddi bir eylemden daha fazlasını, gerçek bir eylemi hedeflememeleridir. 
çağrışım, antik Roma'nın de-votio teorisindekiyle aynı ölçüde . 


Ve doğal olarak modern ve her şeyden önce Batılı atmosfer 
tabiri caizse kurucu hale gelen binlerce neden 
yüzyıllar boyunca varlığımız hissetmeyi ve anlamayı son derece zorlaştırıyor 
Güçleri perde arkasında harekete geçirmek ve her jeste, her fedakarlığa, her 
zafere, tartışılanlar gibi dönüştürücü anlamlar vermek 
üstünde. Ancak şurası kesin ki, bugün bile bu başıboş gidişat içinde insanın 
kendini savaş alanlarında yalnız hissetmemesi gerekiyor. 
Her şeye rağmen, yalnızca bu görünür gerçekliğin değerleriyle 
değerlendirilemeyen insani düzen ve yolların ötesinde ilişkiler, her düzlemde 
etkisi olan bir gücün ve bir yılmazlığın kaynağı olabilir. görüşümüz 
küçümsenmemelidir. 
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İlk olarak 3 Kasım 1943'te yayınlandı 
La Stampa'da 'Liberazioni' olarak . 


Bu tür durumların asla asla gerçekleşmemesi kadim bilgeliğin bir ilkesidir. 
Onlar içindeyken takınılan tavır ve dolayısıyla onlara yüklenen anlam kadar 
önemlidir. Hıristiyanlık, genelleme 
benzer bir bakış açısıyla hayattan bir 'sınama' olarak söz edebilmiştir ve 
süper terram vita est militia özdeyişini benimsedi . 

Tarihin sakin ve düzenli dönemlerinde, bu bilgeliğe sadece birkaç seçilmiş 
kişi erişebilir, çünkü bunu öğrenmek için çok fazla fırsat vardır. 
teslim olup batmak, geçici olanı önemli görmek, 
ya da doğanın doğal durumu olan istikrarsızlığı ve beklenmedik durumu unutmak 
şeyler. Bu temelde, daha geniş anlamda adlandırılabilecek şey budur: 
burjuva yaşamının zihniyeti örgütlüdür: 
yükseklikleri veya derinlikleri bilir ve ne kadar önemli olursa olsun ilgileri, sevgileri, 
arzuları ve tutkuları geliştirir. 

Sadece dünyevi bir bakış açısı, her zaman dikkate alınması gereken, birey üstü ve 
manevi bir bakış açısına göre önemsiz ve göreceli hale gelir. 
ismine layık herhangi bir insan varlığına uygun olarak. 

Tarihin trajik ve kesintiye uğramış dönemleri, koşullar gereği, daha fazla 
sayıda insanın bir uyanışa, özgürlüğe doğru yönlendirilmesini sağlar. Ve gerçekten 
ve esasen bu sayede 
Bir soyun en derin canlılığı, erkekliği ve en üst anlamda sarsılmazlığı ölçülebilir. 

Ve bugün İtalya'da bu cephede 

artık savaşçılar ve savaşçı olmayanlar arasında herhangi bir ayrım bilmiyor ve bu 
nedenle pek çok trajik sonuca tanık oldu; 

olaylara bu yüksek perspektiften bakmaya alışmalı 

genellikle mümkün veya gerekli olandan çok daha büyük ölçüde. 

Bir günden diğerine, hatta bir saatten diğerine, bir bombalama sonucu 
insan evini, her şeyini kaybedebilir. 
sevilen, en çok bağlanan her şey, nesneler 
insanın en derin sevgilerinden. İnsan varoluşu göreceli hale gelir; 
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Trajik ve acımasız bir duygudur ama aynı zamanda bir katarsis ilkesi de olabilir. 
Asla altı kazılmayacak ve asla yok edilemeyecek tek şeyi gün ışığına çıkarmanın 
yolu. Şunu hatırlamamız lazım, 

karmaşık bir dizi nedenden dolayı, her şeye değer veren batıl inanç 

tamamen bireysel ve dünyevi insan yaşamına yayıldı ve kök saldı 

inatla - diğer medeniyetlerde neredeyse bilinmeyen ve hala bilinmeyen bir batıl 
inanç. Batı'nın sözde bunu itiraf ettiği gerçeği 

Hıristiyanlığın bu açıdan çok az bir etkisi oldu: bütünüyle 

ruhun doğaüstü varlığı ve onun hayatta kalması doktrini 

bu dünyanın ötesinde bu batıl inancı hiçbir şekilde zayıflatmadı; doğumla 
başlamayan şeyin bilgisine neden olmadı 

günlük, duygusal ve duygusal hayatta uygulanacak ölümle bitemez. 

Yeterli sayıda varlığın biyolojik yaşamı. Daha doğrusu insanlar var 

Bütünün, bireylerin varoluşunun kısa dönemi olan o küçük kısmına sarsıcı bir 
şekilde tutunmuşlar ve bireysel yaşamın gerçeklik üzerinde sağladığı tutunmanın 
hiçbir şey olmadığı gerçeğini göz ardı etmek için her türlü çabayı göstermişlerdir. 
insanın kendini kurtarmak için yakalayabileceği bir tutam ottan daha sert 

vahşi bir akıntıya kapılıp gitmekten. 

Bu farkındalığı kesinlikle beyinsel ya da zihinsel bir şey olarak uyandırmaz. 
'Adanmışlık'tan ziyade, günümüzde trajik ve yıkıcı olan her şeyin, en azından iyi 
anlamda sahip olabileceği yaşayan bir gerçek ve özgürleştirici duygu olarak. 
aramızda: yaratıcı değer. Duyarsızlığı veya bazı şeyleri önermiyoruz. 
yanlış anlaşılan stoacılık. Bundan çok uzak: Bu, kendine, nesnelere ve kişilere karşı 
bir mesafe duygusu edinme ve geliştirme meselesidir; bu, sükunet ve eşsiz bir 
kesinlik aşılamalıdır. 
hatta daha önce de belirttiğimiz gibi, bir yılmazlık. Bu, kendini basitleştirmek, 
sağlam bir bütünlükle bekleme durumundan çıkarmak gibidir. 
zihin ve tüm varoluşun ötesinde var olan bir şeyin farkındalığıyla. Bu durumdan 
her zaman var olma kapasitesi de bulunacaktır. 
sanki yokmuşçasına, yeni ve taze bir zihinle, unutarak yeniden başlayabilirim 
sadece olumlu olana odaklanarak neyin kaybolduğunu ve neyin kaybolduğunu 
ve yaratıcı bir şekilde hala yapılabilir. 

Her insanın içinde var olan 'burjuva'nın radikal bir şekilde yok edilmesi, 
bu kesintiye uğramış zamanlarda diğerlerinden daha mümkün. Bu zamanlarda 
insan kendini yeniden bulabilir, gerçekten kendi karşısına çıkabilir ve 
her şeyi karşı tarafın görüşüne göre izlemeye alışkındım 
kıyıya, önemine, esas önemine kavuşturmak için, 
herhangi bir normal varoluşta da böyle olmalıdır: yaşam ile yaşam arasındaki ilişki 


1 Latince: 'yoktan". 
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insan ile ebedi olan, kısa ömürlü ile bozulmaz olan arasındaki 'yaşamdan 
fazlası". 

Ve bu değerlerin olumlu bir şekilde yaşanması için sadece iddia ve 
hilenin ötesinde yollar bulmak ve bu duruşma saatlerinde mümkün olan 
en fazla sayıda insanda güçlü bir ifade bulmak, şüphesiz siyasetin karşı 
karşıya olduğu temel görevlerden biridir. milletimizin manevi seçkinleri. 
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DÜŞÜŞ 


Kahramanlığın 


İlk olarak 1 Ekim 1950'de Meridiano d'Italia'da 
'Tramonto degli eroi O Yayınlandı. 


'Batılıların' dünyasında savaş ve yeniden silahlanma bir kez daha 
güvenliğin garanti altına alınmasıyla ilgilidir. Denenmiş ve test edilmiş 
tüm yöntemleri kullanan, haçlı tonunda yoğun bir propaganda 
havada. Burada, kendi özel çıkarlarımızı ilgilendiren somut sorunlara 
derinlemesine girmek yerine, daha genel bir şeye, sözde 'Batı'nın 
temellerini baltalayan savaş kavramının iç çelişkilerinden birine işaret 
ediyoruz. 

'Savaş potansiyeli'ni öncelikle silan ve mühimmat, özel teknik- 
endüstriyel teçhizat ve benzeri terimlerle düşünmek ve insanı - askeri 
literatürde artık yaygın olan acımasız ifadeye göre - basitçe 'insan 
kaynakları' olarak değerlendirmek şeklindeki teknokratik hata, zaten 
çokça eleştiriliyor. Saldırı ve imha aracı olan silahların verildiği 
adamların kalitesi ve ruhu, 'savaş potansiyeli'nin temel unsurunu 
temsil etmiştir, temsil etmektedir ve her zaman temsil edecektir. Ruhu 
ve mesleği, yüzleşmesi gereken sınavlara hazır insanlar yaratılamazsa, 
hiçbir seferberlik asla 'tam' olmayacaktır. 

Bu bakımdan 'demokrasiler' dünyasında işler nasıl? 

Artık bu yüzyılda üçüncü kez 'savaşa karşı savaş' adına insanlığı savaşa 
sürüklemek istiyorlar. Bu, savaşın eleştirildiği anda erkeklerin de 
savaşmasını gerektirir. Pasifizmin en yüksek ideal olduğunu ilan 
ederken kahramanlara ihtiyaç duyar. 'Savaşçı'yı saldırgan ve suçluyla 
eşanlamlı hale getirirken, 'naklı savaş'ın ahlaki temelini büyük ölçekli 
bir polis operasyonuna indirgediği ve anlamını azalttığı için savaşçılara 
ihtiyaç duyuyor. Savaşma ruhundan ziyade son çare olarak kendini 
savunma zorunluluğu. 
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Burjuva İdeali 


Bu sorunu daha yakından inceleyelim. Hangi sebeple olmalı 
'Batı bloku'nun adamı savaşa gidip ölümle mi yüzleşecek? Açıkçası 
Burjuva ideali adına tepki vermenin saçma olduğu, dikkatli bir şekilde 
Riskten nefret eden, vaat eden varoluşun 'güvenliğini' sürdürdü 
insan hayvanının maksimum konforunun herkes için kolayca erişilebilir olması. Çok az 
kişi fedakarlık yaparak bunu hayal edecek kadar yanılgıya düşecektir. 
kendileri tüm bunları gelecek nesiller için güvence altına alabilirler. Bazıları deneyecek 
teşvik olarak teklif ederek, başkalarının gidip onların yerine savaşmasını sağlamak 
insancıllık, şan ve vatanseverlik hakkında güzel sözler. Apart 
Buradan hareketle, böyle bir dünyada bir adamın uğruna savaşacağı tek şey kendisidir. 
deri. 

Derisi, Curzio Malaparte'nin buradaki anlayışıyla aynıdır : 'Elbette, yalnızca ten 
inkar edilemez ve elle tutulurdur. Biri artık uğruna savaşmıyor 
onur için, özgürlük için, adalet için. İnsan bu iğrenç deri için savaşıyor. Sen 
insanın canını kurtarmak için neler yapabileceğini, ne tür kahramanlıklar ve soyluluklar 
yapabileceğini hayal bile edemiyorum. 

Eğer demokratik dünyadan tüm iddiaların ötesinde bir inanç beyanı isteniyorsa, 
bu sözlerde saklıdır. Onlar ifade ederler 
ordusunu manevi olarak donatabileceği laf ve yalanları bir kenara bırakan tek inanç. 
Bu, Haçlı seferine koşmak anlamına geliyor 
Komünist tehdit yalnızca fiziksel terörden kaynaklanmaktadır; kendi başına terör 
deri; Babbitt'in2 burjuva güvenliğine dair korkutucu, kararsız ideali için; 
evcilleştirilmiş ve standartlaştırılmış insan hayvanının 'medeniyeti'nin, 
yiyen ve çiftleşen ve ufkunun sınırları Reader'ın sınırları olan 
Digest, Hollywood ve spor stadyumları. 

Bu nedenle, temelde kahramanlıktan yoksun olanlar, 
Kaygı kompleksinden yararlanarak 'Batı'nın savunulması' için savaşçıları uyandırın. 
Gerçek Batılıyı derinden demoralize ettikleri için 
ruh; çünkü onlar öncelikle gerçek temeli alçalttılar ve küçük düşürdüler. 


1 Curzio Malaparte (1898-1957) İtalyan yazar ve gazeteciydi. Başlangıçta bir Faşist destekçisiydi, 
İtalyan gazeteleri için Doğu Cephesi'ndeki savaşı haber yaptıktan sonra Faşizme karşı çıktı ( Kaputt 
ve The Volga Rises in Europe kitaplarında belgelenmiştir). Burada Evola, İtalya'da Müttefik işgali 
altındaki yaşam mücadelelerini konu alan savaş sonrası romanı The Skin'den (Evanston: 
Northwestern University Press, 1997) bahsediyor . 

2 Babbitt , Amerikalı yazar Sinclair Lewis (New York: Harcourt, Brace & Co.) tarafından ilk kez 1922'de 
yayınlanan bir romandır. Popülaritesinin bir sonucu olarak 'Babbitt' terimi, romanın teması olan 
burjuva konformizmi ve dar görüşlülüğü ile eşanlamlı hale geldi. 
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devlet, hiyerarşi ve erkeksi dayanışma; ve ikincisi, savaş ve muharebe kavramı, 
artık Bolşevik karşıtı haçlı seferinin 'kozunu' oynamalılar. 


Yeterince Yanılsama Bu 


çabayı destekleyebilecek ve atom bombaları, uçan süper kaleler, 
süpersonik savaşçılar vb. ile hiçbir endüstriyel seferberliğin yerini alamayacağı 
türden bir 'ahlak' hakkında pek fazla yanılsama kalamaz. Avrupa'nın ve Uzak 
Doğu'nun otantik savaşçı geleneklerinden kalan her şeyi parçalayıp aşağılayan 
'Batı dünyası", yalnızca bu 'kozlarla' dünya çapında olası üçüncü bir felaketin 
eşiğinde duruyor. Doğu. 


Karşı blokta, teknolojiyi fanatizmin, karanlık ve vahşi kararlılığın ve 
kitleler arasında bulunan bireysel yaşamı küçümsemenin temel gücüyle, 
ister kendi eski gelenekleri yoluyla, ister kolektivist ideolojinin yüceltilmesi 
yoluyla birleştiren güçler var. , kendi varlıklarına pek değer vermezler. Bu 
sadece Kızıl Doğu'dan değil, kirlenmiş ve serbest bırakılmış Asya'nın 
tamamından yükselecek olan dalgadır. 


Ancak 'Batı'yı bu barbar ve temel güçlerin ani yükselişine karşı savunmak 
için asıl gerekli olan şey, belki de Batılı insanın henüz bilmediği bir ölçüde, 
kahramanca bir yaşam görüşünün güçlendirilmesidir. Askeri-teknik aygıtların 
dışında, "Batılıların" dünyasının elinde yalnızca yumuşak ve şekilsiz bir madde 
var - ve deri kültü, "güvenlik" ve "savaşa karşı savaş" mitleri ve ideal Yaşamın 
özünün tehlikenin en uç noktasıyla buluşmasında ancak yaşamla ölüm 
arasındaki sınırlarda yakalanabilecek doyum idealine tercih edilen uzun, 
rahat, garantili, 'Jdemokratik' varoluşun. 


Bazıları, Avrupa'nın yaşadıklarından sonra 'militarizm' ve savaş 
çığırtkanlığından bıktığımızı, 'topyekün savaş'ın geçmişte bırakılıp unutulması 
gerektiğini söyleyerek itiraz edecek. Kabul edelim ki, 'militarizm', kahramanca 
(ve tamamen kavgacı olmaktan çok uzak) bir anlayışın yalnızca aşağılanmış, 
aşağılık bir yankısı olduğu ve tüm kahramanlıkları 'militarizm' olarak kınamak, 
'demokratik' propagandanın çarelerinden biri olduğu için arkamızda 
bırakılabilir. , artık savunucuları üzerinde geri tepmeye başlayan bir çare. Her 
durumda, ne yazık ki muhtemelen başka seçenek olmayacak. Halihazırda 
hareket halindeki kuvvetlerin durdurulması zor olacaktır (genel olarak, durum ne olursa olsun). 
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Mevcut Kore olayının sonucu) ve geriye yalnızca bir tane kalacak 
eylem planı: Hindu deyiminin ifadesiyle kaplana binmek3 . 

Avrupa'nın en çok övülen çağdaş yazarlarından biri 
modern savaşla ilgili derinlemesine deneyimlediği şeyler yazmıştır 
ve aktif olarak (gönüllü oldu, on sekiz kez yaralandı ve 
değeri önümüzdeki günlerde daha da belirginleşecek olan en yüksek Alman 
askeri nişanına layık görüldü.4 Kendisi şunu söyledi: 
modem insan, teknoloji dünyasını yaratıp onu uygulamaya koyarak, 
artık ödemesi gereken bir borca imza attı. Yaratığı teknoloji ona karşı döner, onu 
kendi aracına indirger ve onu yok etmekle tehdit eder. Bu gerçek en çok kendini 
gösteriyor 
açıkça modern savaşta: topyekün, temel savaş, acımasız mücadele 
maddiliğin kendisi. İnsanın bu güçle yüzleşmekten başka seçeneği yok. 
Kendisi bu meydan okumaya cevap vermeye, kendi içinde şimdiye kadar 
şüphelenilmemiş manevi boyutları bulmaya, aşırı, özselleştirilmiş kahramanlık 
biçimlerine uyanmaya, kişiliğine hiçbir şey umursamamasına rağmen yine de adı 
geçen yazarın dediği şeyi gerçekleştirmeye uygun. Mutlak 
içindeki kişidir, böylece tüm deneyimi haklı çıkarır. 

Söylenebilecek başka bir şey yok. Belki de bu mücadele, özellikle nitelikli 
erkekler için oyunun olumlu yanını oluşturacaktır. 
bu oyun her halükarda kabul edilmeli ve oynanmalıdır. Negatif kısmın, saf yıkımın 
üstünlüğü, korkutucu ve cehennemi olabilir. Ancak modern insana başka seçenek 
sunulmuyor çünkü kendisi de 
kaderin ve onun şu anda anlamaya başladığı yönün tek yazarı 
Görmek. 

Bu tür olasılıklar üzerinde durmanın zamanı değil. Üstelik ne 
Söylediğimiz gibi herhangi bir milleti ilgilendirmiyor, hatta 
şimdiki zaman. İşlerin ciddileşeceği zamanla ilgilidir. 
küresel olarak, yalnızca burjuva ve kapitalist dünyanın çıkarları için değil, 
ama bilen ve o noktada hâlâ toplanabilecek olan adamlar için 


sarsılmaz bir blok halinde bir araya geliyoruz. 


3 Evola'nın, özellikle aynı isimli kitabında, modern dünyanın norm ve değerlerine direnirken aynı 
zamanda içinde yaşamaya zorlanan bireyin karşılaştığı sorunları anlatmak için sıklıkla kullandığı 

bir ifade. 

4 Evola, Alman yazar Ernst Jünger'e (1895-1998) ve özellikle de onun 1932 tarihli, İngilizce'ye 
çevrilmemiş eseri Der Arbeiter'e (İşçi) atıfta bulunuyor. 

Bununla birlikte, Der Arbeiter'deki fikirlerin çoğu Jünger'in kendi makalesi 'Total Mobilization'da 
özetlenmiştir; bu makale İngilizce olarak Richard Wolin (ed.), The Heidegger Controversy (New York: 
Columbia University Press, 1991)'de mevcuttur. 
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